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Jaargang 32, jan-feb 2026 
 
 
PASTORAAT: 
Pastoor S. Steijaert 
pastoorsteijaert@stefanus.nl 
 
Contact met de pastoor kan ook 

door bemiddeling vanuit de locatie: 

zie de nummers hieronder. 

 
WEBSITE 
www.stefanus.nl 

 
 
H. ANTONIUS ABT KERK  
Dennenstraat 121, 

6543 JR Nijmegen. 

Tel: 024 - 377 06 31  

Tel: 06 – 5324 08 09 
h.antoniusabt@gmail.com 
 

 
Financiën H. Antonius Abt kerk: 
IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 

IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 

Ten name van: Parochie H. 
Stefanus, Locatie H. Antonius 
Abt 
 

 
DE GOEDE HERDERKERK  
Fanfarestraat 57 

6544 NS Nijmegen 

 

Contacten voor de Goede Herder:  

zie die bij H. Antonius Abt.  

 

Financiën kerk De Goede Herder: 
IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 

IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79 
 

 

 
REDACTIE 

E-mail redactie: 
h.antoniusabt@gmail.com 
 

Advertenties: 
Mevr. Cecile Ooms 

cmmooms@planet.nl 

 

Druk:  
Bookbuilders BV. 

tel: 024 - 641 61 21 

www.bookbuilders.nl 

 
Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 

OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. Volgende uitgave:  
Maart-April 2026. Kopij inleveren vóór 01 februari 2026, zie mailadres redactie.  

Óp naar Kerstmis en het begin van 2026. 
Als opening van deze OASE laten we onze pastoor aan het woord: 
 

Begin november hoorde ik op de radio alweer de Kerst-hit van Mariah Carey: “all 

I want for Christmas is you”. “Dat is tamelijk op tijd”, dacht ik. Het lijkt elk jaar 

gekker te worden. We springen begin november al direct naar eind december. En 

daartussen gebeurt kennelijk heel weinig.  
 

Maar dat is allesbehalve zo. Niemand gaat van hoogtepunt naar hoogtepunt. Dat is 

eigen aan het leven. Een bergbeklimmer gaat nooit van bergtop naar bergtop. 

Daar zit een hele weg tussen van afdalen, uitblazen, voorbereiden en opklimmen 

naar de volgende piek.  
 

En evenzo in het geestelijk leven. De Amerikaanse bisschop Mgr. Robert Barron 

zegt altijd “the soul wants slow”. Vertaald: “de ziel wil langzaam, wil de tijd 

nemen”. Onze kerkelijke kalender is zo mooi opgebouwd. We gaan liturgisch ook 

van hoogtepunt naar hoogtepunt. Maar … daartussen is er een bewuste tijd voor 

afdalen, uitblazen, voorbereiden en opklimmen.  
 

Kerstmis is niet zomaar een hoogtepunt maar het einddoel van een geestelijke reis. 

Deze reis heet de Adventstijd – en begint op de zondag na het hoogfeest van 

Christus Koning. Zij is een tijd van voorbereiding op en uitzien naar de geboorte 

van Jezus Christus. En dit mag een dankbare en vreugdevolle tijd zijn.  
 

Een docent op het seminarie gaf ons vroeger drie woorden die kunnen helpen bij 

een vruchtbare Adventstijd: wachten, waken en wensen. Vergelijk het met een 

moeder die in verwachting is. Zij wacht op wat komen gaat op het juiste moment. 

Maar is alert (waken) op datgene wat niet goed is voor haar kindje. Verder ziet ze 

met vertrouwen uit en hoopt (wenst) op het beste.  
 

Zo ook in ons geestelijk leven. We zien uit naar (wachten) op Gods komende 

aanwezigheid in de wereld. En we vertrouwen erop dat God-die-mens-wordt ook 

concreet een betekenis heeft voor mijn eigen leven. Daarom wachten we met een 

hoop in ons hart (wensen). Verder mogen we alert (waken) zijn op datgene wat de 

komst van Jezus in ons eigen hart belemmert of verhindert. 
 

We mogen onszelf vernieuwen in Adventstijd. De sfeer van de Advent gaat over 

ingetogenheid en zelfreflectie: ben ik klaar om Kerstmis echt als een feest te 

vieren? Wat kan ik veranderen? De woorden wachten, waken en wensen kunnen 

dienen als een leidraad om te groeien in dankbaarheid, vertrouwen en hoop. Als 

we zo vernieuwd de Kersttijd binnengaan, dan wordt Kerstmis ook echt een feest. 

Een goede Adventtijd toegewenst en een zalig Kerstmis. 
 

Hartelijke groet, Pastoor Steijaert 
 

De Benedictijner monnik Anselm Grün verhaalt dat (ooit) de heilige Augustinus 

tijdens zijn kerstpreek aangaf dat zijns inziens met Kerstmis de hemel en de aarde 

elkaar ontmoeten, zodat úit de aarde een goddelijke vrucht moge bloeien (Jezus). 

De engelen zijn de boodschappers van deze kus van God aan de mensen. God 

schenkt zijn engelen om ons hart voor het geheim van zijn liefde te openen opdat 

ook in óns hart God mens moge worden. Sterker: dat God in elk van óns geboren 

zal worden met Kerst: hóe mooi is die gedachte!! 

Daarmee wensen we u als redactie / locatieteam zálige feestdagen toe! 
 

Berry Tijsse Klasen, locatieteam H. Antonius Abt 
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

Het schrijven van onze pastoor begint met: Beste mensen,  
 

Op 21 september 2025 vond de installatieplechtigheid van de nieuwe pastoor plaats, waarbij het pastorale 
team present was. Het was een dag waar veel parochianen uit Nijmegen aanwezig waren en ook velen via 
de livestream meevierden. Tijdens deze bijeenkomst sprak onze bisschop, Mgr. de Korte, over de pastorale 
opdracht die hij het pastorale team meegeeft. Graag geef ik kort een toelichting op deze opdracht. Het geeft 
een idee van de richting die de bisschop in wil gaan. Allereerst is de ‘opdracht’ niet een uitgekristalliseerde 
instructie met daarin “ik wil dit” en “ik wil dat”. Het is kader voor het pastorale team om zich de komende 
jaren op te richten. Natuurlijk zullen hierin de besturen en de geloofsgemeenschappen van de parochie H. 
Drie-eenheid en de parochie H. Stefanus worden meegenomen.  
De pastorale opdracht begint met wat we tegenwoordig noemen ‘een reality check’. De bisschop stelt dat 
we als katholieke Kerk niet meer alles in stand kunnen houden. Zowel pastoraal als qua gebouwen. 
Iedereen voelt dit wel aan. En het is een realiteit die in de andere grote steden van ons bisdom al 
werkelijkheid is geworden. Toch is onze bisschop hoopvol en ziet hij voor de toekomst dat er in de steden 
een aantal zogenaamde ‘plaatsen van hoop’ zijn. Dit zijn plaatsen waar een volheid van kerkelijk leven 
wordt beleefd en gevierd. Anderzijds ziet hij in de steden, waar een grote diversiteit is, ook plekken waar 
misschien niet die volheid aanwezig is, maar waar wel een pastoraal accent gelegd kan worden op basis van 
een sterkte die er al is.  
De bisschop vraagt het pastorale team om een plan te maken voor deze plekken van hoop en de plaatsen 
met pastorale accenten. Daarbij zijn er vier lijnen die hij belangrijk vindt:  
1. Allereerste de viering van Eucharistie. Hij wil een aantal eucharistische centra in Nijmegen.  
2. Maar ook plaatsen waar een goede catechese wordt aangeboden. Dit kan voor de bisschop heel 

specifiek horen bij bijvoorbeeld een plaats van hoop maar ook uniek zijn voor plaats met een bepaald 
pastoraal accent.  

3. Als derde geeft de bisschop aan dat diaconie een belangrijke lijn is waar echt goed aandacht aan moet 
worden besteed.  

4. Als vierde lijn noemt de bisschop missie en evangelisatie, waar mensen worden geholpen om de 
persoon van Jezus Christus te leren kennen en groeien in geloof. En dit uitdragen binnen en ook 
expliciet buiten de eigen geloofsgemeenschap. Daarnaast vraagt de bisschop aan het pastorale team om 
ook het welzijn van het eigen team te bewaken. 

Momenteel is het pastorale team nog niet op sterkte. Een aantal mensen is in de afgelopen jaren sterk 
bevraagd en men heeft veel gegeven. Dat is ook een reality check. Afgelopen week had ik persoonlijk 
contact met de bisschop over onze opdracht in het licht van onze teamsterkte. Hij begrijpt het als we als 
team, dat ook in een nieuwe situatie is gebracht, de komende tijd wat herademen en op een later moment 
starten met de oriëntatie op deze opdracht. Te denken valt aan begin 2026. En als ik heel persoonlijk mag 
spreken, vind ik dat een erg goed idee. Ofschoon ik mij als een vis in het Nijmeegse water voel en veel 
energie heb, vraagt deze benoeming ook wel iets van mezelf. Goed om iets meer tijd te hebben om met 
collega’s op te gaan en onze mensen te leren kennen. En dat mag voor iedereen gelden.  
 

Ik hoop dat deze samenvatting wat kader geeft een idee van hetgeen we gaan doen. 
Pastoor Sacha Steijaert 

   Kerkbalans 2026 

 

     De actie Kerkbalans vraagt zoals elk jaar in januari uw aandacht! Wát het Pastorale Team 
ook zal gaan doen (zie bovenstaande voornemens) de kaarsen, het licht, de verwarming, alle 
papieren, maar ook de verzekeringen zúllen in 2026 ‘gewoon’ betaald moeten worden. 

n.  Wij weten: bij Ú wordt veel duurder, maar dat geldt ook voor de kosten die locatie en 
parochie maken. Dus: dénk a.u.b. aan uw kerk van (de dag) van mórgen! Dank u wel!  

     Dan proberen wij de eindjes aan elkaar te blijven knopen.  Uw locatieteamleden 
 

Sam’s Kleding inzameling  

De inzameling van u allemaal op 6 oktober was opnieuw een succes! In totaal is er zo’n 140 
kilo ingezameld, laat Sam’s Kleding ons weten. Ze zijn er erg blij mee. Dus: dank aan ieder 
die er een bijdrage aan gaf!   
 
Voedselbank NIJMEGEN-OVERBETUWE: DE-punten of een geldelijke bijdrage. 
Naast geldelijke steun via NL61 RABO 0104 0832 55, kunt u ook koffiepunten van DE inleveren bij de BRUNA 
en/of bij een groot aantal supermarkten in onze stad. Dat levert op dat veel mensen tóch nog koffie kunnen drinken! 
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Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin veelal voorgangers volgens rooster komen. We 

drinken elke zondag na de viering, koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie, tot ieders plezier. Ons koor 

zingt op de eerste en tweede (en vijfde) zondag van de maand, op de derde zondag is er orgelbegeleiding bij de 

vieringen. Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, kan dit kenbaar maken op de pastorie, 

liefst per telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt dat we de H. Communie 

aansluitend aan de viering van zondagmorgen zullen brengen. 

Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, kan dat per mail, telefonisch of met een 

envelop in de bus van de pastorie. Zorg dat alle gegevens (wie, welke datum) duidelijk zijn. De kosten zijn per 

2026 € 13,50 zo berichtte het bisdom. 
 

Aanmelding 1e communie: 1 januari willen we het weten! 

Ook in 2026 zullen we kinderen voorbereiden op hun Eerste Communie en dat doen we weer samen met de 

mensen van de Agneskerk in Lindenholt. Aanmelden kan tot 1 januari op het mailadres van de kerk. 

Doelgroep zijn de (gedoopte) kinderen die dit schooljaar minimaal in groep vier zitten (vanwege het gewenste 

leesniveau); de voorbereiding omvat een 10-tal bijeenkomsten van januari – juni. Eerste Communie – het feest 

voor de kandidaten – vindt plaats in de gemeenschap van de kerk, dus altijd op zondag om 10.00 u. in de 

eigen kerk. Er is groepswerk en huiswerk; bij de bijeenkomsten is altijd één (groot)ouder aanwezig en het 

gezin bezoekt de kerk volgens afspraak. Kosten € 35. Er zijn al enkele kandidaten maar er kunnen er nog bíj!! 
 

Kribjesroute: in Nijmegen vanaf de tunnel bij het station tot bij de Dennenstraat maken mensen in Nijmegen 

West een kerststal bij hun huis of ín hun huis. Elk huis krijgt een teken (letter of leesteken): wie de héle route 

loopt krijgt de slagzin compleet waar een leuke prijs mee verdiend kan worden. Zie verder: 

www.kribjesroute.nl. O.a. in het portaal van de kerk ligt een route voor uw klaar; deze vindt u ook op de 

website. Véél wandelplezier toegewenst, want vorig jaar bedroeg de hele wandelroute ongeveer 9 kilometer! 

Maar u kunt de route natuurlijk ópknippen. Tot 5 januari is de kribjesroute actief.  
 

De Eucharistievieringen tijdens de feestdagen: 
- 24 december: viering op Kerstavond om 20.00 u. met koor en soliste  

- 25 december: viering op Kerstmorgen om 10.00 u met koor en soliste 
- 26 december: géén viering in onze kerk 

- 28 december: viering zoals elke zondag om 10.00 u 
- 31 december en 1 januari, Oud-Nieuw: géén vieringen in onze kerk   
- 4 januari: vieren Epifanie/Driekoningen met koor, aansluitend Nieuwjaarswensen voor wie wil! 

ALVAST: op woensdagavond 18 februari 2026 om 19.00 u.: Aswoensdagviering 

Zuster Marga Zwiggelaar OP geeft aan dat: 

** het stiltegebed vanaf 14 januari op de woensdagavonden om 19.00 u verder gaat 

** het meditatief schilderen, de bijeenkomsten rond Laudato Sì en het christelijk mediteren hun voortgang 

krijgen in januari. Wie nadere details wil, kan dit verkrijgen via mzwiggelaar@gmail.com   
 

Corporales gekregen!  

We kregen de afgelopen weken drie corporalen – het negen-kantige doek’ dat op het 

altaar ónder de schaal en beker gelegd wordt – met fraai borduurwerk in liturgische 

kleur paars, een voor de zondagen door het jaar en één voor Kerstmis. Voor de priesters 

(die het zien) een mooie verfraaiing bij hun Eucharistie-vieren. Voor ons góed om te 

weten! Onze dánk aan de maakster is écht groot! 

Het is Carnaval in 2026 van zondag 15 februari tot en met dinsdag 17 februari 2026; daarna begint met 

Aswoensdag de Vastentijd. We zijn in overleg met de collega’s in Huize Rosa – Catharinahof om tot een 

gezamenlijk Vastenproject te komen. In de volgende OASE volgt nader bericht.  
 

 

Overleden:  Nel Bouten -Lemmers  10 september 2025 95 jaar  

Geven wij haar terug in de Handen van de Levende Heer. 
 

Gedoopt: 14 september 2025 Leano Michels  

19 oktober 2025  Mateo Adler-Rivera  

Dopelingen en ouders-familie: van harte gefeliciteerd.  

 

 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of 06-53240809 
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De stand van zaken rond de herbestemming van het kerkgebouw: 
Per 1 januari 2024 werd de kerk van de Goede Herder aan de eredienst onttrokken, als besluit van de 
bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. dr. G. de Korte. Dat betekent dat er niet langer vieringen in de 
Rooms-Katholieke traditie kunnen plaatsvinden: geen doop, eerste communie, huwelijk of uitvaart. 
Wanneer er (toch) verzoeken zouden komen, dienen deze bij het parochiebestuur voorgelegd te worden, 
waarna het bestuur over het verzoek een besluit neemt.  
Sinds die tijd is het parochiebestuur op zoek naar een bestemming voor gebouw en grond, waarbij het 
overlegproces met de Gemeente en projectontwikkelaars veel tijd vergt. Ook dit jaar is het niet gelukt 
tot een afronding te komen. Men hoopt dit in 2026 wel te realiseren zodat voor bestuur maar vooral ook 
voor de omwonenden en de voormalig kerkgangers duidelijkheid volgt over het gebouw en de 
omliggende grond.  
 
 

De kerk van de Goede Herder lag aan het hart van de Congregatie van de 
Priesters van het Heilig Hart: de SCJ-ers. Uit hun geleden kwam de 
‘bouwpastoor’ en sindsdien is er altijd een SCJ-er bemensing geweest. 
Pastor Hans van Zonneveld was de laatste, als priester-assistent.  
 
Sinds enkele jaren zijn er nieuwe priesters van de SCJ naar Nijmegen 
gekomen. Pater Jesús Baena Valbuena, pater Michal Tabak en pater Mario 
da Costa Nunes die samen aan de Graafseweg wonen, maar deel uitmaken 
van de Vlaams-Nederlandse congregatie. En inmiddels zijn alle overige 
SCJ-ers woonachtig binnen Catharinahof. De SCJ-ers hadden dit 
kalenderjaar een aantal bijzonderheden te vieren, te gedenken. 
 

 
 
Eind november heeft de orde wereldwijd – dat betekent 
in 44 landen – herdacht dat van hun groep er 44 stierven 
als Martelaren: gestorven door hun geloof! Dat gebeurde 
in kampen in Duitsland, Indonesië en Congo. Een 
twintigtal kwam uit ons land. Bij de herdenking hadden 
pater Mario en Jesús de foto’s van hun 49 medebroeders 
gerangschikt rondom het Heilig Hart beeld. 

 
 
 
Tot een nieuwe eigenaar gevonden is blijft het kerkgebouw verhuurd, voor gebruik op de zondag, 
aan de Pinkstergemeente Bethel, die houdt haar viering op de zondagen om 12.30 uur.  
Op zaterdagavond viert pater E. Kimman SJ om 18.30 uur met een kleine groep Eucharistie in de 
Johanneskapel. Hij wil dat blijven doen mits zijn gezondheid dit hem toestaat; wanneer er geen 
viering is, bespreekt hij dit vooraf met de kapel-gangers.  
 
Het is fijn (!) dat bewoners in de buurt van het kerkgebouw een oplettend oog óp het gebouw 
houden, zeker nu er minder frequent gebruikers zijn. ‘Dank u – jullie -  wel’ voor het opletten en 
melden!  

DE GOEDE HERDERKERK 
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www.garagevanottele.nl 

024 - 377 10 09

Nieuwe Nonnendaalseweg 98

6542 PL  Nijmegen

Tel.  024-378 62 38

info@hobbycentrumdenonnendaal.nl

www.hobbycentrumdenonnendaal.nl

wwwwww..ddeehhaaaassddeemmooddee..nnll

Schoonderwoerd 

Schilders

dé oplossing voor 
elke schilderklus!

Distelakkerstraat 2
6641 KC Beuningen

(024) 377 15 26
(06) 22 317 200

info@schoonderwoerd-schilders.nl
www.schoonderwoerd-schilders.nl

Lijn 3 - Lunch Drinks Dinner

Kerkstraat 205

6543 KJ  Nijmegen

024 373 2007

info@eetcafelijn3.nl

www.eetcafelijn3.nl



7

[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 

Dág pater Kimman: bedankt! 

Met de komst van pastoor Sacha Steijaert op 1 juli 2025 kwam er een einde aan de pastoorstaak van pater Eduard  

Kimman SJ. De wijze waarop pastoor Kimman zich presenteerde in de kerken aan de Fanfarestraat en aan de 

Dennenstraat wordt door veel mensen verschillend herinnerd en gewaardeerd: er is een scala aan gevoelens te 

bemerken wanneer dit ter sprake komt. Zijn inzet bij de bediening van sacramenten, zoals de Doop, de viering 

van Eerste Communie, het leiden van een Huwelijksviering of een Uitvaart (al of niet vooraf gegaan door een 

bediening van de Laatste Sacramenten) staat boven elke twijfel: dáárover zijn de betrokken families heel lovend 

en zeer positief. Een geluid als ‘we zijn terug bij de tijd waarin pater van Gorp dit deed’ was een glas-strak 

compliment dat hij hiervoor kreeg! We willen hem bij deze dan ook bijzonder dank zeggen voor zijn inzet in deze 

vieringen en wensen hem nog een goede tijd van leven toe, al weten we dat er momenteel gezondheidsproblemen 

zijn. 
 

‘Losse flodders’ die wij u niet willen onthouden: 

Het benefiet-concert op 25 oktober voor de Stichting Clear Mind Ghana was een groot succes: niet alleen door de 

optredens en de schitterend verlichte kerk maar ook door de opbrengst die gelijk was aan die van Vastenactie. Zó 

kreeg de Stichting opnieuw een financiële-impuls voor haar werk. 
 

Er waren / zijn dit HEILIG – JUBEL(EUM) jaar een veelheid aan zaken te noemen: ons kerkgebouw aan de 

Dennenstraat doet 145 jaar dienst; de erkenning Maria ten Hemelopneming was 75 jaar geleden; Pax Christie 

herdenkt haar 80 jarig bestaan (op de puinhopen van WO II ligt hun start); het Concilie van Nicea- 

Constantinopel heeft dit jaar de leeftijd van 1700 jaar bereikt! ‘De gróte geloofsbelijdenis’, GvL 722, waarin zo 

krachtig de drie-eenheid van onze God beklemtoont wordt. En de bereken-wijze voor het Paasfeest werd 

vastgesteld.  
 

Daarnaast zijn er de ‘kleine gebeurtenissen’ die we willen noemen: koorleden die tot vér na hun 90-ste willen 

blijven zingen; kosters, lectoren en ‘vrijwilligers’ die al 50 of 60 jaar hun tijd aan de kerk en haar gronden (tuin, 

kerkhof) geven. Genoeg redenen om dánkbaar voor te zijn, want alleen sámen zijn we kerk!  
 

De Heilig Hart kerk en haar geschiedenis: naar aanleiding van de aandacht die (ook) De Brug heeft besteed aan 

de verhuizing van het Heilig Hartbeeld kregen we een alleraardigste reactie van Marcel Theloesen. Met zijn 

ouders en broer woonde hij in zijn jeugd in de Krayenhofflaan. Marcel’s vader was collectant in de Heilig 

Hartkerk en heeft zijn zonen een archief nagelaten, dat nu een plekje op onze pastorie heeft gekregen.  

We zijn heel blij met deze schenking. Onderstaande foto is gemaakt rond 1960 en toont het Collectantencollege  

“Sint Stephanus”. De volgende personen zijn geïdentificeerd (van links naar 

rechts): 

Bovenste rij: Theo Theloesen (secretaris, administrateur Nijmeegse veiling), 

Gerard Kaspers (kruidenier), Harrie Simons (kapper), Theo Brands 

(sigaren/sigaretten handelaar), Piet van Haeren (wasserijbedrijf), Paul 

Wijnen (timmerfabriek) 

Midden: Ben Spaan?, Jacques Schoonderwoerd (lasbedrijf), Kees Wijnen 

(timmerfabriek), Wim van Egershot (bakkerij), Theo van Balveren?  

(transportbedrijf), Frans van Berkel (installateur), Cees Dinnessen (slagerij), 

Sjef Brinkhoff (slagerij), Wim Puts (schildersbedrijf), 

Voor: Hein Schnitzler (vertegenwoordiger elektrische apparatuur), Henk Wijnen sr. (timmerfabriek), Chris 

Groothuizen (schildersbedrijf), Pastoor Schiphorst (voorzitter). Heeft u aanvullende informatie of verbeteringen, 

laat het weten aan kees.delange@gmail.com 
 

Voor in de agenda van 2026: 

Concert op vrijdagavond 3 april 2026, ‘Goede Vrijdag avond’, zingt Vrouwenkoor Les Etoiles als passend 

programma die dag het Stabat Mater van Pergolesi in onze kerk. 
 

Tot slot: 

In deze OASE, de laatste van 2025 en daarmee de eerste van 2026, vond U de meest recente info rond de 

vieringen in de Kersttijd. Natuurlijk hopen we voor u op fijne feestdagen en een goed begin van 2026.  

Onze wereld is onrustig, de brandhaarden van oorlog en geweld vragen veel aandacht en energie. Laten we hopen 

dat Kerst ons vreugde brengen zal en saamhorigheid: laten we elkaar ópzoeken en steunen in de donkerste weken 

van het jaar!  
 

Tót volgend jaar!     Redactie OASE. 
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl
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De vertrouwde naam in uitvaartzorg

KrayenhofÀaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN: NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN: NL 12 RABO 0135 8024 58

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

.nl

.nl

Achter iedere traan van verdriet, 

schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma
Uitvaartverzorging

voorheen in 

samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,

ongeacht waar en

of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR


