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De zomermaanden juli en augustus. 
 
Het is zomer volgens de indeling der seizoenen. Menigeen van u zal denken 
‘het is me al warm genoeg geweest!’, maar de échte zomer van 2023 is nog 
maar net begonnen. Traditioneel sluiten de scholen en werken veel 
bedrijven met minder mensen om collega’s de gelegenheid te geven 
vakantiedagen op te nemen. Vakantie betekent voor veel mensen ruimte om 
niet-te-hoeven, om naar elders in de wereld te vertrekken of om ‘gewoon’ 
thuis te zijn. Vakantietijd betekent ook dat veel mensen deze tijd als leeg en 
zonder-activiteiten ervaren… zij zullen weer halsreikend uitzien naar het 
moment ‘waarop alles weer begint’: de soos, de kaartmiddagen en het 
bezoek van mensen die dan weer terug zijn in hun werk, terug van hun 
vakantie. ‘Wie verre reizen maakt, kan veel vertellen’, is een oud gezegde.  
Ook in de kerk is het vakantie: koor, kosters, lectoren en voorgangers: 
iedereen heeft recht op wat vrije tijd! Het aantal kerkgangers neemt in deze 
weken ook af, want ook zij gaan weg of blijven thuis vanwege het weer. 
 
In de vakantietijd zie je ook dat veel mensen teruggrijpen op bekende 
gezelschapsspelen, zoals het samen kaarten. Wie een spel kaarten onder 
handen heeft, heeft alle elementen voor een gelovig-moment, immers zo 
leerde Cowboy Gerard ons al jaren geleden:  
 
"Kijk als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar één God is, en de 
twee vertelt me dat de bijbel in twee delen verdeeld is, het oude en het nieuwe 
testament. Als ik de drie zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. De vier herinnert me aan de vier evangelisten die het woord predikten, 
Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes. De vijf doet me denken aan de vijf wijze 
maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. Vijf van de tien 
waren dwaas en werden verstoten; de overige vijf bleven gespaard. Zes, dat zijn de 
zes dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Zeven herinnert me 
aan de zevende dag, de rustdag. De acht doet me denken aan de acht mensen die 
gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, z’n vrouw, z’n 
zonen en hun vrouwen. Bij de negen denk ik aan de melaatsen die onze Redder 
reinigde van de zonden, en negen van de tien bedankten Hem zelfs niet. Bij tien 
denk ik aan de tien geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de 
koning, dan weet ik dat er slechts 1 Grote Koning is. De vrouw herinnert me aan 
moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de 
tekens op de kaarten tel dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 
kaarten, de weken van het jaar. Vier kleuren zijn er, vier weken in een maand. Er 
zijn twaalf kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen: twaalf maanden in een 
jaar. Ook zijn er dertien troeven in een spel, dertien weken in een kwartaal. Ziet u, 
m’n speelkaarten betekenen voor mij een bijbel, een almanak en een kerkboek 
tegelijk." 
Zo wordt een gewoon spel kaarten tot een geloofsbelijdenis! 
 
We hopen dat u allemaal een goede zomertijd zult hebben, waarin rust, vrijheid én 
aandacht ervaren van mensen om je heen u gebeuren mag, zodat we elkaar, 
iedereen, weer terugzien: uitgerust, voldaan en vol van ervaringen maar vooral van 
goede moed om het vólgende werkjaar met zin en motivatie tegemoet te treden.    

 
Berry Tijsse Klasen, locatieteam H Antonius Abt  
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

 
Ook deze OASE is voor de beide locaties. We willen dat ‘onze OASE’ als contactblad voor de gelovigen van 
beide kerken blijft bestaan, totdat er een ander informatiekanaal is (een parochie-breed blad bijvoorbeeld) of 
wanneer blijkt dat er niet langer prijs op wordt gesteld.  
Wie de OASE DIGITAAL wil: mail h.antoniusabt@gmail.com en het komt goed! 
 
Wanneer u – ‘de kerk’ laat weten ten tijde van ziekte / opname in het ziekenhuis of verhuizing naar een 
zorgomgeving / zorgcentrum kunnen wij contact met u houden: mail en telefoonnummers staan op de 
voorzijde!  
 
Het was weer tijd voor SAM’s kleding actie:   
 

 

We hoopten op een goede opbrengst en van het team van Sam’s 
Kledingactie kregen we bericht dat er op 8 mei in totaal 285 kilo textiel 
is ingezameld. Een fraaie opbrengst, zeker als we bedenken dat de 
vorige inzameling nauwelijks een half jaar geleden gehouden is. 
Dank dus voor uw medewerking, voor het naar de kerk brengen van die 
goederen en zie: we steunen er een goed doel mee! 

 
Vastenactie 2023 
De opbrengst van ons inzamelen tijdens de vastentijd dit voorjaar is € 541.77 geworden. Saskia Verdoes 
in Roemenië is er blij mee, want élke euro telt voor haar! 
 
Voedselbank zomer 2023 
De voedselbank vroeg in juni om een bijdrage: levensmiddelen en – of een geld. De hoeveelheid 
ingezamelde levensmiddelen was bescheiden, dus hopen we dat mensen een geldelijke bijdrage gegeven 
hebben. Dat kan nog altijd op NL61 RABO 0104 0832 55 tnv Stichting Voedselbank Nijmegen. 
 
Samen verbinden in Nijmegen West! 
In de vorige OASE las u van het initiatief vanuit Huize Rosa om aandacht te willen geven aan mensen die 
eenzaam en-of ziek zijn in onze wijk die ‘van Hezelpoort tot Maas-Waal kanaal’ loopt. 
Het motto is: “Samen verbinden van bewoners, vrijwilligers, zorgcentra en maatschappelijk werk!” 
Contactpersonen zijn: Ayse Özcan (Huize Rosa) en Kees de Lange (H. Antonius Abt) 
Neem zo gewenst contact op via mail of telefonisch: 024-371 0300  
of A.Ozcan@zorgcentrum-huizerosa.nl  
 
Ook in De Wester / De Stenen Bank 
Sinds enkele maanden, sinds enkele nummers, proberen we ook aandacht voor onze parochie-locatie te 
geven met een bijdrage in De Wester (Hezelpoort – Wolfskuilseweg) en in De Stenen Bank (Hees). 
 
Eerste Communie 4 juni 2023 
In de viering waarin pater Jan van Duijnhoven voorging, deden Ruth Textor en Tadek Ilan hun Eerste 
Heilige Communie.   
 

 

Ruth heeft familie in Duitsland; 
Tadek heeft familie in Polen. 
Deze ochtend was de kerk 
gevuld met een ‘bont 
gezelschap’ mensen. Tegelijk 
deze zondag was de Nijmeegse 
bedevaart naar Kevelaer en dat 
maakte dat vaste kerkgangers 
er níet waren. Pater Jan van 
Duijnhoven had veel aandacht 
voor de kinderen en hun 
families en zo was het een 
bijzonder feestelijke viering 
met veel familie-foto’s aan het 
einde. We zien ze graag terug!  
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Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin voorgaat pater Joop Banning SJ of pater Jan 
van Duijnhoven OP. Mogelijk is er in de zomermaanden een Woord- en Communieviering. 
Ook in de maand juli drinken we koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie, ondanks het feit dat het 
koor dan geniet van een welverdiende vakantie, maar op zondag 30 juli is het koor weer terug!  
 
Thuis de H. Communie ontvangen. 
Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, mag dit kenbaar maken op de pastorie, liefst per 
telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt dat we de H. Communie aansluitend aan 
de viering van zondagmorgen zullen brengen. 
 
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, kunt u dat kenbaar maken via de 
mail, of kunt u bellen met de pastorie waarna u een envelop met vermelding van wie, wanneer en het geld 
(€ 12,-) in de brievenbus van de pastorie deponeert, óf u brengt uw envelop met de gegevens en inhoud 
voorafgaand aan de viering in de sacristie!  
 
Gebeden op de WOENSDAGAVOND 
Tijdens de zomerperiode zullen er geen gebedsvieringen op de woensdagavond gehouden worden. In de 
volgende OASE leest u wanneer deze vieringen voortgezet worden.  
 
Nieuwe lectoren en nieuwe koster. 
Sinds enkele maanden heeft onze koster Henk van den Brink hulp van mevrouw Rozeta van de Pas. Als kosters 
kennen ze elkaar vanuit de Petrus Canisius kerk en Rozeta is bereid haar diensten ook bij ons als koster in te 
zetten. En dat vinden wij allemaal fijn! 
 
Als lector hebben zich gemeld zuster Marga Zwiggelaar OP, mevrouw Wendy Kunkeler en de heer Kees de 
Lange. Zij zullen – ieder naar wens wat betreft frequentie – aan de vieringen deelnemen als lector en hierop 
ingewerkt worden. 
 
Lintje voor Iet Dinnessen 
Het behaagde Zijne Majesteit om in april – toen de vorige OASE al geschreven was – onze parochiaan Iet 
Dinnissen een Koninklijke Onderscheiding uit te (laten) reiken vanwege haar lange staat van dienst in en rond 
de Kapel in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Gefeliciteerd hebben we haar al en wij zijn blij nog altijd van 
haar bijdrage aan ons koor te kunnen genieten. Hulde Iet! 
 
Rondom ons Gemengde Koor 
Frans Geertsen was dirigent en zou het koor leiden tot aan de zomervakantie. Hij is echter ongelukkig gevallen 
in zijn eigen huis en heeft aangegeven het dirigeerwerk niet meer te vervolgen. Het koor zal uitzien naar een 
opvolger. We wensen Frans sterkte met het herstel. 
 
Concert 18 augustus: op het orgel Gerard Donkers 
Op vrijdag 18 augustus geeft Gerard Donkers in onze kerk een orgelconcert ter gelegenheid en ter ere van een 
50-jarig huwelijk, op verzoek van dit bruidspaar. Het is een gratis orgelconcert van 16.00 – 17.00 uur en 
iedereen die dat wil kan komen luisteren. De kerk is dan open en er staat een schaal voor een vrijwillige bijdrage 
(achteraf).  
 
 
 

 

Overleden:  
Gerard Otten  10 april   Stationsstraat  Zetten 
Frans Kortenraij 16 april   Tolbroekstraat   Nijmegen 
Pierre Kilkens  16 mei   Groesbeekseweg Nijmegen 
Riek Ebbers  26 mei   Boslaan   Groesbeek 
Bets Peters-Jaspers 28 mei   Albanystraat  Nijmegen 
 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer.  
 

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 
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U las in de vorige OASE al dat Johan Maas op 23 april afscheid genomen had als lector aan de Dennenstraat.  
Pater Jan van Duijnhoven zegende hem in de kerk en veel mensen wensten hem sterkte of groetten hem. Hij 
werd opgenomen in hospice Huize Wilma in Molenhoek. Vanwege een conflict met de zorgverzekeraar 
moest Johan er na enkele weken weg en is hij half mei overgeplaatst naar hospice Bethlehem, in de stad. 
Daar is hij op 29 mei overleden, in de ochtend van Tweede Pinsterdag. Leonie Hendriks kende Johan ruim  
50 jaar en dat inspireerde tot het volgende In Memoriam: 
 

Een mooi mens is heengegaan. 
 

Johan Maas is overleden in de nacht naar Pinkstermaandag. 
 
Johan heeft vooral de laatste jaren in ‘overgave’ geleefd met zijn ziekte. Hij zocht in zijn lijden naar 
lichtpuntjes die hij wist te vinden, hoe zwaar de situatie soms ook voor hem was. Hij was zijn God in hem 
hiervoor dan ook dankbaar. Een mooi moment was toen Hans van Zonneveld hem het Sacrament van de 
Bemoediging gaf. Johan voelde zich opgenomen in het rijk van de hemel. Een beetje in de hemel en op aarde 
zijn. Daar putte Johan de laatste jaren veel kracht uit.  
 
Ook zijn laatste viering in de Antonius Abt kerk, maakte diepe indruk op hem. Hij voelde zich bij de zegening 
en handoplegging opnieuw opgenomen in de hemel. En bij het afscheid nemen van de parochianen, die hem 
zo lief waren, gesteund en gedragen door de gemeenschap. Johan wist dat hij niet lang meer op aarde zou 
zijn omdat hij de dag erna naar het hospice ging.  
 
Johan maakte makkelijk contact, hij was een mensen-mens.    
Zijn intentie in zijn leven was: ‘om zonder veroordeel naar de mensen en de maatschappij te kijken. Te leven 
vanuit zijn hart om dienstbaar te kunnen zijn aan zichzelf, aan de ander en aan de kerk.’   
Daarin is hij zichzelf trouw gebleven.  
 
Dank je wel Johan voor jouw Liefde voor onze gemeenschap. 
 
Van Johan is op vrijdag 2 juni, temidden van een aantal parochianen vanuit onze twee kerken, afscheid 
genomen in het crematorium in Beuningen. Pater Jan van Duijnhoven heeft enkele gebeden uitgesproken en 
hem gezegend; hij had Johan de laatste Sacramenten gegeven toen Johan in Molenhoek opgenomen was. 
Met mooie woorden en warme herinneringen is door zijn familie en vrienden verder afscheid genomen. 

 
Activiteiten in het kerkgebouw de Goede Herder: 
De eucharistieviering is op zaterdagavond om 18.30 uur in de kapel. Op dinsdagochtend is de kerk open van 
10 tot 12 uur. Er is voor de Goede Herder een zomer dienstregeling. Vanaf maandag 24 juli tot zondag 27 
augustus zijn er géén vieringen op de zaterdagavonden. De tuinploeg is op dinsdagochtend aan het werk. De 
koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom. U kunt komen voor het opsteken van een kaarsje en of 
voor de gezelligheid.  
 
Parochievergadering op 24 juni 
Het parochiebestuur Heilige Stefanus Nijmegen heeft op 24 juni, na afloop van de Eucharistieviering van 
18.30 u, een vergadering uitgeroepen om met belangstellenden te spreken over de toekomst van de 
geloofsgemeenschap en het kerkgebouw van de Goede Herder. De afgelopen maanden heeft het bestuur zich 
gebogen over de toekomst van locatie De Goede Herder. Met een teruglopend aantal vrijwilligers én 
kerkgangers is de vitaliteit ernstig in het geding. Samen met het locatieteam H. Antonius Abt, vrijwilligers en 
het pastoraal team is getracht de situatie te verbeteren. Helaas leidt dit niet tot toename van de vitaliteit. 
Daarom is het parochiebestuur voornemens de kerk aan de eredienst te onttrekken. Dit voornemen is deze 
avond met de 21 aanwezigen besproken. In een open gesprek werd geconstateerd dat dit pijnlijke besluit 
helaas onvermijdelijk lijkt. In een volgende Oase berichten wij u hier nader over. 
 
Mark Buck, vicevoorzitter parochiebestuur Heilige Stefanus.   

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 

Nóg twee Sacramenten  
Op vier juni vond de viering voor de Eerste Heilige Communie plaats; op drie juni werd Nick Kersten priester 
gewijd en op 17 juni gaven Floor Lansink en Ashish Agarwal elkaar het sacrament van het huwelijk. 
 
Priesterwijding Nick Kersten op 3 juni 
 Van bedrijfskunde naar priesterschap: Nick 

Kersten (32) heeft nu een ‘mooie boodschap 
te vertellen’ 
 
Op zaterdag 3 juni werd Nick Kersten 
priester gewijd in de Kathedraal in ’s-
Hertogenbosch door bisschop Gerard de 
Korte.  
 
Tevens ontving hij er zijn eerste benoeming: 
in onze (hele) parochie! We gaan hem dus 
nog vaker zien als voorganger. Als Diaken 
heeft hij bij een uitvaart al getoond een 
betrokken voorganger te zijn, dus dat schept 
verwachtingen voor de komende tijd. 

Er staat een mooi fotoverslag online op de 
homepage van de Stefanus website van de 
eerste Heilige Mis van Nick Kersten op 4 
juni jl. in de Maria Geboortekerk: 
https://stefanus.nl/blog/fotoverslag-eerste-
heilige-mis-door-nick-kersten.  
 
Op de website vindt u ook een blogbericht 
met een verslag van zijn wijding, door Mark 
Buck, vicevoorzitter: ook de moeite van het 
lezen waard! 

 
 
 
Huwelijksviering Floor Lansink en Ashish Agarwal op 17 juni 

 Floor leert Ashish in Utrecht 
kennen: in de studentenkerk. 
Zij komt van onze parochie, 
hij uit Calcutta (India). 
Ze willen in onze kerk 
trouwen, maar het liefst met 
de priester van de 
studentenkerk, het koor van 
daar en met veel vrienden en 
familieleden. En of een deel 
van hun gasten – zij die alleen 
naar de kerk kwamen – hen 
zouden mogen feliciteren. 
Daarvoor werd de pastorietuin 
klaargemaakt en ondersteunde 
cateraar Toms’Lunch. Het 
prachtige weer zorgde ervoor 
dat een feestelijke receptie 
plaats kon vinden rondom dit 
bruidspaar. 
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg 

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN:  NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58

NIJMEGEN

SCAN DE CODE
Schrijf je in en ontvang
direct hoge korting op je
ANAC Polish autowasbeurt!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR


