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Jaargang 29, sept-okt 2023 
 

 
 
PASTORAAT: 
Eduard Kimman SJ. 
Pastoor parochie H. Stefanus 
Tel.: 06- 20 54 24 28 
kimman@canisiuskerk.nl 
 
WEBSITE 
www.stefanus.nl 
 
 
H. ANTONIUS ABT KERK  
Dennenstraat 121, 
6543 JR Nijmegen. 
Tel: 024 - 377 06 31  
Tel: 06 – 5324 08 09 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
 
Financiën H. Antonius Abt kerk: 
IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 
IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 
Ten name van: Parochie H. 
Stefanus, Locatie H. Antonius 
Abt 
 
 
DE GOEDE HERDERKERK  
Fanfarestraat 57 
6544 NS Nijmegen 
 
Contacten voor de Goede Herder:  
zie die bij H. Antonius Abt.  
 
Financiën kerk De Goede Herder: 
IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 
IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79 
 
 
 
REDACTIE 
E-mail redactie: 
oase.redactie@gmail.com 
 
 
Advertenties: 
Mevr. Cecile Ooms 
cmmooms@planet.nl 
 
 
Druk:  
Bookbuilders BV. 
tel: 024 - 641 61 21 
www.bookbuilders.nl 
 
Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 

OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. Volgende uitgave: 
November 2023. Kopij inleveren vóór 07 oktober 2023, zie mailadres redactie  

Een nieuw werkjaar: 2023-2024. 
Bij de start van een werkjaar hoor ik in gedachten Wim Kan zingen, ‘waar 
gaan we in het nieuwe jaar naar toe?, zoals hij lang geleden deed bij zijn 
oudejaarsconference.  

 

Nu het parochiebestuur heeft aangezegd het 
kerkgebouw van de Goede Herder te willen gaan 
sluiten en afstoten, zie ik opeens de kaars van onze 
Heilige Stefanus parochie, zoals die elke zondag 
brandt: hij wordt – lijkt het – nét als de parochie 
steeds een  stukje kleiner… 
Dit nieuws zal slecht gevallen zijn, en begrip 
gevonden hebben. Vooral bij de mensen die hun 
voetstappen in de Goede Herder hebben staan – 
sommigen vanaf de opening van het kerkgebouw – 
zullen dit nieuws met pijn ontvangen hebben. Heel 
begrijpelijk! Wie en wat blijft er over van al die 
geschiedenis die je in je leven met een gebouw hebt? 

Het kerkelijke leven zal zich verder concentreren aan de Dennenstraat, rond 
de H. Antonius Abt kerk. Daar zal hard nagedacht moeten worden hoe we, 
nu en in de nabije toekomst, dat kerkelijk leven zichtbaar maken in het grote 
gebied tussen Hezelpoort en Maas-Waalkanaal. Het wordt wellicht ook tijd 
om tot óver het kanaal te kijken, tot bij de locatie van de Agneskerk in 
Lindenholt, maar dat zal allemaal duidelijk(er) worden in dit werkjaar.     
 
Deze zomer in Lourdes werd ik bijna overlopen door twee groepen: de 
jongeren die Lourdes als pleisterplaats hadden, op weg naar de Wereld 
Jongeren Dagen met de paus in Lissabon. Prominent stond ‘hun kruis’ vóór 
de Rozenkrans Basiliek opgesteld. Pater Jan van Duijnhoven kan er van 
meepraten, over Lissabon. Hij was er bij! De tweede groep in Lourdes gaf 
er ook volle aandacht aan. Zij kwamen uit het bisdom Liverpool, Engeland. 
Zij vierden met zo’n elfhonderd gelovigen dat 
men al 100 jaar bedevaart houdt naar Maria in 
Lourdes. ‘Dóór Maria tot Jezus’ springt je 
tegemoet bij binnenkomst. 
Ze tónen dat ‘kerk-zijn’ meer is en móet zijn 
dan alleen op zondag met elkaar vieren.  
Het was in ieder geval een goede impuls om te 
denken: het wordt snel weer oktober, Maria 
maand en die mag niet ‘onopgemerkt’ voorbij 
gaan. Maria in Lourdes zet je aan tot nadenken 
over ons handelen: hóe kunnen we vaker en  
meer laten merken dat we willen zijn, zoals Hij: zorg voor onze naasten, 
betrokkenheid tonen naar mensen die hier behoefte aan hebben, in al ons 
dagelijkse leven. En dus is er de vraag aan u lezer: ‘doet u mee!?!’, want 
alleen sámen zijn we Gods Volk Onderweg. Toch? 
 

                                             Berry Tijsse Klasen, locatieteam H Antonius Abt 
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

 
Ook deze OASE is voor de beide locaties. We willen dat ‘onze OASE’ als contactblad voor de gelovigen van 
beide kerken blijft bestaan, totdat er een ander informatiekanaal is (een parochie-breed blad bijvoorbeeld) of 
wanneer blijkt dat er niet langer prijs op wordt gesteld.  
Wie de OASE DIGITAAL wil: mail h.antoniusabt@gmail.com en het komt goed! 
 
Wanneer u – ‘de kerk’ laat weten ten tijde van ziekte / opname in het ziekenhuis of verhuizing naar een 
zorgomgeving / zorgcentrum kunnen wij contact met u houden: mail en telefoonnummers staan op de 
voorzijde! Sinds enkele maanden, sinds enkele nummers, proberen we ook aandacht voor onze parochie-
locatie te geven met een bijdrage in De Wester (Hezelpoort – Wolfskuilseweg) en in De Stenen Bank 
(Hees). 
 
Het wordt weer tijd voor SAM’s kleding actie:   

 

We hopen op een goede opbrengst ook nu in het najaar Sam’s 
Kledingactie weer komt om kleding op te halen. Dat gebeurt op 2 
oktober aanstaande. U kunt  weer kleding en schoenen inleveren bij de 
H. Antonius Abt aan de Dennenstraat 121. U kunt de goederen in goed 
afgesloten plastic zakken plaatsen in de Mariakapel, onder de toren. 
Tussen 09.30 – 16.00 uur. Onze donatie komt ook dit keer ten goede 
aan het onderwijsproject van Cordaid in Oeganda. Alvast dank voor uw 
medewerking!   

 
Stichting HAR heeft haar activiteiten afgerond, zoals we eerder bericht hebben, 
mede door het plotse overlijden van een van haar grondleggers: Ben Thijssen. 
Haar laatste actie waarin ze ons steun vroeg – om nachtkastjes te krijgen in het 
zorgcentrum – is door de hulp van veel donaties voortreffelijk gelukt: een 
waardige ‘finale’ voor HAR.  

 
Laudato Si‘ ambassadrice 
Samen met een 150 andere uit 45 landen is zuster Marga Zwiggelaar – Dominicanes – geslaagd voor de 
opleiding tot Laudatio Si’. Zij en haar mede geslaagden zullen zich met gebed inzetten in de geest van deze 
encycliek, die paus Franciscus in 2015 (al) wijdde aan de uitermate zorgelijke milieutoestand. In zijn 
encycliek roept de paus ‘alle mensen van goede wil’ op het hoofd te bieden aan deze crisis.  
Ook in onze locatie zal een nadere oproep tot ‘scheppingszorg’ gehoord mogen worden! 

 
Nieuwe huisvesting voor de drie ‘nieuwe’ zusters Dominicanessen  

 

De drie laatst ingetreden zusters, die nu nog aan de Dennenstraat 
wonen, zullen op korte termijn hun intrek nemen in de voormalige 
pastorie van de Lourdeskerk aan de Hatertseweg. 
Zuster Catharina, Marga en Nadia vinden er hun gezamenlijke thuis 
voor de komende jaren. Aan de Dennenstraat komt dan ruimte vrij 
voor nieuwe kandidaten die overwegen in te treden bij de 
Dominicanessen van de Heilige Familie van Neerbosch.  
We hopen, ondanks de verhuizing, de zusters te blijven ontmoeten in 
de woensdagavond vieringen en bij de vespers. 

 
Voedselbankactie najaar 2023 
De voedselbank vraagt om een inzameling van allerlei goederen. We 
stellen voor dat wíj ons ‘beperken’ tot spullen van dagelijkse hygiëne 
zoals deodorant, stukken zeep, tandenborstels, tandpasta.  

 

De actie start in het weekend van 9-10 september en loopt tot 14-15 oktober. Wie liever geld 
doneert, doet dat op NL61 RABO 0104 0832 55 tnv Stichting Voedselbank Nijmegen.  

 
Samen verbinden in Nijmegen West! 
In de vorige OASE las u van het initiatief vanuit Huize Rosa om aandacht te willen geven aan mensen die 
eenzaam en-of ziek zijn in onze wijk die ‘van Hezelpoort tot Maas-Waal kanaal’ loopt. 
Onder motto: “Samen verbinden van bewoners, vrijwilligers, zorgcentra en maatschappelijk werk!” 
In een volgende OASE verwachten we meer te kunnen vertellen. 
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Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin voorgaat pater Joop Banning SJ of pater Jan van 
Duijnhoven OP. Bij uitzondering is er een Woord- en Communieviering.  
We drinken koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie, wanneer het koor zingt dus in ieder geval op de 1e en 
2e zondag van de maand en (als er een is) de vijfde zondag!  
 
Thuis de H. Communie ontvangen. 
Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, mag dit kenbaar maken op de pastorie, liefst per 
telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt dat we de H. Communie aansluitend aan 
de viering van zondagmorgen zullen brengen. 
 
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, kunt u dat kenbaar maken via de mail, of 
kunt u bellen met de pastorie waarna u een envelop met vermelding van wie, wanneer en het geld (€ 12,-) in de 
brievenbus van de pastorie deponeert, óf u brengt uw envelop met de gegevens en inhoud voorafgaand aan de 
viering in de sacristie!  
 
Op zaterdag 9 september doen we mee aan Open Monumentendag
Onze kerk is dan open om te bekijken, te beruiken en in rond te gaan 
tussen 11.00 en 15.00 uur. Er zal foldermateriaal uitgereikt worden  
en onze organist Gerard Donkers zal dan komen spelen, zodat het 
kerkgebouw zich lévend aan bezoekers zal tonen! 
IEDEREEN is welkom om te kijken, te luisteren. 

 
 
Vanaf 13 september weer gebedsvieringen op de WOENSDAGAVOND 
Vanaf 13 september hervatten zusters de gebedsvieringen op de woensdagavond om 19.00 uur, waarbij de ene 
week er meer op stilgebed gekoerst wordt, de andere week op de gezangen uit Taizé. 
Daarnaast wordt met de gedachte gespeeld een aanbod te maken over spiritualiteit en mystiek: komt in de 
volgende Oase verder aan bod.  
 
Vredesweek 2023  

 

De vredesweek die van 16 – 24 september plaats vindt, krijgt aandacht. De eerste zondag is 
VREDESZONDAG. Strekking van het thema van dit jaar is. Vrede is immers meer dan de 
afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. In dit jaar 
– nog steeds met de oorlog in Oekraïne waar we dágelijks de voortgang van zien – lijkt het 
extra belangrijk om hier aandacht aan te geven. Vrede begint bij iedereen, bij de omgang 
tot onze naasten: buren, familie.. kerkgangers .. Goed om er een week extra aan te denken. 

 
Mariamaand 
Oktober is Mariamaand. In de vieringen en in de aankleding van het altaar zal dat te zien zijn. 
 
VESPER op 29 oktober, 16.00 u. 
Deze zondagmiddag aan de Dennenstraat zal een Vesper gezongen worden door het koor Karolus Magnus en 
het Gregoriaans koor Dukenburg. Een vespers is een kerkelijke viering waarin je ‘stil kunt worden van 
bínnen’. Natuurlijk is iedereen (!) uitgenodigd deze bijzondere viering bij te wonen. 
 
ALLERZIELEN 2 november 2023 
Natuurlijk komen we op Allerzielen, om 19.00 u. in de kerk bij elkaar voor de herdenking van allen die in het 
dan voorbije jaar zijn gestorven of die op de begraafplaats achter de kerk zijn begraven. De nabestaanden 
krijgen hiervoor (bijtijds) een uitnodiging, maar iedereen is welkom bij deze viering.  
 

 

Overleden:  
Jo Lucassen  23 juli   Kronenburgersingel Nijmegen 
Lammie van Reeken 15 augustus  Ravensteinseweg Wychen 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer.  
Getrouwd: 
Meriam Betres en Kelly Joao      09 augustus  Rheden-Nijmegen 

 

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 
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Zoals in het vorige nummer vermeld stond, heeft het bestuur van onze Parochie Heilige Stefanus op 21 juni 
2023, aan de toen aanwezigen bij hun overleg, aangegeven dat zij voornemens zijn de bisschop van  
’s-Hertogenbosch te verzoeken om het kerkgebouw de Goede Herder aan de eredienst te onttrekken.  
Daarna zal het kerkgebouw in de verkoop gebracht worden.  
 
Van Stichting ‘De Waalboog’ is vernomen dat zij – gegeven alle verbouwingen die er op locaties lopen – 
geen ruimte in hun begroting zien om het gebouw aan te kopen. Het gebouw wordt dan via een makelaar op 
de markt gebracht.  
 
Voor zover er sprake kan zijn van enige planning, verwacht het parochiebestuur dat dit hele proces een half 
jaar tot negen maanden zal gaan duren. Zodra er nieuwe feiten of stappen genomen zijn, zal dit bij de 
redactie van de Oase gemeld worden ter publicatie. 
 
 
Vanaf september zijn er weer eucharistie vieringen op zaterdagavond om 18.30 uur, in de kapel.   
Deze worden verzorgd door Pastoor E. Kimman. 
 
 
Mededeling  
Op zondag wordt het kerkgebouw door enkele groepen gebruikt.  
Er is dan:  

- om 09.30 uur een viering die verzorgd wordt door Stadsklooster Mariken. 
- En om 12.30 uur viert de Pinkstergemeente haar samenkomst.  

 
 
Elke dinsdagochtend is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur.  
Voor het opsteken van een kaarsje of voor een bakkie koffie of thee maar natuurlijk ook om elkaar te 
ontmoeten. Er wordt dan gewerkt in de tuin en in de kerk. Joke is onze gastvrouw en zij zet lekkere koffie. 
Voel je welkom! 
 
 
Mededeling:  
Sinds kort wordt er door een aantal dakloze jongeren buitengeslapen voor de ingang van de kerk. Wij vinden 
het niet oké dat mensen buiten slapen. Ook zij zijn het waard om in een bed te slapen.  
 
Er zijn mogelijkheden in de stad voor dag en nachtopvang. Er hangt nu een flyer voor het raam met deze 
informatie. Mocht u mensen zien liggen dan kunt u altijd bellen naar Bureau Toezicht en of de Politie.   
We laten ze niet binnen, het is wel aan te bevelen om de rust te bewaren.   
 
Dag- en nachtopvang in de stad, MFC, aan de Van Schevinchavenstraat 12. Telefoon: 088-6061600 
 
Bij problemen kunt u (altijd!) contact opnemen met Bureau Toezicht. Tel: 14024.  Politie: 0900-8844 
 
 
 

 

Overleden:  
A. van Heumen  15 juli  Nijmegen 
 

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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www.garagevanottele.nl 
024 - 377 10 09

	
  
 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98 
6542 PL  Nijmegen 
Tel.  024-378 62 38 
info@hobbycentrumdenonnendaal.nl 
www.hobbycentrumdenonnendaal.nl 
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[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 

Overlijden Jo Lucassen: boegbeeld van de locatie Bethlehem.  
 

 

Op 23 juli 2023 is mevrouw Jo (Johanna Josephina) Lucassen overleden 
op de leeftijd van 86 jaar. Tijdens een Herdenkingsdienst op 28 juli is in 
de Kerk van H. Antonius Abt aan de Dennenstraat, in Nijmegen afscheid 
van haar genomen. Nijmegen-West heeft met haar overlijden afscheid 
genomen van een markante vrouw. Een vrouw die 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week, het jaar rond, zo’n halve eeuw zich ingezet heeft voor het RK-
geloofsleven in Nijmegen (Oud- )West. 
Geboren in Rijssen, Overijssel, gaat ze naar Vught en treedt er bij de 
zusters in. Ze krijgt de naam Zuster Imelda. Ze volgt de Kweekschool om 
in het basisonderwijs te kunnen werken. 
Zo komt ze in Nijmegen, waar ze begint als lerares aan de RK 
Theresiaschool. Ze voelt zich thuis bij háár kinderen en hun gezinnen in 
het Waterkwartier. Haar betrokkenheid is groot: ze staat zeven dagen per 
week voor mensen klaar. Een oud-collega van de school herinnert zich: 
‘Ze is haar tijd vér vooruit . Ze heeft in haar school al de gelegenheid 
gecreëerd kinderen voor schooltijd van schone kleding en een ontbijt te 
voorzien. Ministers breken zich nu nog het hoofd over hoe ze dat kunnen 
organiseren.’  

Zij zorgt ervoor dat de leerlingen op een goede school in het voortgezet onderwijs terecht komen. Jo treedt uit 
en gaat op zichzelf wonen wanneer ze hoofd van de school wordt. Ze zal er voor zorgen dat de school ondanks 
teruglopende leerlingaantallen lang blijft bestaan. Haar kerkelijk vrijwilligerswerk begint ze rond 1980 in de 
voormalige Theresiakerk aan de Waterstraat. Haar talenten liggen in het begin op het terrein van de liturgie. 
Samen met toenmalig pastoor Jan Nass, helpt Jo enorm veel vieringen vorm te geven en uit te voeren. Haar 
zangtalenten komen hierbij goed van pas. Ze geeft 38 jaar leiding aan een van de koren. In de loop van de jaren 
gaat ze ook andere taken op zich nemen want de parochies moeten meer samenwerken. Jo volgt dit proces tot bij 
de vorming van de Bethlehemparochie die ontstaat na de fusies van de H. Theresia parochie met de H. 
Hartparochie aan de Krayenhofflaan en de Thomas à Villanova parochie aan de Graafseweg. Door al deze 
ontwikkelingen moet er meer en meer bestuurswerk verricht worden. Jo heeft in de loop van de jaren alle 
bestuurlijke functies bekleed, van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris tot penningmeester én ze is ruim twintig 
jaar lang de steun en toeverlaat van diverse pastoors en priesters van de parochies. Ook kiest ze de liederen voor 
de vieringen en studeert deze met de koorzangers in. Wanneer er vanaf 2005 geen (vaste) priester voorganger 
meer is in de Betlehemparochie, zorgt ze ervoor dat er toch op zondag en feestdagen kerkvieringen zijn, samen 
met Geert Ritmeijer. Ze staat dag en nacht klaar voor de parochianen en verzorgt het parochieblad. Daarnaast 
leidt zij bijna veertig jaar het kerkkoor in de parochie, kiest ze de liederen en verzorgt repetities met koorleden. 
Ook heeft ze een rol in de opvang van moeilijke jongeren in de Keet. Haar lijfspreuk is niet voor niets: ‘God 
leidt mij’ en dat maakt dat ze van zichzelf en haar vrijwilligers vraagt het béste van zichzelf te geven. Ze 
ontvangt in 2018  de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt 
deze Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Bruls voor haar verdiensten in het onderwijs en 
de kerkelijke vieringen in het Waterkwartier. Ze strijdt voor het geloofsleven in (haar) Nijmegen-West. Want die 
gemeenschap gaat haar aan het hart. Dat wordt haar jammer genoeg niet altijd in dank afgenomen. Maar ze legt 
zich er niet bij neer. Ze houdt vol. En vele jaren met succes. Wanneer aan Jo gevraagd wordt door parochianen 
wat de toekomst van de Bethlehemparochie is, geeft ze daar een eerlijk antwoord op. Ze draait niet om de feiten 
heen. De parochianen weten hoe de stand van zaken is. Als in april 2018 duidelijk is dat de kerk aan de eredienst 
onttrokken wordt, is dat voor de parochianen geen verrassing. Ze hebben er begrip voor, ondanks de pijn die dat 
besluit oproept. Jo heeft de sluiting van de kerk op een voortreffelijke manier gerealiseerd en afgerond. Ze wil 
dat er na de sluiting op een respectvolle wijze wordt omgegaan met de voorwerpen uit het kerkgebouw. Ze is 
blij dat er enkele voorwerpen geplaatst worden in de kerk van de Goede Herder en in de kerk van H. Antonius 
Abt. De geloofsgemeenschap van Nijmegen-West heeft met haar overlijden afscheid genomen van een markante 
vrouw. Ruim een halve eeuw heeft Jo – ‘mevrouw Lucassen’ zoals de meesten haar kennen - zich met hart en 
ziel ingezet voor het geloofsleven in Nijmegen-West, met name in Oud-West. Veel inwoners van dit stadsdeel 
kennen haar van de school of uit het kerkelijk leven. Ze ligt begraven in haar geboorteplaats Rijssen. Dat ze 
moge rusten in Vrede.  
 
Met dank aan De Gelderlander, Geert Ritmeijer, René Klaassen, redactie Oase. 
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg 

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN:  NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58

NIJMEGEN

SCAN DE CODE
Schrijf je in en ontvang
direct hoge korting op je
ANAC Polish autowasbeurt!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR


