
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 32, mrt-apr 2026 
 
 
PASTORAAT: 
Pastoor S. Steijaert 
pastoorsteijaert@stefanus.nl 
 
Contact met de pastoor kan ook 
door bemiddeling vanuit de locatie: 
zie de nummers hieronder. 
 
WEBSITE 
www.stefanus.nl 
 
 
H. ANTONIUS ABT KERK  
Dennenstraat 121, 
6543 JR Nijmegen. 
Tel: 024 - 377 06 31  
Tel: 06 – 5324 08 09 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
 
Financiën H. Antonius Abt kerk: 
IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 
IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 
Ten name van: Parochie H. 
Stefanus, Locatie H. Antonius 
Abt 
 
 
DE GOEDE HERDERKERK  
Fanfarestraat 57 
6544 NS Nijmegen 
 
Contacten voor de Goede Herder:  
zie die bij H. Antonius Abt.  
 
Financiën kerk De Goede Herder: 
IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 
IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79 
 
 
 
REDACTIE 
E-mail redactie: 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
Advertenties: 
Mevr. Cecile Ooms 
cmmooms@planet.nl 
 
Druk:  
Bookbuilders BV. 
tel: 024 - 641 61 21 
www.bookbuilders.nl 
 
Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 

OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. Volgende uitgave:  
Mei-Juni 2026. Kopij inleveren vóór 01 april 2026, zie mailadres redactie.  

Wij zijn onderweg naar PASEN 
 
Ook dit jaar zullen we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen met zijn lijden 
en sterven op het kruis. Het kruis wordt daarmee in de Goede Week teken van 
overwínning. Dat is op zichzelf een positieve boodschap die - als je in onze wereld 
rondkijkt - hárd nodig lijkt om lúid te laten klinken! 
 
Ondertussen gaat de oorlog als gevolg van de Russische inval in Ukraine een 
volgend jaar in, zijn de spanningen in Gaza nauwelijks verminderd en vóelt het 
alsof de wereld langzaamaan de adem inhoudt met een ‘wát gaat het worden?’. 
 
Wij zijn met velen een vastentijd binnengegaan: voor ons geldt: 40 dagen tussen 
Carnaval en Pasen – buiten de zondagen – doen wij aan vásten. Niet langer 
nauwgezet voorgeschreven door de Kerk, maar met de oproep te mátigen zodat je 
‘iets overhoudt’ om te geven aan het project dat in de Vastentijd dóel van 
inzamelen is. Dit jaar willen we inzamelen voor het Jeugd Educatie fonds. U leest 
er verderop meer over.  
 
Onze (Rooms Katholieke) vasten lopen dus vanaf 18 februari tot aan Pasen. In de 
Islam wordt dit jaar de Ramadan gehouden tussen 17 februari en 19 maart: dertig 
dagen niet eten of drinken zolang de zon óp is. In beide godsdiensten is het doel te 
louteren: jezelf iets te ontzeggen, waardoor je meer – beter – beseft wie je bent en 
welke bedoelingen de Schepper met je heeft. 
 
In de Goede Week, van Palmzondag tot aan de Paasmorgen volgen we dan de 
gebeurtenissen rond Jezus van zijn intocht in Jeruzalem waarin het ‘Hosanna’ de 
boventoon voert, de laatste avond – Witte Donderdag - dat hij met zijn vrienden 
aan tafel gaat en het voordoet hoe zij in Zijn Gedachtenis moeten blijven 
samenkomen; zijn oppakken en zijn veroordeling tot de kruisdood op Goede 
Vrijdag waarop het ‘krúisig Hem’ gehoord wordt, de stilte van de zaterdag als we 
de Paaswake zullen vieren om op Paasmorgen Zijn opstandig te gedenken: de 
overwinning van de dood, als erfenis voor Zijn sterven voor ónze zonden. 
 
Ondertussen zijn er tien communicanten mét hun gezinnen druk met de 
voorbereiding op hun Eerste Heilige Communie. Het voorbereidingstraject loopt 
tot eind mei en begin juni wanneer we in de beide kerken die viering met hen 
zullen hebben.  
 
En voorbereiding geldt ook twee gezinnen waarin een kind gedoopt zal worden, 
naast de zondagviering en de uitvaarten een priesterlijke taak die (gelukkig) ook 
van onze voorgangers gevraagd blijft. Ons parochiebestuur kreeg ‘vers bloed’ in de 
voorbije weken. Het moet onze pastoor een goed gevoel geven dat hij meer mensen 
om zich heen vindt die hem hélpen in die grote taak die de bisschop hem oplegde 
om de beide parochies van onze stad te leiden. 
 
Is het Paasfeest begin april geweest, dan ziet iedereen met aandacht uit naar de 
lente: eerste bloemen in de tuin en het weer ‘groen’ worden van bomen en struiken. 
Dát proces gaat nog onverminderd door, ondanks alle zorgen om de veranderingen 
in ons klimaat.  
We wensen u een mooie en zinvolle tijd op weg naar Pasen (en daarna) toe!   
 

Berry Tijsse Klasen, locatieteam H. Antonius Abt 
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

 

  Kerkbalans 2026 

 

De Kerkbalans vraagt zoals elk jaar niet alleen in januari uw aandacht.   
De kaarsen, verlichting, de verwarming, alle papieren, maar ook de verzekeringen zúllen in 
2026 ‘gewoon’ betaald moeten worden. Wij weten: bij ú wordt veel in het leven duurder, 
maar dat geldt ook voor de kosten die wij als locatie en parochie maken. Dus: dénk a.u.b. 
aan uw kerk en geef vandaag voor de kerk van mórgen! Dank u wel! Dan proberen wij – 
locatieteam en bestuur - de eindjes aan elkaar te blijven knopen.   

 
Sam’s Kleding inzameling  
Sam’s kleding inzameling staat gepland op MAANDAG 20 APRIL. Het Lilianefonds is dit 
keer de begunstigde: zij zetten zich in voor het welzijn van kwetsbare, gehandicapte kinderen 
in ontwikkelingslanden. U kent ze vast van de spotjes op televisie!  . Aan een van de buitenste 
glazen deuren hangt de poster. De kapel is open tussen 09.30 en 16.00 uur.   

 
 
Bestuurswisseling in onze Parochie Heilige Stefanus en versterking pastorale team. 
Toetreden tot het bestuur doen twee personen,  te weten: Mevrouw Monique Wagenberg – Piels; zij neemt de 
taak van vicevoorzitter op zich. Monique is juriste en heeft een eigen bedrijf op gebied van arbeid en recht. De 
heer Stef Cuppens: hij neemt de portefeuille bouwzaken op zich. Stef is geen onbekende in Nijmegen. Hij is 
de voormalig directeur/eigenaar van bouwbedrijf Cuppens & Zn in Nijmegen.  
Met het vertrek van kapelaan Michal Tabak SCJ, heeft de bisschop een opvolger benoemd. Vanaf vandaag  
1 februari is pater Christopher Ndala (CssP) benoemd tot kapelaan. Hij is 37 jaar, afkomstig uit Malawi en lid van 
de Congregatie van de Heilige Geest. Hij woont en werkt al jaren in Eindhoven, maar zal binnenkort verhuizen 
naar de communiteit naast het Afrikamuseum in Berg en Dal. De parochie is dankbaar met deze snelle benoeming. 
Kapelaan Christopher zal de komende tijd samen met pastoor Steijaert Nijmegen leren kennen, met een accent op 
de kerken die behoren tot de parochie Heilige Drie-Eenheid.  
Een kennismakingsmoment met de andere (ónze parochie Heilige Stefanus-) kerken volgt later. 
 
Inzamelingsactie oorlogsslachtoffers Oekraïne, februari-maart 2026. De diaconale werkgroep roept op!  
De situatie in Oekraïne blijft onverminderd gevaarlijk. Nu al 4 jaar lang. Zeker nu Rusland het hele land blijft 
bestoken met raketten en drones. Alles wat aan voedsel ingezameld wordt, gaat via het Surya Project naar de 
Europese hulporganisatie NEEKA in Oekraïne en wordt daarvandaan naar bezette gebieden gebracht. De 
mensen dáár hebben ónze hulp heel hard nodig! U kunt ook geld overmaken: NL96 INGB 0000 940356, t.n.v. 
RK parochie H. Stefanus, locatie Antonius van Padua, o.v.v. Humanitarian Aid Ukraine, derde gelden actie.  
 
Start gebruik QR-codes 
We gaan mee met de ontwikkelingen in onze tijd. We horen (steeds) vaker tijdens uitvaarten, huwelijksmissen, 
maar ook op zondag ‘sorry, ik heb geen munt- of papiergeld bij me: hebben jullie een QR-code waarmee ik kan 
bijdragen?? Tot nu toe was het antwoord: ‘neen’, maar dát wordt verleden tijd! We gaan méé in de 
mogelijkheden die er zijn in onze tijd. Geld stórten (muntgeld en papiergeld) is immers al lang niet meer 
kosteloos bij de banken: ook hiervoor moeten wij betalen. De bank vraagt een klein bedrag pér QR-Code-
betaling (0.16 eurocent) en dus  moeten wij – pèr code – een minimumbedrag vaststellen. Om te beginnen starten 
we met 3 QR-codes: één voor bij het kaarsengeld (minimum 1 euro); één bij de collecte in de kerk (minimum 2 
euro) en tenslotte een voor bij Kerkbalans (minimum 5 euro). 
 

 

Hoe werkt het? Scan de QR-code met uw telefoon om verbinding te 
maken met uw internet-bank. U kunt het bedrag wijzigen, méér geven 
mag immers altijd! Uw gift wordt direct bijgeschreven op de RABO-bank 
rekening van onze locatie! Maar nogmaals: als u het bedrag wilt verhogen, 
doe dit dan vóórdat u op de knop drukt voor betalen. De QR-codes kunt u 
zo vaak gebruiken als je zelf wilt! De QR-codes gaat u in de kerk zien bij: 
de kaarsentafel in het portaal, in de Kruiskapel, bij Maria met Jezus op 
schoot (de Piëta), bij de kaarsentafel, bij het Maria-altaar én in de 
collecteschaal. Als voorbeeld nemen we hier de QR-code die voor de 
Kerkbalans is aangemaakt.  
Probéér het eens en laat het ons weten als het (niet) lukt !!  

 



 

 
Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin veelal voorgangers volgens rooster komen. We 
drinken elke zondag na de viering, koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie, tot ieders plezier. Ons koor 
zingt op de eerste en tweede (en vijfde) zondag van de maand, op de derde zondag is er orgelbegeleiding bij de 
vieringen. Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, kan dit kenbaar maken op de pastorie, 
liefst per telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt dat we de H. Communie 
aansluitend aan de viering van zondagmorgen zullen brengen. Misintenties: wanneer u een intentie voor een 
viering wilt aanreiken, kan dat per mail, telefonisch of met een envelop in de bus van de pastorie. Zorg dat alle 
gegevens (wie, welke datum) duidelijk zijn. De kosten zijn vanaf 2026 € 13,50 zo berichtte ons het bisdom. 
 
Vastenactie 2026  
Een krantenbericht berichtte dat het Jeugd Educatie Fonds een groeiend aantal ouders en scholen zag dat hen 
vroeg te helpen bij het verstrekken van een bril aan kinderen in het basisonderwijs: er is een groot aantal 
kinderen dat géén of geen juiste bril op heeft. Dat dit hun leren negatief beïnvloedt zal iedereen duidelijk zijn. 
Na contact met het Fonds hebben wij, samen met Catharinahof en Huize Rosa besloten om hiervan ons 
vastenproject te maken: geld inzamelen voor het JEF zodat zíj brillen kunnen bekostigen voor kinderen. 
Een bril voor je kind valt níet onder de basisverzekering,  maar dient door ouders uit de eigen portemonnee 
betaald te worden. We delen flyers uit, vragen er aandacht voor en hopen dat u allemaal mee wilt doen, want 
vele kleine beetjes hélpen!! U kunt uw geld ook in een envelop bij de pastorie brengen of overmaken op ons 
banknummer (zie voorzijde) onder vermelding ‘vastenactie’, dán komt het op de goede plaats!! 
De mensen van het JEF waren blij verrast met ons voornemen: we krijgen posters en alvast hun dank!    
 
Meditaties op weg naar Pasen door pater Jesús 
Pater Jesús M. Baena Valbuena SCJ gaat in de Agneskerk aan de St. Agnetenweg in Lindenholt, in twee 
meditatieve bijeenkomsten om 19.30 uur voor: op maandag 23 februari en op maandag 16 maart.  
Daar leert u hem eens van een andere (pastorale) kant kennen! 
 
De vieringen en samenkomsten op weg naar Pasen: 
o Vespers, op alle vrijdagen t/m 27 maart, op vrijdag om 17.00 uur in de Doopkapel 
o Palmzondag, 29 maart om 10.00 uur met J. Baena Valbuena SCJ en Gemengd Koor 
o Witte Donderdag, 2 april om 19.00 uur met J. Baena Valbuena SCJ en gemengd Koor 
o Goede Vrijdag, 3 april om 15.00 uur, Kruisweg door de kerk met J. Van Duijnhoven OP 
o Goede Vrijdagavond concert 19.30 uur: Stabat Mater van Pergolesi, door Vrouwenkoor Les Etoiles  
o Paaswake, 4 april 20.00 uur met J. Baena Valbuena SCJ en Gemengd Koor 
o Paasmorgen, 5 april 10.00 uur met J. Baena Valbuena SCJ en Gemengd Koor 
o Tweede Paasdag: géén viering in onze kerk 

Zuster Marga Zwiggelaar OP geeft aan dat de gebedsmomenten – stiltegebed en de andere week met liederen uit 
Taizé – op woensdagavond om 19.00 uur verder gaat. Wie er nog niet was: gún uzelf die ervaring van dat half uur tot 
jezelf komen, zingend en biddend.  
 

De afronding van de voorbereiding op de 1e communie: 7 juni is er FEEST, op Sacramentsdag. 
We zijn in januari met tien kinderen en hun gezinnen gestart met de voorbereiding op het gaan ontvangen van 
hun Eerste Heilige Communie in dit jaar. Die communicanten meldden zich bij de Agneskerk op Lindenholt 
of bij ons aan de Dennenstraat. Ze komen uit andere delen van de stad of daarbuiten, maar ze zijn gedoopt in 
onze kerk! Op 31 mei is de viering in de Agneskerk, op 7 juni bij ons. In beide vieringen zal pater Jesús 
voorgaan, want hij deed als begeleider volop mee in de voorbereidingen.   
 

 

Overleden:  Trees Barsch-Tijssen  26 december 2025 86 jaar  
  Ben Verhoeven  02 januari  87 jaar 
  Truus Dinnessen – van Haren  04 januari  91 jaar 
  Wilbert Bekedam SCJ  08 januari  69 jaar 
  Frans van Kemenade SCJ 28 januari  85 jaar 
  Wim Peeters   29 januari  78 jaar 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer. 

 

 

 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of 06-53240809 

 



 
 

De stand van zaken rond de herbestemming van het kerkgebouw: 
Per 1 januari 2024 werd de kerk van de Goede Herder aan de eredienst onttrokken, als besluit van de 
bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. dr. G. de Korte. Sinds die tijd is het parochiebestuur op zoek naar een 
bestemming voor gebouw en grond, waarbij het overlegproces met de Gemeente en projectontwikkelaars 
veel tijd vergt. Ook nu nog!  
Tot een nieuwe eigenaar gevonden is blijft het kerkgebouw verhuurd, voor gebruik op de zondag, aan de 
Pinkstergemeente Bethel, die houdt haar viering op de zondagen om 12.30 uur.  
Op zaterdagavond viert pater E. Kimman SJ om 18.30 uur met een kleine groep Eucharistie in de 
Johanneskapel. Hij wil dat blijven doen mits zijn gezondheid dit hem toestaat; wanneer er geen viering is, 
bespreekt hij dit vooraf met de kapel-gangers.  
Het is fijn (!) dat bewoners in de buurt van het kerkgebouw een oplettend oog óp het gebouw houden, zeker 
nu er minder frequent gebruikers zijn. ‘Dank u – jullie -  wel’ voor het opletten en melden!  
 
IM voor Wilbert Bekedam SCJ 
Op donderdag 8 januari 2026 kwam er plots, onaangekondigd, een einde 
aan het leven van Wilbert Bekedam. Hij is 69 jaar geworden. De parochie 
van de Goede Herder leerde hem kennen toen hij stage liep bij Het Kasteel 
onder begeleiding van pater Jan Eijkman. Wilbert werd SCJ-er en kreeg 
zijn priesterwijding in Neerbosch Oost in juli 1996. De bisschop bood hem 
er een priester-plaats aan die hij aanging in samenwerking met pastoor 
Frans Grul OP aan de Dennenstraat. Hij woonde met de medepriesters op in 
de Communiteit van Jonkerbos. In 2009 ging hij werken in Rotterdam Oost 
waar hij de gezinnen die zijn getroffen door de Toeslagaffaire ontmoette.  
Hij ging wonen in Capelle aan de IJssel. Daar is op vrijdag 16 januari 
afscheid van hem genomen in een Eucharistieviering. Later die dag is hij in 
besloten kring naar een crematorium aldaar gebracht. 
We mogen wensen dat hij zal rusten in de vrede die God hem zal geven.     

 
 
IM broeder Frans van Kemenade SCJ 

 

Op woensdag 28 januari overleed broeder Frans van Kemenade. Hij 
was een mens die in de achtergrond, stil maar betrokken, zijn werk 
deed. Hij werkte jarenlang in de keuken en binnen het St Jozefklooster 
maakte hij zich verdienstelijk als ziekenbroeder nadat zijn werk in het 
schippersinternaat was afgerond. Hij kwam vaak in de Goede Herder 
kerk, ‘ónze kerk’, maar ‘zijn’ Jozefklooster bleef trekken, ook toen hij 
in 2020 binnen Catharinahof ging wonen. Hij fietste graag (en veel) en 
bij zijn afscheid op 3 februari waren het de neven en nichten die hem 
bedankten voor zijn interesse bij hun levens. Hij is 85 geworden.  

 
Vertrek uit Nederland van pater Michal Tabak SCJ 
Sinds november 2025 is kapelaan Michal Tabak met ziekteverlof geweest. Hij heeft tijd genomen om uit te 
rusten en zich te bezinnen op zijn toekomst. In januari liet hij pastoor Steijaert en het bisdom van Den 
Bosch  weten dat hij niet terugkeert naar Nijmegen. Hij kiest ervoor om in zijn vaderland Polen als priester 
aan de slag te gaan. Per 1 februari heeft hij daarom op eigen verzoek officieel ontslag gekregen van de 
bisschop. Het pastorale team en het parochiebestuur vinden dit jammer, maar zijn hem zeer dankbaar voor 
zijn enthousiaste, betrokken en missionaire inzet en de initiatieven die hij in korte tijd heeft opgezet. Zij 
gunnen hem van harte een plek waar hij zich als priester thuis voelt. Op zondag 15 februari vierde hij in de 
Groenestraatkerk de Eucharistie en was er na afloop gelegenheid om afscheid van hem te nemen.  
Zijn medepaters SCJ Jesús en Mario missen hem in hun klein-klooster aan de Graafseweg.    

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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www.garagevanottele.nl 

024 - 377 10 09

Nieuwe Nonnendaalseweg 98

6542 PL  Nijmegen

Tel.  024-378 62 38

info@hobbycentrumdenonnendaal.nl

www.hobbycentrumdenonnendaal.nl

wwwwww..ddeehhaaaassddeemmooddee..nnll

Schoonderwoerd 

Schilders

dé oplossing voor 
elke schilderklus!

Distelakkerstraat 2
6641 KC Beuningen

(024) 377 15 26
(06) 22 317 200

info@schoonderwoerd-schilders.nl
www.schoonderwoerd-schilders.nl

Lijn 3 - Lunch Drinks Dinner

Kerkstraat 205

6543 KJ  Nijmegen

024 373 2007

info@eetcafelijn3.nl

www.eetcafelijn3.nl



[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 

 
800 jaargeleden stierf de Heilige Franciscus: een Jubeljaar aan hem gewijd. 

 

Paus Leo XIV heeft een Franciscaans Jubileumjaar uitgeroepen voor het 
gedenken van de 800ste verjaardag van het overlijden van Sint Franciscus 
van Assisi. Dit jubeljaar loopt van 10 januari 2026 tot 10 januari 2027 en 
werd geopend in Assisi. Dit Jubeljaar is op een bijzondere manier gericht 
op de leden van de Franciscaanse familie van de Eerste, Tweede en Derde 
Reguliere en Seculiere Orden, evenals aan Instituten van Gewijd Leven, 
Apostolische verenigingen en verenigingen die de regel van Sint-
Franciscus naleven of geïnspireerd zijn door zijn spiritualiteit.  
Openbare opbaring: van 22 februari tot 22 maart 2026 is het lichaam van 
Franciscus te bezichtigen in de basiliek in Assisi.  

Er worden pelgrimstochten en speciale vieringen georganiseerd in en naar Assisi. 
 
Paus Leo en het Synodale proces  

 

Van Maria Lichtmis -maandag 2 februari 2026- tot de zaterdag voor 
Palmzondag - 28 maart 2026- vindt in het hele land een gebedsestafette 
voor de implementatie van synodaliteit in de katholieke gemeenschappen 
plaats. Synodaliteit is het proces dat paus Franciscus startte om ‘gewone 
gelovigen’ naast de priesters uit te nodigen hardop na te denken over hun 
roeping als gelovige. Ze spreken en luisteren naar elkaar in 
gelijkwaardigheid. Het is aan de paus om hun bevindingen tot régels te 
laten worden. Elke dag wordt in deze periode tijdens een viering een 
speciale voorbede gebeden. Daarmee wordt dit proces van synodaliteit in 
Nederland gedragen en ondersteund door gebed. 

In onze stad vindt dit plaats op 12 maart, om 19.00 uur in de kerk van Maria Geboorte aan de Berg en Dalseweg. 
 
Mirakel van Amsterdam: de Stille Omgang: 21-22 maart 

 

Elk jaar wordt in Amsterdam herdacht dat er op 15 maart 1345 een bijzondere gebeurtenis 
was: een zieke man kreeg de hostie van een priester aangereikt, braakte die uit en het 
braaksel werd in het vuur gegooid. De volgende dag bleek de hostie onaangetast uit de 
haard opgeraapt te worden. Toen een priester deze kwam ophalen, bleek de hostie nadat hij 
was weggebracht. zich een weg terug naar het huis aan de Kalverstraat gevonden te hebben.  

Sinds die tijd is er jaarlijks een herdenking van deze gebeurtenis in de ‘Stille omgang’. Kenmerkend voor de 
omgang of ‘processie’ is, dat deze stilzwijgend wordt volbracht: zonder luid gebed of gezang en zonder kerkelijke 
kledij of andere religieuze attributen. De omgang duurt ongeveer een uur en vindt ergens tussen middernacht en 
vier uur in de zondagochtend plaats. Dit jaar is de omgang in de nacht van 21 op 22 maart. Wie mee wil, kan zich 
aanmelden bij Gerard van Swam via T: 06 5051 2917.  
U kunt ook individueel deelnemen, zie https://www.stille-omgang.nl/aanmelden/ 
 
 
Op vrijdagavond - Goede Vrijdag – 3 april 2026, om 19.30 uur: concert aan de Dennenstraat. 
 

Deze avond zal het vrouwenkoor Les Étoiles een uitvoering geven van 
het Stabat Mater van Pergolesi, begeleid door een trio bestaande uit cello, 
contrabas en accordeon. Zij willen het graag op deze avond uitvoeren 
omdat dit de meest passend dag is: het Stabat Mater is een aangrijpend 
muziekstuk over Maria die ‘door smart bevangen’ bij het kruis staat waar 
haar zoon aan hangt. Dús is Goede Vrijdag hét moment voor dit concert. 
Gecomponeerd in 1736 is het een stuk dat nog steeds mensen raakt.  
 
De kerk is open vanaf 19.00 uur. 
Kaarten kosten 15 euro per stuk en zijn te bestellen via de site 
https://www.koorlesetoiles.nl/Agenda en dan kijken bij 3 april. 
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg

KrayenhofÀaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN: NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN: NL 12 RABO 0135 8024 58

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

.nl

.nl

Achter iedere traan van verdriet, 

schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma
Uitvaartverzorging

voorheen in 

samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,

ongeacht waar en

of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR


