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Jaargang 31, mrt-apr 2025 
 

 
 
PASTORAAT: 
Eduard Kimman SJ. 
Pastoor Parochie H. Stefanus 
Tel.: 06- 20 54 24 28 
kimman@canisiuskerk.nl 
 
WEBSITE 
www.stefanus.nl 
 
 
H. ANTONIUS ABT KERK  
Dennenstraat 121, 
6543 JR Nijmegen. 
Tel: 024 - 377 06 31  
Tel: 06 – 5324 08 09 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
 
Financiën H. Antonius Abt kerk: 
IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 
IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 
Ten name van: Parochie H. 
Stefanus, Locatie H. Antonius 
Abt 
 
 
DE GOEDE HERDERKERK  
Fanfarestraat 57 
6544 NS Nijmegen 
 
Contacten voor de Goede Herder:  
zie die bij H. Antonius Abt.  
 
Financiën kerk De Goede Herder: 
IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 
IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79 
 
 
 
REDACTIE 
E-mail redactie: 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
 
Advertenties: 
Mevr. Cecile Ooms 
cmmooms@planet.nl 
 
 
Druk:  
Bookbuilders BV. 
tel: 024 - 641 61 21 
www.bookbuilders.nl 
 
Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 

OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. Volgende uitgave:  
Mei-Juni 2025. Kopij inleveren vóór juni. 2025, zie mailadres redactie.  

Wij zijn in het Jubeljaar op weg naar Pasen. 
Onze paus opende in de dagen vóór Kerstmis de Heilige Deur in de St. Pieter in 
Rome waarmee het Heilig jaar – Jubeljaar begon. Een Jubeljaar is een oud- 
testamentische traditie die nu elke 25 jaar wordt herhaald. Als thema heeft paus 
Franciscus ons meegegeven om ‘Pelgrims van Hoop’ te durven zijn. In een brief 
schrijven onze bisschoppen als stimulans dat we in dit thema verschillende 
onderdelen kunnen ontdekken. Ze noemen er vier: 
. de hoop die niet teleurstelt 
De hoop leeft in ons, christenen, omdat we altijd hoop hebben op een betere 
toekomst, zodat we optimistisch in het leven mogen staan: God heeft ons lief en 
leidt ons op onze levensweg! 
. hoop als gave en opdracht 
Hoop is een voorwaarde voor leven en een middel om te overleven, schreef de 
vorige paus al. Hoop troost dus niet alleen als het tegenzit, maar geeft energie om 
de uitdagingen van deze tijd tegemoet te treden 
. getuigen van hoop 
Als christenen houden we die hoop niet voor onszelf maar durven we die te delen 
en uit te dragen in onze wereld. Het is een oproep elkaar te ondersteunen: hoop 
vindt haar vervulling immers in de liefde, zoals Christus ons die voorleefde  
. de hoop doorgeven 
Hoop doorgegeven aan anderen betekent ‘bruggen van hoop’ bouwen en ons leven 
richten op de noden van anderen, vooral de armen, de eenzamen en de 
vreemdelingen. Kortom: een fikse hoeveelheid ‘huiswerk’ die ons wordt 
voorgehouden óp te pakken als pelgrims onderweg in het Leven. 
 
Het gebed voor het Jubeljaar 2025 dat ons wordt aangereikt, luidt: 
 

Moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon, Jezus Christus, onze broeder, 
en moge de vlam van de liefde die in ons hart is ontstoken door de Heilige Geest, 

in ons de zalige hoop doen herleven op de komst van uw Koninkrijk. 
 

Moge de genade ons onvermoeibaar maken in het zaaien van evangelische zaden 
die de mensheid en de kosmos van binnenuit omvormen, 

moge uw genade ons standvastig maken in de zekere verwachting van een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde, wanneer de machten van het kwaad zijn overwonnen, en uw glorie voor 

eeuwig zal worden geopenbaard. 
 

Moge de genade van het Jubeljaar in ons, Pelgrims van Hoop, een verlangen doen 
herleven naar de schatten van de hemel. Moge diezelfde genade de vreugde en vrede van 

onze Verlosser over de hele aarde verspreiden. 
Aan U, onze God, te allen tijde gezegend, zij glorie en lof in eeuwigheid. Amen. 

 
Wellicht denkt u bij dit lezen zoiets als ‘poeh!, dát is nogal wat!!’ Enfin, genoeg 
om over na te denken in deze maanden, nu wij na Carnaval en Aswoensdag op weg 
gaan naar Pasen. In onze pogingen ‘pelgrims van hoop’ te zijn helpen ons de 
moslimbroeders en –zusters, omdat zij van 28 februari tot 29 maart hun Ramadan 
hebben met het Suikerfeest op 30 en 31 maart. Ook zij zijn gewend dan te délen 
van hun bezit en úit te dragen ‘goed’ te willen zijn. O ja, dit jaar gedenken we aan 
de Dennenstraat dat er 145 jaar Parochiekerk is. En U wordt uitgenodigd als 
pelgrim om op bedevaart gaan dit Jubeljaar: Rome, Lourdes, Beauraing, Kevelaer 
of een andere plaats.. maar gá (als pelgrim) op weg dit jaar!   
 

Berry Tijsse Klasen, locatieteam H. Antonius Abt 
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BVPiet Verslootstraat 5

Ruimte voor

uw advertentie?

Neem contact op met
Mw. Cecile Ooms

cmmooms@planet.nl
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

Wie de OASE DIGITAAL ontvangen wil: mail naar h.antoniusabt@gmail.com en het komt in orde! 

Wanneer u ons, ‘de kerk’, laat weten van ziekte / opname in het ziekenhuis of verhuizing, dan kunnen wij 
contact met u houden, zie hiervoor de contactgegevens op de voorzijde!  
 
Kribjesroute 24-25 
De Kribjesroute was ook afgelopen jaar weer een succes, al zat het wéér niet mee om mensen uit te nodigen 
te gaan wandelen en de puzzelopdracht te maken. Toch hebben we tijdens de (extra) middagen dat de kerk 
open was, zo’n 250 mensen mogen ontmoeten.  
 
Kerstvieringen 
De beide vieringen met Kerstmis waren goed bezet, de Nachtmis zelf héél goed. De 
aanwezigheid van Irene Hoogveld die dirigeerde en soleerde deze viering had hier zeker een 
positieve bijdrage aan, maar ook op Kerstmorgen was de sfeer die het koor neerzette heel mooi!  
 
Kerkbalans 2025 

 

De actie Kerkbalans ‘geef vandaag voor de kerk van morgen’ is afgerond. Wij zijn 
blij met alle toezeggingen en betalingen die we mochten ontvangen! Dank u wel! 
Tegelijk blijft er de zorg – gezien de oplopende kosten – hoe we de eindjes aan 
elkaar kunnen blijven knopen: een uitdaging zogezegd! 

 
Sam’s Kledingactie  
Op 7 April 2025 is er gelegenheid om de kleding waar u vanaf 
wilt, naar de Dennenstraat te brengen, waar de Maria-kapel, 
onder de toren, tussen 09.30 – 16.00 u open is om uw kleding –
verpakt in afgesloten zakken – te brengen. De opbrengst gaat 
naar Stichting Leergeld waarmee kinderen in gezinnen die het 
niet breed hebben, ondersteund worden in hun schooljaren.   
 
Inzameling voor Oekraïne tijdens de Vasten  
De gevechten gaan maar door. Rusland blijft Oekraïne bestoken met raketten en drones. Ze 
proberen, koste wat kost, kleine stukjes land terug te veroveren op Oekraïne. Maar het 
Oekraïense leger blijft terugvechten. Hoeveel mensenlevens heeft deze oorlog al gekost? We 
zien het gebeuren, maar kunnen niet veel doen……..of toch wel? Help helpen! 
U kunt ook nu weer geld overmaken: NL 96 INGB 0000 9403 56, t.n.v. RK Parochie H. 
Stefanus, locatie Antonius van Padua o.v.v. Humanitarian Aid Ukraïne (DERDE GELDEN 
ACTIE). Heeft u levensmiddelen aan te beiden, neem dan contact op met: 024-3237000. 
 
Dominicanen 024: ontmoeting op 12 maart 2025: ‘Wortelen in tijden van ontworteling’  
 

 

Dagelijks komen de beelden tot ons, en misschien ervaren we het ook in ons 
eigen bestaan: we leven in een wereld vol onzekerheid, verdeeldheid en 
geweld. Hoe kunnen we in die wereld als mens toch een thuis vinden? En waar 
en hoe kunnen we hoop vinden? Woensdag 12 maart a.s., van half 4 tot half 
7 in de Dominicuskerk in Nijmegen (ingang Groenewoudseweg). Spreker 
tijdens deze bijeenkomst is dominicaan Richard Steenvoorde. In zijn lezing, 
‘Wortelen in tijden van ontworteling’ zal hij laten zien hoe christelijke filosofie 
ons kan helpen om ‘hoopverlener’ te worden, gemeenschappen te versterken en 
verantwoordelijkheid te nemen. Iedereen is van harte welkom!  

U kunt zich tot 5 maart aanmelden door een e-mail te sturen naar dominicanen024@gmail.com.  
De entree bedraagt € 15,-, maar dit bedrag mag voor niemand een belemmering zijn om deel te nemen. 
Studenten betalen € 7,50. 
 
Ons vastenproject 2025   
Ons vastenproject wordt ook dit jaar weer uitgerold in samenwerking met de bewoners van Huize Rosa en 
Catharinahof. Was vorig jaar het doel ‘Stichting Leergeld’ voor dit jaar kijken we weer een stukje verder de 
wereld in, maar vinden we het van belang dat we tijdens de vasten uitleg en toelichting krijgen van de 
projectmensen. Dit jaar vindt u vanaf Aswoensdag een folder in de kerk over ons project: bij de vieringen 
op zondagochtend én op de bank in de Mariakapel, onder de toren. 
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Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin veelal voorgaat pater Jan van Duijnhoven o.p. 
We drinken elke zondag na de viering, koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie, tot ieders plezier. Iedereen 
is welkom! Het gemengde koor zingt op de eerste en tweede (en vijfde) zondag van de maand, op de derde 
zondag is er orgelbegeleiding bij de vieringen. 
 
Thuis de H. Communie ontvangen. Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, mag dit 
kenbaar maken op de pastorie, liefst per telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt 
dat we de H. Communie aansluitend aan de viering van zondagmorgen zullen brengen. 
 
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, doet u dat via mail, of u belt met de 
pastorie waarna u een envelop met vermelding van wie, wanneer en het geld (€ 13,-) bij de pastorie brengt. U 
kunt ook uw envelop met de gegevens en inhoud voorafgaand aan de viering in de sacristie afgeven.  
 
Eerste Communie 2025: stand van zaken 

Net als vorig jaar werken we samen met de Agneskerk. We zijn dit jaar met vier kinderen op 
weg gegaan naar hun Eerste Communie. Eind mei en begin juni vinden de feestelijke 
vieringen plaats als afsluiting van de voorbereiding in de beide kerken. 
 

Gebedsvieringen op woensdagavond: 
Elke woensdag om 19.00 uur is er gebedsviering in de Doopkapel. Iedereen is van harte welkom voor een half 
uurtje meditatie, stilte, gebed; de ene week staat de viering in het teken van de liederen uit Taizé, de andere 
week is ze gericht op het stiltegebed!  
 
Vesper in de Vastentijd, 40 dagentijd 
In de 40-dagentijd is er weer de mogelijkheid om op vrijdagmiddag om 17.00 uur het avondgebed (vesper) bij 
te wonen. De vespers worden begeleid door de zusters dominicanessen. De vesper wordt gebeden zoals het 
gebruikelijk is in het klooster: daar gaat rust van uit en er is ruimte voor meditatieve stilte. De vespers duren 
tot ongeveer 17.30 uur. De vesper wordt gehouden in de doopkapel van de Antonius Abtkerk, start 12 maart.  
 
Voorgangers en helpers in de vieringen.  
Pater Jesús Baena Valbuena komt vaker als voorganger in onze kerk. Hij begeleidt dit jaar ook de weer de 
Eerste Communicanten en gaat voor bij dopen en uitvaarten.  
 

Dorise van Driel is sinds kort lector – acoliet. Ze studeert theologie in onze stad en woont sinds kort binnen 
Catharinahof. Ze ontving haar opdracht als acoliet van onze aartsbisschop en biedt haar diensten bij ons aan. 
 
Bij de uitnodiging tot het in ontvangst nemen van de Communie: 
In de formulering hiervan gaan ook wij – als een van de laatste geloofsgemeenschappen in onze stad / land – 
over tot: Heer ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt maar spreek en ik zal gezond worden. Het ‘slechts één 
woord’ vervalt op verzoek van de pastors.  
 
Vieringen op weg naar Pasen: 
. 05 maart, Aswoensdag, viering om 19.00 u. Alle zondagen in de vasten viering om 10.00 uur. 
 De Goede Week: 
. 13 april, Palmzondag, viering om 10.00 u 
. 17 april, Witte Donderdag, viering om 19.00 u 
. 18 april, Goede Vrijdag, kruisweg door de kerk, 15.00 u 
. 19 april, Paaszaterdag, Paaswake om 20.00 u 
. 20 april, Paaszondag, viering om 10.00 u. 
. 21 april, Tweede Paasdag: géén viering in onze kerk. 
 

Overleden:  
Hetty Heiming – Stevens   09 december  83 jaar 
Riet Straten – Helsen    10 december  82 jaar 
Rob Lamers     12 december  83 jaar 
Annie van Kesteren    20 december   88 jaar 
Ineke Wouters –Brock    10 januari   79 jaar 

 

Wij gaven hen terug in de Handen van de Levende Heer.  
 
 

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 06-53240809 en-of 024-3770631    
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Weer een stand van zaken: 
 
Voor de goede orde: 
- per 1 januari 2024 is de kerk van de Goede Herder aan de eredienst onttrokken, als besluit van de 

bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. dr. G. de Korte. Dat betekent dat er niet langer vieringen in 
de Rooms-Katholieke traditie kunnen plaatsvinden: geen doop, eerste communie, huwelijk of 
uitvaart. Wanneer er (toch) verzoeken zouden komen, dienen deze bij het parochiebestuur 
voorgelegd te worden, waarna het bestuur over het verzoek een besluit neemt.  
 

- Het bestuur is – met instemming van de bisschop – op zoek naar een andere bestemming voor 
gebouw en grond. Men hoopte een en ander nog in 2024 af te ronden, maar dat wordt 2025. 

 
Het kerkgebouw wordt verhuurd, voor gebruik op de zondag, aan:  

- Pinkstergemeente Bethel, die houdt haar viering op de zondagen om 12.30 uur.  
Ook deze huurder ziet uit naar een andere locatie, maar blijft zolang er nog geen andere 
bestemming voor gebouw en grond is gevonden.   
 

Op zaterdagavond viert pater E. Kimman om 18.30 uur met een kleine groep wekelijks Eucharistie 
in de Johannes kapel. Wanneer er geen viering is, bespreekt hij dit vooraf met de kapel-gangers.  
 
Het is fijn dat bewoners in de buurt van het kerkgebouw een oplettend oog óp het gebouw houden. 
Er was in de voorbije weken een inbraak, er is graffiti aangetroffen: allemaal zaken die nu er minder 
frequent gebruikers zijn, in deze tijd optreden. ‘Dank u wel’ voor het opletten en melden!  
 
Stadskerk – Stevenskerk - verwelkomt Stadsklooster Mariken 
Met ingang van 12 januari zijn de Stadskerk en het Stadsklooster Mariken samen gaan zorgen voor de 
invulling van kerkelijke vieringen in de Stevenskerk. Vanaf januari gaan zij om en om de zondagse vieringen 
vormgeven. Als start verzorgden beide geloofsgemeenschappen op zondag 12 januari samen een druk 
bezochte feestelijke viering. Het koor van Stadsklooster Mariken en hun professionele musici zorgden samen 
met stadsorganist Jetty Podt en de voorzanger voor passende muzikale ondersteuning tijdens de bijeenkomst. 
Deze gezamenlijke aanpak bevestigt het begin van een veelbelovende samenwerking. In aansluiting op de 
culturele en maatschappelijke programmering in de Stevenskerk hebben de Stadskerk en het Stadsklooster 
Mariken ook al een aantal speciale themavieringen in de planning staan. Op 23 februari,- rondom de 
tentoonstelling met foto's van Jan van Teeffelen - is het thema Stad van Compassie, en op 6 april sluit de 
viering aan bij de Tattoo Conventie. Iedere zondagochtend om 10:00 uur zijn mensen welkom om mee te 
vieren of gewoon tijd te nemen om na te denken over wat er in onze wereld allemaal speelt.  
 
Een herhaald bericht is dit: 

En nog altijd wordt er door een aantal dakloze jongeren buiten geslapen voor de ingang van het 
kerkgebouw. Het is niet oké dat mensen buiten slapen. Ook zij zijn het waard om in een bed te 
slapen, zeker in dit winterseizoen! Onze stad heeft mogelijkheden voor dag- en nachtopvang.  
 
Er hangt een flyer voor het raam met de informatie waar men terecht kan om binnen te slapen.  
Dag- en nachtopvang in de stad, MFC, aan de Van Schevichavenstraat 12. Tel: 088-6061600 
Bij problemen of als u mensen ziet liggen kunt u altijd bellen naar Bureau Toezicht en/of  
de Politie.  Bureau Toezicht, telefoon: 14024. Telefoon politie: 0900-8844  

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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www.garagevanottele.nl 
024 - 377 10 09

	
  
 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98 
6542 PL  Nijmegen 
Tel.  024-378 62 38 
info@hobbycentrumdenonnendaal.nl 
www.hobbycentrumdenonnendaal.nl 

wwwwww..ddeehhaaaassddeemmooddee..nnll

Schoonderwoerd  
Schilders
dé oplossing voor  
elke schilderklus!

Distelakkerstraat 2 
6641 KC Beuningen

(024) 377 15 26
(06) 22 317 200

info@schoonderwoerd-schilders.nl
www.schoonderwoerd-schilders.nl

Lijn 3 - Lunch Drinks Dinner
Kerkstraat 205
6543 KJ  Nijmegen
024 373 2007

info@eetcafelijn3.nl
www.eetcafelijn3.nl
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Wat er nog meer te doen valt:[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 
of: wat er nog méér te doen is om aan méé te doen .. 

10-jaar Laudato Sì 
Het is dit jaar 10 jaar geleden dat Paus Franciscus zijn encycliek Laudato Sì (Geprezen bent U – het begin van het 
Zonnelied van Franciscus) de wereld in stuurde. In deze pauselijke brief spreekt hij zijn bezorgdheid uit over de 
aarde en het klimaat. Hij legt in de brief ook het verband uit met de armoede, wereldwijd. Laudato Sì is dan ook 
sterk verankerd in de sociale leer van de kerk. Over de hele wereld zijn er sindsdien Laudato Sì-initiatieven. Dit 
kan zowel op het gebied van milieu, ecologie, klimaat, of armoedebestrijding zijn.  
In Nederland is er een overkoepelende organisatie voor Laudato Sì, de Laudato Sì Alliantie. De Radboud 
universiteit heeft ook twee wetenschappers in dienst, die zich speciaal met thema’s rond Laudato Sì bezighouden.  
Ook is het mogelijk om via internet een opleiding te volgen om Laudato Sì meer onder de aandacht te brengen. 
Leesgroep. Bij de Antonius Abtkerk komt sinds een aantal maanden een groepje mensen, eenmaal in de maand op 
dinsdagavond, bij elkaar om de brief van de paus te lezen. We praten met elkaar over wat de brief betekent en hoe 
we zelf handen en voeten kunnen geven aan de dromen van de paus. Mensen kunnen op elk moment instappen.  
Meer informatie over Laudato Sì en over de leesgroep: zr. Marga Zwiggelaar op. mzwiggelaar@gmail.com 
 
Meditatief schilderen  
Tijdens de 40-Dagentijd wordt er op dinsdag 25 maart een avond meditatief schilderen georganiseerd. We gaan 
die avond aan de slag met een psalm dat bij de 40-Dagentijd hoort. Op een meditatieve manier wordt het psalm 
verbeeld in kleur en vorm. Voor deze activiteit hoeft u geen schilderervaring te hebben. Iedereen die zin heeft om 
eens op een andere manier met de bijbel en de psalmen bezig wil zijn, wordt van harte uitgenodigd om aan te 
schuiven. U hoeft zelfs geen materialen mee te nemen. Overal wordt voor gezorgd. De avond is van 19.30 uur en 
we hopen rond 21.00 uur af te ronden. Voor deze activiteit is het wel noodzakelijk dat u zich aanmeldt. Dat kan 
bij zr. Marga Zwiggelaar op: mzwiggelaar@gmail.com  
 
Christelijke Meditatie 
Mediteren is helemaal hip. Veel mensen kennen wel mindfullness, yoga of zen. Dat het christendom ook een rijke 
meditatietraditie heeft, daar is niet iedereen van op de hoogte. Tijdens de groep Christelijke Meditatie komen er 
verschillende vormen van meditatie aan de orde, zoals ze in de loop der eeuwen in de kerk en klooster zijn 
ontwikkeld en beoefend. De groep komt eenmaal in de maand op dinsdagavond bij elkaar. Mocht u belangstelling 
hebben, of meer willen weten, neem dan contact op met zr. Marga Zwiggelaar: mzwiggelaar@gmail.com  
 
Vredesgebed op vrijdagochtend in de Dominicuskapel 
Sinds jaren komt in de Dominicuskapel in Huize Rosa een groep bewoners van Huize Rosa en Catharinahof 
samen. Zij geven stem aan de wens om vrede, de wens om een einde te maken aan alle onrust in de wereld. Juist 
nu!!!Deze wens leeft breder dan alleen in Huize Rosa en Catharinahof. Wij nodigen u dan ook van harte uit om 
deel ten nemen. Elke vrijdagochtend, 11.15 uur Dominicuskapel in Huize Rosa (hoofdingang Huize Rosa). 
Lonneke van Vessem, Pastoraal werker. 
 
Gebedsvieringen op donderdagmorgen in de Agneskerk, Lindenholt, St. Agnetenweg 90 
Nog steeds is er iedere donderdagmorgen om 8.45 uur een gebedsviering, maar de bezetting wordt klein. Men 
zoekt mensen die mee willen bidden. (Mocht het daarvoor nodig zijn de begintijd te vervroegen dan kunnen we 
daarover praten). Na een opening bestaat de gebedsviering uit het lezen van drie psalmen, een meditatietekst, 
stille meditatie, voorbede en slotlied. Na dat half uur bidden is er (meestal evenveel tijd) voor koffie en thee om 
‘bij te praten’. Weet u dus van harte welkom. 
 
Uitnodiging voor twee lezingen in de Agneskerk - Lindenholt 
Tijdens de Veertigdagentijd worden er dit jaar in het parochiecentrum van de Agneskerk twee lezingen gehouden 
door pater Jesús  Baena Valbuena  s.c.j. U bent van harte welkom om 19.30 uur op woensdag 19 maart en 
woensdag 9 april, St.Agnetenweg 90, Nijmegen - Lindenholt . 
 
Bedevaart naar Rome, naar Beauraing of naar Kevelaer 
De bedevaart naar Rome van 26 april tot 4 mei, vanuit álle bisdommen van ons land, hebben we in de vorige 
OASE al aandacht gegeven. Dit voorjaar, van 24 t/m 26 mei is de jaarlijkse bedevaart naar Maria met het 
Gouden Hart in Beauraing! Dit jaar gaan pelgrims vanuit het bisdom Den Bosch en Breda tezamen. U kunt ook 
meegaan met de dagbedevaart, op zondag 25 mei 2025. Belangstellenden kunnen informatie inwinnen/aanmelden 
tot zes weken voor de bedevaart, kijk op: www.bedevaartbeauraing.nl   
De jaarlijkse Nijmeegse Processie naar Kevelaer staat op zondag 18 mei gepland. De poster hierover ligt in de 
kerk. Ook hier geldt de oproep: ga méé!!  
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg 

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN:  NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR


