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Wij zijn onderweg in mei en juni, o.a. naar Hemelvaart, Pinksteren en Sacramentsdag. 
 
We werken aan een nieuwe outfit voor ‘onze OASE’.. de eerste stapjes ziet u in dit nummer. De tijd vliegt, zeker 
wanneer je dit ervaart in de onrustige wereld waarin wij terecht gekomen zijn. Van Pasen tot Pinksteren tellen 
we vijftig dagen. In deze Oase blikken we kort terug op vieringen uit de Goede Week. Onvermeld daarbij is de 
Kruisgang die we op Goede Vrijdag maakten met pater Jan van Duijnhoven OP: sfeervol, meditatief en vol zang 
en gebed. Een groot contrast was het concert dat het Vrouwenkoor ‘Les Etoiles’ die avond gaf: met een vijftigtal 
zangeressen vúlde het onze kerk compleet! Toch waren de begeleidende instrumenten steeds te horen: hulde aan 
Pierre Cuypers die als architect de akoestiek liet ontstaan in ons kerkgebouw. We volgen de kalender in het 
Liturgisch Jaar en dan zijn we momenteel in de zondagen-van-Pasen beland. Die periode eindigt wanneer we 
Hemelvaart bereiken. De hemelvaart van de Heer, of zoals onze buren dit noemen  ‘Christi Himmelfahrt’ want 
in Duitsland wordt ook als feestdag Maria-hemelvaart erkend en gevierd. Op die donderdag gedenken we dat in 
de overlevering van de apostelen Jezus vóór hun ogen opstijgt – tot een wolk Hem aan hun ogen onttrekt – 
waarmee wij geloven dat Jezus opgaat naar de hemel, naar Zijn Vader, waar die plaats aan diens rechterzijde 
voor Hem gereserveerd is. 
 
Ik werkte een kleine acht jaar op een streng Protestants Christelijke school in het zorgonderwijs, op de Biblebelt. 
Een studente uit Zeeland vroeg me, toen het ging over het lange weekend vrij dat onderdeel is van het vieren 
van hemelvaart, of áls hemelvaart het jaar eróp op vrijdag zou vallen die leerlingen níet zo’n lang weekend 
zouden hebben. Ik heb dat beaamd: áls hemelvaart zou schuiven in de week, dan was dat de consequentie. Ze 
vond het zielig voor die mensen, vólgend jaar. Tja, het ontbrak me aan de moed om te stellen: Hemelvaart is 40 
dagen ná Pasen, dus altijd op een donderdag!! Tien dagen later vieren we Pinksteren en wordt ingelost wat Jezus 
beloofde, namelijk dat hij zijn leerlingen, óns dus ook, een Helper zou sturen: de Heilige Geest. Die Geest 
maakt het mogelijk dat de apostelen de mensen uit álle volkeren die in Jeruzalem, verbleven wisten te 
benaderen: de Geest gaf hen de kracht die talen te spreken. Sindsdien verspreidde het verhaal van Jezus, van het 
Evangelie als Blijde Boodschap zich over de wereld, tot op vandaag. 
 

 
Onze pastoor en het pastorale team zijn druk met de opdracht die de Bisschop hen gaf bij zijn installatie, 
afgelopen september. Zo worden er gesprekken gehouden met de locatie-teams over diakonie (wat doe je met en 
voor anderen), over catechese (op welke manier zijn we lérend over geloof met elkaar in contact) en over 
liturgie. In die laatste gaat de pastoor rondkijkend langs alle kerken om zich een beeld te vormen hóe wij er in 
de verschillende kerken vieren. Het gesprek over diakonie hebben we gevoerd samen met de collega’s van de 
Agneskerk en dat was een prettige en leerzame ontmoeting: zo mogen er méér komen!  
 
Kortom: met mei en juni bereiken we de zomermaanden. We wensen u allemaal hele fijne weken toe, hopen u in 
de kerk te mogen ontmoeten én dat het u allemaal goed blijft gaan! 

 
Berry Tijsse Klasen, locatieteam H. Antonius Abt 

 

Na Pinksteren vieren we een week later het feest van de drie-eenheid en weer 
een week later Sacramentsdag. Dit jaar zullen op Sacramentsdag acht kinderen 
hun eerste communie viering hebben. Acht klinkt ons als véél, maar weet dat 
drie ouderparen ons elk twee kinderen stuurde voor deze voorbereiding.. dán 
tel je snel! In de bijeenkomsten hebben de ouders getoond die voorbereiding 
serieus te nemen en méé te doen om hun kind zich de kennis en de 
vaardigheden eigen te maken die horen bij het ‘echt meedoen in de Kerk’. Het 
was een grote club om te mogen begeleiden, maar pater Jesús, Bettineke van 
der Werf en Berry Tijsse Klasen hebben het met genoegen gedaan. Zr Marga 
Zwiggelaar hebben we gemist, maar het waarom werd ons gaandeweg 
duidelijk waarom.  

Informatieblad van de kerk in Hees en Neerbosch-Oost 
                     Jaargang 32, mei-juni 2026

Parochie H. Stefanus Locatie H. Antonius Abtkerk
Dennenstraat 121,  6543 JR  Nijmegen
024 377 0631 of 06 5324 0809 
h.antoniusabt@gmail.com
www.stefanus.nl

pastoraat: Pastoor S.Steijaert
pastoorsteijaert@stafanus.nl
contact met de pastoor kan ook door bemiddeling vanuit de pastorie
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BVPiet Verslootstraat 5

Ruimte voor

uw advertentie?

Neem contact op met
Mw. Cecile Ooms

cmmooms@planet.nl

T: 024-2090104
E: info@tomslunch.nl
I: www.tomslunch.nl

Kerkenbos 1018
6546BA Nijmegen
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

   
Kerkbalans 2026 

 

De Kerkbalans vraagt zoals elk jaar – het héle jaar - uw aandacht. De kaarsen, verlichting, 
de verwarming, alle papieren, maar ook de verzekeringen zúllen in 2026 ‘gewoon’ betaald 
moeten worden. Wij weten: bij ú wordt veel in het leven duurder, maar dat geldt ook voor 
de kosten die wij als locatie en parochie maken. Dus: dénk a.u.b. aan uw kerk en geef 
vandaag voor de kerk van mórgen! Dank u wel!  
Dan proberen wij – locatieteam en parochiebestuur - de eindjes aan elkaar te knopen.   

 
Start gebruik QR-codes 
Vanaf 1 mei zult u de QR-codes aan de Dennenstraat vinden, waarmee u – naast met muntgeld betalen – kunt 
meedoen aan de zondagse collecte, uw kaarsen kunt betalen en aan Kerkbalans een gift doen. We starten met 3 
QR-codes: één voor bij het kaarsengeld (minimum 1 euro); één bij de collecte in de zondagsviering (minimum 
2 euro) in het misboekje en tenslotte een voor bij Kerkbalans (minimum 5 euro). De bedragen zijn altijd aan te 
passen! 
 
Over de inzamelingsactie voor de oorlogsslachtoffers Oekraïne, die in februari-maart 2026 gehouden is, 
meldt de diaconale werkgroep ons het volgende: ‘We kopen iedere keer in Groesbeek bij een tweedehands winkel 
in medische artikelen enkele rolstoelen, rollators, beenspalken etc. Alles in goede staat en gebruiksklaar. Samen 
met de donaties die door kerkleden vanuit de diverse kerken zijn overgemaakt, kon in totaal een bedrag van 
€13.405,85 geschonken worden om de oorlogsslachtoffers in Oekraïne te helpen iets menswaardiger te kunnen 
leven. Wij danken alle goede gevers’ !! 
 
De diakonale werkgroep vraagt u vriendelijk in de periode van 16 mei t/m 7 juni 
mee te doen aan de inzameling voor de Voedselbank. Dat kan bij diverse 
supermarkten. U kunt uiteraard ook financieel bijdragen, het geld kan dan 
worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de Voedselbank: 
NL61 RABO 0104 0832 55 t.n.v. Stichting Voedselbank Nijmegen, onder 
vermelding van: “Voedselinzameling Diaconie”, of onder deze vermelding op 
ons banknummer, dan maken wij het bedrag over naar de Voedselbank. 

 

 
Bedevaarten in de maand Mei: naar Kevelaer (D) en/of Bauraing (B) 
Op zondag 31 mei organiseert de Nijmeegse Processie naar Kevelaer haar jaarlijkse dag. Wie met de bus 
mee wil dient zich uiterlijk 17 mei aan te melden. Kosten € 35,--. Er zingt een Gregoriaans koor uit 
Nijmegen dit jaar. Verdere info vindt u op de flyer die in de kerk hangt; aanmelden kan ook bij   
h.wesselkamp3@upcmail.nl Tel.: 06-82188050 (Mary) of josephus_wildenberg@msn.com (Let op 
underscore) Tel.: 0638890054 (Jeroen). Zie ook het affiche dat ‘onder de toren’ in het portaal hangt. 
 
Wie naar Beauraing op bedevaart wil, kan op zondag 21 juni (zelf) reizen of in gezelschap. Nadere 
informatie vindt u bij Maria Hagemeijer-De Wit 06-28713393 of kijk op: http://nbcpromaria.weebly.com/ 
Een meerdaagse busreis is er ook: van 20-23 juni. Zie ook het affiche dat ‘onder de toren’ hangt. 
 
Augustinus-verkenning op Lindenholt 
Paus Leo IVX is een augustijn en noemt zichzelf een zoon van Augustinus. Maar wie was Augustinus 
eigenlijk? Waarom is hij zo belangrijk voor onze westerse wereld? Augustinus is een Noord-Afrikaan, 
geboren in 354. Hij liet zich op zijn 32e dopen in Milaan, keerde terug naar Afrika, werd monnik en later 
zelfs bisschop van de havenstad Hippo Regius (tegenwoordig Algerije). Hij is bekend geworden als 
theoloog, als een van de vier invloedrijkste kerkvaders van de Westerse Kerk. Augustinus wordt zelfs de 
‘eerste psycholoog’ genoemd, vooral vanwege zijn Belijdenissen, zijn meest gelezen boek. Deze avond is 
een introductie tot Augustinus’ leven en werk en vindt plaats op donderdag -avond 7 mei om 19.30 uur, 
Agneskerk, Agnetenweg 90. Spreekster is drs. Ingrid van Neer-Bruggink, nu actief als coördinator 
familiepastoraat in de Lambertusparochie Helmond, van 1995 tot 2023 werkzaam als hoofd Bibliotheek 
Augustijns Instituut, later ook als redacteur Augustijns Forum en contactpersoon voor augustijnse 
spiritualiteit. Ze is lid van de Familia Augustiniana Nederland en heeft zich als lekenaugustijn verbonden 
aan de Orde der Augustijnen. Zij geeft een introductie over de H. Augustinus. Aan de hand van de fresco’s 
uit het klooster in San Gimignano vertelt ze over het leven en de keuzes van Augustinus. Er zijn geen 
kosten aan de avond verbonden; een vrijwillige bijdrage voor de kosten van de avond is uiteraard welkom.    



4

 
 
 
Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin veelal voorgangers volgens rooster komen. We 
drinken elke zondag na de viering, koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie, tot ieders plezier. Ons koor 
zingt op de eerste en tweede (en vijfde) zondag van de maand, op de derde zondag is er orgelbegeleiding bij de 
vieringen.  
 
Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, kan dit kenbaar maken op de pastorie, liefst per 
telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt dat we de H. Communie aansluitend aan 
de viering van zondagmorgen zullen brengen.  
 
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, kan dat per mail, telefonisch of met een 
envelop in de bus van de pastorie. Zorg dat alle gegevens (wie, welke datum) duidelijk zijn.  
De kosten voor een intentie zijn in 2026 € 13,50 zoals het bisdom ons voorhoudt. 
 
Stilteviering H. Antonius Abt op woensdagavond om 19.00 uur 
De stiltevieringen die door zr. Marga Zwiggelaar zijn ingezet, zijn inmiddels een vast onderdeel geworden van 
de liturgie. Een rustpunt in de week. Even een half uurtje om samen in te keren en te bidden. De stilte samen 
te delen. Het is fijn om dit met elkaar te beleven en in de geest van Marga voort te zetten. De uitnodiging blijft 
daarom van kracht om op woensdagavond 19.00 uur mee te komen doen in de doopkapel van de kerk. U bent 
van harte welkom ! Alleen in de periode van 11 juli tot en met 23 augustus zijn er geen vieringen in verband 
met de zomervakantie: dat kunt u alvast noteren!  Zr. Esther Disveld OP 
 
Vastenactie 2026  
Een krantenbericht berichtte dat het Jeugd Educatie Fonds een groeiend aantal ouders en scholen zag dat hen 
vroeg te helpen bij het verstrekken van een bril aan kinderen in het basisonderwijs: er is een groot aantal 
kinderen dat géén of geen juiste bril op heeft. Dat dit hun leren negatief beïnvloedt zal iedereen duidelijk zijn.  
Een bril voor je kind valt níet onder de basisverzekering, maar dient door ouders uit eigen portemonnee 
betaald te worden. Samen met de bewoners van Huize Rosa en Catharinahof kunnen we € 1.900,-- overmaken 
aan het JEF. Zij zijn er heel blij mee: wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan deze fraaie opbrengst! 
 
Rozenkransgebeden in de Meimaand 
Ook in deze Meimaand willen we gezamenlijk de Rozenkrans bidden. Net als vorig jaar: op verschillende 
dagen zodat alle Geheimen, gebeden kunnen worden en dat doen we op wisselende tijden om zoveel mogelijk 
mensen in de gelegenheid te stellen aan te sluiten bij ons gebed. Gebedsmomenten zijn op:  
maandag 4 mei om 15.00 u.; dinsdag 12 mei om 19.00 u.; woensdag 20 mei om 15.00 u.; donderdag 28 mei 
om 11.00 u. 
 
De vieringen op weg naar Pinksteren: 
o Op alle zondagen om 10.00 u zoals u gewend bent  
o Op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei, om 10.00 u. viering met koor 
o Op zondag 24 mei, Pinksterzondag, om 10.00 u met koor 
o Op maandag 25 mei, Pinkstermaandag is er géén viering in onze kerk  

Het schema van voorgangers op zondagen tot en met eind augustus ligt achter in de kerk voor u klaar.  

Feest voor de 1e communicanten: op 7 juni, op Sacramentsdag. 
We zijn in januari met tien kinderen en hun gezinnen gestart met de voorbereiding op het gaan ontvangen van 
hun Eerste Heilige Communie in dit jaar. Ze komen uit andere delen van de stad of daarbuiten, maar ze staan 
als gedoopt in óns Doopboek!   
Op zondag 7 juni om 10.00 u. is de feestelijke viering bij ons, waarbij pater Jesús M. Baena Valbuena SCJ zal 
voorgaan, ons koor zingt en we zullen vást met veel mensen zijn!   
 
 

 

Overleden:  Zr Marga Zwiggelaar OP    6 maart   62 jaar 
  Mien Dinnessen  13 maart  88 jaar 
 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer. 
 

 

H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of 06-53240809 

Financiën: IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58, IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 
T.n.v.: Parochie H. Stefanus, Loc. H. Antonius Abt. ANBI nr. parochie: 824137152 
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De stand van zaken rond de herbestemming van het kerkgebouw: 
Per 1 januari 2024 werd de kerk van de Goede Herder aan de eredienst onttrokken, als besluit van de 
bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. dr. G. de Korte. Sinds die tijd is het parochiebestuur op zoek naar een 
bestemming voor gebouw en grond, waarbij het overlegproces met de Gemeente en projectontwikkelaars 
veel tijd vergt en zál vergen. Een eindpunt hiervoor ligt nog vér in de toekomst, wordt ons verzekerd! 
Tot een nieuwe eigenaar gevonden is blijft het kerkgebouw verhuurd, voor gebruik op de zondag, aan de 
Pinkstergemeente Bethel, die houdt haar viering op de zondagen om 12.30 uur.  
 
Op zaterdagavond viert pater E. Kimman SJ om 18.30 uur met een kleine groep Eucharistie in de 
Johanneskapel. Hij wil dat blijven doen mits zijn gezondheid dit hem toestaat; wanneer er geen viering is, 
bespreekt hij dit vooraf met de kapel-gangers.  
 
Het is fijn (!) dat bewoners in de buurt van het kerkgebouw een oplettend oog óp het gebouw houden, zeker 
nu er minder frequent gebruikers zijn. ‘Dank u – jullie -  wel’ voor het opletten en melden!  
 
In overleg met onze pastoor zullen we de berichtgeving over de stand van zaken pas (weer) oppakken zodra 
er daadwerkelijk ontwikkelingen te melden zijn. Tot die tijd wachten we af en gebruiken we deze pagina ook 
voor andere informatie. 
 
Een bijzondere Goede Week 2026: vieren met de paters SCJ. 
Gezien de nauwe verbintenis van de voormalige geloofsgemeenschap in de Goede Herder kerk met de 
Priesters van het Heilig Hart, schrijven we over bijzonderheden in de vieringen van de Goede Week. 
 
Pater Jésus M. Baena Valbuena ging voor op Palmzondag, Witte Donderdag, in de Paaswake en op 
Paasmorgen. Tijdens de Goede Week hadden pater Jesús en pater Mario als gast in huis, pater Carlós Lui 
Suarez Cortoniú, de General Superior van de SCJ – Dehonians. Ofwel: de hoogste ‘baas’ van de SCJ, de man 
die vanuit zijn standplaats Rome de SCJ wereldwijd aanstuurt en motiveert. 
Dat leidde tot enkele bezoeken aan de paters SCJ die nu op Catharinahof wonen, zoals pater Carlós Lui 
gewend is om conventen (woon- en leefgemeenschappen) over de hele wereld te bezoeken en te inspireren. 
Ook vroeg hij om te mogen concelebreren, om méé voor te mogen gaan in de vieringen die de beide paters al 
in hun werkagenda hadden staan deze week. En zo geschiedde het: hij was er in de viering van Witte 
Donderdag bij en in die op Paasmorgen. Omdat pater Mario da Costa Nunes zich aansloot deze morgen, 
werd het een ‘heilige Mis met drie heren’ aan de Dennenstraat.  
   

  
 
Witte Donderdag avond 

 
Paasmorgen 

 
Op Witte Donderdag liep pater Carlós Lui in de kerk rond, was onder de indruk van de ramen en liet op 
zondagmorgen zien dat hij het raam van de Verrijzenis gekozen had om in zijn Paaswens aan de conventen 
van zijn orde te sturen: dát raam, óns raam ging dat weekend dus de wereld rond! Een bijzondere 
ontmoeting, een bijzonder mens, een mooie herinnering!  

 
DE GOEDE HERDERKERK 

Fanfarestraat 57, 6544 NS 
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www.garagevanottele.nl 
024 - 377 10 09

	
  
 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98 
6542 PL  Nijmegen 
Tel.  024-378 62 38 
info@hobbycentrumdenonnendaal.nl 
www.hobbycentrumdenonnendaal.nl 

www.dehaasdemode.nlwww.dehaasdemode.nl

Schoonderwoerd 
Schilders
dé oplossing voor 
elke schilderklus!

Distelakkerstraat 2
6641 KC Beuningen

(024) 377 15 26
(06) 22 317 200

info@schoonderwoerd-schilders.nl
www.schoonderwoerd-schilders.nl

Lijn 3 - Lunch Drinks Dinner
Kerkstraat 205
6543 KJ  Nijmegen
024 373 2007

info@eetcafelijn3.nl
www.eetcafelijn3.nl
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[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 
Redactie OASE: e-mail: h.antoniusabt@gmail.com 

Advertenties: Mevr. Cecile Ooms, cmmooms@planet.nl 
 

Volgende uitgave: Juli-Augustus 2026. Kopij inleveren vóór 1 juni 2026, bij de redactie. 
 

 
 
 
IM Marga Zwiggelaar OP  
Margaretha Roelina Zwiggelaar, zúster Marga voor ons, werd op 20 juli 1963 in Hoogeveen geboren en overleed 
op 25 februari 2026 in Nijmegen, in het klooster aan de Hatertseweg waar ze met medezusters Nadia Kroon en 
Esther Disveld woonde. Ze was stilzwijgend al lange tijd ziek, deelde dat niet met medemensen. Pas op het laatste 
moment, waarbij ze zelf lang de regie wist te houden.  

 

Bij haar afscheidsviering die op 6 maart in de H. Antonius Abt gehouden werd, klinken 
‘warme woorden’, maar uit andere media komt informatie die veel kerkgangers niet 
kennen. Dat Marga een begenadigd schrijfster is, die meerdere boeken op haar naam heeft. 
Dat ze van 2001 tot 2012 directeur-conservator van het Hoogeveense cultuurhistorische 
Museum de 5000 Morgen is. Dat ze naast haar baan bij Museum de 5000 Morgen actief is 
als coördinator bij het Hunebedcentrum in Borger. Dat ze vanaf 2004 met haar eigen 
bureau overheden en organisaties op het gebied van kunst, cultuur en geschiedenis 
adviseert. Dat ze in 2010 voor haar inspanningen koninklijk onderscheiden wordt: Marga 
Zwiggelaar wordt dat jaar Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Maar dat alles is haar niet genoeg. Als kind heeft ze (al) verlangens 
naar het kloosterleven. Dat verlangen brengt haar naar Nijmegen, 
naar de Dominicanessen van de Heilige Familie van Neerbosch. Na 
haar tijd als novice, waarin haar vertrouwen groeide om in te treden, 
treedt ze in 2023 toe tot de congregatie. Ze is actief en altijd 
hoorbaar aanwezig. Ze onderneemt veel: er komt een gebedsmoment 
op de woensdagavond: stiltegebed de ene week, liederen van Taizé 
de andere week. Zo komen er tijdens de Vasten en de Advent op 
vrijdag de Vespers, geheel naar kloostertraditie uitgevoerd: ze gaat 
er ieder in voor; zo leren mensen het Psalmodiëren door haar. Ze 
start met gespreks-groepen rond de pauselijke encycliek Laudato Sí 
– waarin de aandacht voor onze aarde, het hoeden van onze 
schepping – aan de orde kwam; het meditatief schilderen dat ze met 
een kleine groep op een dinsdagavond doet. Maar ze doet véél méér: 
is in allerlei clubs en overleg in het Nijmeegse betrokken 
meedenkster en binnen de Dominicanen kent men haar állemaal! 
Haar aandacht voor de Drentse taal draagt ze dagelijks uit en zo 
wordt ze gekend en herkend. En zoals vaak onder mensen: je mág 
haar, of je mag haar niet! 

 
Zuster Marga is op 6 maart geheel naar eigen wens begraven bij haar medezusters op Jonkerbosch. Wij missen 
haar en dat zal nog een tijd zo blijven, maar door óver haar te spreken en onze ervaringen met elkaar te delen 
blíjft ze nog even aanwezig, al missen we haar markante stemgeluid. Dat ze mag rusten in vrede, wensen we haar 
van harte toe . ‘A-dieu’, waar we geloven elkaar weer te zien. 
 
TOT SLOT:  
Woensdag 6 mei, van 15.30 – 18.30 uur in de Dominicuskerk (ingang Groenenwoudseweg) spreekt broeder 
Augustinus Aerssens OP over de betekenis van vrede binnen de dominicaanse traditie en in zijn eigen roeping. 
Broeder Augustinus Aerssens (1995) is priester van de Surinaamse parochie in Rotterdam en studentenpastor. Hij 
bezocht afgelopen jaren verschillende (voormalige) oorlogsgebieden: Irak, Israël, Bosnië en Oeganda. Overal 
maakte hij kennis met dominicanen, dominicanessen en anderen die werken aan vrede en de wederopbouw van 
hun land. Na de lezing is er gesprek en een maaltijd. Kosten € 15,- U kunt zich tot uiterlijk 27 april aanmelden 
door een e-mail te sturen naar dominicanen024@gmail.com 
 
Zondagmiddag concert in de kerk op 20 september 2026. Op zondag 20 september 2026 hebben wij, de 
Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein een concert in de Heilige Antonius Abt Dennenstraat 125 te Nijmegen om  
15.00 u, entree: € 25,--Dan treedt op het beroemde Klenke Quartett uit Berlijn. Zij spelen werk van Mozart, 
Engelbert Humperdinck en Richard Strauss. Reserveer alvast in uw agenda als u interesse hebt!. 
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR


