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OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. 
Volgende uitgave: Juli 2023. Kopij inleveren vóór 07 Juni 2023, zie mailadres redactie 

 

De maanden mei en juni: op weg naar de zomer! 
 
De tijd gaat niet ongemerkt voorbij, zeker de voorbije maanden niet. Weer 
waren het de krant en het journaal die berichten brachten van oorlog, schade, 
doden en ellende. Dat was het leed veráf, maar ook dichtbij bleven we niet 
onbeschadigd: het overlijden van Hans van Zonneveld kwam – hoewel niet 
meer onverwacht – toch als een zware slág! Met zijn overlijden kwam een 
einde aan een tijdperk: het tijdperk van één vaste voorganger voor bij een 
geloofsgemeenschap. We hebben Irene Camp gevraagd herinneringen aan 
Hans op papier te zetten en die leest u op pagina 5. 
 
De Paastijd is onze tijd: de weken tussen Pasen en Hemelvaart. De tijd waarin 
wij ons gesterkt mogen weten door ons geloof in die ópgestane Heer, een 
toekomst waar wij als gelovige mensen op hópen dat we die eens zullen mogen 
bereiken. Begin juni zullen enkele kinderen hun Eerste Heilige Communie 
ontvangen, zo hopen we. Dat zijn, net als in de Paasnacht, líchtjes van geloof 
en hoop dat gelovig leven dóórgegeven zal (blijven) worden. 
 
Maar eerst wordt het Mei en in deze maand plaatsen we Maria in onze 
aandacht. De Kerk heeft haar ‘duizend namen’ gegeven zoals een Vlaams 
Marialied mij in Lourdes leerde. Van ‘Sterre der Zee’ tot ‘Troosteres van de 
Bedroefden’, ‘Moeder van Smarten’ en ‘Koningin van de Hemel’.. en zo 
verder. Met de rozenkrans tussen de vingers krijgen we de gelegenheid om ons 
naar bínnen te richten, om tot bij ons hart te komen en daar vast te stellen wat 
ons lukt in ons leven, waar we tekort schieten en waarin we ons dienen te 
verbeteren. De uitnodiging daartoe bieden ons ook de Zusters Dominicanessen 
in hun wekelijkse gebedsmoment op de woensdagavond. ‘Bij onszelf komen’ 
in de hectiek van alle dag en van onze wereld die alsmaar, 24/7, onze aandacht 
vangt voor belangrijke en minder belangrijke zaken… maar die aandacht vangt. 
 

 

Misschien is het een tip om juist in deze 
Meimaand die ruimte bij onszelf te zoeken, 
of zoals sommigen zullen zeggen: tijd voor 
onszelf te némen. Wie bidt, wordt gehoord, 
wie bidt wordt zich meer en meer van 
zichzelf en eigen drijfveren bewust. 
 
De cadans waar het bidden ons in brengt is 
als ademen, God in-ademen. En dóór de 
aandacht aan Maria, Jezus naderen. 
‘Heilige Maria, Moeder van God 
Bidt voor ons zondaars,  
Nu en in het uur van onze dood. Amen’.  

 
Omzien naar elkaar: dat is in de kern een initiatief dat we in onze wijk ‘tussen spoor 
en Maas-Waal kanaal’ met professionals vanuit Huize Rosa willen gaan ontwikkelen. 
Ook daar leest u meer over.. een vruchtbaar initiatief: laten we dat hópen! 
Zo lopen we de zomer tegemoet.    

Berry Tijsse Klasen, locatieteam H Antonius Abt  
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

 
Ook deze OASE maken we voor de beide locaties. We willen dat ‘onze OASE’ als contactblad voor de 
gelovigen van beide kerken blijft bestaan, totdat er een ander informatiekanaal is (een parochie-breed blad 
bijvoorbeeld) of wanneer blijkt dat er niet langer prijs op wordt gesteld.  
Wie de OASE DIGITAAL wil: mail h.antoniusabt@gmail.com en het komt goed! 
 
Wanneer u – ‘de kerk’ laat weten ten tijde van ziekte / opname in het ziekenhuis of verhuizing naar een 
zorgomgeving / zorgcentrum kunnen wij contact met u houden: mail en telefoonnummers staan op de 
voorzijde!  
 
 
Het is weer tijd voor SAM’s kleding actie:   
 

 

Op maandag 8 mei 2023 kunt u weer kleding en schoenen inleveren 
bij de H. Antonius Abt aan de Dennenstraat 121. U kunt de goederen 
in goed afgesloten plastic zakken plaatsen in de Mariakapel, onder 
de toren. Onze donatie komt ook dit keer ten goede aan het 
onderwijsproject van Cordaid in Burundi (Centraal-Afrika). 
We hopen op een goede opbrengst, maar dat leest u in een volgende 
OASE. Alvast dank voor uw medewerking! 

 
 
Samen verbinden in Nijmegen West! 
  
Als Zorgcentrum Huize Rosa en de thuiszorgorganisatie signaleren we een toename in vereenzaming in 
de wijken. Deze ontwikkeling zien ook de vrijwilligers van de H. Antonius Abt kerk aan de Dennenstraat. 
Daarom willen we gezamenlijk een project starten met actieve betrokkenheid van de wijkbewoners en 
met zorgprofessionals. Dit project richt zich met name op Nijmegen-West: ‘tussen spoor en Maas-
Waalkanaal’. 
  
Wij willen meer verbinding creëren door in contact te komen met wijkbewoners en zorgprofessionals; 
verbinding juist met diegenen die niet genoeg gezien worden en buiten de boot dreigen te vallen. Meer 
informatie uit het veld ophalen, om onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op de wensen van de 
wijkbewoners. Het gaat ons om de zorg voor (eenzame) ouderen en voor mensen die kampen met 
gezondheidsproblemen. Voor velen komen daar de financiële problemen door de aanhoudende inflatie 
nog bij. De behoefte aan daadwerkelijke hulp blijkt enorm te groeien, hulp in onderlinge betrokkenheid. 
Dat kan variëren van gezamenlijk wandelen tot aan thuiszorg. Wijkbewoners die samen een bijdrage 
leveren aan een beter samenzijn in onze wijken van Nijmegen. 
 
Wij willen graag voor meer opvang en ondersteuning zorgen. We kunnen bijvoorbeeld opvang bieden in 
onze gemeenschappelijke en gezellige ruimte in Huize Rosa. Hier heeft u mogelijkheid tot contact en het 
vragen om concrete hulp. Wij zijn ervan doordrongen, dat dit alléén kan, wanneer dit samen opgepakt 
wordt door en met vele vrijwilligers: vóór elkaar en mét elkaar.  
 
Wij hopen dat er een actief netwerk ontstaat van krachtige “buurt verbinders.” Deze personen hebben een 
signalerende taak: oog en oor om vragen van bewoners te koppelen aan het aanbod van vrijwilligers. 
Natuurlijk kunnen zij ook zelf als vrijwilliger taken op zich nemen. 
  
Ons motto is: “Samen verbinden van bewoners, vrijwilligers, zorgcentra en maatschappelijk werk!” 
 
Ayse Özcan (Huize Rosa) en Kees de Lange (H. Antonius Abt) 
 
Als u behoefte heeft aan deze ondersteuning? Heeft u vragen of suggesties? Of wilt u meehelpen in ons 
project? Dan kunt u contact opnemen via mail of telefonisch: 024-371 0300  
of A.Ozcan@zorgcentrum-huizerosa.nl  
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Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin voorgaat pater Joop Banning SJ of pater Jan 
van Duijnhoven OP. Op elke 1e en 2e zondag van de maand zingt het Gemengde Koor, begeleid op het 
orgel door Gerard Donkers. Na afloop drinken we koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie.  
Op de zondagen dat er geen koor is, stimuleren we elkaar tot samenzang.  
Op Hemelvaartsdag – donderdag 18 mei – is er om 10.00 u. een viering.  
 
Thuis de H. Communie ontvangen. 
Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, mag dit kenbaar maken op de pastorie, liefst per 
telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt dat we de H. Communie aansluitend aan 
de viering van zondagmorgen zullen brengen. 
 
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, kunt u dat kenbaar maken via de 
mail, of kunt u bellen met de pastorie waarna u een envelop met vermelding van wie en wanneer en het 
geld (€ 12,-) in de brievenbus van de pastorie deponeert, óf u brengt uw envelop met de gegevens en 
inhoud voorafgaand aan de viering in de sacristie!  
 
Gebeden op de WOENSDAGAVOND 
Op woensdag om 19.00 u zijn er de vieringen waarin de zusters van de Dominicanessen van de Heilige 
Familie te Neerbosch voorgaan: afwisselend met aandacht voor de liederencultuur van Taizé, met een viering 
waarin het Stiltegebed aandacht heeft.  
 
Verwarmingskussens in plaats van de centrale verwarming. 

 

Sinds februari gebruiken we verwarmingskussens: in het zitvlak-deel en 
het rug-deel ontstaat verwarming vanuit een accu die óver de rugleuning 
heen hangt. Zelf hoeft u alleen het remote-knopje in te drukken, waarna het 
lampje rood licht geeft. Als u (te) lang opgestaan bent, gaat het kussen uit 
en dient u het zelf weer in te schakelen. 

 
Eerste H Communie 4 juni 2023 
Op vier juni zullen enkele kinderen hun Eerste Heilige Communie doen in een viering (let op!) die om 9.30 u. 
begint en waarbij het Gemengde Koor zingt. 
 
Rondom ons Gemengde Koor 
Frans Geertsen, is dirigent a.i. en zal het koor leiden tot aan de zomervakantie. Frans van Raay, heeft na Pasen 
afscheid genomen van het koor, maar als 90+ mág dat! We hebben Frans uitvoering bedankt voor de jarenlange 
trouwe dienst die hij aan zowel het gemengde koor als aan het Gregoriaans koor gegeven heeft. We hebben de 
hoop uitgesproken dat hij als kerkganger nog lang te horen blijft in het koor van ons allemaal. Eén van de 
koorleden krijgt op 26 april ‘een lintje’: daarover berichten we de volgende keer. 
 
Op zondag 23 april heeft Johan Maas, afscheid genomen als lector. Hij is ernstig ziek en wordt opgenomen in 
het hospice in Mook. We hebben Johan bedankt voor zijn jarenlange inzet als lector en gelovige om onze 
geloofsgemeenschap levend te houden. Nieuwe lectoren worden gezocht en zie: de eerste twee mensen hebben 
zich al aangediend, dus u zult nieuwe gezichten in de kerk zien aan de ambo. 
 
Begin maart bleek dat dieven hun slag geslagen hebben in de pastorietuin: de zonnewijzer is van de sokkel 
losgezaagd en meegenomen. Enkele weken later pas is ons gebleken dat er ook een groot stuk koperen goot is 
ontvreemd, waardoor we in het kerkgebouw met een fikse lekkage zijn komen te zitten. Het herstelwerk hiervan 
zal nog weken duren.  
 
Financien / Kerkbalans, collectes en de offerkaarsen 
Hierbij wat cijfers van de afgelopen jaren en van dit jaar (tot nu toe) 
Kerkbalans 2021 totaal:  € 16871,- ; Kerkbalans 2022 totaal:  € 20080,- ; Kerkbalans 2023 t/m febr. € 11559,- 
Collecten    2021 totaal:    € 2730,- ; Collecten    2022 totaal:    € 5969,- ; Collecten    2023 t/m febr:   €   623,- 
Bij de collecten zitten ook de collecte die wordt opgehaald bij uitvaarten. 
Opbrengst offerkaarsen 2021 : 2364,36   opbrengst offerkaarsen 2022: 2948,59 
 

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 
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In Memoriam Hans van Zonneveld, priester, echtgenoot, vader, opa en vriend. 
                                

Moedig, bezielend, liefdevol, geestig en eerlijk. 
 
Hans van Zonneveld studeerde theologie aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Tijdens zijn studie 
woonde hij bij de paters SCJ die vanaf 1965 zorg droegen voor parochie De Goede Herder in Neerbosch 
Oost. Als student is Hans reeds actief geworden in onze parochie als school-catecheet en als 
jongerenbegeleider en werd hij opgenomen in de communiteit van de SCJ. 
 
In 1979 heeft Bisschop Bluyssen Hans tot priester gewijd in de kerk van Maria ten Hemelopneming aan de 
Danielsweg. Tot het midden van de jaren tachtig heeft hij het pastorale team van de Goede Herder parochie 
versterkt en is daarna in Rotterdam gaan werken in de opvang van de SCJ voor drank- en drugsverslaafden. 
 
Volgens pater Jan Eijkman, waarmee Hans een hechte vriendschap deelde, was de SCJ de communiteit van 
paters met een hart. Dat is ook typerend voor Hans. Als hij zich ergens voor inzette deed hij dat met hart en 
ziel. Zo ging hij met heel zijn hart houden van Bep Meyers. Hun huwelijk betekende ook het einde van Hans 
zijn priesterschap, althans voor de wet, priester is men immers voor eeuwig. Beiden zijn toen actief 
geworden bij de stichting Sociale Werkvoorziening in Dordrecht en in Apeldoorn, Hans als directeur en zijn 
vrouw als creatief docent. 
 
In 2007 keerden zij terug naar de regio Nijmegen, naar Malden; dichter in de buurt bij de moeder en 
broer van Hans. In 2013 is Bep overleden, zij was ongeneeslijk ziek. Hans heeft haar thuis verpleegd en 
verzorgd. In 2019 is zijn broer Rob overleden, ook Rob is door Hans tot aan zijn laatste dag verzorgd. 
 
Enkele jaren na het overlijden van zijn vrouw is Hans, op verzoek van Pater Eijkman en van vrienden, weer 
actief geworden in parochie de Goede Herder. Na het zeer plotseling overlijden van pater Eijkman in 2016 
had onze parochie geen priester meer, terwijl Hans van Zonneveld...... 
Uiteindelijk is Hans door bisschop de Korte in het ambt hersteld als priester-assistent. Een aantal jaren 
hebben we samen met hem ons geloof gevierd, afscheid kunnen nemen van onze overledenen, onze 
verbondenheid met elkaar aan de Fanfarestraat mogen beleven.  
 
In de communiteit Jonkerbos had Hans ook pater Cees van Gorp SCJ leren kennen en waarderen. Bij het 
terugtreden van pater Cees van Gorp als pastoor van de Dennenstraat, nam Hans de verantwoordelijkheid 
voor beide kerken op zich. In de ‘grote’ parochie Heilige Stefanus heeft Hans veel spanning ervaren in zijn 
deelname aan de Pastoraatsgroep en het Parochieberaad en om bij het Parochiebestuur, om in zijn ogen de 
belangen voor de Goede Herder en de H. Antonius Abt aldaar onder de aandacht te krijgen. 
 
Begin 2022 trad hij terug en niet veel later werd hem duidelijk dat hij ernstig ziek was; reeds na enkele 
maanden bleek herstel onmogelijk. Op 22 maart 2023 is hij overleden. Zijn uitvaart was te midden van veel 
mensen die hem een warm hart toedroegen. Moge hij rusten in vrede.  
 

 
 

Activiteiten in het kerkgebouw de Goede Herder: 
 
De eucharistieviering is op zaterdagavond om 18.30 uur in de kapel. Op dinsdagochtend is de kerk open van 
10 tot 12 uur. U kunt komen voor het opsteken van een kaarsje en of voor de gezelligheid. De tuinploeg is op 
dinsdagochtend aan het werk. De koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom.  
 
Op zondag is er in de middag de viering van de Pinkstergemeente. Eens in de maand komt het gemengd koor 
bij elkaar voor zang en ontmoeting. De parochiezaal wordt regelmatig verhuurd aan de Honinghoeve. 

 
Leonie Hendriks, lid van het tuinteam. 

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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www.garagevanottele.nl 
024 - 377 10 09
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6542 PL  Nijmegen 
Tel.  024-378 62 38 
info@hobbycentrumdenonnendaal.nl 
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[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 

 
Twee CONCERTEN om te bezoeken en van te genieten:  
 
 
Boskapel 6 mei 2023: wereldtopper ‘Vinsong’ 
 
De wereldbekende gospelband “Vinesong” staat zaterdag 6 mei in de 
Boskapel te Nijmegen.  

Bekend van nummers als:  Let your Living water flow over my soul, When 
it hurts so bad, Another touch, Holy Spirit move me now en Peace like a 
river treden ze al zo'n 40 jaar internationaal op. De pro Deo (gratis) 
optredens van de band passen binnen de onvoorwaardelijke liefde en 
genade van de christelijke spirituals, wat ten diepste bemoedigen, 
geruststellen, (hoop) geven en genezen als kern heeft.  

De band wil daarom alleen onkostenvergoeding via een collecte. Hiermee 
onderstrepen ze deze geestelijke diepgang als belangrijkste boodschap en 
niet rijkdom of roem,  zoals gospel oorspronkelijk bedoeld is.   

 
Zo'n onvoorwaardelijke ‘real deal’ belevenis is een must voor iedere gospelliefhebber, eigenlijk voor welke 
muziekliefhebber dan ook.  Aanvang: 20 uur, géén entrée, wel collecte! 
Gratis parkeren en gratis koffie/thee/cake na het concert. De Boskapel, Graafseweg 276, 6532 ZV 
Nijmegen. Het optreden wordt georganiseerd door The Forwarded lighthouse,  
contactpersoon: Jurgen.toonen@12move.nl  

     
 

 

24 juni 2023, H. Antonius Abt 
 
‘Rondom de Noordzee’,  
 
Concert van Een voor Twaalf 
 
Het programma is een avontuurlijke mix van componisten uit 
landen rondom de Noordzee vanaf begin 19e eeuw tot nu.  
 
Met werken van o.a. Elgar, Becker, Havrɵy, Holmboe,  
De Klerk, McMillan, Nees, Stenhammer en Strategier 
 
Gastdirigent: Lou Van Cleynenbreugel. 
 
Zaterdag 24 juni, aanvang: 20.00 uur. 
 
Entree: vrijwillige bijdrage, drankje na afloop.  
 
Lees meer op www.eenvoortwaalf.nl 
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg 

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN:  NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58

NIJMEGEN

SCAN DE CODE
Schrijf je in en ontvang
direct hoge korting op je
ANAC Polish autowasbeurt!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR


