
1

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaargang 30, juli-aug 2024 
 

 
 
PASTORAAT: 
Eduard Kimman SJ. 
Pastoor Parochie H. Stefanus 
Tel.: 06- 20 54 24 28 
kimman@canisiuskerk.nl 
 
WEBSITE 
www.stefanus.nl 
 
 
H. ANTONIUS ABT KERK  
Dennenstraat 121, 
6543 JR Nijmegen. 
Tel: 024 - 377 06 31  
Tel: 06 – 5324 08 09 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
 
Financiën H. Antonius Abt kerk: 
IBAN: NL12 RABO 0135 8024 58 
IBAN: NL48 INGB 0000 8209 40 
Ten name van: Parochie H. 
Stefanus, Locatie H. Antonius 
Abt 
 
 
DE GOEDE HERDERKERK  
Fanfarestraat 57 
6544 NS Nijmegen 
 
Contacten voor de Goede Herder:  
zie die bij H. Antonius Abt.  
 
Financiën kerk De Goede Herder: 
IBAN: NL63 RABO 0135 8044 50 
IBAN: NL90 INGB 0000 9787 79 
 
 
 
REDACTIE 
E-mail redactie: 
h.antoniusabt@gmail.com 
 
 
Advertenties: 
Mevr. Cecile Ooms 
cmmooms@planet.nl 
 
 
Druk:  
Bookbuilders BV. 
tel: 024 - 641 61 21 
www.bookbuilders.nl 
 
Parochie H. Stefanus 
ANBI: 824137152 

OASE, Informatieblad van de kerken in Hees en Neerbosch-Oost. Volgende uitgave:  
September-Oktober 2024. Kopij inleveren vóór 15 aug. 2024, zie mailadres redactie.  

De zomer van 2024. 
 
De feestdagen vielen vroeg en we zijn aangekomen in een reeks ‘zondagen 
door het jaar’. Wat doet de kerk ná Pinksteren, zult u denken en wellicht 
vult u als antwoord in: wachten op Advent en Kerstmis 2024. Een enkeling 
zal zeggen dat er 15 augustus nog het feest van Maria Hemelvaart te vieren 
is, maar de overige zondagen lijken wat kleur- en sfeerloos: ‘gewoon kerk 
zijn’, samen-vieren, elkaar blijven zien en het ‘bemin uw naaste als uzelf’ 
vólhouden! 
Een beetje vérder gekeken mag je stellen dat de beweging rond die Jezus 
van Nazareth, toen zij de Pinksterervaring had ondergaan waarbij haar 
leerlingen geïnspireerd door Gods Geest – de mensen in Jerusalem hoorden 
die twaalf mannen spreken in de toen alle bekende talen – bleven vertellen 
over Gods Grote Daden.. dat daarmee de verspreiding van het geloof 
begonnen is!  
Aan de basis van de kerk vinden we twee mannen: Petrus en Paulus. Petrus 
kennen we als de joodse man die Jezus drie keer verloochent wanneer hij 
gevangen wordt genomen, maar die door dezelfde Jezus gezien wordt als de 
steenrots waarop zijn kerk zal worden gebouwd. Petrus is voor de kerk de 
eerste paus; boven zijn graf is in Rome de St. Pieter gebouwd en bij de 
afbeeldingen van Petrus heeft hij vaak een sleutel in de hand: de sleutel van 
het Koninkrijk dat Jezus zich wenste onder de mensen. 
Paulus is een tijdgenoot van Jezus en hij komt tot geloof in Jezus op een 
tocht naar Damascus: God roept hem en hij wijzigt zijn naam van Saulus in 
Paulus. Hij zorgt er voor dat ook niet-joden welkom zijn in die kerk die 
langzaam groeit en op zijn reizen vertelt hij vurig en vól over Jezus en zijn 
betekenis voor de mensen. Wij kennen hem van de brieven die hij aan de 
eerste steden schreef waar Jezus-volgers (christenen) leefden, de 
Gemeenten. Paulus wordt afgebeeld met een zwaard, hij zal in Rome 
onthoofd worden en samen met Petrus er zijn graf vinden onder die grootse 
kerk. 

 

In ons kerkgebouw is (ook) een van ramen 
gewijd aan deze twee apostelen. Alleen.. je 
moet het weten te vinden, want van de 
búitenkant zijn glas-in -lood ramen slecht ‘te 
lezen’: hun rijkdom wordt duidelijk als je 
binnen bent en met het zonlicht de 
afbeeldingen beziet. Het raam waar we 
Petrus en Paulus vinden, samen met 
Dominicus, ligt bóven de ingang, op hoogte 
van het orgel. Alleen door de trap naar het 
orgel op te gaan, maakt dat je dit fraaie raam 
kunt zien! Vandaar de foto. Ook het bekijken 
waard. Kom zelf gerust eens kijken!   
 

 
Berry Tijsse Klasen, locatieteam H. Antonius Abt 
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H. ANTONIUS ABT KERK en DE GOEDE HERDERKERK 
 

Ook deze OASE is bedoeld voor de beide locaties in West. Wie de OASE DIGITAAL ontvangen wil: mail 
naar h.antoniusabt@gmail.com en het komt in orde!  
 
Wanneer u ons, ‘de kerk’, laat weten van ziekte / opname in het ziekenhuis of verhuizing, dan kunnen wij 
contact met u houden, zie hiervoor de gegevens op de voorzijde!  
 
Benoemingen in ons bisdom. 
We kenden ze al langer, de paters van de SCJ: de Pool Mihal Tabak en de Spanjaard Jesús Baena 
Valbuena. Ze gingen voor op de zaterdagavond in de Goede Herder en/of op zondagmorgen in de 
Agneskerk, Lindenholt. Ze kwamen met een missie: op verzoek van het ‘hoofdbestuur’ van de priesters van 
het Heilig Hart (SCJ) dienen zij een convent (klein klooster) te stichten en er vorm aan te geven in de 
traditie van hun congregatie. Ze kwamen en vonden onderdak aan de Graafseweg. Ze hebben hun diensten 
aangeboden en ondervonden hoe lastig de Nederlandse taal is om je die eigen te maken. En als priester 
Nederlands (kunnen) spreken eist veel meer taalgevoel dan alleen het ‘goede morgen’. Met hulp van veel 
mensen is aan de taalgevoeligheid en de eisen die er gesteld worden aan gewerkt en met resultaat! Ook 
hebben zij geregeld met de bisschop en met ons parochiebestuur overleg gehad. Per 1 juni 2024 hebben zij 
allebei een benoeming van de bisschop gekregen: pater Mihal Tabak binnen de parochie Heilige Drie-
eenheid – onze zusterparochie in de stad – en pater Jesús in de parochie Heilige Stefanus.   
Het lijkt in de bedoeling van ons bestuur te liggen dat pater Jesús zich zal richten op het westelijk deel van 
onze parochie: van Hezelpoort tot de A73. In de komende tijd zal er nader overleg volgen tussen de 
locaties, de voorgangers en de pastoraatsgroep om tot een werk-voorstel te komen waarin ieder een plaats 
heeft en recht wordt gedaan aan de ‘verdeling’ van pastorale energie, in roosters en bereikbaarheid. 
We zien er naar uit, maar eerst de vakantie! 
 
 
IM Carol Boef 
Begin mei overleed Carol Boef, de echtgenoot van Agnes. Samen hebben zij – ieder op eigen wijze – tijd 
en energie aan onze locaties en geloofsgemeenschappen in West gegeven. Carol heeft jarenlang de 
middenstand ‘nagelopen’ om hen te bewegen advertenties te plaatsen in onze OASE. Hij deed dat met vlijt 
en volharding en het resultaat mocht er zijn! Door de gelden die de advertenties opleverden, kon de Oase 
gemaakt worden. Het waren fraaie bijdragen op de balans bij onze penningmeesters. 
In een goed bezochte viering is stil gestaan bij zijn leven en werken, waarna hij is begraven op het kerkhof 
aan de Dennenstraat.  

 
 

Voor in de agenda. 
 
De Jaarmarkt in de Agnes kerk, Lindenholt op zondag 8 september 2024. 
 
Misschien was u er al eens of bent u trouw bezoeker daar aan de Agnetenweg! Dit jaar immers houden de 
collega’s van de Agenskerk voor de vijfentwintigste keer hun jaarmarkt. De opbrengst is voor de kerk, de 
locatie Agneskerk, maar het plezier van kijken – kiezen – kopen op zo’n zondag wordt aan iedereen 
gegund! Wie in de pastorie aan de Dennenstraat goed rondkijkt, ziet de raamhanger waarop de eerste kerk 
in de Lindenholt staat afgebeeld, een satelliet-parochie zou je het zonder veel chauvinisme mogen noemen. 
 
Om hun financiële balans te verbeteren werd die jaarmarkt in leven geroepen en nog altijd zijn de 
inkomsten van deze zondag van harte welkom! 
 
Wie nog spullen heeft voor dit jaar kan ze op zaterdag 17, 24 en 31 augustus in de ochtend komen brengen 
bij de kerk, Agnetenweg 90. Men is selectief bij de ontvangst, dus laat gerust de beeldbuistelevisies, grote 
meubels en vuile of defecte spullen thuis! Alle ándere bijdragen zijn welkom en zullen de koopjes-zucht 
vergroten en daarmee de opbrengst van de dag.  
Natuurlijk zal er een terras zijn waarop je koffie, thee en wat versnaperingen kunt kopen. 
 
Hebt u nog vragen: mail naar jm-agneskerk23@outlook.com en daarvandaan krijgt u antwoord.  
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Elke zondag is er een Eucharistieviering om 10.00 uur, waarin veelal voorgaat pater Jan van Duijnhoven OP. 
We drinken elke zondag koffie – thee in de tuinkamer van de pastorie, tot ieders plezier. Iedereen is welkom! 
 
Thuis de H. Communie ontvangen. Wie graag op zondag thuis de H. Communie wil ontvangen, mag dit 
kenbaar maken op de pastorie, liefst per telefoon. Dan worden daar uw gegevens genoteerd. Als moment geldt 
dat we de H. Communie aansluitend aan de viering van zondagmorgen zullen brengen. 
 
Misintenties: wanneer u een intentie voor een viering wilt aanreiken, kunt u dat kenbaar maken via de mail, of 
kunt u bellen met de pastorie waarna u een envelop met vermelding van wie, wanneer en het geld (€ 12,-) in de 
brievenbus van de pastorie deponeert, óf u brengt uw envelop met de gegevens en inhoud voorafgaand aan de 
viering in de sacristie!  
 

Vieringen in de zomermaanden juli en augustus 
We voorzien dat we tijdens deze maanden, niet alle zondagen Eucharistie kunnen vieren. Er zullen dus ook 
zondagen komen waarop we samenkomen in een Woord- en Communieviering. De agenda’s van alle 
betrokkenen laten zich nu eenmaal niet zó regelen dat een Eucharistie viering alle zondagen mogelijk is! 
We rekenen op ieders begrip hiervoor en hopen oprecht dat u allemaal de wekelijkse gang naar ons 
kerkgebouw blijft voortzetten!  

 
Eerste Communie  
Op 2 juni had Dylan Peters zijn Eerste Communieviering bij ons in de Antonius Abtkerk. Dylan vond het best 
spannend, maar hij heeft genoten, net als zijn ouders en oudere zus en de overige familieleden die (gelukkig) 
in ruime getale aanwezig waren. 
 

 

Dit jaar werd de voorbereiding van de Eerste 
Communie gedaan in samenwerking met de collega’s 
van de Agneskerk, zij werden ondersteund door pater 
Jésus Baena Valbuena. Een van de communicanten is 
een Spaanse jongen, dus die hulp kwam heel goed over 
bij hem en bij zijn ouders. In de viering bij onze kerk, 
ging pater Jan van Duijnhoven voor, zong ons 
gemengde koor en deed iedereen zijn best er een 
feestelijk geheel van te maken! Na afloop heeft de 
familie een aantal foto’s geschoten want – zeg zelf -  
een mooie gelegenheid om jezelf en elkaar te 
fotograferen. 

Er was een fiks voorbereidingstraject waarbij teksten, gebeden en oefeningen (tekenen, puzzelen) de tijd 
kleurden. De andere twee communicanten kregen op 30 juni hun Eerste Communie in een feestelijke viering 
in de Agneskerk, Lindenholt. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze samenwerking worden voortgezet in het 
seizoen 2024-25. Mocht je nu, als ouder, verzorger of kind denken 'Hé, Eerste Communie, daar wil ik mij(n 
kind op laten) voorbereiden' , neem dan gerust (nu al) contact op met de pastorie. Ook in het nieuwe seizoen 
zal er een voorbereidingstraject starten, o.l.v. Zr. Marga Zwiggelaar o.p., voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd vanaf groep 5.  
 
Gebedsvieringen op woensdagavond:   
In verband met de vakantietijd is er, in de maanden juli en augustus, geen stiltegebed op de woensdagavond. 
Na de zomerstop begint deze op 4 september, om 19.00 uur in de Doopkapel. Iedereen is van harte welkom!    
 

 

Overleden:  
Carol Boef    1 mei   uitvaart   6 mei 2024  
Toon Touw   14 juni   uitvaart 24 juni 2024 

Geven wij hen terug in de Handen van de Levende Heer.  
 

Huwelijken  
Kimberley en Jackie Luijten     8 juni 2024 
  Wij wensen hen voorspoedige huwelijksjaren 

 
 

 
 

   H. ANTONIUS ABT KERK HEES 
     Pastorie is telefonisch bereikbaar: 024-3770631 of  06-53240809 
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Voor de goede orde: 
- per 1 januari 2024 is de kerk van de Goede Herder aan de eredienst onttrokken, als besluit van de 

bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. dr. G. de Korte. Dat betekent dat er niet langer vieringen in de 
Rooms-Katholieke traditie kunnen plaatsvinden: geen doop, eerste communie, huwelijk of uitvaart. 
Wanneer er (toch) verzoeken zouden komen, dienen deze bij het parochiebestuur voorgelegd te worden 
waarna het bestuur over het verzoek een besluit neemt.  

- Het bestuur is – met instemming van de bisschop – op zoek naar een andere bestemming voor gebouw en 
grond. Men hoopt een en ander nog ik 2024 af te ronden. 

 
Het kerkgebouw wordt verhuurd aan enkele groepen, voor gebruik op zondag, te weten:  

- het Stadsklooster Mariken heeft er om 09.30 een viering, 
- de Pinkstergemeente komt er om 12.30 uur samen.  

Beide groepen zijn door het parochiebestuur in kennis gesteld van het besluit van de bisschop en hebben het 
advies gekregen om te gaan zien naar een andere ruimte voor hun samenkomsten. 
 
Op zaterdagavond viert pater Kimman om 18.30 uur met een kleine groep wekelijks Eucharistie in de 
Johannes kapel. In de zomertijd zullen, tijdens een periode van ‘vakantie’, die vieringen niet doorgaan, maar 
dat zal de voorganger met de kapel-gangers bespreken.  
 
 
Gineke Schamp 
In de vorige OASE hebben we nog nèt het overlijdensbericht van Gineke Schamp kunnen opnemen. Haar 
gedachtenis vraagt om iets meer aandacht, immers: Gineke heeft, met haar man Thijs,‘de kerk’ op allerlei 
manieren haar steun en inzet gegeven. Vanaf de tijd aan de Danielsweg in de toenmalige parochie Maria ten 
Hemelopneming, en na de sluiting daarvan, binnen de geloofsgemeenschap rond de Goede Herder kerk. 
Gineke en Thijs kenden de ins en outs van kosterschap, boekjes maken voor de liturgie, notuleren van allerlei 
overleggen en mee-denken en doen rond Vastenactie en al die andere activiteiten waar vrijwilligers hun tijd 
aan geven! Gineke was niet eenkennig in dit opzicht: toen pater Kees van Gorp vanuit de H. Antonius Abt 
kerk ondersteuning vroeg bij zijn boekjes was dat meteen geregeld. Naast dat alles was Gineke een graag 
geziene fotografe en heeft ze veel bijzondere momenten en vieringen vastgelegd. Ze toonde haar talenten en 
zette die ook in overal waar daar om gevraagd werd. 
 
Haar ziekzijn en de ernst van de diagnose heeft haar en Thijs, de kinderen en hun kleinkinderen weinig tijd 
gegeven om aan het idee van ziek-zijn te wennen. Gineke heeft evenwel die tijd gebruikt om haar afscheid te 
regelen: kerk, voorganger, koor en het boekje.. het was allemaal door haar voorbereid. In de afscheidsviering 
waren veel mensen die eerder in de Goede Herder kerkten: dat voelde voor velen als een warme deken, 
waarmee het mogelijk was haar een waardig en betrokken afscheid te geven. Hopelijk wordt dit, voor Thijs 
en het gezin een goede herinnering in al het gemis.  
 
 
En nog altijd:  
- wordt er door een aantal dakloze jongeren buiten geslapen voor de ingang van het kerkgebouw. Het is niet 

oké dat mensen buiten slapen. Ook zij zijn het waard om in een bed te slapen.  
 
Er zijn mogelijkheden in de stad voor dag en nachtopvang. Er hangt een flyer voor het raam met de 
informatie waar men terecht kan om binnen te slapen.  
 
Dag- en nachtopvang in de stad, MFC, aan de Van Schevichavenstraat 12. Telefoon: 088-6061600 
Bij problemen of als u mensen ziet liggen kunt u altijd bellen naar Bureau Toezicht en/of de Politie.  
Bureau Toezicht. Tel: 14024.  
Politie: 0900-8844 

 
DE GOEDE HERDERKERK 
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www.garagevanottele.nl 
024 - 377 10 09

	
  
 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98 
6542 PL  Nijmegen 
Tel.  024-378 62 38 
info@hobbycentrumdenonnendaal.nl 
www.hobbycentrumdenonnendaal.nl 

wwwwww..ddeehhaaaassddeemmooddee..nnll

Ruimte voor

uw advertentie?

Neem contact op met
Mw. Cecile Ooms

cmmooms@planet.nl

Schoonderwoerd  
Schilders
dé oplossing voor  
elke schilderklus!

Distelakkerstraat 2 
6641 KC Beuningen

(024) 377 15 26
(06) 22 317 200

info@schoonderwoerd-schilders.nl
www.schoonderwoerd-schilders.nl
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[Typ hier] 
 

 

ALGEMEEN 

Laudato Sì in de achtertuin 
Wees goed voor deze aarde, de mens, het dier, de plant, Want alles heeft zijn waarde, is schepsel uit Gods hand.  
U las vorige maand de overdenkingen en de voornemens van Zr Marga Zwiggelaar, waar het gaat om onze 
‘zorg voor de aarde en de schepping’ waartoe ons paus Franciscus oproept. Misschien is de zomerperiode een 
tijd bij uitstek om – als u thuisblijft of juist naar verre streken vertrekt – uw oog en hart eens aan deze materie te 
wijden. Als u er concrete ideeën aan overhoudt, dan is Zr Marga degene tot wie u zich mag wenden. Zij stel 
immers: als ‘activiteitenboerin’ ben ik aan het denken over welke Laudato Si activiteiten we in en rond de 
Antonius Abt en de Stefanusparochie kunnen ontwikkelen. Heeft u dus belangstelling om mee te denken, neem 
dan gerust contact op met Zr. Marga Zwiggelaar: mzwiggelaar@gmail.com   
 
 
Kalkarkruis: uitlenen of toch maar niet. 
Enige tijd geleden kwam er een verzoek vanuit het Museum Krona in Uden – een museum voor religieuze kunst 
– of men er voor een grote expositie kon beschikken over het Kalkar-kruis van onze kerk. Dit verzoek leidde tot 
discussies en overwegingen die vóór en ook tégen uitleen waren. Ons parochiebestuur heeft er een zware dobber 
aan gehad om tot een oordeel te komen, immers: kúnst zoals dit schilderij is het waard om door een groot 
publiek gezien / ervaren te worden. Waarom zou je wel / niet ingaan op het verzoek tot uitleen?  

Motieven en argumenten waren er vele, zoals: 
Waarom zou je dat alleen voor jezelf houden? Werk van Grote Schilders 
(Rembrandt, Vermeer en zo voorts) is vaak in bezit van rijke families maar hangt in 
exposities te kijk voor het grote publiek. Maar het transport – ook al wordt dat puik 
geregeld en wordt een en ander fórs verzekerd – geeft altijd risico op 
beschadigingen en wie wil dát op zijn of haar geweten hebben? 
We hebben het hier over enerzijds een uniek kunstwerk, maar ook over een object 
dat wekelijks de aandacht trekt van kerkgangers. Wanneer je ziet hoeveel kaarsen er 
aangestoken worden vóór dit beeld, dan is duidelijk dat het voor veel mensen 
religieuze wáárde heeft. Dat moet goed gewogen worden. 
 
Enkele jaren geleden is het kruis naar Kalkar terug geweest, om herenigd te worden 
met de twee andere beelden van de groep: met Maria en Johannes die bij het kruis 
staan, vol in hun verdriet. Dat was een hereniging van kunst én van religiositeit 
omdat de beeldengroep voor het eerst weer compleet was. 

Zou er in het transport (toch) iets mis gaan en de verzekering het beloofde bedrag uitkeren, dan kun je dat geld 
wel tegen de muur plakken waar eerst het kruis stond, maar de religieuze functie is dan voorgoed verloren. 
Zonder te verhelderen wélke van de motieven voor hen doorslaggevend waren, heeft het bestuur ons laten weten 
dat ze niet ingingen op het Udens verzoek. De zomer is wellicht een mooi moment – als u het nog niet kent – dit 
beeld in onze kerk nog eens zorgvuldig te (komen) bekijken. 
 
Begraafplaats in de zomermaanden 
In de zomer trekken mensen op vakantie naar plekken waar ze nieuwe indrukken en ervaringen opdoen. Een 
effect kan zijn dat het bezoek van de gestorvenen op de kerkhoven in die tijd terugloopt.. zij die daar liggen 
worden wat meer alleen gelaten. Bij terugkeer in ons land worden – weten we – de graven weer bezocht en 
soms hóór je ook dat bezoekers tegen hen spreken en vertellen van hun ervaringen. Zó blijven de doden toch 
deel uitmaken van hun leven. En wie soms met eigen ogen ziet met hoeveel zorg en vlijt de graven worden 
gepoetst en onderhouden, weet dat dit ook opgaat búiten de vakantietijd. Onderhoud onderhoudt de band!  
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Een uitvaart die recht doet aan het leven van de overledene. Dat is van belang wanneer een dierbare 

overlijdt en dat is dan ook waar Klopper & Kramer naar streeft. Samen met de nabestaanden bekijken 

we mogelijkheden, wensen en behoeftes. We luisteren, adviseren en ondersteunen, zodat elke uitvaart 

een gebeurtenis wordt waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken.

Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom 
Groesbeekseweg 424 | Nijmegen 

(024) 323 44 44www.kk.nl

NK U

De vertrouwde naam in uitvaartzorg 

Krayenhofflaan 32
6541PT Nijmegen

024 - 377 53 05
www.krayenhoff.nl

UW KERKBIJDRAGE NAAR:

Parochie De Goede Herder IBAN:  NL 63 RABO 0135 8044 50

Parochie H. Anthonius Abt IBAN:  NL 12 RABO 0135 8024 58

NIJMEGEN

SCAN DE CODE
Schrijf je in en ontvang
direct hoge korting op je
ANAC Polish autowasbeurt!!

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Achter iedere traan van verdriet, 
schuilt een glimlach van herinneringen...

Claudia Rossen
06 - 223 824 04

claudia@rossenuitvaartverzorging.nl
www.rossenuitvaartverzorging.nl

Anneke Postma

Uitvaartverzorging

voorheen in 
samenwerking met

Persoonlijke uitvaartzorg,
ongeacht waar en
of u verzekerd bent

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
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