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Talenten ontvangen 

‘Pinksteren, Hans, wat was er ook alweer met Pinksteren?’. Dat werd me 

laatst gevraagd door één van mijn tennisvrienden. Pasen was nog wel 

bekend, maar Pinksteren had nog alleen maar de betekenis van die ene 

extra vrije dag. Maar omdat hij die vraag toch stelde, is Pinksteren voor 

de vriend niet alleen die ene extra vrije dag. Mijn antwoord, overvallen 

als ik was, ging over de heilige geest ontvangen, na de Hemelvaart. 

Gelukkig duidt deze feestnaam ook de gebeurtenis aan, en daarna de 

wereld intrekken om het geloof in de verrezen Jezus (Pasen!) te 

verkondigen. Correct antwoord, maar een vervolgvraag kwam er niet. 

Niet het handigste antwoord als 

je missionair wilt zijn, bedenk ik 

me later. Wat was een passender 

antwoord geweest? Daar heb ik 

toch wel een paar weken over 

gedaan. Toen viel me in dat Pinksteren ook een feest van ontvangen is, 

van ontvangen van talenten. En met de ontvangen talenten doen wat 

nodig is, thuis, op het werk, op de sportclub. Dat klinkt wel erg 

alledaags, maar toch...  

De grote vraag is van wie wij de talenten ontvangen. Deze vraag staat 

niet op de voorgrond, zeker niet voor de vraagsteller over Pinksteren. 

Maar dát we de talenten ontvangen, zomaar gratis en voor niets, dát is 

een meer aansprekend vervolg voor een gesprek.  

Gelovig weet ik dat ik mijn talenten (ik reken een aardig balgevoel hier 

ook toe) van God heb gekregen. Ik heb daar niets voor hoeven doen. 

Slechts ontvangen. En ja, daarna wel goede werken verrichten zoals de 

Goede Boodschap verspreiden, thuis, op het werk, op de sportclub, waar 

je zoal bent. 

Over het het feest en de gebeurtenis van Pinksteren buiten de gelovige 

gemeenschap vertellen, zou het op deze manier kunnen?  

Hans Hamers O.P. 
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Van het pastorale team 

 

Parochieberaad en parochie H. Stefanus 

(PHS) opnieuw gestart 
In de coronajaren was veel niet mogelijk, of zeer 

moeizaam mogelijk. Dit gold ook voor het 

parochieberaad. Het parochieberaad is met de fusie 

in 2014 opgericht als een parochiebrede 

klankbordgroep om parochiebestuur en pastoraat 

te ondersteunen bij de vorming en eenheid van de 

parochie H. Stefanus, door middel van advies, 

commentaar etc. Door corona en onduidelijkheid 

over de status van het parochieberaad is ze lange 

tijd niet meer bij bij elkaar gekomen.  

Nu maakt het parochieberaad een nieuwe start, 

voorlopig onder voorzitterschap van Hans Hamers. 

In het herstartende parochieberaad is iedere locatie 

door twee leden vertegenwoordigd. Men komt vier 

maal per jaar bij elkaar om door ‘klankborden’ het 

parochiebestuur en de pastoraatsgroep te helpen 

bij het besturen en dienen van de parochie en haar 

parochianen. Dat doet het parochieberaad door 

advies te geven, en feedback op beleid. Het belang 

van de parochie als geheel is daarbij leidend. Zo is 

het ook een vergadering waar uitgewisseld kan 

worden hoe we als verschillende locaties elkaar 

kunnen helpen en samenwerken. 

Voor Effata-Dominicus hebben Koos Wilke en Joyce 

Nissen zitting in het parochieberaad. Dus als u een 

suggestie hebt die wij vanuit Effata-Dominicus in 

kunnen brengen, dan kunt u deze bij hen kwijt. 

Synodaliteit 
In dit blad is regelmatig geschreven over het 

wereldwijde synodale proces, dat paus Franciscus 

heeft ingezet om de kerk van morgen vorm te 

geven. Op dit moment wordt in Rome de universele 

synode voorbereid die in het najaar wordt 

gehouden. Betekent dit dat wij moeten wachten op 

de uitkomsten daarvan? Daar denken de 

Conferentie Nederlandse Religeuzen, het Netwerk 

Katholieke Vrouwen en het bisdom Den Bosch 

anders over. Zij hebben het initiatief genomen, 

onder de naam Luisterend op weg, om locale 

parochies en katholieke gemeenschappen te 

ondersteunen in het verder ontwikkelen van een 

synodale kerk. 

Dit initiatief is nu nog in ontwikkeling. Ook wij, 

binnen Effata, maar ook wellicht in de parochie H. 

Stefanus, zullen gebruik kunnen maken van wat via 

Luisterend op weg wordt aangeboden. Meer 

informatie vindt u op de website : 

www.luisterendopweg.nl. Zie ook: 

https://www.bisdomdenbosch.nl/presentatie-

nieuw-synodaal-project-luisterend-op-weg/ 

Terugblik op de Goede week en Pasen 
Een terugblik is vaak net zo pastoraal als een 

vooruitblik. We doen beide ook heel het jaar door 

om ervan te leren, en om die lessen in de toekomst 

weer in nieuwe, liefst sprankelender vorm tot 

uitvoering te brengen. Al lag dit jaar wel over de 

voorbereiding en de uitvoering de donkere schaduw 

van het overlijden van koster Cécile. 

Uit de terugblik op de goede week van 2021 hadden 

we geleerd, dat je ook in stilte, genietend van een 

grote stille kerk, inspiratie op kunt doen. Maar ook 

dat de dagen van Witte donderdag en Goede 

Vrijdag daar dan toch weer de meest geschikte voor 

zijn. Beide dagen waren we open van 10 tot 12, en 

er zijn diversen van ons binnen gelopen om in stilte 

even te genieten, tot zichzelf te komen, de 

kruisweg te lopen met het boekje van Bas van 

Iersel en Edward Schillebeeckx in de hand. Op de 

achtergrond de prachtige klanken van de Mattheus 

Passion. We gaan dat in de toekomst volhouden. 

Wellicht ten overvloede: het is mijn persoonlijke 

droom dat de kerk vaker open zal zijn van 10 – 12 

uur. Na de verbouwing naast de dagkapel praten 

we daar graag met u over door. 

file:///J:/DOMINICUSKERK/1PB%20Pinksteren%202023/www.luisterendopweg.nl
https://www.bisdomdenbosch.nl/presentatie-nieuw-synodaal-project-luisterend-op-weg/
https://www.bisdomdenbosch.nl/presentatie-nieuw-synodaal-project-luisterend-op-weg/
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We kunnen terugblikken op mooie, inspirerende 

vieringen. Op Witte donderdag was er geen priester 

beschikbaar, maar Hans Hamers en zr. Nadia Kroon 

hebben deze donderdag prachtig ‘Wit’ gemaakt. 

Net zo goed als de lezers van het lijdensverhaal, 

Janneke, Willem en Françoise het lijdensverhaal 

weer als een Goed verhaal hebben voorgelezen. 

De beide Paaswakes waren na corona duidelijk 

beter bezocht en erg inspirerend. We ervaren het 

als uiterst vreugdevol dat er weer kinderen, 

gezinnen, grootouders met kleinkinderen naar de 

kleine Paaswake zijn gekomen en Palmpaasstokken 

hebben gemaakt voor Palmzondag. De grote 

Paaswake was met dank aan pastoor Kimman en 

onze eigen Hans een uiterst inspirerende viering. 

Dat mag ook gezegd worden van de viering van het 

Hoogfeest van Pasen op zondagmorgen. Ook een 

woord van dank aan de Schola met haar dirigenten 

en pianisten. Ze hebben veel moois laten horen!! 

Niet alleen de oren, ook onze ogen zijn gestreeld, 

door het prachtige werk van de bloemsiergroep.  

Het was niet alleen een goede week vanuit 

pastoraal perspectief, het was ook goed van de 

kant van de parochianen. Alles bij elkaar genomen 

zijn de vieringen van heel de week bezocht door 

10% meer van u dan vorig jaar. Daar trekken we 

de voorzichtige conclusie uit dat we op de goede 

weg zijn … Op die weg willen we blijven. De weg die 

op korte termijn leidt naar Hemelvaart en 

Pinksteren. 

En over dromen gesproken: 
We dromen van een koffie-ochtend in de week. 

Langzaamaan wordt dat een gemeenschappelijke 

droom van het pastorale team, enkele van onze 

voorgangers, enkele dames en heren van de 

koffiegroep … De voorkeur lijkt uit te gaan naar de 

donderdag. Van 10 – 12 uur bent u welkom voor 

gezelligheid, voor een goed gesprek, wellicht 

nieuwe contacten. Breng mensen mee uit uw buurt 

die toch maar alleen zitten. We schenken thee en 

koffie, en water is er voorlopig nog volop. Ook 

pastorale zorg zal daar een onderdeel van zijn, 

maar in welke vorm gaan we nog uitvinden. 

René Klaassen 

Het pastorale team wenst u een Zalig Pinksteren. 

Foto Pieter Theo Zuurbier 
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Verborgen parels 

Het was een van de vele dagen in maart dat de regen volop tegen de ruiten kletterde. Onze drie 

kleinkinderen hadden een dag vrij van school, studiedag. Dus ze waren bij opa en oma. Buiten spelen zat 

er vandaag niet in. Maar gelukkig hadden we een alternatief. Het was de vrijdag voor Palmzondag, en de 

activiteitenagenda in ons parochieblad vermeldde: 16.00 uur Palmpaasstokken maken onder leiding van 

René Klaassen. De kinderen hadden daar wel oren naar, en gedurende de dag kregen we herhaaldelijk de 

vraag: ‘Is het al tijd om naar de kerk te gaan?’ Luus, net vier jaar geworden, hoopte zelfs dat ze de 

kersstallen nog zou zien.   

Toen het eindelijk zover was, belden de kinderen enthousiast aan bij het parochiecentrum. De deur zwaaide 

open en daar stond René, die de kinderen en hun opa en oma hartelijk begroette. In opgewonden stemming 

ging het naar de crea-ruimte. We stonden versteld. Een grote tafel was uitgestald met kleurrijke scharen, 

dozen met repen crêpepapier, rollen plakband, punaises en 

schaaltjes met snoep en dop-pinda’s. De nog naakte 

Palmpaasstokken, door René alvast in elkaar gezet, wachtten 

op hun versiering. ‘Maar’, zo zei René, ‘voor we gaan beginnen 

moet ik jullie eerst iets vertellen’. Hij keek geheimzinnig rond. 

Er volgde een spannend verhaal over de twaalf vrienden van 

Jezus, die met hun ruige baarden niet mooi waren om te zien, 

maar wel heel mooi vanbinnen. Daarom mochten er twaalf dop-

pinda’s aan de stok straks. ‘Die zijn aan de buitenkant ook ruw, 

maar glad vanbinnen. En die dertig rozijntjes, verdeeld in twee 

doosjes, waren de dertig zilverlingen. 

‘Zo, dan weten jullie dat ook weer’, stelde René tevreden vast. 

‘Nu mogen jullie zelf aan de slag en opa en oma mogen helpen’. 

Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Zo handig waren we 

niet met stok en crêpepapier, en ondertussen vroegen we ons 

af of wij de enigen waren met onze drie kleinkinderen deze 

middag. Maar toen ging de bel. Even later kwam oma Dineke 

binnen met Thomas en Jikke. René begon enthousiast opnieuw 

met zijn uitleg, en meer dan een uur waren de kinderen (maar 

ook hun grootouders) met rode wangen aan het knutselen en versieren. Iedereen verdrong zich om René, 

die blijk gaf van engelengeduld en een ongekende expertise. Ondertussen schonk hij ook nog thee voor de 

volwassenen en limonade voor de kinderen. Je behoorde immers een goede gastheer te zijn, vond hij. 

Toen de stokken nagenoeg klaar waren, kwamen de broodhaantjes tevoorschijn. ’Maar’, vertelde René, ’die 

doen we nu nog niet op de stok. Dat mag je pas doen op Palmzondag, en dan m ag je het haantje ook 

opeten. We stoppen ze nu in een klein plastic zakje en dat hangen we aan de stok, tot zondag’. Onze 

kleinkinderen van vier, vijf en zeven keken bedenkelijk. Maar veel tijd om er lang bij stil te staan, kregen 

ze niet. René nodigde de kinderen uit om mee naar de grote kerk te gaan. Dat werd spannend: kruip door 

sluip door via het parochiecentrum. Spannend was 

het ook omdat het in de kerk donker was (en 

koud!). 

Rond een lange tafel stonden klein krukjes, waarop 

de kinderen plaats mochten nemen. Opnieuw 

begon René, nu aan de hand van een icoon, te 

vertellen over een koning, die niet op een paard 

maar op een ezel de stad inreed. Toen hij de 

kinderen uitnodigde om een palmtak uit de mand te 

nemen, renden ze alle vijf naar voren om even later 

in de crearuimte met dit takje hun palmpaasstok te 

voltooien. 
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Het werd een heerlijke middag en we zeiden na 

afloop tegen René het jammer te vinden dat er niet 

meer kinderen gekomen waren. ‘Ach’, reageerde 

hij, ‘dit zijn van die verborgen parels. Mensen 

moeten die weten te vinden. Dat komt vanzelf wel 

en ik geniet er ook van’. Toen we naar huis reden 

ontspon zich op de achterbank in de auto een 

discussie tussen Luus, Koen en Job, onze 

kleinkinderen. Moesten ze nu echt dat broodje tot 

zondag bewaren? Konden ze er dadelijk thuis niet 

al even van proeven? 

 

En wij? Wij spraken hardop tegen elkaar onze bewondering uit voor het welhaast grenzeloze enthousiasme 

en optimisme van René. 

Betty Smits van Sonsbeek 

 

Van het locatieteam 

Beste mensen, 

Wij hebben weer genoten van de mooie en 

inspirerende vieringen in de Goede Week en met 

Pasen! Hans Hamers en René Klaasen hebben deze 

met de liturgiegroep prachtig vorm en inhoud 

gegeven. Het versterkte koor, de bloemsiergroep, 

de kosters, de koffiedames en de schoonmakers 

hebben het tot een mooi geheel gemaakt. Hartelijk 

dank voor al jullie inspanningen! 

Nu gaat de renovatie echt beginnen. De ruimte 

naast de dagkapel wordt geheel aangepakt. Er 

komen nieuwe toiletten waarvan één voor gebruik 

door invaliden. De tussenwand verdwijnt, zodat 

een mooie multifunctionele ruimte gemaakt kan 

worden. Ook komt er een extra toilet in het 

gangetje naar de pastorie, en wordt daar een 

hellingbaan aangelegd. Afgelopen zondag hebben 

we met vereende krachten alles wat in die ruimte 

stond verwijderd en de stoelen in de dagkapel aan 

de kant gezet. In de weken daarvoor is René druk 

bezig geweest al zijn spullen van de kerststallen 

netjes onder te brengen in vooral het Noorder 

Transept! Dat was een hele klus! Aannemer 

Gommers denkt in zes weken dit werk gereed te 

hebben. Wij zijn benieuwd naar het uiteindelijk 

resultaat, en of alles volgens planning gaat 

verlopen. 

Ook wij zijn geschrokken van de hoge 

energiekosten. Het nieuwe jaarcontract, voor 2023 

afgesloten door Bisdom en Stefanusbestuur, geeft 

een verhoging van de gasprijs van 300%. Gelukkig 

hebben we €5000 kunnen besparen door in de 

dagkapel te vieren. In de pastorie hebben wij de 

thermostaat lager gezet, en wij zijn druk bezig met 

het kijken naar maatregelen als raamisolatie en 

plafondisolatie. Ook willen wij op het dak van de 

pastorie zonnepanelen leggen. De gemeente moet 

hiervoor toestemming geven omdat het een 

gemeentelijk monument is, en dit lijkt goed te 

komen. 

De investeringen bewijzen dat we een vitale, 

levenskrachtige locatie zijn, met een mooie 

toekomst voor ogen, en een grote groep 

vrijwilligers die – op verschillende fronten – met 

veel inzet en plezier hun steentje bijdragen. 

Kortom: een locatie om trots op te zijn.  

Over de actie Kerkbalans heeft onze 

penningmeester een apart stuk geschreven elders 

in dit blad 

Wij zien u graag in de komende vieringen! 

Namens het locatieteam, Dirk-Jan de Rooij 
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De man die verhaal werd 

Als iemand sterft wordt zij of hij een verhaal. 

Huub Oosterhuis stierf. Zijn dochter had zijn liederen gezongen, een uitverkocht concert bij ons in de 

Dominicus in Amsterdam. Huub keek op afstand toe, maar plotseling verslechterde zijn toestand. Zijn 

dochter spoedde zich na de voorstelling, met het schitterende slotlied ‘Dan zal ik leven’ naar hem toe. Hij 

overleed met al zijn geliefden om zich heen, 89 jaar oud. Het was Pasen.  

Als iemand sterft wordt hij een verhaal. De kranten stonden er bol van, het was zelfs de opening van het 

acht uur-journaal. Dat zal in geseculariseerd Nederland niet snel meer gebeuren. Zelf zat ik ‘s avonds 

opeens bij Op1. En de uitvaart in de Westerkerk, de zaterdag na zijn dood, was een grote gebeurtenis. 

Duizend mensen in de kerk, paparazzi bij de deur, tweeduizend mensen tevergeefs wachtend op de live-

verbinding (inmiddels wel online te bekijken). Twee uur en drie kwartier duurde het. 

Ik herinnerde me in die uren hoe hij ooit in de Dominicus in Nijmegen kwam. Hij zou de preek doen in de 

viering en na de lunch een gesprek voeren. Voor de preek nam hij geen tien minuten maar dik drie kwartier. 

Iedereen schuifelde na een half uur onrustig op zijn stoel, maar hij ging dóór.  

Mij verbaasde het toen dat hij, een dichter, zo mateloos kon spreken. Hij kon ook mateloos dichten: de 

liedbundel van de Dominicus bestaat voor een groot deel uit teksten van hem. Maar een gedicht is een 

concentraat. In zijn geval: een zeer werkzaam concentraat. Oosterhuis’ woorden gaven hele generaties 

richting in hun geloof. Ze be ïnvloeden ook hoe ik zelf preek en bid. ‘Dat ik zie wat is. En me toevertrouw. 

En het licht niet haat.’ Het stond ooit als een reminder op het beginscherm van mijn telefoon. Ik denk dat 

velen van ons zulke regels bij zich dragen.  

Huub Oosterhuis was een man van het Grote verhaal. Zeker voor een katholiek uit zijn generatie was hij 

een groot liefhebber van de Bijbel. Hij was getroffen door het lot van de joden in zijn jeugd en de eindelijk 

zichtbare joodsheid van Jezus. In zijn teksten onthult hij hoezeer de Bijbelse boodschap zowel onze diepste 

intimiteit betreft als een voortdurende oproep doen om ons te engageren met wie klein en kwetsbaar is. 

Die twee komen in de teksten van Oosterhuis subliem samen.  

Als iemand sterft wordt hij een verhaal. Opeens begreep ik, zingend in de Westerkerk en daags erna in de 

Dominicus, hoezeer de dichtregels van Huub Oosterhuis een concentraat zijn van een enorm aantal 

woorden en gedachten daarachter.  

Uitgezuiverd. 

Onvergetelijk. 

Arjan Broers 

  

Huub Oosterhuis 
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Naam uit het vuur 

 
Naam uit het vuur, één eeuwig, Hij alleen, 

riep smeekte dreigde zweeg. Riep weer, om antwoord. 

Roept water uit de rots, slaat vuur uit steen. 

 

En weer zijn stem – een lichtval uit de wolken. 

Tien woorden licht. Daar stonden wij, nog krom van slavernij, 

de minsten van de volken. 

 

Een hand van stormwind werd op ons gelegd. 

Vuurtongen stonden boven onze hoofden. 

Een ander leven werd ons aangezegd. 

 

Van toen af dragers van een visioen 

leerden wij, dood na dood opnieuw geboren, 

verlangen naar zijn woord, en het te doen. 

 

Er kwam een dag die niets dan einde was. 

Van God verlaten hingen wij aan kruisen, 

het visioen verwaaid als stof en as. 

 

De wereld draaide verder, dood na dood. 

Een kuil vol knoken. Doorgekraste namen. 

Na vijftig dagen kwam de ademstoot. 

 

Die schikte onze stukken weer tot een; 

blies onbevlekte huid over ons heen. 

De Naam riep: Mensenkind, sta op je voeten. 

 

Daar stonden wij, om nu voorgoed te gaan 

tot aan de verste randen van de aarde 

en naar zijn woord te doen wat moet gedaan. 

 

Adem van onbegonnen nieuw begin, 

heilige stormwind, laat niet af, doorvuur ons. 

Spreek moed, volharding, wijsheid, vrede in. 

 

 

Huub Oosterhuis 
Exodus 3, Ezechiël 37, Handelingen 2 
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Uw kerkbijdrage als periodieke gift 

In de Kerkbalans-informatie heb ik toegelicht dat 

uw kerkbijdrage voor 100% aftrekbaar is voor de 

inkomstenbelasting, als u hiervoor een 

overeenkomst sluit met het kerkbestuur. U heeft 

dan niet te maken met een drempel waaronder uw 

kerkbijdrage niet aftrekbaar is. Als u boven die 

drempel komt is uw kerkbijdrage volledig 

aftrekbaar. De hoogte van uw belastingvoordeel bij 

een periodieke gift is afhankelijk van de 

belastingschijf waarin uw inkomstenbelasting valt. 

Hoe hoger de belastingschijf, des te meer 

belastingvoordeel u heeft. 

Om zonder inkomensdrempel in aanmerking te 

kunnen komen voor volledige aftrekbaarheid van 

uw kerkbijdrage bent u verplicht een overeenkomst 

te sluiten met het kerkbestuur voor de duur van 

minimaal vijf jaar. Deze overeenkomst vervalt 

automatisch als u komt te overlijden. U moet voor 

de overeenkomst twee formulieren invullen. Een 

door u en de penningmeester ondertekend 

formulier is voor u bestemd als schenker, en een 

exemplaar is voor het kerkbestuur. Deze 

formulieren zijn per email te verkrijgen via het 

emailadres: penningmeester@effata-parochie.nl. 

Belangrijk om te weten is ook dat u, als u reeds een 

overeenkomst voor een periodieke gift heeft 

gesloten en u een overeenkomst wilt sluiten voor 

een hoger bedrag, u een nieuwe overeenkomst 

moet sluiten.  

Dit jaar blijkt de belastingdienst strenger te 

controleren op het transactienummer. Dit mag 

alleen maar uit cijfers bestaan. Als uw 

transactienummer uit alleen cijfers bestaat, vult u 

deze gewoon in. Als uw transactie-nummer begint 

met L02 laat u de L weg. Een voorbeeld: 

021502022. De eerste 2 cijfers zijn de code van 

Effata en de laatste 6 cijfers zijn de datum van de 

transactie. 

Nadere toelichting kunt u verkrijgen via genoemd 

emailadres. Telefonisch ben ik bereikbaar onder 

nummer 06-44694321. Ik sluit af met u te danken 

voor de reeds overgemaakte bijdragen, al-dan-niet 

met een overeenkomst. 

Tjeu Verstappen, uw penningmeester 

 

 

 

Effatadag, save the date! 

Omdat dit blad het laatste uitgebreide blad voor de zomerperiode is, wil ik u 

alvast laten weten dat de Effatadag (vroeger vrijwilligersdag) gepland staat 

op zondag 25 juni. Zet die datum alvast in uw agenda. Het koffiedrinken na 

de viering zal dan uitgebreider zijn. Als het goed is, kunnen we gebruik maken 

van de nieuwe verbouwde keuken bij de dagkapel. Bent u al nieuwsgierig? 

Joyce Nissen 

 

 

mailto:penningmeester@effata-parochie.nl
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Miniconferentie Missionaire Parochie 

Een jaar geleden is een afvaardiging van vier mensen vanuit Effata naar de tweedaagse conferentie 

‘Missionaire Parochie’ geweest. Ab Blom, Jan van der Wal, Pieter-Theo Zuurbuur en René Klaassen hebben 

daarover uitgebreid verteld na de viering op 10 april 2022. Een jaar later is er opnieuw een conferentie 

geweest, op 25 maart. De Effata-afvaardiging bestond deze keer uit Ab Blom, Jan van der Wal, Nadia Kroon 

en Hans Hamers. Op de miniconferentie is uitgewisseld wat men zoal in de diverse parochies is 

tegengekomen: successen en ook strubbelingen. Zo leer je van elkaar. 

Behalve dit ‘zakelijke’ programmaonderdeel van de 

dag werd uitgebreid gevierd: een lange plechtige 

eucharistieviering aan het begin van de dag, met 

bisschop Van den Hout van bisdom Groningen-

Leeuwarden als hoofdcelebrant. Tussendoor 

hebben we samen gezongen om de Geest ons te 

laten inspireren, en elkaar zo te inspireren.  

Het was ook een uitgelezen gelegenheid om andere 

katholieken te ontmoeten, vooral uit onze eigen 

parochie H. Stefanus. Dus moest er een groepsfoto 

gemaakt worden.  

Hans Hamers O.P. 

 

Effata op missie 

Rubriek over het missionaire 

werk 
Missie gebeurt op veel manieren. Het is deel van al 

ons vrijwilligerswerk, en het kerkblad staat er vol 

mee. In deze rubriek delen we onze visie en onze 

concrete missionaire inzet. Bovendien kun je hier 

lezen over de plannen van de werkgroep 

Missionaire Parochie.  

Waar draait het om? 
In de vorige periodiek was te lezen hoe missionair 

zijn volledig draait om Gods liefde. Er zijn veel 

manieren om die liefde zichtbaar te maken, zowel 

in de gemeenschap als naar buiten toe. Een 

missionaire parochie zet al deze manieren graag in 

het zonnetje. Wat er aan moois gebeurt, 

bijvoorbeeld op diaconaal of pastoraal gebied, 

mogen steeds meer mensen weten. De aandacht 

en steun die van die werken uitgaat, is iets dat veel 

mensen moeten ontberen in een samenleving die 

soms isolement in de hand werkt. 

Hetzelfde geldt voor liturgische, kunstzinnige en 

vormende activiteiten. Er is zoveel behoefte onder 

mensen om pas op de plaats te maken, stil te staan 

bij waar het in het leven echt om draait, en (bewust 

of onbewust) de stille stem van de Schepper te 

verstaan. Ook dit kunnen we altijd meer delen met 

mensen. Zeker ook met degenen die we nu nog niet 

kennen. 

De tijden veranderen snel. Er zijn steeds nieuwe 

mogelijkheden om onze kerkelijke activiteiten aan 

te laten sluiten bij de wereld van vandaag. Een 

missionaire parochie reflecteert hier voortdurend 

op, en voert experimenten uit om dit tot 

werkelijkheid te maken. Gelovend in de waarde van 

elke activiteit. Zodat iedere Nijmegenaar (e.o.) 

ontdekt dat in de Dominicuskerk sporen van Gods 

liefde te vinden zijn.  

Zelf brengen deze mensen ook weer hun eigen 

inspiratie in. Daarover meer in de volgende rubriek. 

Nieuws vanuit de werkgroep Missionaire 

Parochie 
De data voor de Missionaire Vormingsgroep zijn 

vastgesteld. Deze zal bijeenkomen op: 

26 september, 10 oktober, 24 oktober, 

7 november, 21 november 

Vanaf 17:00 uur beginnen we met een maaltijd, en 

verzorgen pastores Hans of Nadia een korte 

inleiding. Daaromheen is er ruimte voor gesprek en 

bezinning. De vijf bijeenkomsten draaien er om de 

kern van je persoonlijke geloof op het spoor te 

komen, en deze te verwoorden voor jezelf en 
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anderen. Ook zal er enige aandacht zijn voor hoe 

iedere deelnemer zijn of haar eigen rol ziet in het 

‘missionaire parochie’ proces. 

De inschrijving is open, en aanmeldingen kunnen 

nu al worden gestuurd naar hhamers@stefanus.nl 

of nadiakroon@hotmail.com.  

Een deel van het missionaire parochieteam is op 25 

maart naar een vervolgconferentie geweest over de 

Missionaire Parochie. De dag erna, op 26 maart, 

heeft een eerste proef plaatsgevonden met het idee 

van ‘Naambordjeszondag’. Iedereen die bij de 

koffie aanwezig was, kon een etiket met zijn of haar 

naam opplakken. Zo is het makkelijker om 

onbekende mensen aan te spreken en nieuwe 

namen te leren. Hoewel het vooral bedoeld is voor 

gasten en nieuwe leden, werd er ook door 

oudgedienden meerdere keren (stiekem) 

opgemerkt dat ze nu eindelijk de naam konden 

achterhalen van de mensen bij wie ze het niet meer 

durfden te vragen. Naambordjeszondag zal 

regelmatig herhaald worden. Waarschijnlijk 

ongeveer elke zes weken.  

Nadia Kroon 

 

We zijn al missionair… 

In gesprek met Tjeu en Marleen Verstappen 

 
Ze wonen al 42 jaar aan de Kwakkenbergweg, Tjeu en 

Marleen Verstappen. Toen hun kinderen klein waren, hadden 

ze een sterke band met de Dominicuskerk. Marleen was 5 

jaar lid van de werkgroep gezinsviering. Maar, zoals dat 

vaker gaat in een mensenleven, zwakte die betrokkenheid 

later af, tot ongeveer 9 jaar geleden. Toen overleed hun 

dochter Fienke op 32-jarige leeftijd. Tjeu en Marleen wilden 

een mooi, persoonlijk afscheid voor hun dochter. Daarom 

zochten ze contact met René Klaassen. Hij was betrokken 

geweest bij de voorbereiding van de eerste communie van 

hun drie kinderen. Ze hadden daar goede herinneringen aan. 

Mede dankzij René kreeg Fienke het afscheid dat haar 

ouders voor haar wensten. ‘Alles kon bij René‘, vertellen ze, 

‘en later heeft hij ons ook nog een heel boekwerk van de 

uitvaart gegeven’. Door het bijzondere contact met René in een cruciale fase van hun leven kwam onze 

parochie weer in beeld bij Tjeu en Marleen Verstappen. Ze zijn nu al jaren vertrouwde gezichten in het 

vrijwilligerswerk binnen onze gemeenschap. 

Van Weert naar Nijmegen. 
Hun tongval verraadt hun afkomst, daaraan is geen 

twijfel mogelijk: Limburg! Ze komen allebei uit 

Weert. Voordat ze naar Nijmegen verhuisden, 

woonden ze in Venlo. Tjeu werkte als 

ontwikkelingspsycholoog en orthodidacticus bij de 

Onderwijs Begeleidingsdienst Noord-Limburg. 

Marleen was werkzaam in het Laurentius 

ziekenhuis in Roermond als maatschappelijk 

werkster. ‘In het hele ziekenhuis waren toen twee 

maatschappelijk werkers. Kom er maar eens mee 

in deze tijd’, lacht ze. 

Na Venlo verhuisden ze naar Nijmegen. De stad 

was niet vreemd voor hen; ze hadden er eerder een 

jaar gewoond. Tjeu rondde er in 1975 zijn 

hoofdstudie ontwikkelingspsychologie en zijn 

neven-studie orthodidactiek af bij professor 

Dumont, een coryfee op het gebied van 

leerstoornissen. Marleen werkte toen op de 

Hunnerberg, een justitiële inrichting in Nijmegen. 

Toen Tjeu een baan kreeg aan de School Advies 

Dienst in Nijmegen, vestigden zij zich voorgoed in 

onze stad. Tjeu vertelt nog steeds vol passie over 

zijn werk, dat hij daar tot aan zijn pensioen is 

blijven doen. Hij begon als psycholoog en 

begeleidde kinderen die op school leer- en 

gedragsproblemen hadden. ’Maar die problemen 

kun je niet los zien van de context waarin zo’n kind 

opgroeit’, vertelt hij. ‘Ik ging dus ook kijken in de 

klas en op bezoek bij ouders. Dat was een rijke 

ervaring. Je krijgt dan echt een goed beeld van de 

omgeving en beseft hoe bepalend die omgeving is 

voor de ontwikkeling van een kind’. Toen de interne 

begeleiders in de scholen hun intrede deden en hun 

collega’s konden ondersteunen in de begeleiding 
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van kinderen met leer- en gedragsproblemen, 

verschoof het werk van Tjeu naar de scholing van 

deze begeleiders en training van schoolteams en 

schooldirecties. Vervolgens werd hij 

accountmanager voor de regio Zuid-Oost van de 

Dienst. 

Marleen deed ondertussen een stapje terug in haar 

werk, omdat tussen de jaren 1980-1988 hun drie 

dochters werden geboren. Ze volgde de 

deeltijdopleiding HBO Verpleegkunde en dat was 

eigenlijk ook werken, zelfs heel hard werken. Een 

half jaar lang liep ze stage in het Rijnstate 

ziekenhuis in Arnhem. Dat betekende lange dagen. 

Elke dag om vijf uur op! Eenmaal klaar met haar 

studie ging ze aan de slag in het CWZ op de afdeling 

oncologie, en later in het Radboudziekenhuis als lid 

van de Commissie Mensgebonden Onderzoek. 

Vrijwilligerswerk 
In ons gesprek wordt me duidelijk dat het 

vrijwilligerswerk hen in het bloed zit. Voor Tjeu 

begon dat als lid van de G-hockey-commissie bij de 

‘Nijmeegse Mixed Hockey-Club’, en als voorzitter 

van de centrale cliëntenraad van stichting de 

‘Driestroom’. Deze stichting ondersteunt en 

begeleidt mensen met een beperking van jong tot 

oud. Het gaat daarbij om ondersteuning bij wonen, 

werken in dagbesteding, en ondersteuning van 

kinderen op kindercentra, in het onderwijs en bij 

vrijetijdsbesteding. 

Hun tweede dochter Fienke werd geboren met het 

syndroom van Down. Zij heeft via de ‘Driestroom’ 

een hele goede begeleiding gehad in haar 

dagbesteding. Dat stimuleerde Tjeu om ook andere 

kinderen zo’n kans te geven. Maar ook zijn 

professie dreef hem om het beste uit zijn kind en 

uit andere kinderen met een beperking te halen. 

‘Ik heb gezien hoe belangrijk het is dat een kind in 

een natuurlijke omgeving opgroeit. Fienke ging 

naar een gewone crèche en dat ging heel goed. 

Toen ze naar de kleuterschool moest, kwam het 

speciaal onderwijs in beeld. Ze ging naar Stijntje 

Buys. Maar we zagen dat ze zich er niet op haar 

gemak voelde. We zijn gaan praten op basisschool 

Klein Heyendaal. Daar wilden ze Fienke wel een 

kans geven. Ze heeft er drie mooie jaren gehad. Ze 

trok zich op aan andere kinderen, wilde ook leren 

zwemmen en fietsen. Iets wat wij nooit zelf voor 

elkaar hadden gekregen’, vertelt hij. Hij is 

vervolgens ook acht jaar lid geweest van de 

gemeentelijke adviescommissie Jeugd 

Maatschappelijke Opvang en Gehandicapten, en 

was in deze hoedanigheid beleidsadviseur van de 

gemeente Nijmegen. 

Toen Marleen vijf jaar geleden met pensioen ging, 

werd ze lid van de koffieschenkgroep en de 

bloemengroep van Effata. Daarnaast zet ze de 

roosters van vieringen in een Excelbestand, zodat 

deze keurig in het parochieblad verschijnen. 

Regelmatig zien we Marleen ook als 

medevoorganger in de vieringen.  

Tjeu kennen we natuurlijk binnen onze kerk als 

penningmeester. ‘Het begon allemaal met hand- en 

spandiensten‘, zegt hij. ‘Eerst word je gevraagd om 

assistentie te verlenen bij inzameling van 

voedselpakketten, dan doe je dit ook bij de 

kersttentoonstelling, vervolgens bij de opbouw en 

afbouw van de kerststal, bij het renoveren van de 

tuin, en voor je er erg in hebt ben je 

penningmeester. Daar heb ik wel even over moeten 

nadenken en ik heb deze functie alleen 

aangenomen op voorwaarde dat ik goed ingewerkt 

zou worden’. 

Als Tjeu in alle bescheidenheid opsomt wat er bij 

het penningmeesterschap allemaal komt kijken, 

besef ik dat we erg blij mogen zijn dat hij deze taak 

op zich wilde nemen. Hij is er vrijwel dagelijks mee 

bezig. Marleen beaamt dat ten volle. 

Onvermijdelijk komt ons gesprek op de toekomst 

van de parochie. Marleen ziet geen aanwas meer in 

de bloemsiergroep. De koffiegroep redt het volgens 

haar nog net, maar de koffieschenkers zijn wel 

steeds vaker aan de beurt. Effata wordt bijna 

helemaal gedragen door vrijwilligers, concluderen 

beiden.  

‘De vrijwilligers houden onze geloofsgemeenschap 

eigenlijk in stand’, zegt Tjeu. ’Er wordt de laatste 

tijd veel gesproken over de missionaire parochie als 

een nieuw project. Maar we zijn al lang missionair! 

Wat we allemaal niet doen bij ons: de vieringen met 

missionaire boodschappen en overwegingen, 

diaconie-activiteiten, voedselpakketten voor de 

Voedselbank, Stip-Oost, ons Effata-blad met 600 

abonnee’s, de collectes voor goede doelen, de 

contacten en activiteiten met basisschool Klein 

Heyendaal. Al de vrijwilligers die zich hiervoor 

inzetten én voor de interne bedrijfsvoering van de 

parochie, dat is missionair. Dat mag best beter en 

vaker worden benoemd!’. 

Betty Smits van Sonsbeek
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Maria, vrouw van 

weinig woorden 

De meimaand geldt in katholieke kring van oudsher 

als Mariamaand. Maar als historicus vraag ik mij 

altijd af: hoe oud is dat ‘oudsher’. Het gebruik om 

de meimaand aan Maria toe te wijden gaat terug op 

een initiatief in 1579 van Carolus Borromeus, de 

aartsbisschop van Milaan. Hij ergerde zich aan het 

feit dat er in zijn bisdom allerlei ‘heidense’ 

voorjaarsgebruiken waren in de meimaand, die 

trouwens haar naam dankt aan de Romeinse 

moedergodin Maia. Daarom wilde hij een katholiek 

alternatief bieden: gebedsuren en andere devoties 

tot Maria. Het werd in de volgende eeuwen vooral 

door de jezuïeten gepropageerd, maar het bereikte 

Nederland eigenlijk pas in de negentiende eeuw. 

Als kerkhistoricus die zich over twintig eeuwen mag 

buigen, zeg ik dan altijd: pas vrij laat. 

Maria is voor veel rooms-katholieken van grote 

betekenis. Ik durf te zeggen dat er heel wat, vooral 

oudere, katholieken zijn die meer hebben met 

Maria dan met Jezus. Dat heeft volgens mij te 

maken met het feit dat Jezus in de loop der eeuwen 

steeds verder van de gewone gelovigen af kwam te 

staan. Om het kort door de bocht te zeggen: Jezus 

werd steeds meer God en steeds minder mens. 

Maria daarentegen bleef herkenbaar en nabij. 

Terwijl Jezus van alles van je vraagt, straalt Maria 

vooral mildheid en barmhartigheid uit. U kent 

misschien wel dat grapje van de schrijver Gerard 

Reve: als je bij de hemelpoort komt en Petrus wil 

je niet binnenlaten, dan vraag je eerst naar Jezus, 

maar als die je ook niet wil binnenlaten, dan ga je 

naar de achterdeur en vraag je naar zijn moeder. 

Die laat je vast wel binnen. Vooral, zo voegde Reve 

eraan toe, als je zegt dat je Gerard Reve nog 

gekend hebt. 

In de boeken van het Nieuwe Testament speelt 

Maria geen heel grote rol. Zij komt in slechts 142 

van de 7957 verzen van het Nieuwe Testament 

voor, en dan vooral in de vier evangelies. In de 

brieven van Paulus, de oudste teksten in het 

Nieuwe Testament, speelt zij geen rol; Paulus 

vermeldt alleen een keer dat Jezus ‘is geboren uit 

een vrouw’ (Galaten 4,4). In het boek Handelingen 

van de apostelen wordt zij ook maar één keer 

genoemd, in het gezelschap van de leerlingen die 

na de hemelvaart van Jezus in een bovenzaal bij 

elkaar zijn (Handelingen 1,14). En of wij in ‘de 

vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder 

haar voeten en een krans van twaalf sterren op 

haar hoofd’ uit het boek Openbaring (12,1-2) Maria 

mogen zien, weet ik niet. Ik ben daar nog niet van 

overtuigd. 

We moeten het dus van de evangelies hebben, en 

dan vooral van twee: Mattheüs en Lucas. Bij Marcus 

wordt Maria namelijk ook maar één keer genoemd 

(Marcus 6,3) en bij Johannes maar twee keer: bij 

de bruiloft van Kana (Johannes 2,2-12) en als 

getuige bij de kruisiging (Johannes 19,25). Bij 

Matteüs komt zij vaker voor, maar dan vooral in de 

eerste twee hoofdstukken, dus in het 

geboorteverhaal van Jezus. Daarna wordt zij nog 

maar één keer genoemd als moeder van Jezus 

(Matteüs 13,55). Lucas daarentegen kent een 

grotere rol toe aan Maria. Terwijl Jozef bij Matteüs 

de hoofdfiguur is van het geboorteverhaal, is Maria 

dat bij Lucas. Hij is ook de enige die haar bij haar 

Hebreeuwse naam noemt, met een m aan het slot: 

Mariam. Daarmee roept hij de herinnering op aan 

de oudtestamentische profetes Mirjam, de zus van 

Mozes en Aäron. Die band van Maria met het Oude 

Testament is voor Lucas heel belangrijk: zij is een 

dochter van Israël. 

Maria is doorheen de evangelies de vrouw die Jezus 

nabij is op belangrijke momenten, tot onder het 

kruis. Maar zij is vooral onopvallend aanwezig. Wij 

horen haar ook niet veel spreken in het Nieuwe 

Testament. Wel horen we bij Lucas tot twee keer 

toe dat zij ‘alles bewaarde in haar hart’ (Lucas 1,19 

en 2,51). Slechts één keer is zij langer aan het 

woord: de lofzang die zij uitspreekt als zij bij haar 

familielid (de traditie maakt van haar later een 

nicht, maar dat staat er niet) Elisabeth op bezoek 

is, het Magnificat, Lucas 1,46-55. Het is een 

prachtige en krachtige tekst, een loflied op de 

Eeuwige, die het opneemt voor de armen en de 

verdrukten en die machtigen en hoogmoedigen van 

hun troon stoot. De Duitse theoloog Dietrich 

Bonhoeffer noemde het ooit ‘het meest 

gepassioneerde en het meest revolutionaire 

adventslied dat ooit is gezongen.’ 

Of Maria het echt zelf bedacht en gezongen heeft, 

weten we natuurlijk niet. Het loflied van Maria lijkt 

heel veel op een soortgelijk loflied uit het Oude 

Testament, dat van Hanna, de moeder van Samuël 

(1 Samuël 2,1-10). Bijbelwetenschappers nemen 

aan dat het in beide gevallen gaat om gezongen 

liederen, een soort psalmen dus, die zijn ontstaan 

in de eredienst, het ene in de tempel van Jeruzalem 

en het andere in de vroegchristelijke huisliturgie, 

en die later in de tekst van de Bijbel zijn 

ingevlochten. Maar echt belangrijk is dat niet. Het 

zijn vroege vrouwenstemmen die getuigen van de 

lof voor de Eeuwige. En als Maria alleen al deze 

woorden in de mond heeft genomen, blijft zij voor 

ons een voorbeeld van geloven. 
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De tekst van de lofzang, het Magnificat, volgt hier 

beneden, in de vertaling van de Nieuwe 

Bijbelvertaling (NBV21). Het mooie van het lied is 

dat Maria het niet over zichzelf heeft. Als zij aan het 

woord komt in het Nieuwe Testament, dan is het 

om God te eren. 

Peter Nissen  

 

Vrouwen als voorgangers op een vroegchristelijke ivoren pixis van rond 500,  

Metropolitan Museum of Art, New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De lofzang van Maria (Lucas 1,46-55) 

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, 

mijn hart juicht om God, mijn redder: 

Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. 

Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 

ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, 

heilig is zijn naam. 

Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, 

voor al wie Hem vereert. 

Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm 

en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 

heersers stoot Hij van hun troon 

en wie gering is geeft Hij aanzien. 

Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, 

maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. 

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, 

zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: 

Hij herinnert zich zijn barmhartigheid 

jegens Abraham en zijn nageslacht, 

tot in eeuwigheid’. 
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Boekbespreking 

Paul van Tongeren, Identi-tijd. 

Prometheus, Amsterdam. ISBN 

9789044652802. Prijs 17,50 

euro.  

In de twee jaren dat de 

Nijmeegse emeritus hoogleraar 

ethiek Paul van Tongeren 

‘Denker des vaderlands’ was, 

hield hij talloze lezingen voor 

zeer uiteenlopende gezel-

schappen en media. Het waren 

er rond de 200, zo heb ik me laten vertellen. Nu is 

denken niet (alleen maar) lezingen geven, het is 

ook (vooral) schrijven. Identi-tijd is het derde boek 

in twee jaar.  

Zoals de boektitel Het wonder van betekenis 

(Amsterdam 2021) uitdrukt, onderzoekt Van 

Tongeren (al zijn hele filosofische leven) de 

menselijke ervaring, waarin betekenis centraal 

staat. De mens is geen ding tussen dingen maar 

‘geeft’ ze betekenis. Inderdaad staat ‘geeft’ tussen 

aanhalingstekens; de mens ontvangt ook de 

betekenis van de dingen. Omdat het hier om het 

menselijke vermogen bij uitstek gaat, vraagt, nee, 

daagt Van Tongeren de lezer uit om mee te denken 

in zijn filosofische uitleg van betekenissen. De lezer 

weet zich dus direct aangesproken bij deze 

verhandeling over iets waarmee we allemaal 

ervaring hebben: tijd en identiteit. 

De zogenaamde objectieve, ‘exacte’, 

wetenschappen meten de tijd, maar daarmee 

zeggen ze niets over hoe de mens tijd ervaart. 

Beslissend voor die ervaring is iets ongrijpbaars. 

Van Tongeren legt de tijdservaring eerst uit in de 

paradoxale wijze waarop we aanwezig zijn bij de 

dingen. In ‘aandachtige aanwezigheid’ zijn we in 

het nu, maar altijd begeleidt het denken die 

aanwezigheid. Het bewustzijn ervan schept enige 

afstand.  

Iets paradoxaals speelt ook in de ervaring van 

heden en verleden. Als eerste denker verwoordde 

Augustinus dat de mens leeft vanuit het verleden, 

maar ook op de toekomst is gericht: ‘De tijd 

beweegt in mij’. Dat kan heel verschillend 

uitpakken. Het maakt nogal een verschil of je de 

leerling ziet vanuit wat hij heeft gepresteerd, of 

vanuit wat de toekomst kan brengen. Aan de hand 

van de filosoof Kierkegaard legt Van Tongeren uit 

hoeveel hierin mis kan gaan. Sommige mensen 

blijven hangen in het verleden, ze zijn ‘levend 

gestorven’. Een ander verliest zich in de toekomst. 

Zo iemand is op zijn best een belofte. Later in het 

boek schetst Van Tongeren hoe ook in 

monumenten heden, verleden en toekomst 

samenkomen. Een monument zegt veel over het 

verleden, maar nog meer over hoe het heden tegen 

het verleden aankijkt. In een monument 

projecteert men het verleden dikwijls met het oog 

op de toekomst - zo willen we blijven herinneren. 

Maar in toekomst kunnen monumenten ook nieuwe 

betekenissen krijgen – alleen al daarom moeten we 

ze niet te snel vernietigen. 

Deel II handelt over identiteit, waarbij ook 

tijdelijkheid een rol speelt. Van Tongeren beschrijft 

treffend hoe ook (juist) de autobiografie 

gekenmerkt wordt door tekorten. Zij is een eigen 

bewerking van het materiaal. Die bewerking van 

het eigen verleden bepaalt ook de tijdservaring van 

groepen mensen. Als ‘denkoefening’ bespreekt Van 

Tongeren onze onvermijdelijke verhouding tot het 

slavernijverleden. Inderdaad onvermijdelijk: iedere 

Nederlander is met dit verleden verbonden. De 

schaamte daarover raakt ons allemaal. De regering 

maakt dan ook namens de samenleving excuses. 

Ook in de verontschuldiging ligt een moment van 

ongrijpbaarheid. Verontschuldiging is iets waarom 

je vraagt, en het is aan de ander dat aan te nemen 

… of af te wijzen. 

Wanneer mijn studenten zeggen dat filosofie 

ingewikkeld is, geef ik terug dat ik daar niets aan 

kan doen. Filosofie gaat over het leven, en het 

leven is nu eenmaal ingewikkeld. Het is bij uitstek 

moeilijk om na te denken over zaken die ons toch 

zo vertrouwd zijn: tijd en identiteit. Hoe dichterbij 

iets is, des te moeilijker het ons valt er goed naar 

te kijken. Een eerste stap is dan: vragen stellen. 

Dat doet Van Tongeren eindeloos. Eén bladzijde 

van dit klein uitgevoerde boekje telt zelfs 10 

vraagtekens (p.84), en dan heeft de lezer nog maar 

10 bladzijden te gaan om op die vragen een 

antwoord te krijgen. Tot definitieve, ‘harde’, 

antwoorden komt het niet, wel tot mooie 

levenslessen. Als rode draden door het boek lopen 

de thema’s van ongrijpbaarheid en het goed 

omgaan met zaken als een voortdurende 

evenwichtsoefening.  

Overigens is het boekje verschenen in de serie 

‘Nieuw Licht’, waarin een hedendaags filosoof wordt 

gevraagd een klassieke vraag te beantwoorden. De 

vraag voor Van Tongeren was: ‘Is een 

gemeenschappelijk verhaal nodig om met het 

verleden om te gaan?’ De auteur is wel heel vrij 

met die vraag omgegaan. Ik heb me afgevraagd 

wat te doen als een student zich niet houdt aan de 

opdracht maar wel een briljant essay inlevert. Lang 

zou ik niet twijfelen: een uitgever zou ik benaderen 

met de vraag het te publiceren.  

Marcel Becker 
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Jaarlijkse Dominicaanse Studiedag 

‘Oorlog, heb je er vrede mee?’ 

Wij hebben familie in Oekraïne! Horend de oproep van de 

paus om niet onverschillig te blijven, kwamen op zaterdag 

15 april 2023 de dominicaanse familie en genodigden 

samen.  

'Vredeswerk zou opnieuw geboren moeten 

worden uit gebed en meditatie.’ 
De deelnemers aan de jaarlijkse dominicaanse studiedag, dit 

keer in het klooster van Huissen, werden verwelkomd door 

lekendominicaan Hans Hamers, de dagvoorzitter. Deze dag 

werden theologie en maatschappelijke praktijk gekleurd met 

persoonlijke reflecties. 

Lekendominicaan en hoogleraar theologie Erik Borgman trapte af met een lezing. Hij vertelde hoezeer hij 

was getroffen door het slot van het lied Sólo le pido a Dios van Mercedes Sosa: 

 

 

 

 

Het lied verzet zich tegen onverschilligheid. Nu de oorlog in Oekraïne aanhoudt, lijkt die oorlog soms wat 

op de achtergrond te geraken. Onverschilligheid? Of verdringing? Andere prioriteiten? 

Nadenkend over de situatie stelde Erik Borgman de slogan van Pax Christi uit 1971 centraal: ‘Geweld 

eindigt waar liefde begint’. Het eerste wat van ons gevraagd wordt is dat we erbij zijn: bij het geweld, het 

tot ons laten doordringen en niet ervan weglopen. De pijn daarover is waar de liefde begint. ‘We zit ten in 

de shit en het is onze shit’, aldus Borgman. 

Om werk te maken van vrede, moeten we niet gelijk in oplossingen schieten, maar erbij blijven: luisteren 

naar de stemmen in Rusland en Oekraïne, en opnieuw leren luisteren: dat is het werk van de liefde, die 

het geweld beëindigt. Er zijn stemmen, zo vertelde Borgman, die oproepen om de doctrine van de 

rechtvaardige oorlog te vervangen door de leer van de rechtvaardige vrede. Borgman is het daar niet mee 

eens, omdat hij vindt dat de rechtvaardige oorlog denkbaar moet blijven. Maar de dood van 

mensenkinderen mag nooit als iets goeds gezien worden: ook de Russische soldaten, hun naasten en hun 

verhalen doen ertoe. Het is onze taak om die vragen op te zoeken, te denken, de verhalen te horen. 

Borgman sloot af met iets wat ten onrechte nauwelijks aandacht krijgt: de bedevaartsplaatsen waar 

gebeden wordt voor vrede, waar tijd is voor rouw. Vredeswerk zou opnieuw geboren moeten worden uit 

gebed en meditatie. Dat is wat Christus ons heeft voorgeleefd, aldus Borgman.  

‘Erken je angst, maar kijk niet weg.’ 
De tweede voordracht werd gehouden door Cinta Depondt, medewerker PAX en programmaleider ‘Eastern 

Europa & Eurasia’ (Oekraïne). Ze werkt nu veertien jaar bij PAX, waarvan de afgelopen negen jaar in 

Oekraïne. Vanuit haar persoonlijke praktijk reflecteerde ze op de vraag: ‘Oorlog, heb je daar vrede mee?’ 

Zelf heeft ze geen vrede met deze oorlog. De agressie die vanuit de Russische overheid komt is niet goed 

te praten, hoezeer dit ook geprobeerd wordt. 

Aan de hand van de woorden ‘onrust & ongemak, boosheid & verontwaardiging en dwaasheid’ nam Cinta 

Depondt haar gehoor mee in haar vredeswerk. Net als Erik Borgman benadrukte ze het belang van luisteren 

en het erbij blijven in alle ellende en lijden. Op de vraag ‘wat kunnen wij dan doen op de plek waar we zelf 

zijn?’ gaf ze een aantal tips mee. 

Solo le pido a Dios 

Que la guerra no me sea indiferente 

Es un monstruo grande y pisa fuerte 

Toda la pobre inocencia de la gente 

Dit ene slechts vraag ik aan God 

Dat oorlog mij niet onverschillig laat. 

Het is een groot monster, het vertrapt 

alle arme onschuld van de mensen. 
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• Erover blijven praten; 

• Geen genoegen nemen met eenvoudige antwoorden en oplossingen; 

• Blijven luisteren; óók naar de mensen in Oost-Europa die er dichterbij zijn en die iets toe kunnen 

voegen aan onze standpunten – ook al is dat standpunt anders dan de onze; 

• Luisteren naar verschillende verhalen; 

• In contact blijven met je eigen gevoel. Je mag ook bang zijn, maar kijk het in de ogen en kijk niet 

weg; 

• Bij jezelf blijven betekent ook in gebed zijn, poëzie en kunst gebruiken; 

• En: spreek je uit! 

De twee lezingen gaven voor de rest van de dag genoeg stof tot gesprek tijdens de informele ontmoeting 

en de diverse workshops, onder andere onder leiding van theoloog Fred van Iersel, die in een recent  

interview in Trouw zich kritisch uitliet over de houding van het Vaticaan in de Oekraïne-oorlog. 

De afsluitende viering, met Bijbelteksten over Gods belofte van vrede en met gezamenlijke gebeden voor 

de wereld, werd verzorgd door dominicanes Nadia Kroon.  

Lees meer op: www.dominicanen.nl 

Karin Bornheijm O.P.  

(Licht bewerkt door Nadia Kroon) 

Vertelconcert ‘De Grens’  

Ekaterina Leventhal op vrijdag 2 juni 2023 

Wellicht herinnert u zich nog het vertelconcert ‘De Weg’, dat op 24 september 2019 werd gegeven in onze 

Dominicuskerk, door Ekaterina Levental. Het was een vertelconcert over een tiener en haar vlucht uit de 

voormalige Sovjet-Unie. Ekaterina vertelde haar eigen verhaal, zong en begeleidde zichzelf op de harp. 

We zijn erg verheugd dat we erin geslaagd zijn haar opnieuw te mogen verwelkomen op vrijdagavond 2 

juni aanstaande, ’s avonds om 20.00 uur, wederom in onze eigen Dominicuskerk. Dit tweede concert is 

een van de activiteiten die de werkgroep Kunst & Religie dit jaar organiseert. 

Dit concert ‘De Grens’ is een vervolg op de succesvolle voorstelling ‘De Weg’. Ook nu staat het thema 

‘vluchteling’ centraal. Dit keer is het concert gebaseerd op dagboekfragmenten van Ekaterina Levental, uit 

de periode waarin zij, als 16-jarige vluchteling, aankwam in Nederland. In een indrukwekkende one-

woman-show vertelt ze over haar zoektocht naar een nieuwe identiteit in diverse opvangkampen. We zien 

Nederland door de ogen van een buitenstaander, met veel humor en begrip. Ekaterina laat op ontroerende 

en confronterende wijze zien hoe het leven is in een niemandsland, als enkel de hoop nog rest. U ziet een 

jonge vrouw die vecht voor haar bestaansrecht, dwars door grenzen, voorb ij het oordeel. 

Ik zal alles doen om iemand te mogen zijn.  

Het vertelconcert ‘De Grens’ vertelt je een waar gebeurd  en 

hoopvol verhaal, opgetekend aan de rand van Nederland, met 

humor en prachtige muziek. 

Ekaterina Levental studeerde zang aan het Koninklijk 

Conservatorium in Den Haag en harp aan de Conservatoria van 

Enschede, Detmold (DE) en Rotterdam. 

We hopen velen van onze parochianen te mogen verwelkomen. 

Ook belangstellenden uit onze eigen wijk, Nijmegen-Oost, zijn 

van harte welkom. Met deze voorstelling willen we als kerk onze medebewoners in Nijmegen-Oost laten 

zien hoe belangrijk we het wel en wee van onze vluchtelingen vinden. Dus zegt het voort! 

Er wordt een vrijwillige bijdrage in contanten gevraagd. Deze kunt u na afloop van het concert geven. 

Bovendien is er na het concert achter in de kerk gelegenheid na te praten over het concert. Ekaterina zal 

daarbij graag aanwezig zijn.  

Ger Gerrits 

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/theoloog-fred-van-iersel-68-het-vaticaan-staat-geisoleerd-in-de-oekraine-oorlog~b70a98ab/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
http://www.dominicanen.nl/
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CATECHESE ACTIVITEITEN  

VOLGEND JAAR (2023-2024) 
Zoals bekend staan er bij Effata regelmatig catechese activiteiten op 

het programma. Deze worden elk jaar gepubliceerd in de brochure 

‘Catechese Activiteiten’, die aan het beg in van het nieuwe seizoen 

wordt uitgebracht. U weet, en ziet ook in de illustratie, dat het om 

zeer verschillende zaken gaat.  

Naast onze activiteiten worden in deze brochure ook catechese 

activiteiten van onze buren, Antonius van Padua en de Doopsgezinde-

Remonstrantse gemeenschap, vermeld. We willen met deze 

activiteiten stilstaan bij de diepere vragen van het leven: wie ben ik, 

waar kom ik vandaan, waar ga ik naartoe, wat is de zin van mijn 

bestaan? Vanuit de christelijke traditie proberen we daarbij 

handreikingen te bieden.  

Het brede palet aan activiteiten dat u aantreft in de brochure 2022-

2023, is niet alleen bedoeld voor mensen die direct betrokken zijn bij 

de kerk maar zeker ook voor de mensen uit de buurt die zich 

levensvragen stellen. Het gaat er steeds om ervaringen uit te 

wisselen. Zo ontdekken deelnemers dat hun verhaal deel uitmaakt 

van een groter verhaal. 

 ‘Waarom dit artikel op het einde van het huidige seizoen?’, vraagt u zich wellicht af. Het antwoord is 

eenvoudig. We zijn trots op de verscheidenheid … maar het kan altijd beter. Momenteel werken we aan het 

programma voor seizoen 2023-2024.  

Onze vraag aan de lezer is of u ideeën hebt voor catechese activiteiten waaraan in ons programma (nog) 

geen aandacht wordt besteed.  

Uw antwoord op die vraag kunt u sturen naar Ger Gerrits (gjm.gerrits@gmail.com). Wanneer mogelijk vóór 

begin juni. We stellen uw meedenken zeer op prijs. 

Namens de kerngroep catechese, 

Ger Gerrits 

Duurzaamheid zomer 2023 

Soms weet ik het niet meer! Zijn de aarde en haar 

bewoners nog te redden? Je hoeft de krant of een 

tijdschrift maar open te slaan, naar het journaal te 

kijken of je wordt met de neus op de feiten gedrukt. 

Het gaat niet goed met het milieu, en op allerlei 

fronten worden acties gevoerd, mensen en 

bedrijven aangeklaagd voor verontreiniging en/of 

een te grote CO2 voetstap. Om moedeloos van te 

worden. 

Gelukkig kreeg ik deze week een bericht van ‘De 

Tegentijd’, een beweging voor langetermijndenken, 

verbinding en verbeelding: tegentijd@turnclub.org 

Daarin viel te lezen over een opmerkelijk project:  

‘Onlangs kwamen bomen, wetenschappers, 

kunstenaars, juristen en publiek samen voor een 

speculatieve Rechtszaak in het park. Hier werd een 

toekomst voorgesteld waarin bomen dezelfde 

rechten hebben als mensen en zij dus ook lokale 

vervuilers ter verantwoording kunnen roepen. Een 

panel van drie rechters behandelde de zaak. De 

verdediging van de eisers - de bomen in het park - 

mailto:gjm.gerrits@gmail.com
mailto:tegentijd@turnclub.org
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bestond uit getuige-deskundigen, die hun zaak 

ondersteunden met dendrochronologisch 
bewijs, en juridische en artistieke pleidooien.’  

Misschien vind je het raar klinken dat bomen 

rechten zouden kunnen hebben. Ons wetboek 

bestaat immers uit regels voor mensen, en alleen 

mensen kunnen een rechtszaak aanspannen. Maar 

wacht. Bedrijven, overheden en organisaties 

kunnen dat ook. Dat zijn rechtspersonen. Zij laten 

zich door mensen vertegenwoordigen. Waarom is 

een bos of een dier geen rechtspersoon? 

Over een dergelijke vraag kun je in discussie gaan, 

maar je kunt ook speelruimte scheppen en gewoon 

ervaren hoe het zou zijn als bomen de mensen ter 

verantwoording konden roepen. En dat deed 

kunstenaar Elmo Vermijs. Hij nodigde advocaten 

Jessica den Outer en Jan van de Venis uit om de 

belangen van de bomen te verdedigen. Hij vroeg 

Marianne Thieme, Eva Rovers en Mert Kumru om 

als rechters een uitspraak te doen. 

Is het een spel? Een onderzoek? Of een 

kunstproject? Jan van de Venis vertelde na afloop 

hoe indrukwekkend het voor hem was om zich echt 

te verplaatsen in het wezen van een boom, en de 

taak te vervullen om deze levensvorm te 

vertegenwoordigen in een rechtszaak. Het is een 

ervaring waarmee je anders gaat kijken naar de 

wereld om je heen. De bomen zijn dan niet langer 

een prettig decor om in rond te wandelen, maar er 

ontstaat werkelijk een verbinding. 

Dit soort projecten tilt me weer op. Dat anders 

kijken naar de wereld om je heen en er bewust mee 

omgaan is datgene wat ik met deze artikeltjes in 

het Effatablad probeer te bewerkstelligen. Voor nog 

meer ‘Optillende sites’ verwijs ik graag naar de site 

van www.kerkenmilieu.nl. Daar staan wel 20 sites 

bij elkaar gezet (tab: ‘duurzame organisatie’), die 

allemaal een verhaal vertellen over duurzaamheid, 

milieu en geloven. Als u die allemaal heeft bekeken, 

zijn we denk ik al aan de herfst toe 😊. 

Daarom een mooie en milieubewuste zomerperiode 

toegewenst! 

Joyce Nissen 

 

Lied: Dat ik de aarde zou bewonen 

 

  
Dat ik aarde zal bewonen, 

niet op vleugels als een arend, 
niet in schemer als een nachtuil, 
niet kortstondig als een bloem, 

 
niet op vinnen onder water, 
niet gejaagd en niet de jager, 

niet op hoeven, niet op klauwen, 
maar op voeten, twee 

om de verte te belopen, 
om de horizon te halen- 
en met handen die wat kunnen: 

kappen, ruimen, zaaien, oogsten; 
 
met een neus vol levensadem, 

met een buik vol van begeren, 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon 

 

om te overzien die aarde, 
haar te hoeden als een kudde, 

haar te dienen als een akker, 
en te noemen bij haar naam. 
 

Dat ik ben niet meer of minder, 
dan een mens, een kind van 

mensen, 
een van velen, een met allen, 
groot en nietig, weerloos vrij  

 
om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 

liefdes weg, die ooit zal leiden 
naar een menselijk bestaan. 
 

 
Huub Oosterhuis  

http://www.kerkenmilieu.nl/
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Vastenactie 2023 

Dit jaar hebben we in de vastentijd met de 

oecumenische werkgroep diaconie van de 

Maranathakerk en Antonius van Paduakerk 

goederen en geld ingezameld voor de behoeftigen 

in Oekraïne. Tientallen dozen met voedsel en 

hygiënische producten zijn onlangs opgehaald door 

het Suryaproject en vervolgens richting Oekraïne 

getransporteerd.  

Al sinds 2015 verzorgt Surya deze transporten. Het 

is begonnen tijdens een vakantiebezoek van de 

familie Simons uit Brakkenstein aan Oekraïne en 

Roemenië. Daar werden zij getroffen door de 

armoede van bepaalde bevolkingsgroepen, 

waaronder de Sinti en Roma. De familie begon 

hulpgoederen 

te verzamelen 

en bouwde een 

netwerk van 

leveranciers in 

Nederland en 

België op. In 

het Oosten 

kwamen ze in 

contact met de 

hulpverleningsorganisatie Neeka Europa, die zorgt 

voor het uitdelen van de goederen naar plaatsen in 

Oekraïne waar de nood het hoogst is. Daar kreeg 

men te horen waaraan het ontbrak, zodat dit jaar 

de nadruk lag op houdbaar voedsel en hygiënische 

producten. 

Een treffend voorbeeld van een van de activiteiten 

is die rond de Zevenheuvelenloop, die als het ware 

start op het kerkplein van de Antonius van Padua. 

Na afloop laten sommigen hun sportkleding liggen. 

De Dar verzamelt het (soms wel een container vol) 

en schenkt het aan het Suryaproject, dat het - na 

te hebben gewassen – doorgeeft. Zo krijgen ook 

schoolmeubilair, ziekenhuisbedden, rolstoelen, 

zaaigoed en tuingereedschap een nieuwe 

bestemming bij mensen en organisaties die dit niet 

kunnen betalen. 

De opbrengst van de Vastenactiecollecte op 26 

maart was € 227,50. Dit geld is overgemaakt naar 

het Suryaproject, waarmee o.a. de transportkosten 

worden betaald. De stichting heeft geen 

winstoogmerk. Al het geld wordt gebruikt voor het 

goede doel. 

Namens de kerngroep diaconie 

Anton van der Meer 

 

Missie: samen geloven in de ander 

Week Nederlandse Missionaris (WNM), 20 – 28 mei 2023 

Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse 

Missionaris worden de missionarissen en de 

missionaire werkers in het zonnetje gezet. Met 

Pinksteren is de opbouw van de kerk begonnen. De 

apostelen werden in verschillende talen gehoord en 

maakten mensen enthousiast. 3000 mensen lieten 

zich dopen en vormden zo de eerste christelijke 

gemeenschappen, die samen het brood braken en 

in gebed bijeenkwamen. Zo is Pinksteren de 

motivatie en inspiratie van de missionarissen en 

missionaire werkers. 

Nederland is een missionarissen-land. Ieder dorp of 

parochie had wel een of meer paters, zusters of 

broeders in de missie. Daar was dan een thuisfront 

dat via missiebusjes, fancyfairs, loterijen, 

statiegeldacties hun missionarissen ondersteunde 

met geld voor de sociale projecten. Ook Effata heeft 

hieraan meegedaan. We noemen een aantal acties: 

het huis voor mensen met aids in India met Gerard 

Verwoerd CM, en het ondersteunen van het Frans 

van der Lugt Centre in Beiroet. Ook droegen we bij 

aan de Sizakala-crèche  via Kees Keijsper, en aan 

de projecten van de koffiegroep, waaraan de 

meeropbrengst van 

de koffiebijdragen in 

de mandjes werd 

besteed  (o.a. in Sri 

Lanka en Oeganda). 

Zo was er altijd wel 

wat te doen. 

Nu vragen we een 

extra bijdrage voor alle andere missionarissen. Als 

u hen wilt steunen, geef dan gul aan de 

missionarissencollecte in de dienst van 21 mei. U 

kunt ook rechtstreeks storten op NL 30 RABO 071 

72111 11 ten name van de WNM in Den Haag. 

De kerngroep diaconie, 

 Anton van der Meer 
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Nieuws uit Oeganda 

Al verschillende keren is in ons parochieblad aandacht besteed aan het werk van de jonge arts Tamar 

Goossens, kleindochter van een vriendin van Betty Smits van Sonsbeek. Tamar zet zich sinds 2014 in 

voor een betere gezondheid en voeding van de inwoners van Kumono (Oeganda). Ze richt zich vooral op 

moeders en hun kinderen. Onze koffieschenkgroep doneert jaarlijks een deel van het koffiegeld aan Tamar 

via haar Stichting, de Rob Foundation. Deze stichting, genoemd naar haar overleden vader, zorgt ervoor 

dat het geld rechtstreeks bij Tamar terechtkomt.  

In onderstaande nieuwsbrief vertelt ze dat een droomwens in vervulling is gegaan: een rijdende kliniek, 

zodat ze ook mensen kan bereiken die ver van haar eigen kliniek wonen en er dagen voor zouden moeten 

lopen. 

 

Beste vrienden van The Rob Foundation, 

Ditmaal een heel bijzondere nieuwsbrief. Een brief waarin we vol trots willen vertellen wat wij met zijn 

allen hebben weten te bereiken: een mobiele kliniek! 

Dik negen jaar geleden is The Rob Foundation opgericht met de droom om ooit onze eigen mobiele kliniek 

te hebben. En zoals alles, begonnen ook wij klein. We keken waar we konden helpen en op welke manier 

we dat het beste konden doen, met de middelen die we toen hadden. Jullie vertrouwen in ons groeide, en 

beetje bij beetje namen ook onze activiteiten toe. Van outreaches gericht op voorlichting in de dorpen naar 

outreaches op scholen. En nu zijn er ook heuse poliklinieken in de dorpen, in het bijzonder gericht op 

ondervoeding. Dit is een belangrijke stap omdat veel patiënten van ver komen en niet in staat zijn om terug 

te komen naar de kliniek voor een follow up. 

Dit was het moment om onze eigen mobiele kliniek aan te schaffen, en dankzij jullie grote betrokkenheid, 

vertrouwen en steun hebben we dat kunnen doen. Wat zijn we trots en blij met deze nieuwe grote 

mijlpaal. Heel erg hartelijk bedankt, ik kijk uit om jullie de komende tijd nog meer te laten zien wat we 

dankzij de mobiele kliniek, dus dankzij jullie, hier in Oegandakunnen doen! 

Tamar Waiswa Goossens 
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Kort allerlei 

Een bedankje van het locatieteam 

Op zondag 26 maart stonden na afloop van de viering twee 

grote dozen met hyacintenbollen op de lange tafel bij de 

dagkapel. Het locatieteam wilde op deze wijze alle mensen 

bedanken die op pad zijn geweest voor de actie Kerkbalans. 

Een mooie geste. Anton van der Meer vroeg vervolgens, 

namens de tuingroep, om te zijner tijd de uitgebloeide bol 

weer terug te geven (leg hem maar bij het beeld van 

Antonius!). Zo kan de tuingroep de bollen opnieuw planten 

voor een volgend leven. We zijn tenslotte een groene 

parochie.  

Ons kerkgebouw als stembureau 

Bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen van 15 maart was onze 

kerk open als stembureau. 1021 kiesgerechtigden brachten er hun stem uit. 

Het volgend nummer van het parochieblad 
Het volgende nummer verschijnt rond 7 juli. Dit is het zomernummer. Dat 

betekent een eenvoudige uitgave met slechts vier bladzijden. Ook de redactie 

houdt vakantie. De deadline voor de copy is donderdag 15 juni. 

 

Tips voor uitjes  

kunst en religie in de zomerperiode 

Omdat deze uitgave ook al gedeeltelijk voor de zomerperiode geldt, geef ik namens de werkgroep Kunst 

en Religie enkele tips om erop uit te trekken. 

De Heilige Driehoek 
Zeker de moeite waard is een bezoek aan de Heilige Driehoek te Oosterhout. 

Daar vindt voor de derde keer de h3h kunstbiënnale plaats van 3 t/m/ 16 juni, 

met als thema ‘Geloof’ 

Geloof helpt ons zin te geven aan ons leven en om te gaan met het onvermijdelijke einde daarvan. Geloof 

handelt over beroering, geraakt worden door een dieper besef of gewoonweg over verrukking. Kunst 

verruimt onze blik en helpt mensen opener en meer onbevangen naar de wereld te kijken. Kunstenaars 

werken vanuit een vertrouwen en een overtuiging (‘met het hart erop’) en proberen met hun 

verbeeldingskracht grip te krijgen op de wereld om ons heen. 

Selectie kunstenaars 
Op uitnodiging van de curatoren Hendrik Driessen en Rebecca Nelemans tonen 25 kunstenaars uit binnen- 

en buitenland nieuwe en bestaande werken, geïnspireerd door de unieke locatie en de rijke historische en 

spirituele tradities. Het zijn Ghada Amer, Maarten Baas, David Bade, Marwan Bassiouni, David Claerbout, 

Delphine Courtillot, Anne Geene, Lisette de Greeuw, Loek Grootjans, Elise ’t Hart, Frank Havermans, Laura 

Henno, Ann Veronica Janssens, Folkert de Jong, Alicja Kwade, Rudy Luijters, Rick van Meel, Paulien 

Oltheten, Kathrin Schlegel, Fiona Tan, Fran Van Coppenolle, Ine Vermee, Wessel Verrijt, Dré Wapenaar en 

Romee van Oers. Daarnaast is er werk geselecteerd van de overleden kunstenaars Piet den Blanken en JCJ 

Vanderheyden. 

De curatoren hechten veel waarde aan de verbinding die een kunstenaar met zijn of haar werk weet aan 

te gaan met een specifieke locatie binnen het kloostergebied en het thema Geloof. De symbiose die ontstaat 

tussen het werk en de plek was leidend bij de keuze voor de kunstenaars. De kunstwerken die getoond 
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zullen worden variëren van schilderijen, sculpturen, (geluids)installaties, fotografie en video, tot 

monumentale ingrepen in het landschap. Zie verder: www.h3hbiennale.nl  

Museum Krona 
Op zaterdag 13 mei wordt de eerste in een rij van drie 

feestelijke jubileumexposities geopend: ‘Krona als 

hoofdzaak’. In elke expositie tijdens de 

jubileumperiode (13 mei t/m 22 oktober) wordt op voor het museum karakteristieke wijze aandacht 

gegeven aan de link met het verleden, het belang van het heden en de verbeelding naar de toekomst. 

Van het Birgittijnse kroontje tot de creaties van Stephen Jones en hoeden gedragen door politici tijdens 

Prinsjesdag: de tentoonstelling Krona als hoofdzaak toont sluiers, kronen, hoeden en hun betekenis. Op 

een aanstekelijke en ongecompliceerde wijze verbeelden hoofddeksels hoe tijden veranderen, hoe een 

hoed, pet, sluier of kap groepen mensen bijeenbracht of juist van elkaar verwijderde. In deze expositie 

wordt ingespeeld op de naam van het museum. Krona is het Zweedse woord voor kroon en verwijst naar 

de bijzondere bekroning van de sluier van de zusters Birgittinessen die in de abdij naast het museum wonen 

en leven. www.museumkrona.nl 

Exodus 
Kunt of wilt u niet naar buiten gaan, dan kunt u de site www.EXODUS.NU bezoeken. Exodus is een productie 

van het Bijbels Museum in samenwerking met Buitenplaats Doornburgh. Op die site vindt u een online 

tentoonstelling, informatie over kunstenaars en over de tentoonstelling ‘Exodus’ die te zien is in de 

Buitenplaats Doornburgh (voormalig klooster bij Utrecht). U ziet daar hedendaagse kunst, urgente verhalen 

rond exodus, naar de verhalen uit Bijbel, Thora en Koran. 

 

 

Rustoord 
En dan de laatste tip: op zaterdag 10 juni organiseert begraafplaats Rustoord van 10.30 tot 16.00 uur 

een open dag. Aanleiding is het geheel vernieuwde uitvaartcentrum. Tijdens de open dag kunnen bezoekers 

in hun eigen tempo een rondleiding volgen over de begraafplaats met de vele mooi vormgegeven graven. 

Na afloop is er een hapje en drankje in de brasserie. 

Namens de werkgroep, 

Joyce Nissen

http://www.h3hbiennale.nl/
http://www.museumkrona.nl/
http://www.exodus.nu/
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Kroniek 

Overleden 

Maria Petronella Karla Polman¶ 

Op 29 maart 2023 overleed 

mevrouw Maria Petronella 

Karla (Riet) Polman, op de 

leeftijd van 89 jaar. Haar 

doopnamen waren 

traditiegetrouw: Maria, 

naar Maria, Petronella, 

naar haar peettante Nel, 

Karla, naar haar peetoom 

Karel.  

Zij is geboren in Westervoort, en in haar werkend 

leven was ze kleuterleidster aan diverse Montessori 

scholen. Ze was zelfs directeur. Later heeft ze 

lesgegeven aan de opleiding voor kleuterleidsters 

aan Montessori scholen, te Nijmegen.  

De laatste 7 jaar van haar leven woonde Riet in 

huize Nijeveld, waar ze ook is overleden. Zij was 

voordat ze maculadegeneratie kreeg en langzaam 

dementeerde, woonachtig in onze parochie. 

Enkelen van ons hebben haar in Nijeveld nog met 

enige regelmaat bezocht en de communie 

gebracht.  

In de jaren dat Riet als parochiaan betrokken was, 

heeft zij haar sporen verdiend met het werk in en 

voor de ‘stencilkamer’, en allerlei klussen die 

daaruit voortkwamen: de wekelijkse liturgiefolders, 

en werk rond de maandelijks preken, die werden 

gedrukt en rondgebracht. Ze bezorgde het 

parochieblad en deed de jaarlijkse ronde voor de 

actie kerkbalans. Wellicht was er nog meer. 

Haar uitvaart heeft plaatsgevonden op de ochtend 

van Stille zaterdag, in de Jonkerzaal van 

crematorium Jonkerbosch. Ze was daar al 

opgebaard na haar overlijden, en omdat alle 

overige familie van ver moest komen is voor even 

van het crematorium kerk gemaakt. De vertrouwde 

rituelen zijn uitgevoerd, zoals het zegenen en het 

ontsteken van kaarsen om de baar met het licht 

van onze eigen paaskaars. Deze heeft er voor het 

laatst gebrand. In de Paasnacht is de nieuwe voor 

het eerst ontstoken. 

Riet heeft in haar leven veel familie en vrienden 

verloren. Zij kon wel eens een verloren indruk 

geven. Maar toch, ondanks alles, heeft zij haar 

leven geleid zoals het haar overkwam. 

 

 

Overleden 

Henri Cornelis Antonius Rijken ¶ 

Op 9 februari 2023 overleed 

de heer Henri Cornelis 

Antonius Rijken, gekend in de 

Effata gemeenschap als  Henri 

Rijken, op de leeftijd van 97 

jaar. Hij was weduwnaar van 

Maria J.H.Th. Rijken.  

De heer Rijken is geboren op 

8 november 1925 te ’s-

Gravenhage. In zijn jonge jaren zong hij met 

plezier in het kerkkoor, en dat zal ertoe hebben 

bijgedragen dat hij operazanger wilde worden. Hij 

ging evenwel een werktuigbouwkundige opleiding 

volgen. De Tweede Wereldoorlog was een zware 

periode, waarin hij was ondergedoken en zijn vader 

een klein jaar als politiek gevangene afwezig was, 

zonder teken van leven.¶ 

In 1954, aan het begin van zijn loopbaan, trouwde 

hij met Mia Ruiter. Het werd een prachtig huwelijk 

waarin ze elkaar stimuleerden en met humor 

ruimte gaven. Dat was ook nodig want Henri 

verbleef als onderdirecteur/vestigingsleider 

regelmatig in het buitenland voor ingenieursbureau 

Tebodin. Zo woonden ze gedurende de eerste helft 

van de jaren ‘80 samen in Abu Dhabi.  

Halverwege de jaren ‘90 werd duidelijk dat Mia leed 

aan alzheimer. Dat bracht hen ertoe te verhuizen 

naar het OBG in Nijmegen. Haar verwardheid door 

de dementie kostte Henri steeds meer energie. Hij 

heeft haar voorbeeldig terzijde gestaan tijdens 

moeilijke momenten. Zij overleed vlak voor de 

Kerst in 2012. Dankzij goede mensen om hem heen 

(denk aan gespreksgroep COiL) heeft Henri nog iets 

meer dan 10 jaar verder kunnen leven. 

De inzet in kerkbesturen voor diverse parochies 

(met name in De Steeg) was voor hem een 

vanzelfsprekendheid. In 2011 heeft hij de 

pauselijke “Bene Merenti” ontvangen. 

De heer Rijken is overleden in het OBG. De 

uitvaartdienst is gehouden in de dagkapel op 

woensdag 15 februari. Hierin ging voor pastor 

Mevrouw Wilhelmien van Vugt. De heer Rijken is 

begraven op het RK kerkhof Neerbosch.  
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Ds. Wouter Slob houdt de Eckhartlezing 

Wouter Slob, predikant van de Protestantse Gemeente Nijmegen, houdt op 1 juni a.s. de Eckhartlezing 

2023. De lezing van ds. Slob draagt als titel: ‘Over een roos zonder waarom en van God spreken’. Het 

Albertinumgenootschap, dat de lezing organiseert, is verheugd dat Slob de Eckhartlezing zal uitspreken. 

Het genootschap noemt de Nijmeegse predikant “een scherpzinnig denker en bevlogen spreker, 

wetenschapper maar ook pastor”. 

Wouter Slob: “Volgens de Eckhartleerling Angelus Silesius kent de roos geen waarom: ‘zij bloeit omdat zij 

bloeit.’ Er is geen andere reden voor het leven dan het leven zelf. Voor de hedendaagse denker John Caputo 

is dit een voluit religieuze gedachte omdat het omarmen van de wereld nooit om iets anders gaat dan om 

het ontvangen van het leven. Niet zelden leek het in de godsdienst juist om ‘iets anders’ te gaan en werd 

geloof in verband gebracht met iets hogers, of diepers, of hierna’s. Om die reden wordt het geloof 

tegenwoordig niet zelden afgewezen want het bovennatuurlijke is in kwade reuk komen te staan. Maar zou 

de geur van de roos ons niet terug kunnen brengen naar een spiritualiteit van dankbaarheid? En naar een 

God die wij niet doorgronden, maar die ons kent? 

Wouter Slob (1965) studeerde theologie en filosofie. Naast zijn predikantschap bekleedde hij van 2009 tot 

2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen de bijzonder leerstoel Protestantse Kerk, Cultuur en Theologie. 

De Eckhartlezing wordt jaarlijks georganiseerd door het Albertinumgenootschap in samenwerking met de 

Effata gemeenschap Nijmegen. De lezing draagt de naam van de middeleeuwse mysticus en dominicaan 

Meister Eckhart, wiens gedachtengoed ook in onze tijd nog altijd actueel is. 

Het Albertinumgenootschap heet u van harte welkom bij deze Eckhartlezing: donderdag 1 juni 2023, van 

19.30-21.30 uur, in de Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen. De entreeprijs bedraagt € 10,-

Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk. 

Meer over het Albertinumgenootschap leest u op www.albertinumgenootschap.nl.  

 

Wouter Slob. (foto Cor Sikkens) 

http://www.albertinumgenootschap.nl/
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Activiteiten Catechese 

 

Datum en tijd Activiteit Locatie 

2023 
  

Do 11 mei 14.00 u iconenzegening Dagkapel Effata-

/Dominicuserk (ingang 

Groenewoudseweg) 

Vr 12 mei 13.30u – 17.00u bibliodrama DoRe kerk 

Za 13 mei 10.00u – 12.00u Leerhuis Cursus ‘Maria, 

Moeder van Jezus en 

Moeder van mensen’ 

Dagkapel Effata-

/Dominicuserk (ingang 

Groenewoudseweg 

Di 16 mei 14.00u – 16.00u Inspirerende verhalen in het 

teken van Hemelvaart en 

Pinksteren 

Effata parochiecentrum 

(huiskamer) 

Zo 21 mei 07.45u en 08.30u Wegen met zegen – 

wandeling met 

vertrekceremonie (07.45u 

met ontbijt en 08.30u zonder 

ontbijt) 

AVP kerk 

Vr 26 mei 13.30u – 17.00u bibliodrama DoRe kerk 

Za 27 mei 10.00u – 12.00u Leerhuis Cursus ‘Maria, 

Moeder van Jezus en 

Moeder van mensen’ 

Dagkapel Effata-

/Dominicuserk (ingang 

Groenewoudseweg 

Vr 2 juni 20.00u Kunst en Religie 

‘Muziiektheatervoorstelling 

De Grens’ 

Effata-/Dominicuserk  

Wo 14 juni 10.00u – 11.30u Meditatieve viering Dagkapel Effata-

/Dominicuserk (ingang 

Groenewoudseweg) 

Zo 18 juni 07.45u en 08.30u Wegen met zegen – 

wandeling met 

vertrekceremonie (07.45u 

met ontbijt en 08.30u zonder 

ontbijt) 

AVP kerk 

Di 20 juni 14.00u – 16.00u Inspirerende verhalen - 

afsluiting 

Effata parochiecentrum 

(huiskamer) 

 

Zondag 25 juni Effatadag 
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Effata Dominicuskerk

Prof. Molkenboerstraat 7 

6524 RN Nijmegen 

 024-3 65 60 69 
IBAN NL 29 ABNA 0436 6614 46 

t.n.v. Effataparochie 

  www.effataparochie.nl 

Onderdeel van de Parochie Heilige Stefanus (PHS) 

Berg en Dalseweg 40 
6521 JJ Nijmegen 

info@stefanus.nl 

 www.stefanusparochie.nl 

Het pastorale team van Effata-Dominicus bestaat uit: 
 

 
 

Hans Hamers O.p., pastor 
Werkdagen: ma, di, wo, do. 
 (20 upw) 
Aandachtsgebieden: 
pastoraatsgroep en 
parochieberaad PHS, liturgie, 
missionaire parochie, 
gemeenschapsopbouw, individueel 
pastoraat,  
Tel 06-19573987 
hhamers@stefanus.nl 
 

 

René Klaassen 
Werkdagen: ma, di, andere dagen 
op afspraak  
Aandachtsgebieden: 
pastoraatsgroep PHS, liturgie, 
catechese, missionaire parochie, 
individueel pastoraat, 
bloemsiergroep, 
koffieschenkgroep 
Tel: 06-10510849  
klaassenfr@gmail.com 
 

 

Nadia Kroon O.P. 
Werkdagen: di (8 upw) 
 
Aandachtsgebieden:  
missionaire parochie, jong 
volwassenen, communicatie 
 
 
 
Tel: 06-20252184 
nadiakroon@hotmail.com 
 

   
Parochieadministratie / 

Secretariaat  
Prof. Molkenboerstraat 7 
6524 RN Nijmegen. 

van dinsdag t/m donderdag  

van 10.00 tot 12.30 uur 

024-3656069 

post@effataparochie.nl 

Voor spoedgevallen buiten  

deze uren 
Rudie Luiken 
06-21547952 

 

Voor uitvaarten afspreken 
06-48748727 
 

Ziek? Eenzaam? Behoefte 

aan een gesprek? 
Meld het bij het pastoraat of bij: 
Lou Tielkes 0243226676 

a.h.tielkes@fo.nl 

Willem Pelser 024-3772146 
wpelser@telfort.nl 

   

Redactie Effatablad 
Marcel Becker (eindredactie)  
Hans Hamers 
Elly Heuvel-Versteegen (opmaak) 
Anton van der Meer 
Betty Smits-van Sonsbeek 

Verspreiding parochieblad 

Elly Voss  024–8480938 

 eimvoss@hotmail.com 

Kroniek  
Marcel Becker 

Webmaster Ab Blom 
E-mailadres 

 redactie@effataparochie.nl 

  

Kopij volgend nummer15 juni 
volgende aflevering 7juli 

Oplage circa 600 exemplaren 

Oproep 
Wilt u informatie over verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden 

doorgeven aan het secretariaat van het parochiecentrum: 
post@effataparochie.nl 

mailto:info@stefanus.nl
mailto:hhamers@stefanus.nl
mailto:klaassenfr@gmail.com
file:///J:/DOMINICUSKERK/1PB%20Pinksteren%202023/nadiakroon@hotmail.com
mailto:a.h.tielkes@fo.nl
mailto:wpelser@telfort.nl
mailto:redactie@effataparochie.nl
mailto:post@effataparochie.nl
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Rooster van Vieringen 

2023 THEMA en viering Voorgangers Muziek 
 6 e zondag van Pasen René Klaassen Samenzang o.l.v. 

Zondag 14 mei Agapèviering - Diaconale zondag Marleen Verstappen Françoise Klaassen 

10.30 uur Handelingen der Apostelen8,5-8,14-17   

 Johannes 14, 15-21   

Donderdag Hemelvaart van de Heer Wim Rigters Thea Stadlander-Glasz 

18 mei Agapèviering - Diaconale zondag Betty Smits - van Sonsbeek Samenzang 

10.30 uur Handelingen 1, 1-11   

 Matteüs 28, 16-20   

 7 e zondag van Pasen Ineke v. Cuijk O.P. Joseph Steenbrink 

Zondag 21 mei Agapèviering - Diaconale zondag Pieter Theo Zuurbier Schola o.l.v. 

10.30 uur Handelingen 1, 12-14  Françoise Klaassen 

 Johannes17,1-11a   

 Pinksteren Pastor Hans Hamers O.P. Thea Stadlander-Glasz 

Zondag 28 mei Agapèviering - Diaconale zondag Annemie Herinx Samenzang o.l.v 

10.30 uur Handelingen 2, 1-11  Annemiek.v. Nostrum 

 Johannes 20, 19-23   

 9e zondag door het jaar Pastoor Eduard Kimman S.J. Thea Stadlander-Glasz 

Zondag 4 juni Eucharistieviering- Diaconale zondag René Klaassen Schola o.l.v. 

10.30 uur Exodus 34, 4b-6. 8-9  Luc Jan Laarhoven 

 Johannes 3, 16-18   

 10e zondag door het jaar Peter  Nissen n.n.b. 

Zondag 11 juni Agapèviering - Diaconale zondag Agaath Ulrich Samenzang o.l.v. 

10.30 uur Deuteronomium 8, 2-3. 14b-16a  Françoise Klaassen 

 Johannes 6, 51-58   

Woensdag 14 juni Meditatieve viering Kerngroep  

10.00 - 11.30 uur    

 11e zondag door het jaar Pastor Hans Hamers O.P. Thea Stadlander-Glasz 

Zondag 18 juni Agapèviering - Diaconale zondag Betty Smits - van Sonsbeek. Samenzang 

10.30 uur Exodus19, 2-6a   

 Matteüs 9, 36 -10, 8   

 12e zondag door het jaar Effata dag Pastor Hans Hamers O.P. Thea Stadlander-Glasz 

Zondag 25 juni Agapèviering - Diaconale zondag René Klaassen Samenzang o.l.v. 

10.30 uur Jeremia 20, 10-13 Nadia Kroon O.P. Annemiek.v. Nostrum 

 Matteüs 10, 26-33   

 13e zondag door het jaar Pastoor Eduard Kimman S.J. Thea Stadlander-Glasz 

Zondag 2 juli Eucharistieviering-Diaconale zondag Pastor Hans Hamers O.P. Schola o.l.v. 

10.30 uur Koningen 2:  4, 8-11 . 14-16a  Luc Jan Laarhoven 

 Matteüs 10, 37-42   

 14e zondag door het jaar n.n.b. Samenzang o.l.v. 

Zondag 9 juli Agapèviering - Diaconale zondag Marleen Verstappen Françoise Klaassen 

10.30 uur Zacharia 9, 9-10   

 Matteüs 11, 25-30   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door:  

De Vinotheek www.vinotheek.nl Bloemisterij Het Molentje www.bloemisterijhetmolentje.nl 

Gommers Nijmegen BV www.gommers.nl Kookstudio en Catering ‘Uit-Koken’ www.uit-koken.nl 

Janssen Repro www.janssenrepro.nl Hoveniersbedrijf Han Janssen v.o.f .www.hanjanssen,nl 

Klopper & Kramer Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom www.KK.nl 
 

http://www.vinotheek.nl/
http://www.bloemisterijhetmolentje.nl/
http://www.gommers.nl/
http://www.uit-koken.nl/
http://www.janssenrepro.nl/
http://www.kk.nl/

