EFFATA

Periodiek van de Effatagemeenschap Nijmegen

Vakantieperikelen ...

Dit verhaal is al bij voorbaat een hartverwarmend verhaal omdat het bij uiterst hoge temperaturen is
geschreven. We gaan de zomer in met dit nummer van het parochieblad. Het is maar een dun nhummer.
Niet omdat er niets te melden valt, maar omdat veel van ons 6f nu met vakantie zijn, heel binnenkort op
vakantie gaan, of net op vakantie zijn geweest. Op zich niets mis mee, maar .... we zouden het nummer
vol kunnen schrijven met de mooiste verhalen vanuit de uithoeken van de schepping. Toch gebeurt dat
niet. We gaan een wat rustiger periode in.

Op pastoraal gebied hebben we het einde van ons werkjaar nog niet bereikt, en deze dagen puzzelen we
in onze gedachten met de vraag: ‘Wat is goed voor Effata?’ Die vraag geldt voor de komende
vakantieperiode, in het nieuwe werkjaar en zelfs op de lange termijn. Hoe gaan we de komende winter om
met de mogelijkheden en de kansen die de nieuwe ruimten naast de dagkapel ons bieden?

Maar ook hoe gaan we met elkaar om de komende ‘stille tijd'?
Voor veel van ons is het misschien niet zo’n fijn vooruitzicht
die zomer met minder mensen in de kerk, met veel minder
activiteiten, met minder gemeenschap, met minder OmM de komende ‘stille tijd"?”
gezelligheid. Niet iedereen kan nog met vakantie!

9 “Hoe gaan we met elkaar

Het pastoraat, en gelukkig ook veel van de kernvrijwilligers, hebben door dat het voor veel van ons eigenlijk
jammer is dat er een stillere tijd aankomt. Juist daarom wil ik vertellen dat ik er blij mee ben dat de
wekelijks bezigheden gewoon door zullen gaan. Alle zondagen hebben een voorganger, misschien niet
allemaal een mede-voorganger, maar wel een koster, muziek, licht en een boeiende viering. Ook de
gezelligheid - ik bedoel de koffie - zal niet stoppen. De mensen die er wel zijn, omdat hun vakantie al
geweest is of later nog moet komen, zullen hun uiterste best doen om op een zo hoog mogelijk niveau de
vieringen over het voetlicht te brengen en de aandacht voor elkaar in stand te houden.

Pastoraal advies aan iedereen: houd elkaar op dit punt in het oog! Bel, ga op de koffie, stuur een kaartje,
denk aan wie alleen zit! Wij van het pastoraat en alle kernvrijwilligers wensen iedereen ... en elkaar een
mooie zomer. Met voor elk wat wils en voor ieder de rust, of juist niet, die nodig is om eind augustus en
begin september aan een prachtig nieuw werkjaar te beginnen. De kansen liggen, net als elk jaar, voor het
oprapen.

René Klaassen

Punt er namelijk door een gelukkige omstandigheid

achter gekomen dat er door kerkbezoekers
U herinnert zich nog wel dat de redactie mij - bij regelmatig gemord wordt over
wijze van uitzondering - de gelegenheid bood om (on)verstaanbaarheid. Daar wilde ik een punt van
als microfoon mijn zegje te doen. maken. Ik deed al twee suggesties ter verbetering,

maar was natuurlijk benieuwd naar uw voorstellen.
Weet u het nog? Het was een oproep in het

Paasnummer om suggesties te doen voor een De reacties waren allemaal positief. Het viel mij op
betere verstaanbaarheid van de vele woorden die dat de sprekers al vrij snel beter met mij als
tijdens vieringen door mij verspreid worden. Ik was apparaat omsprongen. Het bleek ook dat er in de
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vieringen al vrij vlug meer aandacht werd besteed
aan uitspraak, stemvolume en tempo waarmee de
boodschap werd gebracht. Bijzondere vermelding
verdient de reactie van Ria van Bemmel die - uit
eigen ervaring - een lijst met zeer bruikbare
suggesties stuurde. Ik heb begrepen dat die lijst -
in afstemming met de adviezen van de kosters -
een opvallende plaats krijgt in de sacristie.
Mevrouw Maria Vos vertelde dat ze had moeten
schaterlachen om de manier waarin de oproep was
verpakt. Een effect van het artikel dat natuurlijk
ook mooi meegenomen is.

Betrokken waren ook de reacties van mijn
grootverbruikers, de pastores Hans en René. De
een komt met concrete suggesties ter verbetering.
Het geluid, geeft de ander aan, blijft een
zorgenkindje want mensen verschillen nogal wat

Kort allerlei

Vieringen Vredesweek

De twee vieringen van de Vredesweek verdelen we
dit jaar over twee kerken. De eerste viering op
zondag 17 september is in de Antonius van
Paduakerk aan de Groesbeekseweg. Er is bij ons
dan geen viering. De 24°is er viering in de
Domincuskerk.

Week Nederlandse Missionaris

De collecte voor de missionarissen op 21 mei heeft
precies € 150,- opgebracht. U vraagt zich misschien
af, hoeveel missionarissen zijn er nog? Het CMC
(Centraal Missie Commissariaat) vermeldt dat er
zo'’n 150 - 200 missionarissen zijn (paters
broeders, zusters), en dat er 15 missionaire
werkers door hen worden uitgezonden.

Tuin

In de pastorietuin groeien de klaprozen (en hier en
daar een echte rozenstruik) uitbundig. In de
voortuin rond de apsis van de kerk wordt het gazon

niet gemaaid. Daar moet een bloeiende berm
ontstaan.

betreft hun gehoor. Hij wacht op een schenking van
een ton door een parochiaan die net in de loterij de
hoofdprijs heeft gewonnen..... Voor perfecte
apparatuur dus.

Ik ben dankbaar voor al deze reacties en blij dat ik
van de (on)verstaanbaarheid van het Effatawoord
een punt heb gemaakt. Want het microfoon-
bewustzijn is toch
maar weer
verhoogd. En
daarom zet ik er
nu een dikke punt
achter.

Uw microfoon

Miva

De Missie Verkeersmiddelen Actie collecteert dit
jaar op 27 augustus voor de aanschaf van
schoolbussen. Zo'n 300 kinderen in Kenia en India
kunnen met de bus naar school. Zo kunnen zij hun
talenten ontwikkelen. Ook kinderen met een
handicap hebben zo toegang tot onderwijs en
medische hulp.

Effatadag 25 juni
Op zondag 25 juni
was het Effatadag.
Na de Vviering
werd Wim Rigters
door Dirk-Jan de
Rooij in het
zonnetje gezet
voor het vele
mooie vrij-
willigerswerk dat
hij al jarenlang
verricht. Dirk-Jan
overhandigde
hem als dank het
Effatabeeldje. In
het septembernummer kunt u een uitgebreid
verslag lezen van deze zeer geslaagde Effatadag.

Verbouwing

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de
verbouwing van de ruimten naast de dagkapel. Bij
de start van het nieuwe werkjaar zal alles klaar zijn.




Kroniek

Overleden
Ellen Pelser-Froon

Op 9 mei 2023 is in de leeftijd van 67 jaar overleden mevrouw Ellen Pelser-
Froon. Op 13 mei hebben we afscheid van haar genomen in de Dominicuskerk.

Zij is geboren in Nijmegen, woonde lange tijd in Nijkerk, en daarna aan de
Molenveldlaan 11 te Nijmegen. Ellen was 47 jaar getrouwd met Willem Pelser. Ze
hebben 3 zoons, 3 (schoon)dochters en 5 kleinkinderen. Ellen was de spil van het
gezin en sociaal bewogen. Eerst de ander en dan ik, was haar motto. Ze volgde
haar hart dat groot was, door te luisteren, te troosten en mee te leven. Ellen was
kleurrijk van aard en karakter.

3
A

Helaas kreeg Ellen jaren geleden de neurologische aandoening progressieve MS. Ze had 24 uur per dag
pijn en haar lichaamsfuncties werden sinds 2010 steeds minder. Ze kreeg vorig jaar het verdrietige nieuws
dat ze was uitbehandeld. Toelevend naar haar levenseinde heeft Ellen haar afscheid intensief voorbereid.
Frappant was dat ook haar zus een neurologische aandoening had. Zij stierf een maand voor Ellen.

Ze was een gelovige vrouw, bad iedere avond tot H. Maria om haar dierbaren bij te staan en te beschermen.
Tijdens haar afscheidsviering werd ze omringd door kleurrijke bloemen, waren er rituelen van Licht en
Gebed, en ontroering door de liefdevolle woorden van familie en vriendinnen. De muziek was door Ellen
zelf gekozen. Ze heeft haar laatste reis moedig en vol overgave aanvaard. Zij is weer terug bij haar
Schepper.

Overleden

Ben Kobosson

Op 16 mei is de heer Ben Kobosson overleden. Zijn uitvaart vond op 25 mei plaats vanuit onze kerk. Hij
was nog niet zolang in onze parochie. In het volgende nummer zullen wij hem gedenken.

: meerdere redenen afscheid van ons genomen.
Albertinumgenootschap . . gen
Hierdoor is het draagvlak voor onze activiteiten te
Afgelopen decennia verzorgde het broos geworden.

Albertinumgenootschap indrukwekkende
lezingenseries in onze dagkapel. Op 1 juni
nog vond de jaarlijkse Albertinumlezing

Niettemin verheugen wij ons dat we kunnen
terugkijken op een rijk verleden van meer dan 40

plaats in onze kerk. Maar de redactie Jaar, waarin we een grote varieteit aan
kreeg recent onderstaand bericht: het lezingencycli met boeiende sprekers hebben
genootschap moet zichzelf opheffen. kunnen aanbieden op het gebied van religie,

filosofie, cultuur en maatschappij. Wij hopen dat we
u hiermee hebben kunnen verrijken, en zijn
dankbaar voor de belangstelling en betrokkenheid
die u voor het Albertinumgenootschap hebt

Aan de belangstellenden van het
Albertinumgenootschap,

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat we met het
Al.bertinu.rngenootschap gaafr\ stoppen. getoond.

Dit besluit hebben we na rijp beraad genomen op N.B. Onze website blijft nog ter inzage bestaan tot
grond van een aantal overwegingen. De 31-12-23.

voornaamste overweging is, dat de laatste tijd, met
name na corona, het aantal bezoekers van onze
lezingen drastisch is afgenomen. Daarmee zijn ook
onze inkomsten geslonken en is van een financieel
gezond draagvlak voor het genootschap geen
sprake meer.

Vervolgens hebben een aantal mensen, na zich vele
jaren voor het genootschap te hebben ingezet, om

Ik wens u het beste toe en groet u hartelijk,

Paul Juffermans
Voorzitter Albertinumgenootschap



Rooster van Vieringen

2023 THEMA en viering Voorgangers Muziek
14e zondag door het jaar Wim Rigters Joseph Steenbrink
Agapeviering - Diaconale
Zondag 9 juli zondag Marleen Verstappen |Samenzang
10.30 uur Zacharia 9, 9-10 Frangoise Klaassen

Mattels 11, 25-30

Zondag 16 juli

15e zondag door het jaar
Jesaja 55, 10-11

Hans Hamers O.P.
Betty Smits - van

Thea Stadlander
Samenzang

10.30 uur Matteds, 1-9 Sonsbeek Frangoise Klaassen
16e zondag door het jaar Peter Nissen Thea Stadlander
Zondag 23 juli Wijsheid 12, 13. 16-19 René Klaassen Samenzang
10.30 uur Mattelis 13, 24-43 of 24-30 Annemiek van
Nostrum
17e zondag door het jaar Jan v.d. Wal Joseph Steenbrink
Zondag 30 juli Koningen 3, 5. 7-12 Pieter Theo Zuurbier |Samenzang

10.30 uur

Mattelis 13, 44-52 of 44-46

Francoise Klaassen

Zondag 6 augustus
10.30 uur

18e zondag door het jaar
Jesaja 55, 1-3
Mattels 14, 13-21

Wim Rigters
Willem Pelser

Thea Stadlander
Samenzang
Francoise Klaassen

Zondag 13 augustus
10.30 uur

19e zondag door het jaar
Koningen 1 - 19, 9a. 11-13a
Mattelis 14, 22-33

Ineke van Cuijk O.P.
Annemie Herinx

Marcel Becker
Samenzang
geen dirigent

Zondag 20 augustus
10.30 uur

20e zondag door het jaar
Jesaja 56, 1. 6-7
Mattelis 15, 21-28

Zr. Nadia Kroon O.P.
Agaath Ulrich

Joseph Steenbrink
Samenzang
geen dirigent

21e zondag door het jaar

Hans Hamers O.P.

Thea Stadlander

Zondag 27 augustus |Jesaja 22, 19-23 Pieter Theo Zuurbier |Samenzang
10.30 uur Mattelis 16, 13-20 Annemiek van
Nostrum
22e zondag door het jaar Eduard Kimman S.J. |Schola

Zondag 3 september
10.30 uur

Jeremia 20, 7-9
Mattelis 16, 21-27

René Klaassen

Luc-Jan Laarhoven
Thea Stadlander

Zondag 10 september
10.30 uur

23e zondag door het jaar
Ezechiél 33, 7-9
Mattelis 18, 15-20

René Klaassen
Marleen Verstappen

Samenzang
Frangoise Klaassen

Zondag 17 september
10.00 uur

GEEN VIERING IN ONZE KERK
VIERING IN DE ANTONIUS VAN

PADUAKERK AAN DE GROESBEEKSEWEG

René Klaassen & 06 - 10510849
Voor spoedgevallen Rudie Luiken & 06-21547952
Kopij volgend nummer: inleveren 30 augustus
Volgende aflevering 15 september

Bereikbaarheid van het pastoraal team: Pastor Hans Hamers & 06 - 19573987
Voor uitvaarten & 06 - 48748727
Of kijk op de website www.effataparochie.nl

Oplage circa 600 exemplaren

De Vinotheek www.vinotheek.nl

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door:

Gommers Nijmegen BV www.gommers.nl

Janssen Repro www.janssenrepro.nl

Bloemisterij Het Molentje www.bloemisterijhetmolentje.nl
Kookstudio en Catering ‘Uit-Koken” www.uit-koken.nl

Hoveniersbedrijf Han Janssen v.o.f. www.hanjanssen.nl

Klopper & Kramer Uitvaartcentrum Oud-Mariénboom www.KK.nl
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