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Het zal u onderhand 

bekend voorkomen: een 
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Het synodaal proces 
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eraan. U leest over de 

activiteiten op pagina 

16 en 18, 19 

 

 

 

Lees dit keer vooral de voorpagina 

…. Goed! 

Op de voorpagina van het afgelopen nummer heb ik geprobeerd om u een hart 

onder de riem te steken. Voor de een is de vakantie een periode waarin alles op 

een laag pitje staat, en daar lijdt de gezelligheid van de gewone regelmaat 

onder. Komt er minder bezoek, is er minder afleiding. Voor anderen gaan soms 

lang gekoesterde wensen in vervulling omdat ze op reis kunnen naar oorden die 

ze nog niet kennen, of mooie plekken opzoeken om herinneringen te maken. Er 

gebeurt veel in deze periode. De een heeft er moeite mee en de ander zoekt 

juist rust en maakt het hoofd leeg. 

Op deze voorpagina mag ik vooruitblikken naar een nieuw jaar. Sommigen van 

ons noemen het zelfs een nieuw werkjaar omdat ze hun parochie activiteiten als 

‘werk’ ervaren. Vrijwilligerswerk is voor velen ook werk. Je doet beloftes, je 

maakt afspraken, er is veel overleg nodig om alles voor elkaar te krijgen, en dan 

maar hopen dat het bijzondere momenten oplevert. De meesten van ons kijken 

uit naar de vieringen op zondag en dat is een aanzienlijk deel van ons werk, 

maar het meeste vrijwilligerswerk gebeurt 

meer en meer door de week. Mensen 

komen voor een bijbelgroep, een koor, een 

film of wat voor activiteit dan ook. Al is het 

maar een kop koffie en wat gezelligheid. 

Het is u vast opgevallen dat we verbouwd hebben.  Men kan nu op vier plaatsen 

naar het toilet, zelfs met rollator en rolstoel. We hebben er een multifunctionele 

ruimte bij gekregen, naast de dagkapel, die het mogelijk maakt meer activiteiten 

te ondernemen op andere momenten dan op de zondagen. 

De komende tijd zal veel van wat u leest in dit blad gaan over activiteiten die 

ons parochieleven verrijken. We geloven nu eenmaal niet alleen op zondag maar 

heel de week, als het goed is. De Bijbelverhalen zijn er niet alleen voor de 

zondag, ze kunnen ons elke dag (… en nacht …) raken. De geest werkt niet alleen 

op zondag, maar is op de door de weekse dagen mínstens zo actief. Op zondag, 

onze vaste wekelijkse afspraak met het Hogere, luisteren we vaak naar de 

uitkomsten van veel van dat door de weekse werk. Dán is het voorbereid, 

geregeld, gerepeteerd en georganiseerd. Er doen veel meer handen en voeten 

en harten aan mee dan we ons op die zondagmorgen realiseren. Dat is wat ons 

ook inspireert, en daar ligt misschien de kracht van onze gemeenschap: dat we 

het met zoveel actieve mensen samen doen. 

René Klaassen  

Periodiek van de Effatagemeenschap Nijmegen 

EFFATA 

'''''  ‘We geloven niet 

alleen op zondag maar 

heel de week.’ 
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Van het pastorale team 

Plannen 
Vanuit het pastoraat is aan het begin van dit nieuwe 

werkjaar vooral te melden dat we bezig zijn met 

plannen maken. Er ligt een mooie 

catechesebrochure klaar. Verder gaat de 

verkenning door op het missionaire vlak. Die 

plannen, die elkaar moeten gaan versterken, zijn 

een mooie leidraad voor ons werk. Verder zijn we 

met de liturgie kerngroep en de liturgiekring bezig 

met overleg rond onze zondagse vieringen. We 

hopen de regelmaat van elke maand een 

eucharistieviering en verder agape-vieringen voort 

te zetten. We zijn in een paar rondes met elkaar in 

gesprek. Daarbij zijn alle voorgangers, mede 

voorgangers en dirigenten betrokken. 

Vieringen rond Vredesweek 
Ieder jaar wordt de Vredesweek (16-24 september) 

gehouden. Elders in dit blad schrijft Anton van der 

Meer hierover. Zoals in voorgaande jaren geven we 

samen met de Antonius van Paduakerk aan de 

Groesbeekseweg vorm aan de zondagsvieringen. 

We zullen samen vieren op zondag 17 september 

om 10 uur in de Antonius van Paduakerk. In onze 

kerk is dan géén viering. Op zondag 24 september 

zal gezamenlijk gevierd worden in onze kerk, 

gewoon om 10:30 uur. 

Meditatief, wie doet er mee? 
In de eerste maanden van de coronatijd toen geen 

vieringen toegestaan waren, hebben we de kerk op 

zondagmorgen opengesteld. Toen konden 

bezoekers in stilte mediteren of anderszins God 

zoeken. Deze stille openstelling bleek zeer 

gewaardeerd te worden. Het heeft ons op het spoor 

gezet om hier meer werk van te maken. Nu we met 

de vernieuwde ruimtes bij de dagkapel meer 

mogelijkheden hebben, willen we stilte en 

meditatie op een nieuwe manier opzetten. Voor 

wie, hoe en wanneer? Dat zijn de vragen. Wie wil 

meedoen om hierover na te denken en dit te gaan 

opzetten? Als je interesse hebt, of ideeën, dan 

graag contact opnemen met Hans Hamers (06-

19573987, hhamers@stefanus.nl) 

Taizé-viering voor de synode 
Over het wereldwijde synodaal proces dat paus 

Franciscus heeft ingezet, wordt met regelmaat in 

dit Effatablad melding gemaakt. Peter Nissen volgt 

dit op de voet. Op zaterdag 30 september, op de 

vooravond van het begin van de synode, komen uit 

heel de wereld jongeren samen om in een 

oecumenische gebedsbijeenkomst met de broeders 

van Taizé te bidden voor het welslagen van de 

synode. De paus heeft hen hiertoe opgeroepen. Om 

deze jonge mensen te ondersteunen, gaan wij ons 

hier in Nijmegen in gebed met hen verbinden. We 

zullen dit ook doen als een Taizé-viering, onder 

leiding van Peter Nissen en Nadia Kroon. U bent 

hiervoor van harte uitgenodigd op zaterdagavond 

30 september om 19:00 uur in onze kerk. 

Studiedag Liturgiekring 
Binnen Effata is er een liturgiekring. Deze kring 

wordt gevormd door alle mensen die actief 

meewerken aan de liturgie. Dat zijn dus kosters, 

dirigenten, voorgangers en medevoorgangers. Het 

is een gezelschap van 15 tot 20 mensen. De 

liturgisch sterke tijden van advent en 

veertigdagentijd worden in eerste instantie binnen 

de liturgiekring thematisch voorbereid. Daarnaast 

wordt tweemaal per jaar een studiedag gehouden. 

Zo was er ook op 1 juli een studiedag rond de al 

langer levende vraag waarom er op zondagen drie 

soorten vieringen zijn: agapè-, eucharistie- en af 

en toe een woord- en communieviering. En vooral 

ook de vraag of en waarin deze vieringen op elkaar 

mogen of moeten gelijken, dan wel juist 

verschillend zijn. Dit is een ingewikkeld onderwerp. 

De studiedag concentreerde zich rond drie vragen: 

wat is onze kernboodschap die we willen laten 

horen, hoe om te gaan met hen die niet vertrouwd 

zijn met liturgie, en hoe in te spelen op de 

geestelijke behoeften of nood bij kerkgangers? 

Onder leiding van Marcel Becker als onafhankelijk 

dagvoorzitter is goed geluisterd; ieder weet nu hoe 

een ander tegen deze vragen aankijkt, en wat dat 

zou kunnen betekenen voor onze verschillende 

soorten zondagsvieringen. Dit alles tegen de 

achtergrondvraag wat goed is voor onze Effata-

gemeenschap, vandaag en voor de toekomst. Één 

ding werd direct heel duidelijk - niet verrassend -, 

namelijk dat onze agapèviering zeer op prijs wordt 

gesteld. Het gaat te ver om hier alle discussies 

samen te vatten. Het is de bedoeling om in het 

najaar een beleidsdocument vast te stellen, dat 

richtinggevend zal zijn voor de opzet, vormgeving 

en uitvoering van onze zondagsvieringen in de 

komende jaren. Na afloop van een inspannende 

gedachtenuitwisseling werd na een korte viering 

gezamenlijk geluncht. 
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Cursus Missionaire Vorming  
In de zondagochtendvieringen is het al enige keren 

genoemd in het kader van de Missionaire Parochie: 

de ‘Cursus Missionaire Vorming’. De achterliggende 

gedachte is dat als je de Goede Boodschap wilt 

uitdragen en bij anderen belangstelling wilt wekken 

voor het christelijk geloof, je vrijuit en enthousiast 

moeten kunnen spreken over en vanuit je geloof. 

Anderen zullen dan merken dat je authentiek bent, 

jezelf bent, en vrij met God in het leven staat. Als 

dat zo is, dan moeten we in Effata daar om te 

beginnen werk van maken, vandaar de Cursus 

Missionaire Vorming. Want met andere mensen 

praten over je geloof is een hele uitdaging in een 

samenleving waarin geloof niet vanzelfsprekend is. 

De bijeenkomsten van de Missionaire 

Vormingscursus kunnen je daarbij helpen. Door 

diverse werkvormen, ook oefeningen, ga je 

nadenken over wat voor jou de essentie is van je 

geloof en hoe je het naar anderen toe zou kunnen 

verwoorden. Er is daarbij veel ruimte voor 

zelfreflectie. Het gaat immers om wat jou zelf ten 

diepste beweegt. Tijdens de cursus gaan we ook 

met elkaar in gesprek als parochianen. Hoe kunnen 

we samen bouwen aan missionaire activiteiten? 

Welke gaven heeft onze gemeenschap hiervoor in 

huis? Wellicht kom je zelfs op nieuwe ideeën en 

ontstaat er frisse energie om aan de slag te gaan. 

Samen eten, en ongedwongen ervaringen 

uitwisselen, hoort bij de opzet. De missionaire 

vormingscursus wordt geleid door pastoraal werker 

Hans Hamers en missionair pastor Nadia Kroon. 

Voor de data van de bijeenkomsten, zie het artikel 

van Nadia Kroon over missonaire vorming elders in 

dit nummer. 

Oproep aan iedereen 
Effata staat op het punt, na de verbouwing, om 

nieuwe initiatieven te ontplooien. Maar wanneer we 

dat waar willen maken hebben we meer handen, 

voeten en harten nodig. Willen we in de toekomst 

muziek blijven laten horen, dan hebben we 

stemmen nodig en handen die piano kunnen 

spelen. Willen we de kerk versieren, wekelijks met 

bloemen, bij feesten wat feestelijker, dan zijn er 

‘creatievelingen’ nodig. Daarbij geldt: creatief of 

muzikaal is niet per se hetzelfde als actief gelovig. 

Willen we in de toekomst vaker de kerk 

openstellen, bijvoorbeeld op door de weekse dagen 

van 10 – 12 uur in de ochtend, dan hebben we 

gastheren en gastvrouwen nodig. En ook hier geldt: 

je hoeft er niet per se gelovig voor te zijn of 

wekelijks de vieringen bij te wonen. Die gastheren 

en gastvrouwen (… de heren staan voorop omdat 

we daar de minsten van hebben … ) kunnen we ook 

goed gebruiken op momenten waarop we lezingen, 

excursies (… kunst en religie is ook een thema …) 

en uitvoeringen in huis halen. 

Er zijn diverse kansen die we aanbieden. We 

hebben het idee dat veel lezers van ons blad 

denken dat die activiteiten er vooral zijn voor de 

mensen die op zondagen de kerk bezoeken. Maar 

ze zijn wel degelijk voor iedereen bestemd. Ook 

voor de mensen die de kerk 14 keer in de week 

voorbijfietsen of lopen, of er vanuit de auto slechts 

een blik op werpen. Ook voor mensen die de kerk 

maar één keer per jaar bezoeken, met Kerst, 

Pasen, Allerzielen of bij gelegenheid van een 

uitvaart. 

Graag doe ik nog een andere oproep. We hebben 

zoveel werkgroepen, dat de vernieuwing en 

doorstroom in die groepen hier en daar stilstaat. 

Lang hebben de leden van die groepen zelf gezocht 

naar vervangers en vernieuwers, wanneer anderen 

uitvielen of stopten. Maar het zou toch ook zo 

kunnen zijn dat er mensen in onze wijk wonen die 

zelf graag bij zo’n groep willen, bijvoorbeeld bij een 

koor, bij diaconie, hulp bij kerstpakketten of 

liturgie, bij inspirerende filmavonden/middagen, of 

bij de redactie en de verspreiding van het 

parochieblad dat u nu in handen hebt. Dat zou toch 

kunnen? Misschien kent u iemand in uw omgeving. 

En, o ja, tot slot, net zo goed kunnen zich mensen 

melden met een vraag om een persoonlijk gesprek, 

wanneer ze het om welke reden dan ook moeilijk 

hebben. Er zijn genoeg parochianen die dat al doen, 

maar ook daarvoor hoef je niet per se een vaste 

kerkbezoeker te zijn. Onze contactgegevens staan 

op de achterkant van dit blad. 

Namens het pastoraal team, René Klaassen 
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Van het locatieteam 

In de afgelopen weken is het wat rustiger geweest bij de vieringen op zondag. Veel parochianen zijn op 

stap geweest en weer veilig teruggekomen. Er werd steeds een mooi verzorgde viering gehouden over 

uiteenlopende onderwerpen, waarin de voorganger een goede inbreng had. Ook de aansluitende koffie (of 

thee) werd goed bezocht. Daar waren vaak levendige discussies. 

Intussen zijn de renovatie-activiteiten bij de dagkapel vrijwel helemaal afgerond. En het resultaat mag er 

zijn: een verrassend heldere ruimte met aanrecht, kookplaat en koffieapparaat. Een normaal toilet en een 

toilet met aanpassingen voor minder validen. In de gang naar de pastorie is een hellingbaan aangelegd en 

een nieuw toilet geplaatst. 

Hierbij wil ik de hulp van Rudie Luiken 

extra noemen. Al bij de eerste plannen 

voor de verbouwing heeft hij zich actief op 

de uitwerking gestort. Toen de aannemer 

in de kerk begon heeft hij alle  

werkzaamheden nauwkeurig gevolgd. 

Waar nodig heeft hij een correctie laten 

aanbrengen en meegedacht aan 

alternatieve oplossingen. Hartelijk 

bedankt, Rudie! 

Over hoe en wanneer we de ruimte 

officieel gaan openen krijgt u nog nader 

bericht. 

Nu kunnen we allerlei bestaande en 

nieuwe activiteiten gaan beginnen in het 

nieuwe seizoen. De activiteiten brochure 

heeft u al kunnen inzien. Wij zijn heel blij met onze voorgangers en alle vrijwilligers die dit alles mogelijk 

maken!  

Namens het locatieteam, Dirk-Jan de Rooij 

 

Lunch op zondag 

Op zondag 1 oktober starten we weer met de lunch. 

De Effatalunch zal op iedere eerste zondag van de 

maand plaatsvinden. Omdat de tuin van de pastorie 

steeds weelderiger wordt, is het in de toekomst ook 

mogelijk dat we producten uit eigen tuin kunnen 

nuttigen. 

De data voor de eerste zondagen zijn: 1 oktober, 5 

november en 3 december 2023. De zondag voor 

genoemde data zal de lunch ook bij de 

mededelingen aangekondigd worden. Dan kunt u er 

rekening mee houden! 

 

  



5 

Parel 

Op zondag 30 juli jl. waren Jan 

van der Wal en Pieter-Theo 

Zuurbier de voorgangers in de 

Agapèviering. Vanuit het 

evangelie van Matteüs (‘het Rijk 

der hemelen gelijkt op een 

koopman, op zoek naar mooie 

parels’) nodigden zij een drietal 

parochianen uit om te vertellen 

wat hun ‘parel’ was in hun geloof. 

Daarna vroegen zij of er nog meer 

mensen wilden vertellen over hun 

‘parel’. Jammer genoeg reageerde 

daar niemand op. Angst om naar 

voren te treden? Angst om het 

niet onder woorden te kunnen 

brengen? De waarheid zal wel 

ergens in het midden liggen. 

Toch kreeg een tijdje later het 

pastorale team een briefje in 

handen gespeeld van een 

parochiaan, die daar nog eens 

over na had gedacht en het op 

papier heeft gezet. Die ‘parel’ 

willen we u niet onthouden. 

 

‘Parel’ 

Wat in mijn gevoelens direct 

opkwam, was het hartelijk 

welkom in deze 

geloofsgemeenschap bijna twee 

jaar geleden. Voelde me meteen 

opgenomen en gehoord, 

betrokken en ik voelde me thuis. 

Aandacht en meeleven met 

elkaar. 

De manier van het geloof 

uitdragen en in daden omzetten 

in hulp aan verdrukten en 

noodlijdenden, dichtbij en veraf, 

’n Parel om daar deelgenoot van 

te zijn. 

 

 

 

  

Foto Pieter-Theo Zuurbier 
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Woorden gezocht en gevonden 

Parochianen in gesprek over Huub Oosterhuis 
‘Ik kom’, dat was de spontane reactie van Huub Oosterhuis, toen Annemie Herinx hem begin 2011 

uitnodigde een keer voor te gaan in onze kerk. Er ging geruime tijd overheen, maar op 22 januari 2012 

was het dan zover. In een stampvolle kerk leidde Huub Oosterhuis, samen met Annemie de viering. Wat 

waren we blij met zijn komst. Al heel lang lieten pastoraal team, de werkgroep liturgie en de Schola zich 

inspireren door deze dichter en theoloog. Zijn overlijden op eerste paasdag maakte daarom ook in onze 

parochie diepe indruk. 

‘Zou het een idee zijn om met enkele mensen binnen Effata van gedachten te wisselen over de theologische 

betekenis van Oosterhuis voor de Dominicuskerk?’ Met deze vraag benaderde een van onze parochianen 

de redactie, en die ging graag op dit voorstel in. Zo kwamen wij onder leiding van Marcel Becker op een 

mooie zomeravond bij elkaar: Françoise Klaassen, Josje Kruijsen, Fons Fiselier, pastor Hans Hamers en 

ondergetekende. Terwijl enkele kilometers verderop de stad zich baadde in de Vierdaagsefeesten, 

wisselden wij in de stilte van het parochiecentrum onze ervaringen en gedachten uit. Het werd een rijke 

avond. 

Geraakt 
Gespreksleider Marcel had ons van tevoren gevraagd na te denken over wat ons in Oosterhuis het meest 

heeft geraakt. Hij begon daarom, zoals hij het zelf noemde, met het ‘rondje huiswerk’. Josje Kruijsen bracht 

meteen een persoonlijke herinnering in, tevens haar mooiste. Vier van haar kleinkinderen werden door 

Oosterhuis gedoopt in ‘De rode Hoed’ in Amsterdam. Het laatste kleinkind werd tegelijkertijd gedoopt met 

zijn eigen kleinkind, het dochtertje van Trijntje. Tijdens de doop streek hij het meisje over haar bol en 

fluisterde: ‘Laat je moeder je vooral leren zingen’. Het zingen en vooral het samen zingen van zijn liederen 

heeft Josje al vroeg geraakt. Ze refereert in dit verband aan de gedichtenbundel: Zien soms even. Het is 

een werkboek met gebruikte en gezongen teksten, waarvan Oosterhuis zei: ‘Ze langzaam te lezen, liefst 

hardop met tien tot duizend samen’. 

Hans Hamers heeft een minder lange geschiedenis met Oosterhuis. ’Ik ben zo’n 25 jaar niet in de kerk 

geweest’, zegt hij. ‘Juist in die periode was Oosterhuis hoogst actueel. Toen ik in 2011 geestelijk verzorger 

werd in het Radboud ziekenhuis, maakte ik voor het eerst kennis met zijn liederen. Ik vond ze prachtig. 

Mooie poëzie.’  

Fons Fiselier is onder de indruk van de link die in het werk van Oosterhuis altijd aanwezig is tussen het 

Oude en het Nieuwe Testament. Ook de manier waarop Oosterhuis zijn geloof beleefde boeit Fons in sterke 

mate. ‘Een geloof van zoeken en tasten’, noemt hij het. Françoise Klaassen haakt daarop in. Zij herkent 

zich in Oosterhuis’ twijfel of er iets is waaraan we ons kunnen vasthouden. ‘Neem nu de tekst Haal ons 

door de dood heen, nu en maak ons nieuw, want waarom Hij wel en waarom wij niet? ’, citeert ze. 
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Tegelijkertijd vindt ze zijn teksten troostend en hoopvol, zoals het tafelgebed Gij die weet wat in mensen 

omgaat. 

Voor mijzelf, opgegroeid in een geloof van vaststaande feiten en dogma’s, was het mogen twijfelen een 

verademing. Het lied Ken je mij, vind ik in dit verband een van zijn mooiste liederen. Trijntje Oosterhuis 

zong het bij het begin van de uitvaart van haar vader. 

Vernieuwend 
Fons Fiselier is al sinds 1970 lid van onze parochiegemeenschap. Hij heeft in deze lange periode stromingen 

in de dominicaanse liturgie zien komen en gaan. Daar was eerst het Gregoriaans. Toen kwamen de 

jongerenkoren met een zekere maatschappelijke gerichtheid. Vervolgens kwam  Oosterhuis. Hij was het 

met name die het geloof niet langer in dogma’s wilde uitdrukken, maar in beelden en metaforen. 

In de Dominicus zochten in die tijd veel mensen naar verruiming en bevrijding. Een aantal van hen was 

actief betrokken bij de Acht Meibeweging, een platform van organisaties van Nederlandse katholieken. Het 

werd in 1985 opgericht uit onvrede met de conservatieve stroming in de Nederlandse kerk. De toenmalige 

pastores, Nol Hogema en Bert Robben stonden achter de ideeën van de Acht Meibeweging en achter het 

gedachtengoed van Oosterhuis. Dat heeft zijn uitwerking gekregen in onze parochie. Op de vraag van 

Marcel of Oosterhuis mensen in onze kerk heeft gehouden, durft niemand een concreet antwoord te geven. 

Feit is wel dat de dominicanen toen de ruimte hebben genomen om te veranderen. De invloed van 

Oosterhuis werkte door in een vernieuwing van de liturgie teksten en de tafelgebeden. Maar de toenmalige 

werkgroep liturgie nam niet alles klakkeloos van Oosterhuis over. In dit verband is er een aardige anekdote 

te vertellen, die we apart van Thecla Fiselier vernamen. De werkgroep was het er niet mee eens dat in het 

tafelgebed Die naar menselijke gewoonte alleen maar de namen van mannen genoemd worden in de 

geslachtslijn. Thecla stelde voor ook de namen van vrouwen zoals Mirjam, Ruth, Sarah en Eva op te nemen. 

In de Dominicus werd dus een aangepast tafelgebed gezongen. Toen Oosterhuis na afloop van de viering 

in 2012 vlakbij Annemie Herinx en Thecla stond, stelde Annemie haar aan hem voor en vertelde ze trots 

over het gewijzigde tafelgebed. Thecla: ’Ik voelde me niet erg op mijn gemak’. Maar tot mijn grote 

verrassing was hij het er helemaal mee eens. ‘Dat hebt u goed gedaan’, was zijn reactie. ‘Dit vergeet ik 

nooit meer’, zegt ze. ‘Ik was erdoor vereerd’.  

De invloed van Oosterhuis is zo onmiskenbaar aanwezig in de keuze van de liederen die wij in onze 

vieringen zingen. Toeval of niet, maar toen Oosterhuis op eerste paasdag aan het einde van de middag 

overleed, waren in de paaswake en in de viering op paasmorgen maar liefst negen van zijn liederen 

gezongen door de Schola.  

Als dirigente heeft Francoise een geloofsontwikkeling van Oosterhuis gezien, ook in zijn lied-repertoire en 

in de muzikale zetting ervan. Met name toen Tom Löwenthal en Antoine Oomen als componist de rol van 

Bernard Huybers overnamen. Voor Oosterhuis was het gezongen woord het hart van de liturgie. Zang en 

muziek zetten het gesproken woord kracht bij. Josje Kruijsen heeft dat sterk ervaren tijdens de 

bijeenkomsten van de Acht Meibeweging. ‘Ik kende daar heel veel m ensen niet. Maar dat voluit meezingen 
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met elkaar, dat gaf zo’n kracht aan onze boodschap, zo’n verbondenheid.’ In de parochie was Schola-

dirigent Frits Muller een grote animator om Oosterhuis te zingen.  

Maatschappelijk geëngageerd 
‘De teksten van Oosterhuis veronderstellen nogal wat’, merkt Hans Hamers op. Zij verwijzen impliciet naar 

het Oude en het Nieuwe Testament. Wij zijn daarmee vertrouwd geraakt. Maar generaties na ons krijgen 

dit niet of nauwelijks mee. Hoe toekomstbestendig is Oosterhuis? Mogelijk moeten we in de toekomst 

minder poëtische en meer concrete taal gebruiken om verstaan te worden. Wel zijn wij er het erover eens 

dat Oosterhuis breed herkenbare beelden gebruikt om je op een bepaalde manier te gedragen, en de 

muzikale toonzetting draagt bij aan die sfeer. ‘In dit verband’, merkt Fons op, ‘kan zelfs een lied als De 

steppe zal bloeien door klimaatactivisten worden gebruikt’. Het draait bij Oosterhuis vooral om: solidariteit, 

gerechtigheid en ontferming.  

Die begrippen stonden ook centraal in de overweging die hij heeft gehouden tijdens de dienst in onze kerk. 

Zijn overweging had als thema De daad bij het woord. 

‘Wat is er katholiek aan Oosterhuis?’ vraagt Marcel aan het einde van het gesprek. Voor ons raakt deze 

vraag niet aan een issue. Oosterhuis dacht niet in hokjes. Zijn boodschap is een universeel Christelijke 

boodschap. Na Vaticanum II heeft hij een vernieuwing in de liturgie teweeggebracht, die gericht was op 

mensen. Hij heeft mensen de ruimte en de taal gegeven om hun eigen geloofsbeleving tot uitdrukking te 

brengen. Gelovigen snakten naar die ruimte. Oosterhuis heeft daarvoor de woorden gezocht en gevonden. 

Daar zijn we hem dankbaar voor.  

Betty Smits van Sonsbeek 

 

 

Week tegen eenzaamheid:  

28 september tot en met 4 oktober 

Toon Hermans 



9 

Effata op missie 

Missie gebeurt op veel manieren. Het is deel van al 

ons vrijwilligerswerk, en het kerkblad staat er vol 

mee. In deze rubriek delen we onze visie en zetten 

we onze concrete missionaire inzet in het zonnetje. 

Bovendien kun je hier lezen over de plannen van de 

werkgroep Missionaire Parochie.  

Waar draait het om? 
In de vorige periodiek ging het over hoe missionair 

zijn draait om het delen van Gods liefde via een 

grote diversiteit aan activiteiten. Die diversiteit is 

helemaal afhankelijk van hoe jij in elkaar zit en 

waar jouw hart naar uitgaat. Tegelijkertijd is 

missionair zijn ook ontvangen. 95% van de 

missionaire activiteit bestaat uit luisteren. We 

geloven namelijk niet dat we God bij de mensen 

brengen. We geloven dat God al bij elke mens is. 

De Heilige Geest is werkzaam in de levens van 

mensen die jij ontmoet.  

God hield al bij de geboorte zielsveel van deze 

mens. Zij heeft deze persoon nooit alleen gelaten, 

maar is elke stap op de weg bij hem/haar gebleven. 

Wat jij kunt doen is een luisterend oor bieden, open 

en aandachtig zijn, zodat de ander uitgenodigd 

wordt om eens te spreken over een diepere laag in 

hem- of haarzelf. Daar waar hij of zij het 

vermoeden heeft dat er iets of iemand is die boven 

alles uitstijgt. Of men daar nu al de woorden voor 

heeft of niet. 

Dit soort gelegenheden zijn in onze samenleving 

zeldzaam. Des te serieuzer moeten we daarom 

aandacht besteden aan deze dienst die wij kunnen 

verrichten. Zodat de ander zich gehoord voelt, 

maar óók zodat wij zelf steeds meer leren over de 

oneindig mysterieuze God, die in ieder mens en 

schepsel weer nieuwe kanten van zichzelf 

openbaart. 

In het zonnetje: de bloemsiergroep 
Theologen en filosofen zeggen het al duizenden 

jaren: schoonheid is een van de belangrijkste 

kenmerken van het goddelijke. Eén van de 

manieren om dat uit te drukken is door de 

bloemstukken in onze kerk en tijdens vieringen. 

Woordeloos herinneren ze ons en elke nieuwe gast 

eraan dat er bij de Schepper ruimte is voor 

schepsels in vele soorten en maten. Dat eenieder 

op zijn of haar eigen manier kleur en schoonheid 

brengt aan het boeket dat we samen vormen. 

Bovendien, het ziet er gezellig en gastvrij uit! 

Nieuws vanuit de werkgroep Missionaire 

Parochie 
De data voor de Missionaire Vormingsgroep zijn 

vastgesteld. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden 

op:  

26 september 

10 oktober 

24 oktober 

14 november 

21 november 

Vanaf 17:00 uur beginnen we met een maaltijd en 

verzorgen pastores Hans of Nadia een korte 

inleiding. Daaromheen is er ruimte voor gesprek en 

bezinning. De vijf bijeenkomsten draaien erom de 

kern van je persoonlijke geloof op het spoor te 

komen en te kunnen verwoorden voor jezelf en 

anderen. Ook zal er enige aandacht zijn voor hoe 

iedere deelnemer zijn of haar eigen rol ziet in het 

‘missionaire parochie’ proces. De inschrijving is 

open en aanmeldingen kunnen nu al worden 

gestuurd naar hhamers@stefanus.nl of 

nadiakroon@hotmail.com.  

Nadia Kroon heeft de taak op zich genomen van 

coördinator van de werkgroep ‘Missionaire 

Parochie’.  
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Je bent al groots – dat maakt 

nederig 

 

In mijn eerste jaar als pastor leerde ik een hoogbejaarde vrouw kennen 

met een opmerkelijke veerkracht. Ik vroeg haar naar de bron ervan. Ze 

gaf me een antwoord dat ik sindsdien bij me draag. ‘Dit heb ik altijd gehad’, 

zei ze: ‘ik voel me heel speciaal, en helemaal niet belangrijk’. 

Altijd als ik dit zinnetje deel met anderen moeten ze gniffelen. Er zit iets 

bevrijdends in en we herkennen spontaan de waarheid ervan. Volgens mij 

heeft die ten diepste te maken met de kern van christelijk geloof: 

incarnatie. Het geloof dat God en wereld met elkaar te maken hebben.  

Daar zou ik een boek over kunnen schrijven, misschien doe ik dat nog wel 

eens. Maar laat ik er eerst hier eens iets van uitpakken.  

In onze tijd voelen veel mensen zich heel speciaal. Je moet haast wel. 

Jezelf niet bijzonder vinden is alarmerend! Gaat het wel goed met je? 

Bovendien is het een verdienmodel: jij hebt recht op het beste! Op unieke 

ervaringen! Nu nog voordeliger! Velen doen dan ook hun best om hun 

speciaal-zijn te etaleren, met mooie spullen en geslaagde carrières en blije 

foto’s op sociale media. We moeten groots zijn. 

Het is volledig het tegendeel van waar onze voorouders in leefden: van ‘als 

je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje’ tot het 

zware christelijke ‘je bent slechts tot zonde in staat’. Je moest nederig zijn. 

In mijn praktijk als begeleider en pastor kom ik de effecten van beide 

uitersten tegen. Sommige mensen zijn verdwaald in waar hun leven 

allemaal aan zou moeten voldoen. Anderen kunnen maar niet geloven dat 

zij hun plaats in de wereld mogen innemen. Zelden komt het tegelijk voor: 

dat iemand zich zowel heel speciaal voelt als niet belangrijk. 

Maar ons geloof biedt ons daar beelden voor aan. We zijn stof van de aarde 

waar we weer naar terugkeren, én we zijn kinderen van God, bezielde 

wezens, gekend en geliefd. Het is allebei waar. Jezus deed het voor. 

En het mooie is: het is niet iets wat je kunt kopen of wat je moet verdienen. 

Jouw ziel, jouw speciaal zijn is je geschonken. Je kunt het niet kwijt raken, 

en je kunt jezelf er evenmin voor op de borst slaan.  

Je bent al groots, speciaal, bezield, kind van God – hoe je het ook 

verwoordt. En als je dat cadeau aanvaardt, dan kun je niet anders dan 

erkennen dat dat voor iedereen geldt – en dat we allemaal even kwetsbaar 

en sterfelijk zijn. Dat maakt als vanzelf nederig. 

Wees dus wat je al bent: speciaal én niet belangrijk. En leef met volle 

teugen. 

Arjan Broers  

Arjan Broers 

Column 
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Op naar de synode 

over een luisterende 

kerk 
In onze geloofsgemeenschap is herhaaldelijk 

aandacht besteed aan het synodaal proces dat paus 

Franciscus in gang heeft gezet: een wereldwijd 

beraad over waar het met de kerk naartoe moet. Er 

is over gesproken op het niveau van parochies, 

kloosters, bisdommen, kerkprovincies, landen en 

continenten. In oktober komen in Rome dan voor 

het eerst bisschoppen samen om in een echte 

synode, een kerkvergadering, te spreken over het 

thema synodaliteit. Niet alleen bisschoppen 

trouwens. Eerder waren ook al leken bij 

bisschoppensynodes aanwezig, maar zonder 

stemrecht. Paus Franciscus heeft nu voor het eerst 

sinds de herinvoering van de bisschoppensynode 

(een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie) ook 

stemrecht gegeven aan de lekendeelnemers en dus 

ook aan vrouwen.  Een belangrijke ontwikkeling! En 

het zal ook niet de enige bisschoppensynode over 

dit thema zijn: paus Franciscus vindt het onderwerp 

zo belangrijk dat ook volgend najaar, dus in 2024, 

nog een synode in Rome over hetzelfde thema zal 

zijn. 

Voor mij als kerkhistoricus is dit allemaal 

spannend. Er worden door paus Franciscus 

belangrijke stappen gezet, die voor een deel 

teruggrijpen op praktijken die in de eerste eeuwen 

van het christendom gewoon waren, maar die later 

zijn verdwenen. Ik schreef vorig jaar mee aan een 

bundel over synodaliteit en heb daar toen vanuit de 

kerkgeschiedenis op gewezen: ooit was 

synodaliteit, dat wil zeggen in breed verband 

samen beslissen over de koers van de kerk, heel 

gebruikelijk, maar later raakte het 

ondergesneeuwd. Het Tweede Vaticaans Concilie 

opende er zestig jaar geleden weer de deur voor, 

en nu lijkt het echt werkelijkheid te worden. Een 

prachtige ontwikkeling! 

Maar ik vind het natuurlijk nog veel spannender als 

kerkbetrokken gelovige: zou de ooit zo strenge en 

hiërarchische rooms-katholieke kerk, gericht op 

regels en gezagsstructuren, nu weer een open, 

milde en luisterende gemeenschap kunnen 

worden? Een gemeenschap waarin iedereen 

welkom is, ongeacht rang of stand, geslacht of 

geaardheid, zekerweters en twijfelaars? En een 

gemeenschap waarin wij rustig naar elkaar 

luisteren zonder meteen een oordeel klaar te 

hebben, leken en ambtsdragers, vrouwen en 

mannen, professionals en amateurs, geleerde en 

minder geleerde mensen? Ik hoop erop en ik bid 

ervoor! 

De synode vindt plaats 

van 4 tot en met 29 

oktober en telt bijna 

vijfhonderd deelnemers, 

waaronder zo’n tachtig 

leken. Een van hen is de 

Nederlandse Myriam 

Wijlens, een oud-

studente van de 

Nijmeegse theologische 

faculteit, die nu 

hoogleraar kerkelijk 

recht is in het Duitse 

Erfurt en die een belangrijke rol speelde bij de 

voorbereiding van de synode. (De enige andere 

Nederlandse deelnemer is hulpbisschop Ted 

Hoogenboom van Utrecht.) Vanuit Vlaanderen 

nemen behalve twee bisschoppen ook een 

permanente diaken en een pastoraal werkster deel. 

Twee Franstalige Belgische theologen zijn er bij als 

adviseur (zonder stemrecht). Ook frère Alois, die 

nog even prior zal zijn van de oecumenische 

monnikengemeenschap van Taizé en zelf 

protestant is, zal aan de synode deelnemen.  

Voorafgaand aan de synode is er eerst op zaterdag 

30 september in Rome een oecumenische 

gebedsviering voor jongeren en jongvolwassenen 

met de broeders van Taizé. Die vindt plaats onder 

de noemer ‘Together’. Ik schreef daar al eerder 

over. Wij willen ons daar in Nijmegen bij aansluiten 

met een Taizéviering in onze kerk op diezelfde dag, 

30 september, om 19 uur. Weet u allemaal welkom 

daarbij! Aan de eigenlijke synode gaat dan in Rome 

nog een retraite vooraf, waarvoor de paus de 

vroegere algemeen overste van de dominicanen, 

pater Timothy Radcliffe, heeft gevraagd. Hij staat 

bekend als een open, erudiet en betrekkelijk 

vooruitstrevend theoloog. Allemaal mooie en 

hoopgevende initiatieven. 

Mooi en hoopgevend is ook het werkdocument voor 

de synode. Het zestig bladzijden tellende document 

werd op 20 juni gepubliceerd. Het brengt de 

geluiden bij elkaar uit de eerdere fasen van het 
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synodaal proces, geluiden dus uit alle hoeken van 

de wereldkerk. Het roept ons om op respectvol met 

die geluiden om te gaan. Er zijn immers 

behoudende stemmen die al meteen allerlei 

opvattingen begonnen te veroordelen die in de 

gesprekken naar voren kwamen. De Bossche 

hulpbisschop Rob Mutsaerts gaf eerder al aan 

‘afgehaakt te zijn’ bij het ‘vermaledijde synodaal 

proces’, dat hij ‘een tombola van meningen’ 

noemde. Tja, zo komen we niet verder.  

Drie thema’s zullen in de synode in oktober centraal 

staan. Ze worden in de titel van het werkdocument 

genoemd: Gemeenschap, participatie en zending. 

Bij gemeenschap staat voorop dat de kerk een 

inclusieve gemeenschap moet zijn, niet een die 

mensen uitsluit. Zij moet niet bang zijn voor de 

diversiteit die in haar woont, maar verwelkomend: 

toegankelijk en aantrekkelijk voor mannen en 

vrouwen van onze tijd. De twee volgende thema’s 

zijn nauw met elkaar verbonden: bij de zending van 

de kerk, namelijk het delen van de vreugde van het 

evangelie (niet ‘zieltjeswinnen’ dus), moeten alle 

gelovigen zoveel mogelijk betrokken worden. Dit 

vraagt om voortdurende vorming van de gelovigen. 

Wij zijn samen de dragers van de zending van de 

kerk. En die zending krijgt gestalte in ontmoeting 

en dialoog, ook met gelovigen van andere religies 

en uit andere talen en culturen. De 

medeverantwoordelijkheid van alle gelovigen zal 

ook gestalte moeten krijgen in een andere 

bestuurscultuur in de kerk en in nieuwe processen 

van onderscheiding en besluitvorming, niet 

gebaseerd op macht, maar op dienstbaarheid. 

Het is een spannend proces, dat we vanuit Effata 

met geloof, hoop en liefde blijven volgen. En 

intussen kunnen wij ook hier ter plekke nadenken 

en met elkaar spreken over hoe synodaal wij als 

lokale geloofsgemeenschap eigenlijk zijn. Hoe zit 

het bij ons met gemeenschap, participatie en 

zending? Een mooie uitdaging! 

Peter Nissen 

Oecumenische 

Taizéviering op 30 

september 

Over de oproep van paus Franciscus voor 

gezamenlijk gebed van alle christenen voor de start 

van de wereldwijde synode 

In de afgelopen twee jaar heeft de Rooms-

Katholieke Kerk een ongekende gebeurtenis 

meegemaakt: miljoenen gelovigen van over de 

hele wereld zijn uitgenodigd om mee te denken 

over de toekomst van de Kerk. Er werd geluisterd 

naar de stem van mensen die bijna nooit gehoord 

werden in de Kerk. Bijdragen van alle continenten 

zijn verzameld, waaronder – op uitdrukkelijk 

verzoek van de paus – ook van gelovigen die lid zijn 

van andere christelijke kerken. 

In oktober vindt in Rome de eerste van twee 

synodes plaats over de thema’s die in dit proces 

naar voren zijn gebracht. Thema’s als evangelisatie 

en de uitdagingen van kerk zijn in een seculiere 

cultuur, oecumenische samenwerking, het 

bestrijden van het broeikaseffect, de positie van 

vrouwen en LHBTers, een rechtvaardige verdeling 

van de rijkdom, enzovoort. De resultaten zullen 

invloed hebben op de levens van talloze mensen. 

Paus Franciscus, in samenwerking met de 

oecumenische gemeenschap van Taizé, vraagt 

daarom om het gebed van alle gelovigen. Dit zal in 

Rome gebeuren op zaterdag 30 september in de 

vorm van een Taizéviering onder de naam 

Together 2023. De viering vindt plaats met de 

paus en vele andere kerkleiders, met de 

Taizégemeenschap en met duizenden genodigden, 

waaronder vooral jongeren. 

In Nijmegen willen we ons aansluiten bij dit gebed. 

Ook in onze stad zal dat zijn in de vorm van een 

oecumenische Taizéviering, in het besef dat we 

allemaal met elkaar verbonden zijn en afhankelijk 

van elkaar als broeders en zusters in Christus. 

Iedereen, jong en oud, van elke christelijke 

gemeenschap in Nijmegen, vragen we om hun 

aanwezigheid, om hun steun en hun gelovig gebed 

om de leiding van de Heilige Geest. 

We nodigen je daarom van harte uit op zaterdag 

30 september om 19.00 uur in de 

Effata/Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 7 

in Nijmegen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar 

bij een kop koffie of thee te ontmoeten. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

Nadia Kroon (nadiakroon@hotmail.com) of Peter 

Nissen (peterjanissen@hotmail.com).  

Nadia Kroon O.P.  
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Boekbespreking 

Andy Arts, De stille wijzen. Ontmoetingen met 

kloosterzusters. Batavia Publishers, 2023. ISBN: 

978 94 9324 417 7. Prijs: 24,50 euro.  

Het kloosterleven in Nederland lijkt wel eens op zijn 

laatste benen te lopen, maar er zijn nog steeds 

levendige gemeenschappen te vinden. Journalist en 

uitgever Andy Arts gaat in zijn nieuwste boek op 

bezoek bij een aantal van deze gemeenschappen 

om kloosterzusters te interviewen. De neerslag van 

deze interviews resulteerde in De stille wijzen, dat 

in mei 2023 verscheen. In het boek staan tien 

geschreven portretten van zusters uit verschillende 

ordes en congregaties. Arts kwam op het idee om 

een boek over kloosterlingen te schrijven toen hij, 

geplaagd door gezondheidsproblemen, podcasts 

begon te beluisteren. Eén van de podcasts die zijn 

belangstelling trok ging over het Brabants 

kloosterleven. Bij hem ontstond het idee om een 

boek te schrijven waarin juist religieuzen aan het 

woord komen. Het moest een troostboek worden, 

waarin kloosterzusters vanuit hun ervaring en 

kennis zoekende mensen van vandaag 

handreikingen kunnen geven voor het leven. 

Voor het boek interviewde Arts tien zusters en één 

broeder. Over die ene broeder later meer. De 

zusters die door Arts zijn geïnterviewd komen uit 

het brede spectrum dat het kloosterleven in 

Nederland heeft te bieden. Er zijn contemplatieve 

zusters geïnterviewd, die een leven ‘achter de 

muren van het klooster’ leiden, maar ook zusters 

die actief in de samenleving aanwezig zijn. Zo 

wordt in het boek een breed beeld van het 

kloosterleven anno 2023 geschetst. Arts 

interviewde ook twee vrouwen die zijn uitgetreden, 

maar die zich in heel hun zijn nog kloosterlinge 

voelen. Met een vlotte pen weet hij een mooi beeld  

 

te schetsen van elk van de geïnterviewden. Naast 

de opvallende overeenkomsten tussen alle zusters, 

wordt ook al snel duidelijk dat er ook grote 

verschillen zijn in geloofsbeleving, de weg die elke 

zuster is gegaan of gaat, en het alledaagse leven 

van elke zuster. 

Het is een open boek geworden. Het is geen boek 

waarin het kloosterleven wordt beschreven als een 

grote, roze wolk. De zusters laten ook hun twijfel 

en kwetsbaarheid spreken, naast hun hoop en 

blijdschap in het kloosterleven. Zo beschrijven 

verschillende zusters de worsteling die ze met hun 

roeping hebben gehad, of de problemen die ze in 

de kloosterpraktijk tegenkomen. Daar tegenover 

staat ook de grote vreugde van het kloosterleven, 

het verder groeien in de band met God en met de 

gemeenschap. Een leven in overgave en 

vertrouwen. De vrijheid van een leven dat niet 

draait om bezit of carrière, maar om het worden en 

zijn van de mens die je bedoeld bent. 

Als zuster vind ik het boek heel herkenbaar, voor 

zowel kloosterlingen als niet-kloosterlingen. Voor 

de moderne, zoekende mens worden er genoeg tips 

en wijsheden genoemd om ook in het alledaagse 

leven toe te passen. Ook fijn aan het boek is dat bij 

elke zuster een korte uitleg staat over de orde of 

congregatie waartoe zij behoort. De ene orde of 

congregatie is beslist niet de andere. Voor niet-

ingewijden in het kloosterleven staat er een 

handzame woordenlijst achter in het boek. Het is 

een goed leesbaar boek, dat ik in ieder geval in één 

ruk heb uitgelezen, maar wat zich er ook toe leent 

om beetje bij beetje gelezen te worden.  

Zit er dan geen enkel negatief aspect aan het boek? 

Tja, volgens mij had die ene broeder niet in het 

boek gehoeven. Mijns inziens voegt hij niets toe 

aan al die verhalen van de vrouwen. Persoonlijk 

vind ik het afbreuk doen aan de sterkte van al de 

vrouwen die voorbijkomen in het boek. Alsof het 

toch nog nodig is dat een man het laatste woord 

heeft. Ook al is het een broeder. 

Marga Zwiggelaar O.P.  

http://www.bataviapublishers.com/
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Effatadag 2023 

Het was één van de warmste dagen deze zomer, 

zondag 25 juni. Tien minuten voor aanvang van de 

viering was de opkomst in de kerk nog niet erg 

groot. René Klaassen telde met zijn wijsvinger de 

aanwezigen. Het was immers Effatadag. René 

haalde zijn schouders op, glimlachte en liep vol 

vertrouwen de sacristie in. Hij kent zijn 

kerkgangers wel. En ja hoor, kort voor de gong 

klonk waren de blauwe stoelen en de eerste banken 

in de kerk aardig bezet.  

Over geloof gesproken 
‘Over geloof gesproken…’, zo luidde het thema van 

deze viering. Het voltallige pastorale team: Hans, 

Nadia en René ging voor. Zij hadden een mooie 

rolverdeling. Nadia sprak het openingswoord en 

wees erop hoe bijzonder het is dat wij als mensen 

hier bijeen, mensen die elkaar aanvankelijk niet 

kenden, nu een gemeenschap vormen. 

Als evangelie was de tekst gekozen van Marcus 7, 

31-37. Het pastorale team kondigde het evangelie 

aan met een gezamenlijke voorzang: ‘Wek mijn 

zachtheid weer’. Dat was heel bijzonder. ‘We 

zongen dat‘, zei Hans in zijn overweging, ’omdat 

het in het evangelie draait om de vraag waartoe we 

genegen zijn’. In het evangelie raakte Jezus de 

doofstomme aan, zuchtte en sprak: ’Effata’, wat 

betekent: ’Ga open’.  

Hans ging nader in op de betekenis van het woord 

Effata, de naam die onze gemeenschap na de fusie 

heeft gekregen. ‘Hoe moeten we dat woord 

verstaan?’ vroeg hij zich hardop af. ‘Het kan 

uitgelegd worden als “Ga open”, maar ook als: 

“Geopend worden”. De boodschap op deze 

Effatazondag is: Laat je openen, laat je horen. Wie 

mag of kan mij openen: God? Een medemens? Een 

parochiaan? Laat je horen! Dat betekent zending, 

de goede boodschap verkondigen.’ Aan het einde 

van de viering haakte René in op deze overweging. 

Hij wees alvast op de bijeenkomsten van de 

missionaire vormingsgroep, die in het najaar 

binnen Effata gaan plaatsvinden (zie elders in dit 

nummer). Zij staan in het teken van onze 

persoonlijke geloofsbeleving. 

Effatabeeldje 
Tot voor kort heette Effatadag: Vrijwiligersdag. Zo 

langzamerhand is echter elke parochiaan in onze 

gemeenschap vrijwilliger of vrijwilliger geweest. 

Maar ook mensen die geen vrijwilligerswerk hebben 

gedaan zijn bij ons meer dan welkom. Het locatie- 

en het pastoraal team hebben daarom vorig jaar 

besloten om deze dag te verbreden naar alle 

kerkbezoekers van Effata. Dat brachten zij deze 

zondag tot uiting door aan elke aanwezige een 

pluim op papier uit te reiken, als dank voor zijn of 

haar betrokkenheid bij Effata.  

Ook al heeft vrijwilligersdag een naamsverandering 

ondergaan, de traditie van het Effatabeeldje blijft 

in stand. De eer viel deze keer te beurt aan Wim 

Rigters, voor het vele vrijwilligerswerk dat hij al 

jarenlang doet voor onze parochie. Dirk-Jan de 

Rooij, voorzitter van het locatieteam, sprak warme 

woorden, ook namens het pastorale team. Dirk-Jan 

prees Wim om zijn grote inzet voor het maken van 

de liturgieboekjes. Het is heel bijzonder dat onze 

parochie bij elke viering telkens weer een nieuw 

boekje heeft, toegesneden op de aard van de 

viering, en met op de voorpagina altijd een 

bijpassende illustratie. Wim onderhoudt nauwgezet 

contact met de voorgangers van dienst om de 

boekjes op tijd klaar te krijgen. Eenmaal in het 

bezit van de juiste tekst rijdt hij bijna elke week 

vanuit zijn huis in Lindenholt naar het 

parochiecentrum om zelf de boekjes af te drukken.  

Naast dit werk is Wim ook een zeer gewaardeerde 

voorganger in onze vieringen. Dirk-Jan noemde in 

dit verband zijn rijke liturgische achtergrond en zijn 

kritisch meedenken over de vormgeving van de 

liturgie. Wim was verrast en ontroerd. ‘Het beeldje 

krijgt thuis een ereplaats’, zei hij. 

Daarna volgde achter in de kerk een gezellig 

samenzijn. René Klaassen, meester in de 

vertelkunst, trakteerde ons op het verhaal van de 

Midzomernacht, de nacht van 24 op 25 juni. Zijn 

toehoorders luisterden geboeid en geamuseerd. 

Het feest van de Midzomernacht werd later door de 

katholieke kerk veranderd in het Sint-Jansfeest. 

‘Over geloof gesproken’, merkte René fijntjes op. 

 Toen was het tijd voor de soep. Ook dat lijkt een 

traditie te worden: de witlofsoep van Monica de 

Kerf. Haar vriendin Olga Kremer de Haas had voor 

heerlijke courgettesoep gezorgd. Op de grote tafel, 

waar nomaliter de koffie wordt geschonken, 

prijkten mooi opgemaakte schalen met quiches en 

fruit. We genoten ervan.  

Het was warm buiten, het was warm binnen, maar 

het was vooral warm onder en tussen elkaar. ‘Wat 

hebben we een fijne gemeenschap’; ‘Wat was het 

een mooie dag‘. Dit waren enkele van de veel 

gehoorde waarderingen na afloop.  

Namens onze gemeenschap hartelijk dank aan alle 

mensen die zich voor deze geslaagde Effatadag 

hebben ingezet. In het bijzonder Joyce Nissen en 

Ger Gerrits, de twee stille werkers achter de 

schermen. 

Betty Smits van Sonsbeek  
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De vrouw die Jesus 

aanraakte 
Marcus 5:25-35  

Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan 

bloedverlies leed. 

Ze had veel ellende doorgemaakt door de 
behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar 

hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze 

ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was 
alleen maar achteruitgegaan. Ze had gehoord over 

Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte 
zijn mantel van achteren aan, want ze dacht: Als ik 

alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik 

genezen. En meteen hield het bloed op te vloeien 
en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal 

genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus 
zich ervan bewust dat er kracht van Hem was 

uitgegaan.  

Midden in de menigte 

draaide Hij zich om en 
vroeg: ‘Wie heeft mijn 

kleren aangeraakt?’ 
Zijn leerlingen zeiden 

tegen Hem: ‘U ziet dat 

de menigte zich om U 
verdringt en dan vraagt 

U: “Wie heeft Mij 
aangeraakt?”’ Maar Hij 

keek om zich heen om 

te zien wie het gedaan 
had. De vrouw, die 

bang was geworden en 
stond te trillen omdat 

ze wist wat er met haar 
was gebeurd, kwam naar Hem toe en viel voor Hem 

neer en vertelde Hem de hele waarheid. Toen zei 

Hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered, mijn 
dochter; ga in vrede, u bent van uw kwaal 

genezen.’  

De vrouw die het onderwerp is van deze 

Evangelielezing, is de geschiedenis ingegaan als ‘de 
bloedvloeiende vrouw’. Ik vind deze typering 

stigmatiserend, seksistisch en onjuist. We zijn ons 
tegenwoordig steeds bewuster van de kracht van 

taal en het belang van inclusief taalgebruik. Ik zou 

ook niet willen pleiten de titel te veranderen in: ‘het 
bloedvloeiend mens’, maar in: ‘de vrouw die Jezus 

aanraakte’. Want in het verhaal wordt de vrouw 
niet alleen bevrijd van het stigma, maar krijgt ze 

ook een actieve rol die verandering teweegbrengt. 

Of komen we dan terecht in het domein van 

#metoo, dat ons bewust heeft gemaakt van 
grensoverschrijdend gedrag en sociale 

onveiligheid? Ook Jezus heeft ermee te maken in 
dit verhaal, namelijk wanneer hij ongewild wordt 

aangeraakt. Dat het ‘alleen zijn mantel is’ en hij in 

een ‘drukke menigte’ staat, is voor Jezus geen 
antwoord. Wellicht moeten we de aanraking hier 

niet als een fysieke handeling zien, maar als het 

wezenlijk geraakt worden door het medeleven van 

een ander. Jezus ervaart aan den lijve wat 
menstruatiepijnen en bloedingen aan krachtverlies 

kunnen betekenen. De vrouw ervaart dat het 

medeleven van een ander werkelijk helend werkt. 

De vrouw valt voor Jezus neer en vertelt hem de 
waarheid; Jezus heeft haar genezen. Deze vrouw is 

niet langer patiënt, maar wordt door Jezus erkend 

in haar sterke geloof: hij bevestigt dat haar 
genezing hierdoor mogelijk is geweest. Jezus gaat 

hiermee voorbij aan het gegeven dat een 
bloedvloeiende vrouw in die tijd werd gezien als 

onrein. Het was grensoverschrijdend dat een vrouw 
in haar positie de nabijheid van een belangrijke 

rabbi opzocht. Dit verhaal laat ons zien hoe Jezus 

verder kijkt dan oppervlakkige stigma’s, maar echt 
de mens ziet. Hij ziet een gelovige vrouw, die 

ondanks haar ziekte op pad gaat om haar situatie 
te verbeteren. Deze vrouw weet heel goed wat ze 

nodig heeft. Beter dan alle artsen en geleerden aan 

wie ze haar vermogen heeft gespendeerd. Ze blijft 
niet als een patiënt ziek op bed liggen; ze verstopt 

zich niet als onreine vrouw. Ze laat zich de menigte 
en Jezus zien, horen en voelen dat ze er is. En door 

Jezus’ mantel aan te raken, onthult ze zichzelf. 
Jezus kijkt met de ogen van God en ziet geen 

patiënt maar een gelovige. Hij herstelt haar status 

van gestigmatiseerde en opent zo een nieuwe weg: 

de weg naar vrede. 

Wij mogen een voorbeeld nemen aan deze dappere 

vrouw. En gelukkig zien we haar nog op straat. 

Bijvoorbeeld in Iran en Afghanistan. Ook daar 
gingen vrouwen de straat op die gezien, gehoord 

en gevoeld willen worden. Ze werpen hun mantels 
en kleren af om zich te tonen aan de wereld. Ze 

willen niet gestigmatiseerd worden, klein worden 

gehouden, verstopt in doeken en achter gordijnen. 
Het zijn gelovige vrouwen die de straat op gaan om 

uit te dragen waar ze voor staan: dat zij net zo veel 
meetellen als mannen. Hun bijdrage is onmisbaar 

voor een gezonde samenleving. Maar de 
samenleving is ziek en er zijn geen artsen die haar 

beter maken. De vrouwen op straat lopen gevaar. 

Zij moeten volgens sommigen worden verstopt; zij 
moeten krachteloos worden gemaakt. Sommigen 

betalen hun roep om rechtvaardigheid met hun 

eigen bloed. 

Deze krachtige vrouwen hebben geloof en idealen. 

Ze geloven in een weg van vrede. Ze zoeken een 

uitweg in een ziekmakend en onderdrukkend 

systeem. Wij staan achter hen en voelen ons met 

hen verbonden. In een gelijkwaardige relatie die we 

als zusterschap kunnen omschrijven. Of als we het 

inclusief zeggen: kameraadschap. 

Sanneke Brouwers 

Dit artikel is gepubliceerd in Pax Vieren, het magazine 

dat één keer per jaar uitkomt rond de Vredesweek. 

(https://paxvoorvrede.nl/wp-

content/uploads/2023/07/PAX_Vieren_2023.pdf) 

https://paxvoorvrede.nl/wp-content/uploads/2023/07/PAX_Vieren_2023.pdf
https://paxvoorvrede.nl/wp-content/uploads/2023/07/PAX_Vieren_2023.pdf


17 

Discussie 

De woestijnvaders en -moeders waren zoekers 

naar God. Dit deden ze in stilzwijgen. Het woeden 

van de wereld en hun eigen ziel kwam in de stilte 

tot bedaren. Toch konden ze de wereld niet 

helemaal buitensluiten. Regelmatig kregen ze 

bezoekers. Soms hadden die oprechte vragen, 

andere keren waren ze uit op discussie. 

Over die hardnekkige debatteerders hadden de 

woestijnwijzen een uitgesproken mening. Eén van 

hen verwoordde het zo: “Als iemand ergens met je 

over praat, ga dan niet met hem redeneren. Maar 

als hij iets goeds zegt, zeg dan: ‘Ja.’ Als hij iets 

verkeerds zegt, zeg dan: ‘Jij weet wat je daar zegt.’ 

Maar ga niet met hem redeneren over de dingen 

die hij heeft gezegd. En zo zal je geest in vrede 

zijn.” 

Soms moet er gediscussieerd worden, dat is waar. 

Helaas discussiëren we echter vaak reflexmatig, 

ongeacht of de ander ervoor open staat of niet. Dan 

kan het hard tegen hard gaan. We zien dit in de 

gesprekken in de Tweede Kamer, waar sommige 

politici hartstochtelijk niet naar elkaar aan het 

luisteren zijn. We lezen het op de commentaren op 

sociale media, waar mensen de vreselijkste 

beledigingen naar elkaars hoofd kunnen slingeren. 

Kunnen we dan als leden van Jezus’ Kerk meewarig 

het hoofd schudden? Misschien, maar laten we het 

dan ook in onze gemeenschappen proberen om 

anders te doen. Dan is het toch wat minder 

hypocriet. 

Als missionair theoloog heb ik geleerd dat 

evangelisatie negentig procent luisteren is. Ten 

eerste om te ontdekken hoe de Heilige Geest al in 

het leven van de ander bezig is. Want Gods relatie 

met die mens is ten eerste Gods zaak. Een ander 

mens past grote bescheidenheid. Ten tweede 

omdat iemand pas werkelijk open kan gaan, als ze 

het gevoel heeft dat er naar haar geluisterd wordt.  

 

We koesteren onze grootste overtuigingen namelijk 

vanuit een emotionele noodzaak, bijvoorbeeld de 

behoefte aan vrijheid, veiligheid of geborgenheid. 

Er kan niet naar fel gekoesterde overtuigingen 

gekeken worden voordat in het gesprek enig 

vertrouwen is ontstaan dat deze behoeften met 

respect behandeld zullen worden.  

Gesprekken over geloof raken bij uitstek onze 

diepere behoeften. Het zijn zaken van het hart. 

Daarom komt de noodzaak van luisteren niet alleen 

sterk terug in de missionaire theologie. Ook in het 

synodale proces speelt het een grote rol. Dit 

synodale luisterproces hoeft niet eng te zijn, zo 

leren de woestijnwijzen ons. Dit luisteren zonder 

meteen de discussie aan te gaan, hoeft niet tot 

rampen te leiden. Het ergste dat kan gebeuren is 

dat je er wat van opsteekt. Al is het maar waar je 

het niet mee eens bent. We kunnen echter van de 

woestijnvaders en -moeders leren dat openheid pas 

ontstaat na heel veel luisteren.  

Als de stilte dan neerdaalt en iemand zich werkelijk 

gehoord voelt, kan er een ruime openheid 

ontstaan. De ander is niet murw bediscussieerd, 

maar heeft het hart kunnen luchten. In deze leegte, 

openheid en stilte ontwaarden de oude wijzen de 

Geest van God die neerdaalt. In de vrede van Zijn 

aanwezigheid ontstaat dan werkelijke ontmoeting. 

Nadia Kroon O.P. 

  

De woestijnvaders 
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Vredesweek 16 – 24 september 2023 

 

Motto: Democratie onder druk 

De ‘Raad voor Levensbeschouwing en Religie’ heeft in de Vredesweek activiteiten georganiseerd. Hier 

treft u een aantal daarvan, overgenomen van de website Vredesweek Nijmegen 2023.  

➢ 16 september: Een moment van stilte en bezinning van 12.00 – 13.00. U mag dat thuis doen. 

➢ 17 september: kerkdiensten: Effata viert om 10.00 samen met de Antonius van Padua-

gemeenschap op de Groesbeekseweg 96. De Dominicuskerk is om 10.30 open, er is geen 

viering. 

➢ Om 12.45 kunt u meelopen met een vredeswandeling. Deze start bij het Titus Brandsma 

Memorial (de vroegere St Jozefkerk) aan het Keizer Karel Plein. Om 14.00 uur eindigt deze 

wandeling op het Mariënburgplein. 

➢ Op 20 september is er om 19.00 uur in de Lutherse kerk (Prins Hendrikstraat 79) een dialoog 

over vrede. Wat betekent de oorlog in Oekraïne? 

➢ Op 24 september is er om 10.30 in de Dominicuskerk een viering met leden van de Antonius van 

Padua, als afsluiting van de Vredesweek. 

Achter in de Dominicuskerk ligt een boekje Walk of Peace. Hierin 

zijn 10 plekken genoemd die te maken hebben met de gevolgen van 

de Tweede Wereldoorlog en het werken aan een vredevolle toekomst. 

Plekken die uitnodigen voor een bezinning over vrede. U kunt erover 

lezen of daarmee op stap gaan. 

In 2023 is het 75 jaar geleden dat Pax Christi is opgericht. In 2006 is 

PAX samengegaan met het Interkerkelijk Vredesberaad. Het IKV 

organiseerde in 1983 de grootste demonstratie in Nederland: 

550.000 mensen riepen Help de kernwapens de wereld uit, om te 

beginnen uit Nederland. 

Pax is actief en verzet zich tegen onrecht onder andere in Syrië, 

Soedan, Srebrenica, Oeganda, Kenia, Colombia en Oekraïne. Dat 

gebeurt samen met lokale partners. Sanneke Brouwers is benoemd in 

de Pax Christi ledenraad.  

Een nieuwe generatie laat zich door PAX inspireren: Vrede, wie durft? 

Anton van der Meer 
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Zeven wegen naar vrede volgens Franciscus 

van Assisi 

 

1. Ik buig in liefde en dankbaarheid voor het mysterie en ik open mijn hart vol 

mededogen voor al wat leeft. 

2. Ik zie alle schepselen als mijn broeders en zusters en ik draag ze zoals ikzelf 

gedragen zou willen worden. 

3. In overgave vind ik vrede en ongewapend ga ik de weg. Vrede wens ik vriend en vijand. 

4. Niets en niemand eigen ik mij toe; ik leef eenvoudig en alles wordt mij geschonken. 

5. Ieders dienaar ben ik, niemands slaaf; zo geef ik gehoor aan mijn roeping.  

6. Belangeloos ga ik om met de mensen, in ieder groet ik het licht. 

7. In vreugde leef ik dit leven, om mijn lippen zowaar een glimlach. 
 

 

 

Ontleend aan: Het zevenvoudige pad van Franciscus van Assisi, door Hein Stufkens. 

Uitg. Ankh Hermes, Utrecht, 2001  
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Inzameling voor Oekraïne  

10 september tot 15 oktober 
De oorlog in Oekraïne duurt voort. Nog steeds leven 

mensen in grote angst en onzekerheid. Nog steeds 

hebben veel mensen geen toegang tot schoon 

drinkwater of elektriciteit. Nog steeds worden 

raketten afgevuurd op steden en dorpen. En hoewel 

veel raketten onderschept lijken te worden, zijn er 

ook raketten die doel treffen en dan grote schade 

aanrichten, vaak aan burgerdoelen. 

Alle hulp is nog steeds meer dan welkom! 

De Effatagemeenschap in samenwerking met de 

Oecumenische werkgroep diaconie van de 

Maranathakerk en de Antonius van Paduakerk gaat 

weer starten met een inzamelactie. Net als vorig 

jaar zal het Surya Project betrouwbare organisatie 

zijn om de hulpgoederen ter plekke te krijgen door 

de samenwerking met de Europese Hulporganisatie 

NEEKA. Zij weten precies waar de ingezamelde 

hulpmiddelen het hardst nodig zijn. 

We willen de volgende artikelen inzamelen: 

▪ Hygiënische artikelen zoals tandenborstels, 

tandpasta, maandverband, luiers, 

incontinentie-materiaal, stukken zeep, 

deodorant. 

▪ En daarnaast babyvoeding, dikke kaarsen 

en pakken drinkwater. 

▪ Ook is er dringend behoefte aan rolstoelen, 

rollators, douchebrancards, douchestoelen, 

hometrainers en soortgelijke hulpmiddelen 

voor de talloze gewonden. 

De inzameling wordt afgesloten in het weekend van 

14 en 15 oktober.  

Voor meer informatie kunt u mailen naar 

oec.werkgroepdiaconie@gmail.com of bellen 

naar Anneke Leisink 024 3225239. 

  

mailto:oec.werkgroepdiaconie@gmail.com
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Effata tussentijds 

Dank aan penningmeester 
Het zal u wellicht bekend zijn: er 

heeft een wisseling van de wacht 

plaatsgevonden in het Effata 

locatiebestuur. Penningmeester 

Ronald Wilke heeft zich 

teruggetrokken, en op zijn plek is 

in uitstekende samenwerking en 

met langdurige overdracht Tjeu 

Verstappen nu onze financiële 

man.  

Oud nieuws zullen velen van u 

denken. Maar zo’n overgang kan 

natuurlijk niet verlopen zonder 

woorden van dank aan de 

vertrekkende penningmeester 

die zijn taak heel lang en heel 

trouw en heel nauwgezet vervuld 

heeft. En dan kan het ook zomaar 

gebeuren dat zo iemand niet kiest 

voor een groots afscheid met 

toeters en bellen, maar dat liever 

in stilte ziet gebeuren. Dit stukje 

wil u informeren dat we intussen 

in kleine pastorale kring deze 

overgang hebben ‘gevierd’, en 

dat we waardig afscheid hebben 

genomen van Ronald. Uiteraard 

onder grote dankzegging en 

waardering voor al zijn tijd, inzet 

en zorgen. Ook via het 

parochieblad willen we dit 

onderstrepen.

Veelzijdige voorzitter 
Als voorzitter van het locatieteam 

moet je heel veelzijdig zijn. We 

zijn trots op onze actieve 

voorzitter! 

Dame met het hondje 
Wie is die dame toch, die elke 

zondag op de eerste rij zit tijdens 

de viering, met haar hondje 

onopvallend onder haar stoel? 

Wie is de dame die bij de 

vredeswens telkens zo blij 

opstaat om haar mede-

parochianen vrede te wensen?  

Het is Gerry van Laarschot. Via 

Jan van der Wal heeft ze onze 

gemeenschap gevonden. Ze voelt 

zich thuis bij ons en ervaart Effata 

als een warm bad. Haar hondje 

Lara begeleidt haar overal, zelfs 

bij een bezoek aan de bioscoop. 

Kosters 
Onzichtbare handen zorgen 

ervoor dat de vieringen in de kerk 

zijn aangekleed met kaarsen en 

wierook. Wie zitten daarachter? 

Er is een team van vier personen: 

Amin David, Pieter-Theo 

Zuurbier, Anton van der Meer en 

Henk van den Brink. 

Henk is er deze zomer bij 

gekomen voor de diensten op 

zondag. Hij was al een tijd koster 

bij uitvaarten – ingewerkt door 

John Zuure en daarna collega van 

Cécile Aelberts-van de Ven. Deze 

opengevallen plaatsen zijn door 

Anton ingenomen, zodat er dus 

twee kosters zijn voor het 

verzorgen van de uitvaarten. 

Henk is ook koster in de 

Molenstraatkerk, en hij 

assisteerde in de Antonius Abt-

kerk en in Lindenholt. Koster zijn 

betekent voor hem (en voor de 

andere kosters): dienstbaar zijn, 

een bijdrage aan de 

geloofsgemeenschap leveren.  

Verhuizing 
Zuster Nadia Kroon, missionair 

pastor in onze gemeenschap, 

gaat binnenkort verhuizen naar 

de voormalige pastorie van de 

Lourdeskerk aan de Hatertseweg. 

Ze gaat hier samen met twee 

medezusters wonen, zr. 

Catharina en zr. Marga. De 

directe aanleiding van de 

verhuizing is de komst van twee 

nieuwe novicen in hun huidige 

woning aan de Dennenstraat, 

waardoor er ruimte moest 

worden gemaakt. De verhuizing 

staat onder enig voorbehoud 

gepland voor de tweede helft van 

oktober. Het gaat in principe om 

een tijdelijke huurperiode van 

maximaal drie jaar.  
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Brochure werkgroep catechese 

Ook dit jaar biedt de werkgroep katechese u een 

brochure aan waarin vele activiteiten staan 

aangekondigd. De Effata gemeenschap kent een 

lange geschiedenis waarin we stilstaan bij de 

diepere vragen van het leven: wie ben ik, waar kom 

ik vandaan, waar ga ik naar toe, wat is de zin van 

mijn bestaan? Ieder van de activiteiten gaat op 

eigen manier met deze vragen aan de slag. We 

richten ons met deze activiteiten op de locaties van 

de Stefanusparochie en vooral ook op alle 

geïnteresseerde mensen uit onze omgeving. Een 

deel van het programma is in samenwerking met de 

Antonius van Padua en de Doopsgezinde-

Remonstrantse gemeenschap tot stand gekomen. 

Ook zijn enkele activiteiten van die 

gemeenschappen opgenomen.

Veel zal u als vertrouwd voorkomen: de bijbelgroep, 

geloofsgesprekken en iconen schilderen. Andere 

activiteiten zijn nieuw onder een vertrouwde vlag: 

kunst en religie en bezielde film. Een groep 

activiteiten is geheel nieuw: ‘sacred dance’ en een 

‘missionaire vormingscursus, om vanuit het eigen 

geleefde geloof de christelijke boodschap verder te 

brengen. Maar steeds gaat het er om (kennis over) 

geloofservaringen op te doen en uit te wisselen. Zo 

ontdekt u dat uw verhaal deel uitmaakt van een 

groter verhaal. 

Neemt u de brochure tot zich en voelt u zich welkom 

bij de activiteiten! 

Namens de werkgroep catechese Marcel Becker 
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Een leerhuis over liturgie 

Wat doen we eigenlijk als we op zondag of op andere dagen in de kerk samenkomen om liturgie te vieren? 

En wat is liturgie eigenlijk? We staan er misschien niet zo vaak bij stil. Daarom wijden we er dit najaar een 

leerhuis aan. Een leerhuis is een samenkomst waarin we van elkaar proberen te leren. We noemen het zo 

en niet ‘cursus’, want dan lijkt het alsof je ook huiswerk moet maken en examen moet doen. Dat is niet de 

bedoeling. Het nadeel is wel dat u dan ook geen diploma krijgt. 

Veel trouwe kerkgangers zijn van oudsher vertrouwd met de rituelen en symbolen van de liturgie, voor 

anderen is er misschien veel nieuw en vreemd in een kerkdienst. En onbekend maakt onbemind. De liturgie 

is als een huis waarin je thuis moet raken. Dan kan zich de beleving van de liturgie verdiepen, ook voor 

hen die er al vertrouwd mee zijn. 

Daarop zijn de drie bijeenkomsten gericht van het leerhuis ‘Thuiskomen in de liturgie’. In de eerste 

bijeenkomst (28 oktober) verkennen we de vraag wat liturgie eigenlijk is en welke vormen van liturgie er 

zijn. Hoe is de zondagse viering ooit ontstaan, wat houdt het getijdengebed in, hoe geven we in liturgische 

vieringen betekenis aan belangrijke levensmomenten? De tweede bijeenkomst (11 november) is gewijd 

aan symbolen en rituelen in de liturgie. Welke rol speelt het lichaam daarbij, wat is de symboliek van het 

kerkgebouw en het altaar, wat is de betekenis van liturgische kleding, van kaarsen, wierook, water en 

bloemen? De derde bijeenkomst (25 november) voert ons door het kerkelijk jaar. Hoe is dat opgebouwd? 

We maken kennis met de ‘sterke tijden’ rond Kerstmis en Pasen. We horen waar de viering van 

heiligenfeesten vandaan komt. 

Het leerhuis wordt verzorgd door theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen en vindt plaats op drie 

zaterdagmorgens van 10 tot 12 uur in de dagkapel van de Dominicuskerk. Deelname is gratis. Er staat een 

mandje klaar voor een vrijwillige gift. Aanmelden is nodig met het oog op de groepsgrootte. Dat kan met 

een mailbericht aan peterjanissen@hotmail.com. 

Samenvattend: het leerhuis ‘Thuiskomen in de liturgie’ vindt plaats op de zaterdagen 28 oktober, 11 

november en 25 november, steeds tussen 10 en 12 uur (met een pauze voor koffie of thee). 

Peter Nissen 

  

mailto:peterjanissen@hotmail.com
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SPONSORS voor ons 

parochieblad 

Het verschijnen van ons parochieblad wordt 

financieel mede mogelijk gemaakt door de steun 

van een aantal sponsors. Dit keer kan ik twee 

nieuwe sponsors welkom heten:  

Reintjes Kaarsen uit Beek, en de Plus Walraven uit 

de Molukkenstraat. 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 

‘Uit Koken’. De corona periode heeft Frank en zijn 

enthousiaste team financieel in de problemen 

gebracht. Effata had een nauwe en warme relatie 

met hen. Het is ook jammer omdat zij vaak de 

catering voor onze interne activiteiten hebben 

verzorgd. 

De Vinotheek uit onze straat, Klopper & Kramer 

uitvaartcentrum, bloemisterij Het Molentje, 

aannemer Gommers, Janssen Repro de drukker 

van ons parochieblad, en het hoveniersbedrijf 

Janssen blijven ons trouw als sponsor voor de 

komende twee jaar.  

Vanaf deze plaats willen wij hen alle acht hartelijk 

bedanken voor hun steun. Mede daardoor kunnen 

wij zo’n mooi parochieblad uitgeven. 

De sponsorzoeker Ab Blom 

Duurzaamheid 

September 2023 

U zult wel denken: zijn we een duurzame kerk en 

dan krijgen we koffie (of iets anders te drinken) in 

nieuwe plastic bekertjes met houders. Het zit zo: 

het Albertinumgenootschap is opgeheven. Zij had 

nog een hele voorraad bekertjes en houders. Die 

hebben we om niet mogen overnemen. Er waren 

twee opties: de plastic bekers gebruiken en 

weggooien of ze ongebruikt weggooien. Dan is de 

eerste optie toch de beste van de twee. Maar ik 

beloof u, zodra de plastic cups op zijn, gaan we 

weer over op de duurzame variant of nog beter 

porseleinen kopjes. Nu we een extra vaatwasser 

hebben in de ruimte bij de dagkapel is dat ook voor 

de koffieschenkgroep ideaal. Maar of de vaatwasser 

duurzamer is dan de handafwas? Bekijk Wat is 

duurzamer qua watergebruik: vaatwasser of 

handwas? (duurzaamthuis.nl) om zelf tot een 

oordeel te komen. 

 

Themadag GroenGelovig 
In oktober organiseert ‘GroenGelovig’ een dag met 

als thema ‘De roep om te luisteren’. Het belooft een 

inspirerende dag te worden: 

 “Samen in beweging voor ‘Gods Schepping’: dat is 

het doel van de bijeenkomsten van GroenGelovig. 

Laat je inspireren door prikkelende speeches, 

ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaamheid en ontmoet mensen die net als jij op 

zoek zijn naar een christelijke levensstijl die recht 

doet aan mens en natuur. 

Projectleider Joost van Dieren: ‘Met GroenGelovig 

komen we samen in beweging voor Gods 

schepping. Dit jaar staan we stil bij hoe God spreekt 

door de schepping heen. In een tijd waarin we 

elkaar soms niet meer verstaan, het klimaat-alarm 

steeds luider klinkt en we niet altijd weten wat God 

van ons vraagt op het gebied van duurzaamheid. 

Vandaag de dag wordt veel overstemd door onze 

eigen agenda, de wensen van de samenleving, 

mediageluiden of politieke stemmen. Tijdens deze 

editie van GroenGelovig willen we aan de slag gaan 

met de sleutels om te luisteren. Via lezingen en 

seminars stimuleren we de bezoekers ook door het 

bieden van praktische handvatten richting een 

duurzame(re) levensstijl die recht doet aan mens 

en natuur. Bezoekers ontdekken welke concrete 

stappen ze kunnen zetten om thuis, in de kerk en 

in de leefomgeving het verschil te maken.’ 

Kijk verder op www.groengelovig.nl  

Ik ben van plan om deel te nemen. Zijn er mensen 

die mee willen gaan? Wel op eigen kosten        

Joyce Nissen  

https://www.duurzaamthuis.nl/zelf-afwassen-is-meestal-beter-dan-de-afwasmachine
https://www.duurzaamthuis.nl/zelf-afwassen-is-meestal-beter-dan-de-afwasmachine
https://www.duurzaamthuis.nl/zelf-afwassen-is-meestal-beter-dan-de-afwasmachine
http://www.groengelovig.nl/
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Kroniek 

Overleden 

Bernhard Leopold Frederik Kobossen 

Op 16 mei 2023 is de heer Bernhard Leopold 

Frederik (Ben) Kobossen overleden. Ben is geboren 

in Nijmegen op 16 april 1945. Zijn jeugd was lastig. 

Dat heeft hem getekend. Al jong is Ben gaan 

werken bij een architectenbureau waar hij onder de 

hoede werd genomen door de directeur. Deze was 

als een vader voor hem. Het leven was turbulent 

voor hem. Hij had moeite om zich psychisch 

staande te houden, en duurzame relaties aan te 

gaan. Hier heeft hij zelf ook zeer onder geleden. 

Ben had een sterk geloof, helder zoals dat vroeger 

in zijn jeugd was meegegeven, maar altijd was er 

de vraag wat God nu met hem wilde. Zijn geloof gaf 

hem rust en structuur. Zijn kerkelijke 

betrokkenheid kwam het meeste tot uitdrukking in 

zijn jarenlange kosterdiensten in de Maria 

Geboortekerk, naast veel ander vrijwilligerswerk. 

In het voorjaar van 2022 bleek dat Ben 

ongeneeslijk ziek was. Door een toeval kwam 

pastor Hans Hamers met hem in contact voor 

geestelijke ondersteuning. Zodoende is Ben de 

laatste maanden met enige regelmaat naar onze 

vieringen in de Dominicuskerk gekomen. Hij voelde 

zich er thuis. Enige weken voor zijn overlijden is de 

overschrijving naar onze Effata-gemeenschap in 

orde gemaakt. 

Op 25 mei 2023 is de uitvaartdienst gehouden in 

onze kerk. Een delegatie van de Maria 

Geboortekerk was hierbij ook aanwezig. 

 

 

Overleden 

Joseph Adriaan Marie Appels  

Op 9 juli 2023 overleed de 

heer Joseph Adriaan Marie 

Appels, gekend in de 

Effatagemeenschap als 

Joseph Appels, gehuwd met 

Nel van Heyst. Joseph is net 

geen 88 geworden. Hij is 

geboren op 27 juli 1935 in 

Tilburg en voor zijn studie 

naar Nijmegen verhuisd. 

Hier vormde zich het gezin 

Appels, met 3 dochters en schoonzoon, 

5 kleinkinderen en achterkleinkind.  

Joseph ging naar Seminarie Beekvliet en studeerde 

Klassieke Talen. Tijdens zijn arbeidzame leven 

werd hij bestuurder o.a. bij de Radboud 

Universiteit. De rode draad in zijn leven was 

vernieuwing, ook geloofsvernieuwing. Regelmatig 

worstelde hij met het instituut kerk. De 

Dominicuskerk was hem zo dierbaar, daardoor is hij 

deze geloofsgemeenschap trouw gebleven; voor 

Joseph en Nel was ze hun kerkelijk thuis. Hij was al 

bijna 50 jaar verbonden met deze 

geloofsgemeenschap. Joseph zette zich jarenlang 

in voor de parochie en zong in verschillende koren. 

Als dank daarvoor ontving hij de Dominicus 

Penning. 

Joseph had aandacht voor de ander, met name 

voor de mens in nood. Dat klonk door op zijn 

uitvaart, waarin de woorden AMOR VINCIT OMNIA 

(liefde overwint alles) voelbaar waren voor alle 

aanwezigen. 

De laatste jaren verzwakte zowel de gezondheid 

van Joseph als van Nel. Hun dochters hebben de 

afgelopen tijd intens voor hen gezorgd. Toch werd 

een verhuizing naar de Sterreschans 

onvermijdelijk. Op 4 juli ontvingen Joseph en Nel 

samen, hand in hand, de ziekenzegen, omringd 

door hun gezin. Joseph verlangde naar een nieuwe 

tijd. Op 19 juli, in een volle kerk, was zijn uitvaart. 

Een persoonlijke viering met brood en wijn, 

ondersteund door meditatie, waarin een 

samengesteld koor passende liederen zong. Als lied 

ten uitgeleide klonk: Breek die muren af, breek die 

deuren open, laat er voor de mensen hoop op leven 

zijn. 
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Activiteiten Catechese 

datum en tijd activiteit locatie 

Zo 17 sept. 07.45u en 

08.30u 

Wegen met zegen – 

wandeling met 

vertrekceremonie (07.45u 

met ontbijt en 08.30u 

zonder ontbijt) 

AVP kerk 

Ma 18 sept. 16.30u – 

17.30u 

Bijbelgroep Effata parochiecentrum  

(crearuimte) 

Do 21 sept. 14.00u – 

16.30u 

Iconen schilderen Effata-/Dominicuskerk (ingang 

Heyendaalseweg) 

Di 26 sept. 17.00u – 

19.00u 

Missionaire vormingscursus Effata Parochiecentrum 

Wo 27 sept. 11.00u Kunst en Religie: 

Rondleiding Cenakelkerk 

Verzamelen kerkplein 

Cenakelkerk 

Vr 29 sept. 10.00u – 

12.00u 

Sacred dance Parochiehuis AVP Van 

Slichtenhorststraat 81 Nijm. 

Za 30 sept. 19.00 u Taizé viering aan 

vooravond van 

bijeenkomst Synodale 

Proces  

Dominicuskerk 

Do 5 okt.  14.00u – 

16.30u 

 

Iconen schilderen Dominicuskerk (ingang 

Heyendaalseweg) 

Di 10 0kt. 12.00u Lunch met inspiratie DoRe kerk 

Di 10 okt. 17.00u – 

19.00u 

Missionaire vormingscursus Effata Parochiecentrum 

Do 12 okt. 14.00u – 

16.00u 

Inspirerende verhalen Huiskamer Effata 

parochiecentrum 

Vr 13 okt. 10.00u – 

12.00u 

Sacred dance Parochiehuis AVP Van 

Slichtenhorststraat 81 Nijm 

Ma 16 okt 16.30u – 

17.30u 

Bijbelgroep Effata parochiecentrum  

(crearuimte) 

Zo 15 okt.  07.45u  en 

08.30u 

Wegen met zegen – 

wandeling met 

vertrekceremonie (07.45u 

met ontbijt en 08.30u 

zonder ontbijt) 

AVP kerk 

Do 19 okt. 14.00u – 

16.30u 

Iconen schilderen Effata-/Dominicuskerk (ingang 

Heyendaalseweg) 

Zo 22 okt. 12.00u  Bezielde f ilm ‘Perfetti 

sconocluti’ (Italië – 2017) 

Dagkapel Effata-/Dominicuserk 

(ingang Groenewoudseweg) 

Di 24 okt. 17.00u – 

19.00u 

Missionaire vormingscursus Effata Parochiecentrum 

Vr 27 okt. 10.00u – 

12.00u 

Sacred dance Parochiehuis AVP Van 

Slichtenhorststraat 81 Nijm 

Za 28 okt. 10.00u – 

12.00u 

Cursus ‘Thuiskomen in 

liturgie’ 

Dagkapel Dominicuskerk 

(ingang Groenewoudseweg) 

Do 2 nov. 14.00u – 

16.30u 

Iconen schilderen Effata-Dominicuskerk (ingang 

Heyendaalseweg) 

Di 14 nov. 17.00u – 

19.00u 

Missionaire vormingscursus Effata Parochiecentrum 
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Effata Dominicuskerk

Prof. Molkenboerstraat 7 

6524 RN Nijmegen 

 024-3 65 60 69 
IBAN NL 29 ABNA 0436 6614 46 

t.n.v. Effataparochie 

  www.effataparochie.nl 

Onderdeel van de Parochie Heilige Stefanus (PHS) 

Berg en Dalseweg 40 
6521 JJ Nijmegen 

info@stefanus.nl 

 www.stefanusparochie.nl 

Het pastorale team van Effata-Dominicus bestaat uit: 
 

 
 

Hans Hamers O.P., pastor 
Werkdagen: ma, di, wo, do. 
 (20 upw) 
Aandachtsgebieden: 
pastoraatsgroep en 
parochieberaad PHS, liturgie, 
missionaire parochie, 
gemeenschapsopbouw, individueel 
pastoraat,  
Tel 06-19573987 
hhamers@stefanus.nl 
 

 

René Klaassen 
Werkdagen: ma, di, andere dagen 
op afspraak  
Aandachtsgebieden: 
pastoraatsgroep PHS, liturgie, 
catechese, missionaire parochie, 
individueel pastoraat, 
bloemsiergroep, 
koffieschenkgroep 
Tel: 06-10510849  
klaassenfr@gmail.com 
 

 

Nadia Kroon O.P. 
Werkdagen: di (8 upw) 
 
Aandachtsgebieden:  
missionaire parochie, jong 
volwassenen, communicatie 
 
 
 
Tel: 06-20252184 
nadiakroon@hotmail.com 
 

   
Parochieadministratie / 

Secretariaat  
Prof. Molkenboerstraat 7 

6524 RN Nijmegen. 
van dinsdag t/m donderdag  

van 10.00 tot 12.30 uur 

024-3656069 

post@effataparochie.nl 

Voor spoedgevallen buiten  

deze uren 
Rudie Luiken 

06-21547952 

 

Voor uitvaarten afspreken 
06-48748727 
 

Ziek? Eenzaam? Behoefte 

aan een gesprek? 
Meld het bij het pastoraat of bij: 

Lou Tielkes 0243226676 
a.h.tielkes@fo.nl 

Willem Pelser 024-3772146 
wpelser@telfort.nl 

   

Redactie Effatablad 
Marcel Becker (eindredactie)  
Hans Hamers 
Elly Heuvel-Versteegen (opmaak) 

Anton van der Meer 
Betty Smits-van Sonsbeek 

Verspreiding parochieblad 

Elly Voss  024–8480938 

 eimvoss@hotmail.com 

Kroniek  
 

Webmaster Ab Blom 

E-mailadres 

 redactie@effataparochie.nl 

  

Kopij volgend nr: 11 oktober 
volgende aflevering 28 oktober 

Oplage circa 550 exemplaren 

Oproep 
Wilt u informatie over verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden 

doorgeven aan het secretariaat van het parochiecentrum: 

post@effataparochie.nl 

mailto:info@stefanus.nl
mailto:hhamers@stefanus.nl
mailto:klaassenfr@gmail.com
file:///J:/DOMINICUSKERK/1PB%20Pinksteren%202023/nadiakroon@hotmail.com
mailto:a.h.tielkes@fo.nl
mailto:wpelser@telfort.nl
mailto:redactie@effataparochie.nl
mailto:post@effataparochie.nl
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Rooster van Vieringen 

2023 THEMA en viering Voorgangers Muziek 
 GEEN VIERING IN ONZE 

KERK 

  

Zondag 17 september   

10.00 uur Viering in de Antonius van Paduakerk Groesbeekseweg  96 

    

 25e zondag door het jaar Wim Rigters Schola 

Zondag 24 september 
Agapèviering - Diaconale 

zondag 
Cécile Kuijpers Françoise Klaassen 

10.30 uur Jesaja 55, 6-9  Thea Stadlander 

 Matteüs 20, 1-16a   

Zaterdag 30 

september 

19.00 uur 

Taizé viering 

( zie artikel op blz, 12) 

Peter Nissen 

Zr Nadia Kroon O.P  

 26e zondag door het jaar Eduard Kimman S.J. Schola 

Zondag 1 oktober   Hans Hamers O.P. Luc-Jan Laarhoven 

10.30 uur Ezechiël 18, 25-28   

 Matteüs 21, 28-32  Thea Stadlander 

 27e zondag door het jaar Jan van der Wal Stemmen van Licht 

Zondag 8 oktober  nnb  

10.30 uur Jesaja 5, 1-7   

 Matteüs 21, 33-43   

 28e zondag door het jaar Peter Nissen Schola  

Zondag 15 oktober  nnb Françoise Klaassen 

10.30 uur Jesaja 25, 6-10a   

 Matteüs 22, 1-14 of22, 1-10  Thea Stadlander 

 29e zondag door het jaar Wim Rigters Samenzang 

Zondag 22 oktober  Agaath Ulrich Annemiek van Nostrum 

10.30 uur Jesaja 45, 1. 4-6   

 Matteüs 22, 15-21  Françoise Klaassen 

 30e zondag door het jaar Sanneke Brouwers Samenzang 

Zondag 29 oktober  en Betty Smits-van 

Sonsbeek 
Françoise Klaassen 

10.30 uur Exodus 22, 20-26   

 Matteüs 22, 34-40  Joseph Steenbrink 

 Allerheiligen/Allerzielen Hans Hamers O.P. Schola 

Zondag 5 november  Zr Nadia Kroon O.P. Luc-Jan Laarhoven 

10.30 uur Johannes 7, 2-4. 9-14 René Klaassen  

 Matteüs 5, 1-12a  Thea Stadlander 
 

 

 

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door:  

De Vinotheek www.vinotheek.nl Bloemisterij Het Molentje www.bloemisterijhetmolentje.nl 

Gommers Nijmegen BV www.gommers.nl Klopper & Kramer Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom www.KK.nl 

Janssen Repro www.janssenrepro.nl Hoveniersbedrijf Han Janssen v.o.f. www.hanjanssen,nl 

Reintjes Kaarsen www.reintjes.nl Plus Walraven www.plus.nl 

 

http://www.vinotheek.nl/
http://www.bloemisterijhetmolentje.nl/
http://www.gommers.nl/
http://www.kk.nl/
http://www.janssenrepro.nl/
http://www.plus.nl/

