
 

 

 
 

 

In dit nummer 
 
We staan deze periode 

stil bij de overleden 

parochianen. De namen 

met een aankondiging 

van de herdenking treft 

u op pagina 2 en 3 

De nieuwe ruimte bij de 

dagkapel is ingezegend. 

U leest over nieuwe 

plannen op pagina 4, 5  

Onvermoeibaar al jaren 

actief voor de parochie. 

Een interview over de 

drijfveren van Rudie 

Luiken leest u op pagina 

6 en 7  

Het missionaire proces 

draait op volle toeren, 

zowel binnen als buiten 

Effata. U wordt 

bijgepraat op pagina 8, 

9, 10 en11  

De werkgroep ‘Kunst en 

Religie’ organiseerde 

een bezoek aan de 

Cenakelkerk, en kondigt 

nieuwe activiteiten aan. 

U leest het op pagina 16 

en 17.  

Vrolijk en blij met de wereldkerk? 
 

Vrolijk en blij met de wereldkerk? 
Ik heb al mijn hele leven een lichte fascinatie gehad voor de Rooms-Katholieke 

Kerk, als wereldkerk en alles wat daarmee samenhangt: het fraaie en theatrale, 

maar ook het politieke en het ronduit lelijke. Afgelopen weken is die fascinatie 

voluit gevoed. Laat ik beginnen met het lelijke, zeg maar gerust afschuwelijke. 

Misschien heeft u het op TV gezien of erover gelezen: de Vlaamse documentaires 

‘Godvergeten’. Hierin vertellen slachtoffers van seksueel misbruik door 

geestelijken over hun leven. Hartverscheurende verhalen over blijvende 

trauma’s. Het doet me pijn dit weer zo te lezen. De documentaires heb ik niet 

gezien, ik weet ook niet of ik dat wel aan kan. Wegkijken? Wel een beetje. 

Het is ook een groot contrast met de blije verbazing die me overvalt als ik lees 

over de ‘synode over synodaliteit’ in Rome die 

momenteel plaatsvindt. En al helemaal toen 

ik onderstaande foto zag van de synodezaal: 

mannen en relatief veel vrouwen (nog wel 

sterk in de minderheid), clerici in gewone 

werkkleding. En aan ronde tafels, want er moet vooral goed geluisterd worden 

naar elkaar. Dat geeft de Heilige Geest de kans om te werken. Van deze foto 

werd ik echt vrolijk! En of de Heilige Geest ook al gewerkt heeft buiten de 

synodezaal … het leek erop toen ik vanmorgen (11 oktober) een column in de 

Volkskrant las van Ibtihal Jadib. Zij schrijft dat als je echt vanuit 

gelijkwaardigheid luistert, je nog steeds kunt denken dat die ander complete 

kolder verkondigt, maar aandachtig luisteren vergt een inspanning met een 

geweldig mooie bijwerking: je kunt er niet meer omheen de ander als mens te 

zien. Dus: er is HOOP! 

Pastor Hans Hamers O.P.  

Periodiek van de Effatagemeenschap Nijmegen 

EFFATA 

''''' ‘Van deze foto 

werd ik echt vrolijk!’ 
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: 

Jou missend 
 

Jou missend 

gedenk ik jou 

jou missend 

vier ik je naam 

op deze gedenkdag 

jou missend 

noem ik je naam, 

jou noemen 

geeft mij lucht 

jou gedenkend 

dank ik je 

om wie je was 

om wie je nog bent 

jou dankend 

jou gedenkend 

jou vierend 

jou missend 

zoek ik mijn weg 

verder 

Marinus van den Berg 
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Allerzielen 2023 

Op zondag 5 november wordt in veel, zo niet alle, kerken van ons land Allerzielen 

gevierd. Eigenlijk valt die dag dit jaar op donderdag 2 november, maar omdat dit een 

door-de-weekse dag is, schuift het door naar zondag 5 november. We gedenken dan in 

de viering van 10.30 uur alle mensen die afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We 

doen dat voor onze eigen overleden parochianen met een jaarlijks terugkerend 

lichtritueel, waarbij we alle namen voorlezen van de parochianen voor wie we afgelopen 

jaar een afscheidsdienst hebben gehouden. Ieder wordt herdacht met een kaars en met 

een korte tekst. Na de viering is er gelegenheid om de kruisjes met de namen, die we 

in de Mariakapel aan de wand hebben opgehangen, mee te nemen naar huis. 

Desgewenst kunnen ze in de kapel blijven hangen. Uiteraard nemen we ook de tijd om 

nog eens na te praten. Natuurlijk klinken er ook mooie woorden in de vorm van lied en 

gedicht.  

 

 

Wij namen afscheid van : 
 
Mevrouw Fiete Kloebe-Rapp 86 jaar 
Mevrouw Trudeke Tops 88 jaar 
De heer Piet Buijnsters 89 jaar 
De heer Wim Hendrickx 89 jaar 
Mevrouw Geertruid Wissink-Bulten 89 jaar 
De heer John Zuure 87 jaar 
Mevrouw Thea Berntsen-Schoot 95 jaar 
De heer Henri Rijken 97 jaar 
Mevrouw Cécile Aelberts-van de Ven 76 jaar 
Mevrouw Riet Polman 89 jaar 
De heer Theo van Jaarsveld 70 jaar 
Mevrouw Ellen Pelser-Froon 67 jaar 
De heer Ben Kobussen 78 jaar 
De heer Joseph Appels 87 jaar 
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Van het pastorale team 

Nieuwe keuken bij de dagkapel ingezegend 
Na de viering op zondag 8 oktober is de nieuwe keuken bij de dagkapel ingezegend, en ‘officieel’ in gebruik 

genomen. Dit hebben we gedaan door symbolisch een kruisbeeld in de ruimte te hangen, en op de grote 

tafel een kringbeeld te ontsteken als symbool voor de aanwezigheid van onze gemeenschap. 

Twee schriftteksten werden gelezen: Lucas 24, 28-32 over de Emmaüsgangers (‘Was het niet 

hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak’) en Psalm 127, 1, waarin de psalmist zegt dat ‘als de 

Heer niet bouwt, het zinloos is dat de bouwlieden werken’. Zonder Gods aanwezigheid en hulp is ons 

bouwen aan het Koninkrijk van God, een wereld van liefde en gerechtigheid, een vruchteloze zaak. 

In de nieuwe keuken kunnen we mensen ontvangen en samen eten aan de grote tafel, om hartverwarmend 

met elkaar te praten. Met de bede om zegen werd gevraagd dat het werk vanuit deze ruimte door onze 

gemeenschap vrucht mag dragen, dus mag bijdragen aan het goede leven van allen. 

Elders in dit blad wordt aangekondigd hoe we de nieuwe keukenruimte gaan gebruiken voor inloop, door 

openstelling van de kerk via de ingang aan de Groenewoudseweg. 

Hans Hamers O.P. 
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Nieuwe Ruimte … Nieuwe Naam 

Een groep mensen is door het locatiebestuur gevraagd te brainstormen over wat te doen met de mooie, 

nieuwe keuken en dagkapel, die er nu nagenoeg ongebruikt bij liggen. Met deze groep zijn we twee maal 

bij elkaar geweest.  

Er waren heel veel plannen, teveel en te groots om ineens uit te voeren: stilteruimtes, meditatiecursussen, 

vieringen, eet- samenkomsten, Bijbelstudie, tentoonstellingsruimtes… 

Maar ja, dat moet dan allemaal voorzien zijn van mensen, die dat willen ondernemen. Ook moeten er dan 

veel schema’s komen met data en tijden, want een stilteruimte combineert niet zo goed met een cursus 

waar gevierd en gegeten wordt.  

 

Om te beginnen hebben we het volgende besloten: Vanaf de Adventstijd houden we iedere 

donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur een inloopochtend. 

WE STARTEN OP DONDERDAGOCHTEND 30 NOVEMBER 

• De deur aan de Groenewoudseweg is van 10.00-12.00 uur geopend; we maken geen gebruik van 

de hoofdingang.  

• Bij de Groenewoudseweg staat iedere donderdag een bord met een welkomsttekst, en er hangt 

een groot banier. 

• U kunt komen koffiedrinken, wat lezen en wat praten met de vrijwilligers die er dan zijn. Natuurlijk 

kunnen er ook voorbijgangers binnenkomen. 

• In de Mariakapel, - het Rozenkransaltaar in de kerk - kan men bidden of een kaarsje opsteken en 

even verpozen. 

• In de Sacristie kan men terecht (als men daarnaar vraagt) voor een gesprek over pastorale 

(persoonlijke) onderwerpen. 

We stellen ons voor dat er iedere donderdagmorgen twee mensen zijn om de bezoekers te verwelkomen. 

Om de vrijwilligers niet teveel te belasten, zijn we nog op zoek naar een aantal mensen, zodat je niet iedere 

week aan de beurt bent. Als u het leuk vindt om dit te doen, kunt u zich achterin de kerk opgeven bij Joyce 

Nissen of Ger Gerrits, of een mailtje sturen naar: 

joycenissenjanssen@hotmail.com of gjm.gerrits@gmail.com 

 

Wij zoeken nog een NAAM voor de nieuwe ruimte! Als u een idee heeft 

voor deze naam, kunt u deze op een briefje schrijven en in een bus doen 

die vanaf 8 oktober in de kerk staat. 

We hopen met deze koffie ochtenden (en meer activiteiten die nog komen gaan…) wat meer openheid en 

deelname vanuit de mensen van binnen naar buiten, en van buiten naar binnen de kerk te krijgen! 

Namens deze groep, 

Françoise Klaassen-Borghans 

  

mailto:joycenissenjanssen@hotmail.com
mailto:gjm.gerrits@gmail.com
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In gesprek met Rudie Luiken 

Op de kleuterschool nam hij al het initiatief 

Ik heb ruim vijftig jaar in het onderwijs gewerkt. 

Nog nooit heb ik in die tijd meegemaakt of gehoord 

dat een kleuter van school werd gestuurd. Toch 

overkwam het Rudie Luiken. Op de kleuterschool 

aan de Ubbergseveldweg toonde hij wel erg veel 

initiatief, en zette hij regelmatig de klas op stelten. 

De nonnen waren daar niet van gediend en vroegen 

daarom de ouders om hun vijfjarige zoon van 

school te nemen. Rudie moest verhuizen naar de 

Montessorischool aan de Hengstdalseweg. 

Ondernemingsgeest en dadendrang: het zit 

blijkbaar in de genen van Rudie Luiken. Het is ook 

nooit overgegaan. Binnen Effata kennen wij hem 

nog steeds als een bedrijvige en kordate 

parochiaan. In zijn huiskamer aan de Berg en 

Dalseweg blik ik met Rudie en zijn vrouw Willy 

terug op zijn leven en zijn rol in de kerk.  

Het levenswerk van zijn ouders 
Rudie werd kort na de bevrijding geboren op de St-

Annastraat, vlakbij de Groenewoudseweg. In 1950 

verhuisde hij naar de Berg en Dalseweg. Hij had er 

een fijne jeugd: veel buiten spelen met kinderen uit 

de buurt. Een van die kinderen was Willy de Ruiter, 

die in de Corduwenerstraat woonde, om de hoek 

van de Berg en Dalseweg. ‘Ik vond haar altijd al 

aardig’, vertelt Rudie. ’Op een dag gingen we met 

een klein groepje zwemmen in het Goffertbad. Willy 

ging ook mee. Ik had vooral oog voor haar. Zij was 

toen dertien en ik vijftien. Eigenlijk, vinden we 

allebei, is het daar begonnen’. Ze kennen elkaar nu 

61 jaar en zijn ruim 55 jaar met elkaar getrouwd. 

Ze zijn de trotse (groot)ouders van een zoon, twee 

dochters, en vijf kleinkinderen. 

De vader van Rudie had een assurantiekantoor, 

eerst aan de St-Annastraat en later aan de Berg en 

Dalseweg. Het kantoor bloeide en het werd het 

levenswerk van zijn vader. Vlak na Rudie’s 

geboorte werd zijn vader ernstig ziek. Hij kampte 

daarna levenslang met een zeer zwakke 

gezondheid. Daarom pakte zijn moeder het 

assurantievak op. Ze werkte volledig mee tot het 

moment dat ze enkele maanden in de St- 

Maartenskliniek kwam te liggen. Rudie, die op de 

H.B.S. zat, viel daarom alle middagen van de week 

in. Uiteindelijk ging hij van school om, zoals hij het 

zelf noemt, het levenswerk van zijn ouders voort te 

zetten. Via de handelsavondschool en de nodige 

opleidingen in het verzekeringswezen behaalde hij 

zijn diploma’s.  

Rudie vertelt met liefde en passie over zijn ouders 

en hun bedrijf. Een bedrijf dat Rudie, onder meer 

door verschillende overnames, liet uitgroeien tot 

een groot assurantiekantoor. Vanaf zijn vijftiende 

heeft hij met veel inzet en plezier gewerkt. De 

verzekeringswereld is echter een dynamische 

wereld en dat betekent voortdurend bijscholen en 

steeds weer op de hoogte blijven van nieuwe 

ontwikkelingen. Toen in 2007 de zoveelste nieuwe 

regelgeving uit Den Haag kwam, vond hij dat het 

mooi was geweest. Hij was 62 en hij had nog 

genoeg andere zaken om handen. Eén ervan was 

de kerk.  

De Stephanuskerk 
Rudie en Willie zijn vergroeid met deze kerk. Ze 

deden er hun eerste H. Communie, hun vormsel en 

ze trouwden er. Ook hun beide ouders zijn 

begraven vanuit deze kerk. Rudie en Willy bleven 

hun hele leven bij de Stephanus betrokken. In 1979 

werd Jan Smits pastoor van de parochie. Een jaar 

later werd Rudie gevraagd voor de parochieraad, 

kort daarna ook voor het kerkbestuur. Hij werd 

algemeen lid van het bestuur. ‘Lekker makkelijk’, 

mengt Willy zich in het gesprek. ‘Dan kunnen ze je 

overal voor vragen’. Maar dat vond Rudie juist 

helemaal niet erg. Hij heeft zich vooral met de 

gebouwen beziggehouden. Zijn bouwkundige en 

technische belangstelling kwam hem daarbij goed 

van pas, zeker in aanloop naar de fusie met de 

Christus Koning parochie in 1993.  ‘Je wilt niet 

weten wat er komt kijken bij de ontmanteling van 

een kerkgebouw’, vertelt hij. Hij zou er een boek 

over kunnen schrijven, en licht er voor mij één 

hoofdstuk uit: de afbraak van het orgel met zijn 

2100 pijpen.
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Het was geen gemakkelijke tijd voor en tijdens de 

fusie. Bovendien werd pastoor Jan Smits ernstig 

ziek. Rudie was toen al 

vicevoorzitter geworden. 

Er kwam veel werk op 

hem af. Ook Willy liet 

zich niet onbetuigd. Ze 

bezocht Jan Smits trouw 

in het ziekenhuis, deed 

boodschappen en 

verrichtte de nodige 

hand-en-spandiensten in 

de kerk. ‘We hadden 

geen koster meer. We 

moesten alles zelf doen’, vertellen ze beiden. Jan 

Smits overleed in 2005. De parochie zat zonder 

pastoor. 

Peter en Joyce Nissen, Rudie en Willy hebben de 

parochie toen draaiende gehouden. Ze kregen 

daarbij ook hulp van Anneke Vos en Willem Pelser. 

Rudie was ondertussen ook nog penningmeester 

geworden. Hij bleek een duizendpoot en het wekt 

dan ook geen verbazing dat hij voor zijn vele 

verdiensten voor de Stephanusparochie de 

pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia’ heeft 

gekregen. Die eer viel tegelijkertijd te beurt aan 

Richard van Ginkel en aan Willem van Raay. 

Eind 2008 kreeg Rudie opnieuw te maken met de 

ontmanteling van een kerkgebouw. De fusie met de 

Dominicusparochie was een feit. De Stephanuskerk 

werd aan de eredienst onttrokken.  

De Effata parochie  
Op 1 januari 2009 startte de Effata parochie. Vanuit 

de Stephanus stapten Joyce Nissen, Richard van 

Ginkel en Rudie in het nieuwe bestuur. Weer werd 

Rudie algemeen lid van het bestuur. Daarnaast 

bemande hij twee dagen per week het 

parochiesecretariaat. ‘Er was helemaal niets’, legt 

hij uit. De ledenadministraties van beide parochies 

moesten worden ingevoerd in de computer. Dat 

was een gigantische klus. Het was ook wennen in 

de nieuwe situatie. ‘We misten in het begin de 

warmte van de Stephanus’, zeggen Rudie en Willy. 

‘De cultuur was anders. Wij ontmoetten in de 

Dominicus veel denkers, maar de Stephanus was 

vooral een parochie van doeners’.  

Maar juist als doener is Rudie binnen de Effata goed 

aan zijn trekken gekomen. Bij veel bouwkundige en 

technische zaken is hij betrokken geweest. Hij 

schroomt ook niet om zelf zijn (gouden) handen uit 

de mouwen te steken.  

Zijn laatste project was de begeleiding van de 

renovatie bij de dagkapel. In 2019 stonden de 

plannen al op papier, en heeft Rudie zich actief 

gestort in de uitwerking ervan. Maar op 7 mei van 

dit jaar kon de verbouwing pas van start gaan. 

Toen de aannemer begon, heeft Rudie alle 

werkzaamheden nauwkeurig gevolgd en 

gecoördineerd. Hij was dagelijks te vinden in de 

kerk. ‘Door omstandigheden hadden wij onze 

zomervakantie naar september verschoven’, zegt 

Willy. ‘Dat was maar goed ook, want anders had 

Rudie toch geen rust gehad, of was hij 

waarschijnlijk heel veel gebeld’. 

‘Maar mensen hebben ook geen idee van wat er bij 

zo’n verbouwing komt kijken!’, roept Rudie uit. ‘Ik 

ben een praktisch ingesteld mens en ik denk altijd 

in oplossingen. Een voorbeeld: in de nieuwe ruimte 

zijn kasten geplaatst. Maar hoe zit het dan met de 

sleutels? Iedereen een sleutel mee naar huis laten 

nemen? Dat is geen optie. Dus, dan moet er een 

sleutelkastje komen! Ander voorbeeld: we 

verhuren onze dagkapel. Waar moeten de huurders 

de lampen aandoen? Toch niet vanuit de sacristie? 

Dus, er moet in de dagkapel een aparte schakelaar 

worden aangelegd. En als ons locatieteam de 

dagkapel aan de gemeente beschikbaar wil stellen 

voor een stembureau, hoe zit het dan met de 

toegankelijkheid voor rolstoelers?’ 

Rudie prijst zich gelukkig met het vertrouwen en de 

vrijheid die hij krijgt van het locatieteam, als het 

om dit soort zaken gaat. ‘Uiteraard communiceer ik 

alles met het bestuur, maar één persoon moet de 

leiding hebben’, zegt hij. ‘Anders lukt het niet. Ik 

moet beslissingen mogen en kunnen nemen. Ik ben 

tenslotte een doener’. ‘En een wegwezer’, voegt 

Willy er gekscherend aan toe, verwijzend naar de 

vele uren die Rudie in onze kerk doorbrengt of voor 

onze kerk op stap is. 

Betty Smits-van-Sonsbeek

Pastoor Jan Smits 
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Kerk in de wijk 

Hoe gaat het verder? 
Eind november 2015, alweer acht jaar geleden, 

opende STIP-Oost (‘Stedelijk Informatie Punt 

Nijmegen’) als laatste van de Nijmeegse STIPS zijn 

deuren. We kregen als stadsdeel Oost de 

beschikking over een zeer ruime locatie aan de 

Elzenstraat midden in de wijk Hengstdal. Ik had de 

eer om namens Effata het pand officieel te openen 

met de aanbieding van een kringbeeld, dat 

sindsdien het vlammetje van mensen die elkaar 

vasthouden, brandend hield. 

Wat ging daaraan vooraf? In het toenmalige 

locatiebestuur van Effata hebben met name Joyce 

Nissen en Ab Blom besprekingen gevoerd met de 

initiatiefnemers van STIP-Oost om als 

kerkgemeenschap present te zijn. Burgemeester 

Bruls uitte ooit zijn verbazing dat de 

kerkgenootschappen tamelijk onzichtbaar waren 

als participant in de sociale structuur en opbouw 

van de diverse wijken in Nijmegen. 

  

Tijdens de opening van STIP-Oost in november 

2015 

Dat liet Effata zich geen twee keer zeggen. Binnen 

de kortste keren richtten we een kerngroep 

gemeenschapsopbouw op, en werd een initiatief 

geboren om met de gangmakers achter de opening 

van STIP-Oost contact te leggen. 

Als Effata gemeenschap lieten wij ons graag 

informeren, en besloten we te participeren in een 

van de twee domeinen waar STIP-Oost actief in 

werd: volgens de WMO dient er in het kader van de 

participatiewet aan burgers zowel aan informatie 

en advies, als aan zingeving en ontmoeting voldaan 

te worden. 

Voor wat betreft zingeving en ontmoeting stapte 

Effata in, en werd aan de pastores Hans Hamers en 

ondergetekende gevraagd om invulling te geven 

aan kerk in de wijk. Zo belandden Hans en ik met 

andere buurtwerkers en buurtvrijwilligers in de 

werkgroep ‘ontmoeten in Oost’. We kwamen 

daarmee automatisch in dienst als medewerkers 

van de gemeente Nijmegen in ‘Bindkracht10’. Een 

prachtige en spannende tijd van pionieren brak 

aan.  

Er werd de eerste jaren veel gewerkt aan 

organisatie en opbouw van een structuur, aan 

publiciteit, aan mensen met elkaar verbinden zoals 

tijdens de maaltijden rond Kerstmis en Pasen, aan 

een congres over eenzaamheid, en het oprichten 

van een speciale eenheid voor direct contact met 

de wijkbewoners, die ‘oog voor elkaar’ ging heten. 

We organiseerden een wekelijks spreekuur 

zingeving op de dinsdagmiddag, waar 

wijkbewoners welkom waren voor koffie en een 

praatje. Het liep al spoedig uit op een spreekuur 

over meer serieuze zaken, zoals het delen van 

ervaringen van verlies, rouw, trauma, gebrek, 

verdriet of levensmoeheid. Veel zaken kregen wij 

als geestelijk verzorgers op ons bordje. We boden 

een luisterend oor, legden contact met diverse 

instanties en collega-welzijnswerkers, en gingen 

steeds beter samenwerken met het gemeentelijke 

welzijnswerk.  

We kregen steeds meer bekendheid bij tal van 

collega’s uit het opbouwwerk, en zo ontstonden 

vele verwijzingen naar ons, waardoor de functie 

geestelijke verzorging bekendheid kreeg. Ik ben 

deze collega’s erg dankbaar dat zij ons als 

volwaardige professionals beschouwen, en er oog 

voor hebben gekregen dat maatschappelijke 

moeilijkheden vaak een onderliggende mentale en 

biografische component hebben, die vrijwel 

niemand aan durft te raken, maar er wel is. Daar 

aandacht aan geven en de pijn van een moeilijk 

verleden de ruimte bieden, is heilzaam en 

oplossend geweest om medeburgers met veel 

verlieservaringen een nieuwe start te gunnen. Mijn 

werk in de geestelijke gezondheidszorg gaf veel 

ervaring en kennis om deze taken succesvol te 

verrichten. Als zelfbenoemd wijkpastor heb ik 

daarnaast vele mensen kunnen begeleiden, en 

daadwerkelijk inhoud kunnen geven aan 

ontmoeting en zingeving.  
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Of er in brede kringen binnen Effata ook steeds 

belangstelling voor dit project is geweest? Ik twijfel 

eraan, temeer omdat het pastorale werk vaak 

onzichtbaar bleef, en zich achter de voordeur 

afspeelt. Maar de oogst die we binnenhaalden was 

dat we als Effata vanzelfsprekend partner van 

STIP-Oost zijn en onze plaats te midden van 

maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, sociaal 

verpleegkundigen en buurtwerkers hebben 

ingenomen. Steeds zijn we gesteund door onze 

STIP-coördinator Rob Hermens, die ik met ere wil 

noemen. 

Zoals de meesten wel weten, is aan deze bloeitijd 

op de Elzenstraat helaas een einde gekomen. In 

2020 brak de Coronacrisis uit, gevolgd door de 

sluiting en afbraak van het gebouw de oude Ark van 

Oost en de naastgelegen school Maria Regina. 

Omdat we geen openingstijden meer hadden, en de 

mensen die daar behoefte aan hadden geen 

ontvangst konden bieden, hebben we met enkele 

welzijnswerkers besloten om, met steun van de 

gemeente, voor kwetsbare wijkbewoners op 

afspraak toegankelijk te zijn in die moeilijke tijd. 

We noemden ons initiatief ‘kwetsbaar in beeld’, en 

hebben in die zware coronatijd onderdak kunnen 

bieden aan hen die thuis verkommerden en 

geïsoleerd waren. 

Gelukkig kregen we later de beschikking over een 

nieuw gebouw, de locatie van de oude ULO van de 

broeders aan de Prins Hendrikstraat 7. We 

investeerden verder in de contacten met de 

welzijnswerkers die ook hier hun werkplek kregen, 

en beleefden goede jaren. Ondanks corona zijn alle 

buurtmaaltijden steeds doorgegaan, met dank aan 

het locatiebestuur en de collega’s Dorien en Sonia 

van Bindkracht10, die tijdens die gedenkwaardige 

kerstmaaltijd in onze kerk in 2020 present waren. 

Helaas is zoals u eveneens weet het pand niet meer 

in gebruik als STIP, maar na verbouwingen 

beschikbaar gemaakt voor Oekraïense 

vluchtelingen. Opnieuw moesten wij het zonder 

ruimte stellen, want de alternatieve ruimte in de 

Daalsehof bleek niet geschikt: alleen al door 

ruimtegebrek en gebrek aan privacy - een 

voorwaarde om ongestoord als STIP werkzaam te 

zijn voor burgers die in persoonlijke zaken om 

advies en informatie vragen. STIP-Oost is sinds het 

begin van de zomer gesloten en de gemeente is 

helaas niet gekomen met een meer geschikte 

ruimte in Oost. Het steekt mij nog steeds dat ten 

koste van kwetsbare Nijmeegse burgers 

vluchtelingen van verre vanzelfsprekend voorrang 

krijgen. We hopen dat we voor het einde van het 

jaar terug kunnen keren naar de PH 7… 

Maar we zijn niet gestopt met ons werk! De 

contacten met het welzijnswerk gaan door, al is het 

veel moeilijker om elkaar zonder werkruimte 

regelmatig te vinden, spontaan overleg te voeren 

en afspraken te maken. Wel vinden de 

werkoverleggen met de welzijnswerkers nog steeds 

plaats, en blijft zingeving in de wijk op het netvlies 

van veel werkers. Ook blijf ik als geestelijk 

verzorger bij wijkbewoners thuiskomen. 

Een nieuwe ontwikkeling is, dat de twee 

werkgroepen die zich met ontmoeting en zingeving 

bezighouden vanaf deze zomer zijn samengegaan. 

We heten nu ‘Werkgroep oog voor elkaar Oost’, die 

bestaat uit een tiental gedreven mensen. We willen 

eenzaamheid, ontmoeting en contact met 

buurtbewoners hoog op de agenda zetten. Onlangs 

is het initiatief geboren om koffie in de wijk te 

organiseren, zodat we in de mooie nazomer met 

tafeltjes, stoeltjes en koffie in Hengstdal aanwezig 

waren, en spontaan groepjes buurtbewoners 

samenkwamen en met elkaar contact kregen. Daar 

werden natuurlijk ook wensen voor een meer 

leefbare buurt geuit! Belangrijkste verzoek is een 

toegankelijke ruimte die laagdrempelig 

buurtbewoners de gelegenheid biedt om elkaar te 

ontmoeten en het onderlinge gemeenschapsgevoel 

te versterken. Diverse ruimtes zijn al bekend, maar 

nog zonder resultaat. Woningstichting en gemeente 

zijn belangrijke spelers om dit mogelijk te maken. 

Een spreekuur voor ons is zeer wenselijk om als 

kerk in de buurt present te zijn. Juist in een wijk als 

Hengstdal. 

Wat kan Effata voor ons betekenen? Mij valt 

regelmatig op hoezeer in tijdgebonden beelden 

kerk aan liturgie verbonden wordt, en hoe kerk 

daardoor wordt gereduceerd tot de oude 

beeldvorming. Dit gebeurt zowel door 

buurtbewoners als door sommige trouwe 

kerkgangers… Beseft men wel binnen Effata hoe 

binnenkerkelijk er soms gedacht en gehandeld 

wordt? En hoe belangrijk de beweging is die wij als 

kerk naar de ons omringende wijken maken? We 

zouden graag zien dat meer Effata kerkgangers 

hierin willen participeren. Gelukkig hebben we in 

ons pastoresteam recent een beweging zich zien 

ontwikkelen waarin missionaire vorming geen vieze 

of loze woorden zijn. Een missionaire parochie die 

openstaat voor buurt en wijkbewoners sluit goed 

aan bij de doelstellingen die wij ooit rondom 

participatie aan STIP-Oost beoogden.  

Kerk is gemeenschap die tot stand komt op locatie, 

uiteraard ook binnen de liturgie, maar vooral in de 

wijk. Waar mensen zich met elkaar verbinden 

ontstaat gemeenschap van een grote kracht, waar 

velen van ons werken aan samenhang, opvang, 
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buurtzorg, thuiszorg. Zij geven blijk van 

menselijkheid en betrokkenheid bij burgers die in 

problemen zijn gekomen, eenzaam zijn of zich 

isoleren. 

Daar vooral gebeurt kerk, en zijn de huidige 

welzijnswerkers uitstekende verbinders gebleken, 

die als moderne missionarissen goede zorg, hoop 

en vertrouwen uitstralen. Daarmee te mogen 

samenwerken is een groot voorrecht en bijzonder 

verrijkend. We zijn blij en dankbaar dat wij als 

kerkgemeenschap onze eigen en unieke bijdrage in 

de wijken leveren en dat onze boodschap gehoord 

en erkend wordt.  

Wie contact met mij zoekt of n.a.v. dit artikel 

vragen of suggesties heeft, is steeds welkom! 

Uw wijkpastor en geestelijk verzorger, 

Jan van der Wal 

Tel. 06 51867254 

 

 

Effata op missie 
Rubriek over het missionaire werk 

Missie gebeurt op veel manieren. Het is deel van al 

ons vrijwilligerswerk, en het kerkblad staat er vol 

mee. In deze rubriek delen we onze visie en zetten 

we onze concrete missionaire inzet in het zonnetje. 

Bovendien kun je hier lezen over de plannen van de 

werkgroep Missionaire Parochie.  

Waar draait het om? 
Door Nadia Kroon 

Geen bekeringsdrang, maar mensen aankijken met 

een liefdevolle blik, mensen werkelijk zien. Dat is 

volgens paus Franciscus waar het in de missionaire 

kerk om gaat. Dat de andere mens echt gezien 

wordt en ook zichzelf mag laten zien. Iets mag 

delen van wat hem of haar ten diepste beweegt.  

Daarvoor is een veilige omgeving nodig. De 

synodale manier van met elkaar spreken is hiervoor 

een oefening. Eerst krijgt iedereen vrij het woord. 

Dan is er stilte en tijd voor gebed, waarna een 

volgende ronde plaatsvindt. Al biddend en 

wachtend op de onderscheiding van de Heilige 

Geest, die verbindt in liefde, kan toegewerkt 

worden naar een nieuwe, voorlopige stap. 

In dit hele synodale proces gaat het erom dat 

mensen elkaar zien. Daarom zitten ze in de synode 

in Rome om ronde tafels. Om elkaar in de ogen te 

kijken, om daadwerkelijk naar elkaar te luisteren. 

Een dergelijke sfeer, van veiligheid, aandacht en 

open meningsuiting moet er in een kerk zijn. Dat is 

de voedingsbodem voor de missionaire kerk. Hier 

groeien mensen in goede luisteraars, die ook 

mensen met een liefdevolle blik aankijken die 

levensbeschouwelijk andere gedachten hebben. 

Elkaar warm en met liefde aankijken, kalm 

luisteren en samen onderscheiden wat goed is. Dat 

is missionair zijn. Bovendien is er wat dat betreft 

geen onderscheid tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ de 

kerk. Want missie komt, ook als kerkgemeenschap, 

voort uit wie je ten diepste bent. 

In het zonnetje: de pastorale 

bezoekgroep 
Mensen in het oog houden, een warme blik gunnen, 

soms met een zwaar en diepgaand gesprek en 

andere keren met een gezellig praatje. Het is in alle 

gevallen zeer belangrijk. Juist als mensen ouder 

worden, kunnen deze gelegenheden minder 

worden. De bezoekgroep houdt onze oudere leden 

in het oog en laat hen weten: je zult niet vergeten 

worden, je hoort erbij. 

Nieuws vanuit de werkgroep Missionaire 

Parochie 
Missionaire Vormingscursus van start  

Door Hans Hamers 

Laatst in een leesgroep vertelde één van de 

deelnemers over hoe hij de vieringen beleefde. 

Vooral de manier waarop hij dat vertelde heeft me 

erg getroffen. Zó recht uit het hart, vanuit zijn 

diepste wezen. Dat was onmogelijk te negeren, 

sterker het was intrigerend, maakte nieuwsgierig. 

Het was aanstekelijk. Toen besefte ik dat ik een 

demonstratie had gezien van spontaan missionair 

zijn. 

Juist dat is wat we in de missionaire 

vormingscursus, door Nadia Kroon en mijzelf 

geleid, beogen. Vanuit het hart kunnen spreken, 

getuigen, over wat jou bezielt, dus het eigen 

De kersttafel in 2022 
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doorleefde geloof in God, Jezus, Christus, de Geest, 

de medemenselijkheid, het mysterie, de rituelen in 

de liturgie, de bijbel. 

Die missionaire vormingscursus is nu twee 

bijeenkomsten onderweg. Acht deelnemers zijn 

begonnen met een traject om te groeien naar een 

uitdrukking van de eigen geloofsbeleving die 

aanstekelijk en aantrekkelijk is: ‘Daar wil ik meer 

van weten, ik wil daarbij horen!’. Dat blijkt 

behoorlijk uitdagend en ook wel spannend. 

We hebben nog twee bijeenkomsten te gaan. Dan 

is het niet af. Er is een begin gemaakt. Groei en 

vorming blijven doorgaan bij ieder op zijn of haar 

eigen manier.VOORBEHOUD. Als u lezer nu denkt: 

‘ik word hier nog niet echt warm van’, dan kan ik 

daar wel inkomen. Schrijvend enthousiasme 

opwekken, tja, ik weet niet of me dat wel gegeven 

is, maar ik probeer het. Spreken hierover gaat me 

beter af. Dus u mag mij of Nadia Kroon gerust 

hierover aanspreken, bellen, mailen, of een appje 

sturen.

Interkerkelijke Taizéviering een succes 

Op zaterdag 30 september werd de oecumenische 

‘Together’ Taizéviering gevierd, zowel in Rome als 

in Nijmegen. Zo’n 125 mensen uit allerlei 

protestantse en Oud- of Rooms-Katholieke kerken 

in Nijmegen kwamen naar de Dominicuskerk om 

samen te vieren, en te bidden om de Heilige Geest. 

Men bad dat Zij mag waaien voor Nijmegen en onze 

onderlinge banden als kerken, maar ook voor de 

synode in Rome die potentieel de levens van 

miljarden mensen zal raken. 

De opkomst was twee keer groter dan verwacht, 

maar gelukkig was de Studentenkerk bereid 

geweest naast de liturgische ‘versiering’ ook extra 

taizébundels te leveren. Na afloop bleven veel 

mensen lang napraten met een kopje koffie of thee, 

en werden nieuwe contacten gelegd. Ook klonk de 

wens om dit volgend jaar, bij de tweede sessie van 

de synode, opnieuw te doen. Iets dat de 

organisatoren graag in gedachten houden. 

Nadia Kroon en Peter Nissen 
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Verlossing 

Ik ken een vrouw – ik heb gevraagd of ik dit mocht vertellen – die in haar 

jeugd werd aangerand door een onderwijzer. Haar ouders kwamen toen 

onvoldoende voor haar op. Een paar jaar geleden kwam de verlatenheid 

tevoorschijn die ze toen als kind voelde. Ze nam een tijdje afstand van 

haar inmiddels bejaarde moeder, want ze kon niet meer doen alsof alles 

goed was.  

Toen vierde ze Kerstmis bij haar broer, die een eind weg woont. Haar 

moeder was er ook, ze woonde daar dichtbij. Na het familiefeest ging ze 

mee om bij haar moeder te logeren. Toen ze in bed lag kwam haar moeder 

naar haar toe en vroeg: ‘Mag ik je onderstoppen?’  

De oude moeder ging bij haar dochter zitten, net als vroeger, op de rand 

van haar bed. Ze had een gehaakt popje in haar hand, van een moeder en 

een kind. Ze zei: ‘Ik heb je angst en verdriet gehoord en gevoeld. En ik 

ben niet bij machte geweest om iets te zeggen of te doen. Ik zou je zo 

graag willen geven, alsnog, wat ik toen niet kon.’ 

Ik heb het al een paar keer verteld, dit verhaal, en elke keer raakt het. 

Omdat het zo waar is, denk ik. En omdat het iets onthult van wat in de 

christelijke traditie ‘verlossing’ heet. 

Barmhartigheid, vergeving, verlossing - ik ben dol op zulke oude woorden, 

want ik geloof er geen snars van dat onze voorouders in al die eeuwen 

alleen maar vastzaten in achterlijke of rigide religieuze systemen. Onze 

wereld moderniseert in een enorm tempo, onze ziel wordt niet ouder, denk 

ik. Die oude woorden zijn pakketjes wijsheid, die we kunnen uitpakken. 

Een van de wijsheden uit de traditie is dat iets pas verlost of vergeven kan 

worden als het gezien is. En dan niet of niet alleen in termen van schuld of 

fout of slecht, maar vooral in waarheid. ‘Ik ben gekwetst en beschadigd’, 

zegt de een. ‘Ik was onmachtig’, zegt de ander, ‘en ik heb je verstaan’. 

Zelf heb ik één keer in mijn leven gebiecht bij een klassieke pastoor. In de 

kerk waarin ik opgroeide was dat ouderwets verklaard, maar ik zat graag 

bij hem in de kerk en voelde op een dag een grote behoefte aan… ja, aan 

verlossing.  

‘Als je verlangt naar de biecht, dan moet je niet lang wachten’, zei hij aan 

de telefoon. ‘Kun je vanmiddag?’ Het kon. Die middag luisterde hij 

aandachtig naar mijn benarde hart. Daarna gingen we aan tafel zitten, 

deed hij een kleine stola om en bad met mij het biechtgebed. Tot slot 

zegende hij me en ontsloeg me van mijn last.  

Nadien was het opmerkelijk stil in mij. Alsof een hele keten van zware 

gedachten was doorbroken. ‘Dat hoor ik vaker’, zei de priester. En hij 

glimlachte. 

 

Arjan Broers is auteur, coach en een van de pastores van de Dominicus 

Amsterdam. 

  

Arjan Broers 

Column 
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Boekbespreking 

Dirk de Wachter, 

Vertroostingen. Gewone 

woorden. Uitgeverij Lannoo, 

2022, 154 blz. ISBN 

978940148961. Prijs 24,99 

euro.  

Hij had zich steeds in een 

bevoorrechte positie bevonden. 

Als arts en als therapeut had hij 

anderen altijd mogen bijstaan in moeilijke fases 

van hun leven. Toen kreeg hij volkomen 

onverwacht zelf te maken met een 

levensbedreigende ziekte. Zijn positie van 

hulpverlener veranderde plotseling in die van een 

afhankelijke, hulpbehoevende patiënt. Wat deed 

dat met de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter?  

In zijn boek Vertroostingen beschrijft hij zijn 

persoonlijke verhaal. Een verhaal over zingeving, 

kwetsbaarheid, verbinding, zien en gezien worden. 

Maar het is vooral een verhaal over de betekenis 

van troost. 

Troost, waaraan hij zo’n behoefte heeft als hij zich 

ellendig en eenzaam voelt na een zware operatie in 

het ziekenhuis. In een van de eerste hoofdstukken 

vraagt hij aan de poetsvrouw, die zijn kamer komt 

schoonmaken: ‘Mag ik met u praten?’. Ze is een 

buitenlandse en verontschuldigt zich. Ze moet 

eigenlijk schoonmaken. Maar De Wachter 

antwoordt: ’Dat geeft niet, duidt op uw blad aan 

dat u wel poetste.’ Wat hij op dat moment nodig 

heeft is een eenvoudige menselijke blik, een 

behoefte die hij zo goed kende vanuit de theorie. 

’Misschien had ze me maar vijf minuten verteld 

over haar leven. Misschien tien. Maar de blik en de 

woorden van die lieve dame brachten me waar ik 

op dat moment behoefte aan had. Het was de blik 

van de ander, die me tot rust bracht. Het er zijn 

van mens tot mens. Ik had behoefte aan troost.’ 

Vanaf zijn ziekbed reflecteert hij op zijn werk als 

arts. Hij realiseert zich steeds meer dat hij in zijn 

opleiding vooral een technisch vak geleerd heeft. 

’Maar de grond van de zaak, het onontkoombare 

besef dat we doodgaan en dus de vraag wat leven 

is, kwam niet aan de orde’, stelt hij. ’Het is goed 

dat we sociale zekerheid hebben, maar dat is niet 

voldoende. Het moet altijd gedragen worden door 

mensen die je aankijken en vragen: “Hoe is het met 

u, gaat het wel een beetje?”. 

Dirk de Wachter wijst op de betekenis van de ander 

als bron van troost. Verschillende keren haalt hij de 

Franse filosoof Levinas aan die zegt: ’Wij bestaan 

enkel door de blik van de ander’. Die blik openbaart 

zich in aandacht, fysieke nabijheid, in ontmoeting, 

in aanraking, in woorden en verhalen. 

De Wachter onderscheidt twee soorten van troost. 

De eerste troost buigt zich over verdriet. Over die 

momenten die het leven iets moeilijks brengen. Dat 

kan verlies zijn, bijvoorbeeld de dood van een 

geliefde. Of afscheid; iemand verlaat je. Daar 

hebben we troostmomenten voor nodig. 

Troostperioden, troostplekken, troostmuziek. Het 

verdriet wordt gezien. De andere troost is de troost 

die je overvalt. Het is de troost die we nodig hebben 

in het bestaan zelf. De troost die we nodig hebben 

omdat het leven eindig is. In dit verband verwijst 

De Wachter naar de Duitse filosoof Martin 

Heidegger, die daarvoor het begrip Sein zum Tode 

gebruikte. 

Het boek Vertroostingen bestaat uit vijftien 

hoofdstukken. De eerste tien hoofdstukken, die ook 

ieder afzonderlijk gelezen kunnen worden, gaan 

over de eerste troost. Troost bij verdriet om het 

verlies dat een mens is overkomen. Dirk de 

Wachter stelt dat troost altijd zou moeten beginnen 

met erkenning.  Erkenning dat we niet alles 

begrijpen en weten. ‘Juist die erkenning’, zegt hij, 

’geeft ruimte en doet recht aan de ervaring van de 

werkelijkheid van dat moment. Wanneer wij 

negatieve gevoelens of verdriet rationaliseren of 

bagatelliseren zal een mens zich niet begrepen 

voelen. Het kan alleen maar zijn eenzaamheid 

vergroten.’ 

 ‘Troost is niet het verdriet wegnemen. Troost is 

geen dijk die het verdriet tegenhoudt’, zegt De 

Wachter, ‘maar een bedding waarlangs het verdriet 

kan en mag stromen.’ En hoe vreemd dat misschien 

ook klinkt, De Wachter vindt dat je aan troost een 

zekere schoonheid kunt geven. 

Mensen die in diepe rouw zijn omdat zij hun kind of 

hun geliefde verloren hebben, willen de rouw niet 

zomaar vergeten, omdat ze hun kind, hun geliefde 

niet willen vergeten. Je wilt dat kind of die geliefde 

altijd bij je hebben, dus wil je het verdriet niet 

kwijt. Maar, vindt hij, het verdriet mag alleen niet 

meer zo verwonden. De juiste troost is dan niet het 

wegnemen van verdriet, maar er een schoonheid 

aan kunnen geven. Kunnen vertellen hoe mooi het 

was te leven met het kind of de geliefde die nu 

gestorven is. ‘Koester het verdriet als een gevoelige 

herinnering‘, zegt hij. ‘Want verdriet heb je om iets 

dat mooi was. Dat wil je niet verliezen. Verdriet 

kan zelfs verbindend werken.’ 

Maar… als psychiater heeft hij in zijn praktijk helaas 

ook het tegendeel gezien. Soms is de 

ontroostbaarheid zo groot, dat mensen losgeslagen 



14 

zijn van alles, niemand hebben die hen kan 

bereiken in hun diepste verdriet. Ouders die elkaar 

niet kunnen dragen in het verlies van een kind en 

waarvan het verdriet uitmondt in een 

echtscheiding. 

De laatste vijf hoofdstukken van het boek gaan 

over wat De Wachter al eerder noemde de andere 

troost. De troost die we nodig hebben in het 

bestaan zelf, omdat het leven eindig is. Voor Dirk 

de Wachter is Johann Sebastian Bach de ultieme 

trooster. Daarom heeft hij voorin zijn boek een 

citaat opgenomen uit de cantate BWV21 van Bach 

Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen. 

Aber deine tröstungen erquicken meine Seele. 

Naast muziek besteedt hij ook aandacht aan de 

troost door kunst, door poëzie, door God en de 

natuur. 

Maar helaas kon ik een gevoel van teleurstelling 

niet onderdrukken bij het lezen van deze vijf 

hoofdstukken. Ik kreeg zelfs het idee in een ander 

boek te zijn beland. De lezer wordt plotsklaps 

geconfronteerd met een hele reeks van personen, 

die naam hebben gemaakt op een van 

bovengenoemde terreinen. Teveel informatie is 

gepropt in te korte hoofdstukken. Ik merkte dat ik 

moeite had om verder te lezen. Ik kon me eerlijk 

gezegd ook niet aan de indruk onttrekken, dat Dirk 

de Wachter hier vooral bezig is zijn eigen kennis te 

etaleren. Dat vind ik jammer.  

In het eerste deel van zijn boek stelt de schrijver 

zich kwetsbaar op. Hij schrijft vanuit een doorleefde 

ervaring. Hij raakte mij. Wat hij schreef was 

herkenbaar en was op zichzelf een troost. In het 

laatste deel heeft kwetsbaarheid echter 

plaatsgemaakt voor afstandelijkheid en 

zakelijkheid. Dat deed voor mij afbreuk aan een 

boek waaraan ik zo verwachtingsvol was begonnen. 

Betty Smits-van-Sonsbeek 

Rectificatie  

 

 

 

 

 

 

Nieuwe gespreksgroep jong-volwassenen en 

middengeneratie 

Op zondag 12 november gaat een nieuwe geloofsgespreksgroep van start voor jong-

volwassenen en de middengeneratie (20-50 jr.). Eén zondag per maand een uurtje na de viering 

(om precies te zijn om 12:00 uur) wordt in de Dominicuskerk bij een lunch uitgewisseld over 

geloof en leven. Bijvoorbeeld aan de hand van een (bijbel)tekst, een meditatieoefening, of een 

spel.  

Heb je interesse of ken je iemand die mogelijk interesse heeft, stuur 

dan een mailtje of appje naar pastor Nadia Kroon 

(nadiakroon@hotmail.com, 06-20252184).  

Je kunt je per keer opgeven via de appgroep. Het is prima als je 

kinderen meekomen, want gelijktijdig laten we in een andere ruimte 

dan een kinderprogramma plaatsvinden. 

Nadia Kroon 

Kroniek  

In het vorige nummer stond de kroniek van de 

overleden parochiaan Ben Kobussen. Om 

onbekende reden was de foto die daarbij had 

moeten staan niet bij ons aangekomen. U treft de 

foto bijgaand.  
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In het vijftiende jaar… 

We tellen het jaar 2008, het eerste jaar van het 

ontstaan van Effata. Annemie Herinx en Jos van 

den Brand waren de pastores van de nieuwe 

gemeenschap. Het leek Annemie een goed idee om 

voor Goede Vrijdag een grafdoek te maken, en met 

Maria Nolet verzamelde ze dames om zich heen die 

bereid waren om een deel van het doek voor haar 

rekening te nemen. Nog ieder jaar wordt dit 

grafdoek op Goede Vrijdag gebruikt. 

Het jaar daarop was het zoeken naar een ander 

project. Aangezien Maria iconen schilderde (of 

‘schreef’, zoals dat in het jargon heet) wilde zij met 

een paar belangstellenden een reeks van iconen 

maken die ook op de Goede Week van toepassing 

waren. Omdat ook Willem Pelser bedreven was in 

het maken van iconen, gingen Maria en hij aan de 

slag om de deelnemers duidelijk te maken wat er 

van hen werd verwacht. Zo werd in het najaar van 

2008 de dagkapel omgebouwd tot ‘schildersatelier’. 

Het was behelpen, want het licht was niet bijster 

goed (dat was een probleem waar de werkgroep 

jaren mee heeft geworsteld!), maar de resultaten 

mochten er zijn. Iedereen schreef op zijn eigen 

niveau een engel, en al die engelen werden rondom 

een grotere icoon van de Goede Week geschaard. 

De deelnemers beleefden er zoveel genoegen aan, 

dat werd besloten om ook zoiets te doen voor 

Kerstmis. Ook dat werd een succes, met allemaal 

iconen rond het gebeuren van kerst. De 

belangstelling van de parochianen was groot en 

iedereen was enthousiast. Resultaat: DE 

WERKGROEP ICONEN SCHILDEREN WAS 

GEBOREN! 

We zitten nu in het 15e levensjaar van deze 

werkgroep, en er zijn heel wat mensen die aan deze 

activiteit hebben meegedaan. Het aantal oud-

deelnemers komt boven de 30 uit, en ze kwamen 

overal vandaan. Niet alleen parochianen van Effata, 

maar ook uit de hele Stefanusparochie en van ver 

daarbuiten: Schaijk, Winssen, Zetten, enz. 

Katholiek en niet Katholiek, iedereen die interesse 

had in het schilderen van iconen was welkom. In de 

loop der jaren zijn mensen ons ontvallen. Een klap 

voor de werkgroep was het bericht dat Maria Nolet 

op 24 januari 2020 na een ziekbed overleed. 

Samen met Willem gaf zij leiding aan de groep, en 

vanaf die tijd deed hij dat alleen. Het gemis was er 

wel degelijk, maar de laatste tijd was zij zich toch 

al langzamerhand aan het terugtrekken. 

Momenteel zijn zo’n 10 mensen lid van de 

werkgroep, meer moeten het er ook niet zijn. Dat 

zou te veel geroezemoes geven. Het is immers een 

meditatief gebeuren. We werken op donderdag om 

de twee weken van 14.00 uur – 16.30 uur in de 

sacristie van de kerk, na omzwervingen in de 

dagkapel, de keuken daarachter, de crearuimte en 

huiskamer in de pastorie, en het noordertransept 

van de kerk. Elke ruimte had zo z’n nadelen. Vooral 

het licht speelde een grote rol. 

Naar buiten toe heeft de Iconenwerkgroep zich al 

die jaren goed laten zien door middel van 

tentoonstellingen in het noordertransept, de 

dagkapel, een succesvolle tentoonstelling in het 

gebouw van STIP in de Elzenstraat, een lezing in de 

dagkapel, en tenslotte de iconenzegeningen. Die 

zegeningen vinden sinds 2012 ieder jaar plaats in 

de dagkapel. 

Het voortbestaan van de werkgroep is verzekerd, 

want ieder jaar melden zich weer mensen aan, en 

soms is sprake van een wachtlijst. Dat deze groep 

nog lang een onderdeel mag blijven van de 

geloofsgemeenschap van Effata. 

Willem Pelser 

 

De Iconen tentoonstelling 

Crearuimte 
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Bezoek aan de Cenakelkerk  

 
Op woensdag 27 september 2023 

De Effata catechesewerkgroep KUNST EN 

RELIGIE heeft voorbije jaren diverse 

rondleidingen georganiseerd in de 

kerkgebouwen van de Heilige 

Stefanusparochie. Dit jaar zijn we buiten 

onze directe parochie op zoek gegaan naar 

kerkgebouwen met een bijzondere 

(bouw)geschiedenis. We kwamen uit bij de 

prachtige Cenakelkerk in de Heilig 

Landstichting. Deze kerk organiseert 

rondleidingen en heeft ook een audiotour 

voor wie liever individueel wilt rondlopen. Wij 

hadden om 11.00 uur een afspraak met de 

heer Cor de Jager, die echt alles weet over 

de kerk en de ontstaansgeschiedenis. 

Behalve uit Effata waren er ook mensen uit 

DoRe en Antonius van Padua afgekomen op 

deze rondleiding. 

In het begin van de twintigste eeuw kreeg 

architect Jan Stuyt de opdracht een ontwerp 

te maken voor de bouw van een 

parochiekerk en bedevaartsoord in een 

bosgebied waar ook het leven van Jezus 

uitgebeeld zou worden, het Heilig Land. Om 

inspiratie op te doen maakte hij met 

kunstenaar Piet Gerrits in het begin van de 

twintigste eeuw een rondreis door Palestina, 

waar Jezus met zijn apostelen rondgetrokken 

heeft. Daar zagen zij vroegchristelijke kerken 

en Arabische architectuur. 

Terug in Nederland wisten zij hun 

opdrachtgevers te overtuigen dat het 

ontwerp voor de kerk die zij voor ogen 

hadden de zaal van het Laatste Avondmaal 

symboliseerde. Dit kerkgebouw kwam tot 

stand in de periode 1913-1915. 

De kerk is van binnen geheel beschilderd, als 

een groot fresco met beelden over het leven 

van Jezus en de wonderen die Hij verrichtte. 

Rond het altaar zijn schitterende mozaïeken 

aangebracht van engelen die eer brengen 

aan God. De kerk is nog steeds in gebruik als 

parochiekerk, en er is iedere zondag een 

eucharistieviering. 

Namens de werkgroep Kunst en Religie, 

Ans Kwaaitaal 
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Tips van de werkgroep Kunst en Religie 

• In het Catharijnenconvent  in Utrecht schittert een mooie tentoonstelling over liturgische 

gewaden: Fashion for God. 

Ga mee terug naar de Republiek van de zeventiende en achttiende eeuw. Na de Reformatie mogen 

katholieken niet meer in het openbaar samenkomen. Achter de gesloten deuren van schuilkerken 

trekken ze alles uit de kast om toch hun geloof uit te dragen. 

Rijkversierde kerkelijke gewaden worden uitingen van stil verzet, maar ook van de eigen agenda 

van de vrouwelijke makers. De voorgangers droegen ‘fashion for god’; dé manier om in tijden van 

verdrukking toch de eigen identiteit uit te stralen. Na uitvoerig onderzoek kan het museum het 

fascinerende verhaal vertellen dat schuilgaat achter deze unieke 

kunstwerken. Een verhaal met vrouwen in een bepalende rol; als makers én 

als schenkers. 

Ontdek de bijzondere route van baljurk naar kerkgewaad in de achttiende-

eeuwse barok. Een tijd waarin de Republiek een grote welvaart kende en de 

kasten van rijke vrome vrouwen volhingen met kleurrijke gebloemde Franse, 

Engelse en Chinese modestoffen. En wat te doen met zo'n gedragen baljurk? 

Die schonken ze aan de kerk zodat er kerkgewaden van konden worden 

gemaakt. En zo kon het zomaar gebeuren dat de kostbare stoffen op het 

altaar belandden en de dienst werd voorgedragen in een roze koorkap.  

Rondom de tentoonstelling worden ook speciale activiteiten georganiseerd. Kijk daarvoor op de 

website van het Catharijnenconvent: www.catharijnenconvent.nl  

 

• Kunt u geen genoeg krijgen van alle pracht en praal, dan is er vanaf 11 november in museum 

Krona te Uden de prachtige tentoonstelling Aan de rand van de hemel: Visioenen te zien: 

Deze tentoonstelling combineert oude religieuze kunst -

middeleeuwse handschriften, getuigenissen van visionairs en 

collecties van musea en bibliotheken - met hedendaagse 

multimedia-installaties, bruidsjurken, parfums en schilderijen 

van toonaangevende vrouwelijke kunstenaars uit binnen- en 

buitenland. Allemaal benaderen zij het thema  visioen op hun 

eigen manier. De ene keer ingetogen, een andere keer 

uitbundig. Van indringende installaties die aanzetten tot 

zelfreflectie tot geurervaringen en filmbeelden die je doen 

huiveren en glimlachen.   

Namens de werkgroep Kunst en Religie 

Joyce Nissen

http://www.catharijnenconvent.nl/
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Kort Allerlei  

Miva 
Op 27 augustus is in onze kerk 

gecollecteerd voor de MIVA. 

Deze collecte heeft 267,65 euro 

opgebracht. 

Nieuws van de 

koffieschenkgroep 
U geeft royaal voor uw kopje 

koffie. De koffieschenkgroep is u 

daar dankbaar voor. Na aftrek 

van de vaste kosten bleef er een 

bedrag van 440 euro over. De 

helft van dit bedrag is naar 

Tamar Goossens gegaan, de 

jonge Nijmeegse arts die zich al 

jaren inzet voor de bevolking in 

en rond Mukono in Oeganda. Zij 

richt zich vooral op hulpverlening 

aan moeders en jonge kinderen. 

De andere helft is overgemaakt 

aan de stichting Interplast 

Holland. Deze stichting wil in de 

lage inkomenslanden kinderen en 

volwassenen met een 

lichamelijke handicap helpen, 

zodat ze weer volwaardig aan 

activiteiten in hun gemeenschap 

kunnen deelnemen.  

Onze kerk stembureau 
Op 22 november stelt onze kerk 

zich opnieuw open als 

stembureau. Nu voor de Tweede 

Kamer verkiezingen. Dit keer 

kan men zijn stem uitbrengen in 

de dagkapel, ingang 

Groenewoudseweg. Vanaf 7.00 

uur kan men al terecht. 

Open monumentendag  
Het regende bakstenen op 

zaterdag 9 september. 

Desondanks kwamen 40 

bezoekers onze kerk bekijken in 

het kader van de Open 

Monumentendag. 

Ledenadministratie 
We houden de ledenadministratie 

van onze parochie graag up-to-

date en willen iedere parochiaan 

kunnen bereiken. Wilt u daarom 

verandering van uw 

telefoonnummer of e-mailadres 

doorgeven aan Anneke Vos op 

het parochiesecretariaat. Zij is u 

er dankbaar voor. 

Taizéviering 
Op 30 september hebben vele 

parochianen genoten van de 

sfeervolle en goed bezochte 

Taizéviering aan de vooravond 

van de wereldwijde synode. Zie 

pagina 11. 

Daarvoor hebben de 

organisatoren materiaal mogen 

lenen van de Studentenkerk in 

Nijmegen. Hiervoor nogmaals 

dank! 

Wilt u vaker een viering in de 

sfeer van Taizé meemaken, dan 

kunt u de ene week terecht in de 

Antonius van Paduakerk aan de 

Groesbeekseweg 

avpnijmegen.nl, of 

kyra@energyandharmony.nl, en 

in de andere week in de kleine 

Bartholomeuskerk te Beek-

Ubbergen, 

www.facebook.com/taizevieri

ngenbeek/. De kosten zijn 5 

euro. 

 

 

 

13 oktober 2023 

BN’ers en politici staken op vrijdag 13 oktober twee 

kaarsen aan voor de slachtoffers in Israël en in 

Gaza . 

https://avpnijmegen.nl/
mailto:kyra@energyandharmony.nl
http://www.facebook.com/taizevieringenbeek/
http://www.facebook.com/taizevieringenbeek/
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Duurzaamheid  
September 2023  

Soms wordt inspiratie voor een artikeltje over duurzaamheid je op een presenteerblaadje aangereikt. Blij 

was ik te lezen dat de stad Nijmegen het nog niet zo heel slecht doet wat betreft groenvoorziening in de 

wijken. Heeft de u afgelopen zomer ook genoten van de mooie rijkgevulde wegstroken en uitbundig 

bloeiende bloemmengsels in parken? Nijmegen heeft een goed maaibeleid. Vlinders, bijen en insecten 

hebben hun hartjes kunnen ophalen. En dan zien we ook steeds meer aangeplante boomspiegels, ofschoon 

het in de droogteperiode nog een hele toer was deze ‘toonbaar’ te houden. Gelukkig kon ik sproeien met 

water uit onze regentonnen. De regen kwam net op tijd om die weer te vullen. 

Zelfs paus Franciscus hielp mij ditmaal. Hij heeft op 4 oktober een nieuwe klimaatbrief, Laudate Deum, 

gepresenteerd. Hiermee houdt hij, met name de wereldleiders, een spiegel voor. Mondiaal wordt te weinig 

gedaan om de klimaatcrisis aan te pakken. Hier hebben aarde, mensen, planten en dieren onder te lijden. 

De klimaatcrisis wordt steeds erger, weersextremen heftiger, de gevolgen ernstiger. Het zijn vooral de 

arme en zwakke mensen die daar de zwaarste lasten van dragen. De klimaatbrief verschijnt op een 

strategisch moment, aan de vooravond van de klimaattop COP28 die eind november in Dubai begint. Het 

afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen moet op de agenda. 

Ook wijst paus Franciscus op de rol van activisten die nodig zijn om machtsbronnen onder druk te zetten 

als het gaat om het aanpakken van de klimaatcrisis. (Zie: https://laudato-si.nl/nieuws/nieuws-

apostolische-exhortatie-als-update-van-laudato-si/) In Nederland 

kennen we meerdere activistische organisaties die dit doen, waaronder 

Extinction Rebellion (XR), bekend van het bezetten van de A12 in Den 

Haag om de afschaffing van subsidies op fossiele brandstoffen af te 

dwingen. Hun inspanningen zijn vorige week gehonoreerd met de eerste 

plaats in de Duurzame 100 van Trouw. ‘Dit soort acties voeren voor het 

klimaat is noodzakelijk’, oordeelt de jury, ‘ook al wringen die soms’. 

Zo ziet u, alweer een handreiking voor mij. Zo maar 100 duurzame 

voorbeelden die het bespreken waard zijn. Als u uw nieuwsgierigheid niet 

kunt bedwingen, kijk dan op trouw.nl/duurzame100 . Maar u zult in 

volgende PB-stukjes zeker nog enkele van de duurzame 100 nader 

toegelicht krijgen.  

Dan nog een tip: laat u meevoeren in De podcastretraite ‘De schepping en ik’, die gratis is te beluisteren 

op https://biddenonderweg.org/retraites/99-de-schepping-en-jij, en in de gratis app van Bidden 

Onderweg, https://biddenonderweg.org Deze gebedsreeks start bij verwondering en dankbaarheid 

voor alles wat leeft. De schepping is schitterend, maar naast de vele 

hoogtepunten zijn er ook dieptepunten. Het gaat helemaal niet goed 

met de aarde. Gevoelens van schuld en moedeloosheid dringen zich 

makkelijk op bij wie de vele milieurampen en doemscenario's op zich 

in laat werken. Toch hoeven we niet te wanhopen. We mogen geloven 

dat de Heer altijd voor ons uitgaat en nieuwe wegen wijst. In dit 

gebedstraject bidden we om moed in zijn voetspoor te treden. 

Uitgangspunt van deze podcastretraite is Gods schepping. De acht 

meditaties vertrekken bij teksten uit de Bijbel en duren ongeveer 

vijftien minuten.  

Joyce Nissen 

 

https://laudato-si.nl/nieuws/nieuws-apostolische-exhortatie-als-update-van-laudato-si/
https://laudato-si.nl/nieuws/nieuws-apostolische-exhortatie-als-update-van-laudato-si/
http://trouw.nl/duurzame100
https://biddenonderweg.org/retraites/99-de-schepping-en-jij
https://biddenonderweg.org/
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Een beetje vroeg voor kerst ??? 

Terwijl de tuincentra al volop kerst aan ons 

proberen te verkopen, bereiden wij ons voorlopig 

nog in alle rust en stilte voor op de kersttijd. De 

voorgangers voor de Advent zijn bekend en de 

data waarop die vieringen en kerstvieringen 

worden voorbereid staan in de agenda’s. Koren 

dromen alweer van hun kerstrepertoire. 

Maar ik heb toch ook al wat tips voor al onze 

eigen agenda’s. De ervaringen van de 

tentoonstellingen in de kersttijd in de Dominicus 

kerk hebben ons geleerd dat we vooral de tweede 

helft van de Advent de meeste bezoekers 

ontvangen. Dán zoeken mensen de kerstsfeer ook 

in kerken. Juist dán zamelen we ook voedsel in. 

Daarom hebben we al afgesproken dat we de kerk 

willen inrichten voor kerst en openstellen voor 

bezoek vanaf de tweede zondag van de 

Advent: zondag 10 december. Het idee is dit 

jaar om mensen uit te nodigen die een 

kerstverzameling hebben: engelen, kleine 

stalletjes, kerstpuzzels, kerst in kant, wandkleden, 

kerstpostzegels, oude kerstboom versiering, 

notenkrakers en zo voort. De eerste aanmeldingen 

om dat allemaal te laten zien zijn al binnen.  

Mocht er onder de lezers van dit artikel mensen 

zijn die ook mee willen doen met een verzameling, 

of kerstspullen in deze lijn, dan kunt u zich vanaf 

nu melden:René Klaassen (06 105 108 49 of 

klaassenfr@gmail.com 

Twee weken lang van 10 tot 26 december zal 

de kerk vooral in de ochtenden open zijn voor 

bezoek. Precieze details komen dan op de website 

te staan en er zal een flyer ter beschikking komen 

op de eerste zondag van de Advent. 

De tijden van de vieringen kennen we ook al: 

• Zondag 24 december. 

Om 10.30 uur net als elke zondag viering van 

de 4e zondag van de Advent 

Om 19.00 uur zal er een kinderdienst zijn 

vooral voor gezinnen, grootouders, ouders en 

kinderen 

Om 21.00 uur is er dan de vertrouwde 

kerstnachtviering met schola. 

• Maandag 1e kerstdag 25 december. 

Om 10.30 uur is er een kerstochtend - viering 

ook met onze schola 

• Dinsdag 2e kerstdag 26 december. 

Dan zal de kerk een aantal uren open zijn 

voor familiebezoek en we bedenken daar iets 

moois voor, om het gezellig te maken. 

We hopen weer velen van u te mogen ontvangen. 

René Klaassen

Muzikale uitbeeldingen van het kerstverhaal 

op woensdag 29 november 

Een verhaal met klank en beeld over de 

kerstoratoria in de loop der eeuwen 

U wordt van harte 

uitgenodigd te komen 

luisteren naar de 

geschiedenis en de 

muziek van de diverse 

kerstoratoria. Aan bod 

komt het alom bekende 

Weihhnachts-oratorium 

van Johann Sebastian 

Bach. Maar ook zijn 

voorlopers: Heinrich 

Schütz met de 

‘Weinachtshistorie’ en 

Giovanni Gabrieli met ‘Hodie Christus natus est’ 

passeren de revue, evenals de negentiende eeuwse 

toonzettingen van het kerstverhaal. Tenslotte 

zullen ook ‘Weihnachtsbaum’ van Franz Liszt en 

Weihnachtslieder van Peter Cornelius niet 

ontbreken. 

Deze muzikale catechese-activiteit wordt u door de 

Effata werkgroep ‘Kunst en Religie’ aangeboden als 

een speciaal kerstcadeau. Dit alles zal worden 

verzorgd door de heer Paul Kagenaar, die al 

meerdere malen voor ons en op andere plekken 

dergelijke muzikale programma’s heeft 

gepresenteerd. 

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij deze catechese-

activiteit, wordt u vriendelijk verzocht zich vooraf 

hiervoor aan te melden bij de heer Ger Gerrits 

(gjm.gerrits@gmail.com of 024-3234934), 

uiterlijk op zondag 19 november 2023 

Datum: woensdag 29 november 

Tijd: 10.30 uur – 12.15 uur 

Plaats: dagkapel Dominicuskerk 

 (ingang Groenewoudseweg) 

Vrijwillige bijdrage 

Nadere informatie: Ger Gerrits

mailto:klaassenfr@gmail.com
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KERSTACTIE 2023: kerstpakketten en voedsel 

 
Het is goed om te geven wanneer je wat 
over hebt. 
Het is goed om te krijgen wanneer je wat 
hulp kunt gebruiken. 

Onze wereld verkeert nog steeds in crisis. Veel 

oorlogsgeweld en diverse grote natuurrampen 

houden ons elke dag bezig. Ook zitten we volop in 

een energietransitie, met alle gevolgen van dien. 

Een van de gevolgen is dat steeds meer mensen in 

Nederland en ook in Nijmegen niet meer rond 

kunnen komen. Dat laten we niet gebeuren. Steeds 

meer mensen uit onze eigen omgeving kunnen hun 

boodschappen niet betalen en komen naar de 

voedselbank. De noodzaak om elkaar te steunen is 

groot. 

Als kerk willen we vanzelfsprekend niet 

achterblijven. Vandaar ook dit jaar weer een 

dringend beroep op u allen. We voeren komende 

november en december vanuit de 

Effatagemeenschap actie voor mensen in onze 

omgeving die afhankelijk zijn van deze hulp: 

• de Voedselbank (“voor wie het echt nodig 
heeft”),  

• de stichting GAST (“opvang en begeleiding 
van ongedocumenteerde asielzoekers”),  

• Home-Start (“ondersteuning thuis in 
gezinnen”),  

• Vluchtelingenwerk (“hulp aan 
vluchtelingen”).  

Onze Effata/Dominicuskerk doet mee met de 

kerstactie van Nijmeegse kerken, die samenwerken 

onder de hoede van de oecumenische diaconale 

werkgroep van de Antonius van Paduakerk en de 

Maranathakerk. We betrekken ook de school Klein 

Heyendaal en de buurt bij onze kerstactie. 

Kies - net als andere jaren - op welke manier u 

meedoet met deze kerstactie: 

• U geeft een bijdrage in geld. Dat kan contant 

in de collectebus van de kerstactie. U kunt ook 

geld storten naar de voedselbank 

(rekeningnummer: NL61 RABO 0104 0832 55 

t.n.v. Stichting Voedselbank Nijmegen). N.B. 

Dit nummer wordt ook vermeld op de folders 

die in de kerk zullen liggen. 

• U maakt een mooi kerstpakket voor een 

persoon, een stel of een gezin, van de stichting 

Gast, van Home-Start of Vluchtelingenwerk. 

De oecumenische werkgroep zorgt ervoor dat 

het juiste pakket op de juiste plaats 

terechtkomt. Hiervoor hanteren we het 

systeem van kaartjes die tijdens de 

actieweken aan een waslijn hangen. We 

noteren welk kaartje u meeneemt. U maakt 

een pakket, pakt het netjes in, en doet er 

eventueel een kerstkaartje bij. Inleveren 

uiterlijk zondag 10 december! 

• U neemt los voedsel en ook iets extra’s in de 

kerstsfeer mee naar de kerk voor de klanten 

van de voedselbank. Vrijwilligers van de 

voedselbank verdelen de oogst over de 

pakketten van de maand december.  

Toelichting op kerstinzameling 

Voedselbank 
De voedselbank 

vraagt kerken en 

scholen die 

meedoen met de 

kerstactie om 

losse 

levensmiddelen in 

te zamelen. 

Daarmee kunnen 

alle adressen van 

de voedselbank 

met Kerst een 

goed gevulde krat 

met 

levensmiddelen en nog iets extra’s ontvangen. De 

artikelen die in aanmerking komen voor deze 

inzamelingsactie staan vermeld op de flyer, die 

verkrijgbaar is in de kerk. Behalve levensmiddelen 

mogen deze keer ook luxe nootjes, 

kerstchocolaatjes of-koekjes, maar ook kaarsen, 

kerstservetjes of douchegel, meegenomen worden. 

Deze luxe-artikelen worden door de medewerkers 

van de voedselbank over de pakketten verdeeld. 
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Toelichting op kerstpakketten voor 

Stichtingen Gast, Home-Start en/of 

Vluchtelingenwerk 
Parochianen die een kerstpakket willen maken voor 

mensen die ondersteund worden door 

bovengenoemde stichtingen, kunnen een kaartje 

nemen van de waslijn op 19 november. U gaat 

daarmee naar Twan Brouwers of Ger Gerrits. Deze 

noteren uw naam, telefoonnummer en het nummer 

van het door u gekozen kaartje op hun controlelijst. 

Het kaartje moet u later op het door u 

samengestelde voedselpakket plakken. Op die 

manier kunnen we controleren dat een pakket is 

ingeleverd. Op zondag 26 november, 

3 december en 10 december (laatste 

gelegenheid) kan ingeleverd worden. 

Wie moeite heeft om een pakket of doos met 

voedsel mee te nemen naar de kerk, kan dat 

doorgeven aan Twan of Ger. Deze noteren dat op 

de lijst en komen het pakket op woensdag 6 

december tussen 10.30 uur en 11.30 uur bij u 

ophalen. 

Deze kerstactie start in onze kerk op zondag 

19 november 

We hopen met deze actie veel mensen een plezier 

te doen met de kerstdagen. Zowel de gevers als de 

ontvangers! 

Namens de kerngroep diaconie,  

Ger Gerrits en Twan Brouwers  

Activiteiten Catechese 
ZA 28 okt. 10.00u – 

12.00u 

Cursus ‘Thuiskomen in 

liturgie’ 

Dagkapel Dominicuskerk 

(ingang Groenewoudseweg) 

Do 2 nov. 14.00u – 

16.30u 

Iconen schilderen Effata-Dominicuskerk (ingang 

Heyendaalseweg) 

Di 7 nov. 17.00u – 

19.00u 

Missionaire vormingscursus Effata Parochiecentrum 

Vr 10 nov.10.00-12-00u Sacred dance  Parochiehuis AVP Van 

Slichtenhorststraat 81 

Za 11 nov. 10.00u – 

12.00u 

Cursus ‘Thuiskomen in 

liturgie’ 

Dagkapel Dominicuskerk 

(ingang Groenewoudseweg) 

DI 14 nov.14.00u – 

16.00u 

Inspirerende verhalen Huiskamer Effata 

parochiecentrum 

Do 16 nov. 14.00u – 

16.30u 

Iconen schilderen Effata-Dominicuskerk (ingang 

Heyendaalseweg) 

Zo 19 nov. 12.00u Nomadland (USA 2020) DoRe kerk 

Zo 19 nov.  07.45u  en 

08.30u 

Wegen met zegen – 

wandeling met 

vertrekceremonie (07.45u 

met, 08.30u zonder ontbijt) 

AVP kerk 

Ma 20 nov. 16.30u – 

17.30u 

Bijbelgroep Effata parochiecentrum  

(crearuimte) 

Di 21 nov. 17.00u – 

19.00u 

Missionaire vormingscursus Effata Parochiecentrum 

Vr 24 nov. 10.00u – 

12.00u 

Sacred dance Parochiehuis AVP Van 

Slichtenhorststraat 81 

Za 25 nov. 10.00u – 

12.00u 

Cursus ‘Thuiskomen in 

liturgie’ 

Dagkapel Dominicuskerk 

(ingang Groenewoudseweg) 

Wo 29nov. 10.30u – 

12.15u 

Kunst en Religie ‘Lezing 

Kerstoratoria’ 

Dagkapel Effata--

Dominicuskerk (ingang 

Groenewoudseweg) 

Do 30 nov. 14.00u – 

16.30u 

Iconen schilderen Effata-Dominicuskerk (ingang 

Heyendaalseweg 

Zo 3 dec Start ’gezamenlijke 

reflectie op de advent’ 

inspiratie@avpnijmegen.nl  

Zo 10 december Start catechese activiteiten 

in de Kerstperiode 

Effata-Dominicuskerk 

Di 12 dec. 14.00u – 

16.00u 

Inspirerende verhalen Huiskamer Effata 

parochiecentrum 

mailto:inspiratie@avpnijmegen.nl
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Effata Dominicuskerk

Prof. Molkenboerstraat 7 

6524 RN Nijmegen 

 024-3 65 60 69 

IBAN NL 29 ABNA 0436 6614 46 

t.n.v. Effataparochie 

  www.effataparochie.nl 

Onderdeel van de Parochie Heilige Stefanus (PHS) 

Berg en Dalseweg 40 
6521 JJ Nijmegen 
info@stefanus.nl 

 www.stefanusparochie.nl 

Het pastorale team van Effata-Dominicus bestaat uit: 
 

 
 

Hans Hamers O.P. pastor 
Werkdagen: ma, di, wo, do. 
 (20 upw) 
Aandachtsgebieden: 
pastoraatsgroep en 
parochieberaad PHS, liturgie, 
missionaire parochie, 
gemeenschapsopbouw, individueel 
pastoraat,  
Tel 06-19573987 
hhamers@stefanus.nl 
 

 

René Klaassen 
Werkdagen: ma, di, andere dagen 
op afspraak  
Aandachtsgebieden: 
pastoraatsgroep PHS, liturgie, 
catechese, missionaire parochie, 
individueel pastoraat, 
bloemsiergroep, 
koffieschenkgroep 
Tel: 06-10510849  
klaassenfr@gmail.com 
 

 

Nadia Kroon O.P. 
Werkdagen: di (8 upw) 
 
Aandachtsgebieden:  
missionaire parochie, jong 
volwassenen, communicatie 
 
 
 
Tel: 06-20252184 
nadiakroon@hotmail.com 
 

   Parochieadministratie / 

Secretariaat  
Prof. Molkenboerstraat 7 

6524 RN Nijmegen. 
van dinsdag t/m donderdag  
van 10.00 tot 12.30 uur 

024-3656069 

post@effataparochie.nl 

Voor spoedgevallen buiten  

deze uren 
Rudie Luiken 

06-21547952 

 

Voor uitvaarten afspreken 
06-48748727 
 

Ziek? Eenzaam? Behoefte 

aan een gesprek? 
Meld het bij het pastoraat of bij: 

Lou Tielkes 0243226676 
a.h.tielkes@fo.nl 
Willem Pelser 024-3772146 
wpelser@telfort.nl 

   

Redactie Effatablad 
Marcel Becker (eindredactie)  
Hans Hamers 
Elly Heuvel-Versteegen (opmaak) 
Anton van der Meer 
Betty Smits-van Sonsbeek 

Verspreiding parochieblad 

Elly Voss  024–8480938 

 eimvoss@hotmail.com 

Kroniek  
 

Webmaster Ab Blom 

E-mailadres 

 redactie@effataparochie.nl 

  
Kopij volgend nr: 22 november  

volgende aflevering 9 december 

Oplage circa 600 exemplaren 

Oproep 

Wilt u informatie over verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden 
doorgeven aan het secretariaat van het parochiecentrum. Als ook 
verandering of wijziging van adres, telefoonnummer en e-mailadres: 
post@effataparochie.nl 

mailto:info@stefanus.nl
mailto:hhamers@stefanus.nl
mailto:klaassenfr@gmail.com
file:///J:/DOMINICUSKERK/1PB%20Pinksteren%202023/nadiakroon@hotmail.com
mailto:a.h.tielkes@fo.nl
mailto:wpelser@telfort.nl
mailto:redactie@effataparochie.nl
mailto:post@effataparochie.nl
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Rooster van Vieringen 

2023 THEMA en viering Voorgangers Muziek 

 30e zondag door het jaar Sanneke Brouwers Samenzang  

Zondag 29 oktober Agapèviering  Betty Smits - van 

Sonsbeek 

Françoise Klaassen 

10.30 uur Exodus 22, 20-26 Joseph Steenbrink 

 Matteüs 22, 34-40   

 Allerheiligen/Allerzielen Hans Hamers O.P. 

Schola Luc-Jan 

Laarhoven Zondag 5 november Agapèviering  

Zr. Nadia Kroon 

O.P. 

10.30 uur Johannes 7, 2-4. 9-14 René Klaassen Thea Stadlander 

 Matteüs 5, 1-12a   

 32e zondag door het jaar René Klaassen Françoise Klaassen 

Zondag 12 november  Gezinsviering St. Maarten Koos Wilke  

10.30 uur Wijsheid 6, 12-16   

 Matteüs 25, 1-13   

 33e zondag door het jaar Peter Nissen Schola 

Zondag 19 november  Agapèviering  Willem Pelser Françoise Klaassen 

10.30 uur Spreuken31,10-13. 19-20. 30-31  Thea Stadlander 

 Matteüs 25, 14-30 of 14-15. 19-20   

 Christus Koning van het heelal Wim Rigters Samenzang  

Zondag 26 november  Agapèviering  Dineke Wilke Annemiek van 

Nostrum 10.30 uur Ezechiël 34, 11-12. 15-17  

 Matteüs 25, 31-46   

 1e zondag van de advent Eduard Kimman S.J Schola  

Zondag 3 december  Eucharistieviering  Hans Hamers O.P. Luc-Jan Laarhoven 

10.30 uur Jesaja 63,16b-17.19b;64,3b-7  Thea Stadlander 

 Marcus 13, 33-37   

 2e zondag van de advent Peter Nissen Samenzang  

Zondag 10 december  Agapèviering  Koos Wilke Françoise Klaassen 

10.30 uur Jesaja 40, 1-5, 9-11  Joseph Steenbrink 

 Marcus1, 1-8   

 3e zondag van de advent Jan van der Wal Koor: 

Zondag 17 december  Agapèviering  Betty Smits- van 

Sonsbeek 

Stemmen van Troost 

10.30 uur Jesaja 61, 1-2a, 10-11 Thea Stadlander  

 Johannes 1, 6-8, 19-28   

 4e zondag van de advent Ineke van Cuijk Samenzang  

Zondag 24 december   Annemie Herinx Joseph Steenbrink 

10.30 uur Samuël 7, 1-5, 8b-11, 16   

 Lucas 1, 26-38   
 

 

 

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door:  

De Vinotheek www.vinotheek.nl Bloemisterij Het Molentje www.bloemisterijhetmolentje.nl 

Gommers Nijmegen BV www.gommers.nl Klopper & Kramer Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom www.KK.nl 

Janssen Repro www.janssenrepro.nl Hoveniersbedrijf Han Janssen v.o.f. www.hanjanssen,nl 

Reintjes Kaarsen www.reintjes.nl Plus Walraven www.plus.nl 

 

http://www.vinotheek.nl/
http://www.bloemisterijhetmolentje.nl/
http://www.gommers.nl/
http://www.kk.nl/
http://www.janssenrepro.nl/
http://www.plus.nl/

