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In dit nummer 
 

Komende Kerst is er zoveel te doen in de kerk! U 

leest het allemaal op de pagina’s 4, 5, 27, 29, 30 

De kerstgedachte krijgt uitwerking in een 

overweging over naastenliefde door 

Sanneke Brouwers op pagina 6,7 

In dit nummer een gesprek met voorgangster 

Ineke van Cuijk over geloof en hoop op pagina 8, 9 

Het synodaal proces kende in Rome een voorlopig 

hoogtepunt en gaat verder. U leest een verslag op 

pagina 13, 14 

In het midden van dit kerstnummer treft u een 

overzicht in foto’s aan van de bijzonderheden uit het 

afgelopen jaar, op pagina 16, 17 

In deze tijd van oorlogen en geweld beschrijft 

Betty Smits van Sonsbeek een monument voor de 

mensen die daar verslag van doen en dat met hun 

leven moeten bekopen, op pagina 18, 19 

In de kersttijd extra aandacht voor mensen die het 

moeilijk hebben. We zamelen spullen en geld in voor 

mensen nabij en veraf, zo leest u op pagina 21 en 22 

Icoon voorpagina: Willem Pelser 
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Wij komen tezamen!! 

Met groeiende verbazing, maar het maakt me ergens ook gelukkig, constateer ik dat onze 

agenda met het jaar voller wordt in de weken voorafgaand aan Kerst. Daar kun je bij gaan zitten 

zuchten van ‘oh wat heb ik het toch druk…’, maar ik voel dat anders. Van deze drukte krijg ik 

energie, omdat er zoveel goede mensen bij betrokken zijn. Deze weken van toeleven naar Kerst, 

advent, hebben iets moois in zich; ze zijn een warme stroomversnelling. De werkgroepen hebben 

weer heel wat op stapel staan. Sommige activiteiten zijn al in volle gang, nog vóórdat u er in dit 

kerstnummer over leest. Er gebeurt onnoemelijk veel, zelfs in de stad. In het centrum zal geen 

stal staan, maar een glazen huis. 

We gaan ons uiterste best doen om de kerk er zo mooi mogelijk uit te laten zien. En we zijn veel 

vaker open dan u van ons gewend bent. Kom met familie, 

vrienden en buurtgenoten ‘op visite’! Er is een tentoonstelling 

van kerstverzamelingen. Er zullen mooie concerten en 

inspirerende vieringen en bijeenkomsten zijn. Er komt weer een 

verhalenmiddag, en we gaan met onmiddellijke ingang elke 

dondermorgen twee uur open voor gezelligheid, koffie, een goed 

gesprek of een kaarsje bij Maria. Een lang gekoesterde wens van het pastorale team gaat 

daarmee in vervulling. En natuurlijk, u kunt altijd een pastor bellen. 

We proberen dit te realiseren omdat we weten dat er een groeiende behoefte is aan plekken en 

momenten om lekker samen te kruipen, met liefst veel anderen of misschien juist maar met een 

paar. Die behoefte is groeiend, omdat we ‘de tijd tegen’ hebben. Er gebeurt zoveel om ons heen 

waar we weinig of geen invloed op hebben. Juist dáárom is het goed dat we met elkaar blijven 

doen waar we goed in zijn. 

We staan sterk in onze schoenen als het gaat om hulp bieden aan de behoeftigen in onze eigen 

buurt en stad. Ik wed dat de voedselpakketten actie nóg succesvoller zal zijn dan vorig jaar. Het 

besef dat het harder nodig is dan ooit is gegroeid. Voor veel mensen die het niet gemakkelijk 

hebben in de donkere tijd van het jaar moet er ook de kans zijn samen te kruipen en het met 

elkaar gezellig te maken.  

Graag sluit ik af met een oproep en een 

wens. Toen ik nog heel klein was leerde 

ik de tekst van het lied ‘Wij komen 

tezamen’. Graag doe ik hier die oproep 

voor komende weken: KOMT ALLEN 

TEZAMEN. Deel je verdriet en deel je 

vreugde en je zult vervuld worden van 

naastenliefde. Dan vinden we met een 

beetje geluk het mooiste kerstfeest dat 

we ooit samen gevierd hebben. Het blad 

staat vol mogelijkheden en kansen!! 

Maak er gebruik van … ook al kom je 

voor de eerste keer. 

 

Afsluitend wens ik ieder die dit blad onder ogen krijgt, mede namens collega’s Hans Hamers en 

Nadia Kroon een zalig, waar het kan vrolijk, en hopelijk ook vredig kerstfeest toe. 

René Klaassen 

 

 

''''' ’Een groeiende 
behoefte om 

samen te kruipen’ 
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Lucas 2, 8-12 

 

 

De vieringen met Kerst 

De 24e december is dit jaar niet alleen maar kerstavond, maar ook de vierde zondag van de advent. We 

hebben daardoor dit jaar een heel korte advent, van slechts drie weken. 

 

 

 

 

Zondag 24 december, 10.30 uur, Viering vierde zondag van de advent, met 

als voorgangers: Ineke van Cuijk O.P. en Annemie Herinx. 

Kerstvieringen 

Zondag 24 december, 19.00 uur, Kerstavondviering voor kinderen, ouders, en 

grootouders. Voorganger René Klaassen: m.m.v. kinderen en ouders. 

Zondag 24 december, 21.00 uur, Kerstnachtviering met de Schola. 

Voorgangers: Eduard Kimman S.J. en Nadia Kroon O.P. 

Maandag 25 december, 10.30 uur, viering hoogfeest van Kerstmis. 

Voorgangers: Sanneke Brouwers en Willem Pelser. 

Kerk open op tweede kerstdag 

Dinsdag 26 december, van 10.30 – 14.00 uur, kerk open voor bezoek 

tentoonstelling, kerstverhaal, kindje wiegen. Koffie, thee, limonade en wat 

lekkers. 

Oudejaarsdag  

Zondag 31 december, 10.30 uur, Oudejaarsviering. Voorgangers Willem Pelser 

en Pieter-Theo Zuurbier. 

Aanbidding van de herders - Rembrandt van Rijn 
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Van het locatieteam 

Na de indrukwekkende Allerzielenviering in de 

grote (koude) kerk zijn we weer de dagkapel 

ingetrokken voor de zondagsvieringen. In de 

winterperiode is deze ruimte beter en aanzienlijk 

goedkoper te verwarmen. Maar voor de 

Kerstvieringen gaan we natuurlijk naar de grote 

kerk!  

De aangepaste geluidsinstallatie in de dagkapel 

functioneert naar wens. De gerenoveerde 

toiletgroep en vooral de keuken en vergaderruimte 

hebben een mooie uitstraling. Weet u overigens dat 

er in de gang naar de pastorie ook een toilet is 

aangebracht? Er is een speciale hellingbaan, zodat 

deze ook met een rollator goed bereikbaar is.  

Terwijl ik dit schrijf, wordt de dagkapel als 

verkiezingslokaal gebruikt. Voor een goede 

toegang vanaf de Groenewoudseweg ligt er een 

opklapbare hellingbaan van de gemeente, die naar 

tevredenheid functioneert. De medewerkers van 

het stembureau waren blij met deze voorzieningen, 

en vooral met de heel wat aangenamere 

temperatuur dan vorige keer. Toen werd achterin 

de grote kerk gestemd, en dat was qua 

temperatuur afzien! Buiten sprak ik bezoekers die 

verbaasd waren over deze mooie ruimte, en er 

foto’s van hadden gemaakt. Mooi dat nu ook op 

deze wijze de dagkapel gebruikt wordt. 

De verwarming van dagkapel, sacristie, keuken en 

vergaderruimte en toiletten wordt door één ketel 

gedaan. Ik wil u vragen om de deuren zo goed 

mogelijk gesloten te houden om onnodig 

warmteverlies te voorkomen. 

Het bestuur van de Stefanusparochie en het bisdom 

hebben ingestemd met het leggen van 

zonnepanelen op het dak van de pastorie, en het 

aanbrengen van isolatie-glas in het 

pastoriegebouw. Nu is het wachten op de 

omgevingsvergunning, omdat de pastorie en de 

kerk gemeentelijke monumenten zijn. Zo hopen we 

te besparen op de hoge energiekosten van de 

pastorie, en leveren we als groene kerk een 

bijdrage aan duurzame energie. 

Wij als locatieteam wensen u allen warme, mooie 

en inspirerende Kerstdagen, en alle goeds voor het 

nieuwe jaar 2024. 

Dirk-Jan de Rooij 

 

 

Rond de keukentafel  

Vanaf 30 november zijn de dagkapel en de koffieruimte elke donderdagochtend open voor een gesprekje 

en een kop koffie. Ook kunt u een kaarsje opsteken bij het 

Rozenkransaltaar van Maria in de kerk. Er is een rooster 

gemaakt met telkens twee mensen, die u kunnen 

verwelkomen. Ook kunt u om een pastoraal gesprek vragen. 

We zijn OPEN van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt binnenkomen 

vanaf de zij-ingang aan de Groenewoudseweg. 

Uit alle inzendingen, die we binnengekregen hebben, hebben 

we de volgende naam gekozen voor de nieuwe ruimte: 

“ROND DE KEUKENTAFEL”. U bent van harte WELKOM! 

Namens de begroetingsgroep, 

Joyce Nissen-Janssen en Françoise Klaassen-Borghans

 

Lunch en Nieuwjaar 
Op zondag 7 januari zal er weer een lunch klaarstaan en zullen we samen het glas heffen op een 

voorspoedig 2024.  

In februari wordt de lunch op zondag 4 februari geserveerd.  
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Naastenliefde  

Hoewel we met Kerst in Nederland al lang niet 

meer alleen de geboorte van Jezus vieren, is 

er één overkoepelend thema: naastenliefde. 

In het Nieuwe Testament is dit verwoord in het 

dubbelgebod van de liefde: Heb God lief en je 

naaste als jezelf. Naastenliefde wil, volgens 

mij, zeggen dat je je in een ander kunt 

verplaatsen. Het wordt onderstreept door de 

oudtestamentische opdracht: vergeet niet dat 

je zelf ook vluchteling was.  

De ander óf jezelf 

Helaas zien we ook deze Kerst dat mensen 

niet alleen náást elkaar staan, maar ook 

tegenóver elkaar. De vraag is dan niet: wie is 

mijn naaste? Maar: wie is mijn vijand? Met 

groot verdriet zien we hoe, in het zogenaamde 

Beloofde Land, mensen vreemdeling worden 

gemaakt, gedood, uitgehongerd, in een 

ziekbed worden gebombardeerd. Wie is de 

vreemdeling, wie is de vijand en wie de 

vluchteling…? 

De oorlog in Israël en Palestina stelt ons geloof 

op de proef, dat juist dáár is ontstaan. Met 

Kerst vieren we de geboorte van Jezus die 

‘koning’ en ‘redder’ wordt genoemd, maar als 

vreemdeling ter wereld komt in een stal, 

daarna vluchteling wordt en tenslotte als 

misdadiger wordt gedood. Juist deze 

vreemdeling heeft ons geleerd wat 

naastenliefde is. Niet door alles te geven wat 

hij bezat. Naastenliefde is niet: ‘geven van je 

overvloed’, van wat je zelf niet meer nodig 

hebt. Het is: jezelf geven.  

Naastenliefde sneuvelt als eerste in een 

oorlog. Het is dan niet ‘de ander áls jezelf’, 

maar ‘de ander óf ikzelf’. Wat betekent dit 

voor de menselijke waardigheid; zijn er 

verschillen in slachtofferschap? Zijn de 

slachtoffers onschuldige burgers of 

vijandelijke strijders? Soms is het in een 

oorlog nauwelijks mogelijk om dit verschil te 

maken en soms is iemand het allebei.  

Want of de ander vijand of naaste is, hangt af 

van de berichtgeving. In oorlogsretoriek wordt 

de vijand gedehumaniseerd; een vorm van 

geweld die ook aanzet tot geweld. Daar 

moeten we elkaar scherp op houden, omdat 

het conflicten in stand houdt en voedt.  

Je in elkaar verplaatsen 

Over naastenliefde las ik na de aanval van 

Hamas op Israël een voorbeeld in de krant. De 

patriarch van Jeruzalem bood zichzelf aan, om 

te ruilen met gegijzelde, Israëlische kinderen. 

Hij wilde zichzelf geven door letterlijk hun 

plaats in te nemen. 

Kan het nog een stap verder? Bijvoorbeeld 

wanneer de patriarch had geruild met een 

Palestijnse vluchteling. Of een Palestijnse 

leider of imam had geruild met een Israëlische 

gijzelaar? Voor bevolkingsgroepen die zo ver 

uit elkaar leven, door muren en prikkeldraad 

gescheiden, is het bijna onmogelijk geworden 

zich in elkaar te verplaatsen en elkaar lief te 

hebben als naaste in plaats van als vijand. 

Dat verplaatsen in elkaar geldt ook voor ons. 

Vanuit het besef dat ook wij de hulp van een 

ander nodig kunnen hebben. We proberen 

deze woorden na te leven. Bijvoorbeeld 

wanneer we kerstpakketten maken voor de 

diaconie. Want op het moment dat we in de 

winkel staan op te bepalen wat we zullen 

meebrengen, stellen we ons voor wat die 

ander nodig heeft.  

Naastenliefde is jezelf geven 

De vraag ‘wie is mijn naaste?’ is ook aan Jezus 

gesteld. Als antwoord vertelt Jezus de parabel 

van de barmhartige Samaritaan. Daarmee wil 

Jezus zeggen dat wij allemaal broeders en 

zusters zijn: ‘Fratelli Tutti’. We zijn 

verantwoordelijk voor elkaar. Maar in de 

praktijk voelt de ene zuster toch wat meer als 

naaste dan de andere broeder…  

Er is dus afstand tussen mensen, niet alleen 

geografisch, maar vooral empathisch en 

maatschappelijk. Dat was ook zo in Jezus’ tijd. 

Voor de lezers was het makkelijker zich te 

verplaatsen in een Leviet dan in een 

Samaritaan. Maar de Samaritaan geeft het 

goede voorbeeld. Zo is het lezen van het 

verhaal al een daad van naastenliefde. De 

lezers moeten zich verplaatsen in degene 
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waar ze zich niet mee verbonden voelen. De 

Samaritaan is niet langer de vreemdeling, 

maar onze naaste! We moeten ons dus in hem 

verplaatsen.  

Laten we ons deze Kerst bezinnen op onszelf 

en elkaar. Ook wij zijn vreemdeling, 

Samaritaan en naaste tegelijkertijd. Het ligt er 

maar aan vanuit welk perspectief je kijkt. 

Volgens de Bijbel is er slechts één perspectief: 

heb God lief en de naaste als jezelf. Dit is het 

grootste gebod en de weg naar vrede op aarde 

voor alle mensen. Wij kunnen hier zelf een 

begin mee maken. Zalig Kerstfeest.   

Sanneke Brouwers 

  

Rembrandt Harmensz. van Rijn: De goede Samaritaan 
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Hopen tegen beter weten in  

In gesprek met Ineke van Cuijk 

Ze maakt sinds vijf jaar deel uit van de Effata-

gemeenschap. Ze is een betrokken, actieve 

parochiaan en een gewaardeerde voorgangster. 

Aan de vooravond van Kerstmis praat ik met Ineke 

van Cuijk over geloof en hoop. 

Paplepel katholiek 

Ineke van Cuijk is geboren in 1952 in Hoog Soeren 

en groeide op in 

Apeldoorn. Ze komt, 

zoals ze het zelf noemt, 

uit een warm katholiek 

nest. ‘Ik ben een 

paplepel katholiek’, 

zegt ze. ‘Ik kreeg het 

geloof thuis met de 

paplepel ingegoten. 

Mijn ouders waren 

actief betrokken bij de 

kerk en als vanzelf-

sprekend werd ik 

daarin meegenomen. 

Ik nam deel aan de parochievergaderingen. Ik 

begeleidde welpen bij de scouting, die toen nog een 

duidelijke band had met de kerk, en ik zat in de 

werkgroep voor missie, ontwikkeling en vrede.’ 

Ineke, van beroep secretaresse bij een medisch 

orthopedisch kinderhuis, werd in de jaren zeventig 

parochiesecretaresse. Er kwamen toen steeds 

minder priesters in de parochie en daarom gingen 

meer taken naar leken. Haar parochie in Apeldoorn, 

de HH Fabianus en Sebastianus, was een van de 

eerste parochies binnen het bisdom Utrecht met 

een pastoraal team in plaats van een pastoor en 

een kapelaan. ‘We vormden een hechte club’, 

vertelt ze, ‘een leefgroep leek het wel. Tijdens het 

Paastriduüm woonden we met zo’n dertig mensen 

in de grote pastorie. We kookten samen, we 

vierden samen, we overnachtten er. Heel bijzonder 

en heel inspirerend.’  

In haar functie van parochiesecretaresse kreeg 

Ineke naast haar administratieve taken steeds 

meer inhoudelijke taken toegeschoven, zoals 

woord- en communievieringen en kinderdiensten. 

Daardoor groeide in haar het verlangen om meer te 

gaan doen. Maar wat was dat meer? Ze wist het 

niet precies. Totdat haar man zei: ’Waarom ga je 

niet theologie studeren?’ ‘Theologie’, dacht Ineke, 

’is dat wel iets voor mij?’ Maar toen ze naar de open 

dag ging van de deeltijdopleiding theologie in 

Amsterdam, wist ze meteen dat dit was wat ze 

zocht. Haar studietijd werd een inspirerende tijd. 

‘Als een spons zoog ik alle lesstof op’, vertelt ze. 

Helaas overleed haar man tijdens haar studie, op 

veel te jonge leeftijd. Met behulp van lieve mensen 

om haar heen lukte het haar om de opvoeding van 

hun twee dochters met de theologie-opleiding te 

combineren. Na haar studie ging Ineke aan de slag 

als districtscatecheet bij scholen rondom 

Apeldoorn. Daar begeleidde ze de leerkrachten bij 

het godsdienstig onderwijs. Uiteindelijk werd ze 

pastor in de Emmaüsparochie in Apeldoorn. 

Pastor 

Ineke praat met warme gevoelens over haar 

pastoraat in de Emmaüsparochie, een parochie die 

was ontstaan uit een fusie van zeven kerken. In die 

jaren gingen parochies in het Aartsbisdom Utrecht 

werken vanuit de profielen liturgie, catechese, 

gemeenschapsopbouw en diaconie. Zij werd 

aangesteld als pastor/catecheet. Ineke voelde zich 

helemaal thuis in dat profiel, en stapte dus van de 

schoolcatechese over naar de parochiecatechese. 

Als pastoraal werker met mensen onderweg zijn, 

met elkaar op zoek gaan naar antwoorden op 

indringende levensvragen, daarin lag voor haar de 

uitdaging als pastor.  

In 2007 verruilde ze de bossen van Apeldoorn voor 

het Gelders rivierengebied. Ze werd basispastor in 

de parochie ‘De Levensbron’ in de Lingewaard. 

Bemmel, Gendt, Angeren, Doornenburg, Haalderen 

en Huissen vielen onder haar pastoraat. ‘Ik kwam 

er terecht in een grote katholieke enclave’, vertelt 

ze.’ Ik maakte kennis met tradities, die voor mij 

volkomen nieuw waren, zoals de Schuttersgilden en 

de reizen naar Lourdes’. Vooral de Lourdesreizen 

hebben op haar veel indruk gemaakt. Ze zegt 

daarover: ’Er ontstaat tijdens zo’n reis een gevoel 

van herkenning tussen de mensen, waardoor zij 

zich durven openstellen. Ik wil mensen nabij zijn. 

Dat is de drijfveer in mijn werk. Ik wil ervaringen 

en verhalen uit de bijbel aanreiken, die over 

elementair menselijke zaken gaan, en mensen 

helpen hun ervaringen te duiden. De kerk mag dan 

wel veranderen, maar de verhalen blijven’.  

Geroepen tot de dominicaanse orde  

Ze was toen al op zoek naar een spiritueel thuis, 

naar een groep gelijkgestemden die elkaar 

spiritueel konden voeden. Het verkondigen van het 

Woord was voor haar vanzelfsprekend, maar ze 

wilde meer, een gemeenschap die onderdeel is van 

je leven, een gemeenschap waarin je je gedragen 

voelt, waar mensen met elkaar Godszoekers zijn, 

en gericht op vragen als ’Waartoe ben ik op aarde? 

Hoe kan ik met andere mensen vormgeven aan 

mijn gelovig bestaan? Hoe kan ik Gods licht laten 

schijnen in deze wereld, niet alleen binnen, maar 

vooral ook buiten de kerk?’ Die gemeenschap vond 

Foto: Pieter-Theo Zuurbier 
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Ineke in de dominicaanse traditie. Ze werd lid van 

de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland 

(DLN).  

De DLN bestaat bijna vijfentwintig jaar, maar kent 

een voorgeschiedenis van acht eeuwen. Sinds het 

ontstaan van de Orde van de Predikers, in het begin 

van de dertiende eeuw, maakten naast de 

kloosterlingen ook niet- kloosterlingen (leken) deel 

uit van deze orde. De DLN noemt zichzelf een 

gemeenschap van gezondenen, omdat de leden 

zich gezonden weten binnen de situatie waarin zij 

leven en werken. De gemeenschap vormt de 

thuisbasis en de voedingsbodem. De leden komen 

regelmatig landelijk en regionaal bij elkaar om 

samen te leren, te vieren en te bidden. De DLN telt 

op dit moment ruim 60 leden. Elk jaar treden 

enkele mensen toe, die twee jaar lang de tijd 

krijgen om te zien of zij bij de orde passen en de 

orde bij hen. Na twee jaar kunnen zij dan hun 

eerste professie doen, en deze drie jaar later 

bekrachtigen met een eeuwige professie. Ineke is 

lid van de commissie initiële vorming, die mensen 

in dit traject begeleidt. In 2011 deed zij zelf haar 

eeuwige professie.  

Toen Ineke eenmaal lekendominicaan was, groeide 

haar verlangen om niet alleen deel uit te maken van 

een gemeenschap, maar ook om in zo’n 

gemeenschap te wonen. Zij woonde op de pastorie 

in Angeren, vlakbij Huissen. Daarom ging ze 

regelmatig naar de lauden en de vespers in het 

klooster van de dominicanen Ze wilde met een 

gebedsleven deel zijn van een groter geheel en 

daar zorg voor dragen. Na haar verzoek om in het 

klooster te mogen wonen, werd ze daar 

allerhartelijkst ontvangen. Zo nam ze in 2014 haar 

intrek in het klooster in Huissen. ‘Omdat mijn 

kinderen al zelfstandig woonden, kon ik die stap 

maken’.  

Na haar pensionering in 2017 deed zich de 

gelegenheid voor om een appartement te 

betrekken in Nijmegen. Ineke is verhuisd in 2018, 

en het wekt geen verbazing dat juist onze parochie 

met zijn dominicaanse wortels haar nieuwe plek 

werd om er te vieren en voor te gaan.  

Hoop  

Terwijl ik met haar praat, valt het me op hoe 

optimistisch en hoopvol Ineke is, ondanks de 

ontkerkelijking, ondanks de vergrijzing in onze 

parochie en ondanks de ellende in de wereld. ‘Ik 

probeer altijd mijn zicht te houden op de hoop’, 

zegt ze. ’Voor mij is dat de kern van het geloof; het 

blijven geloven in het goede, het vertrouwen dat 

het ooit goed komt.’ 

Onvermijdelijk komt in ons gesprek het naderende 

kerstfeest ter sprake en het eindeloze conflict 

tussen Israël en Palestina. ‘Komt het wel ooit goed 

in deze wereld?’ vraag ik. ‘Kerstmis is geen 

romantisch verhaal’, antwoordt Ineke. ‘Het is een 

keihard verhaal. Er was geen plaats in de herberg 

voor Jozef en Maria. Maar God is mens onder ons 

geworden in een eenvoudige stal. Dat leert ons dat 

wij mensen het met elkaar moeten doen. Hopen 

tegen beter weten in, dat is voor mij een de basis 

om uit te leven. Niet blijven staren op wat vroeger 

was, maar door de verdrukking heen God zoeken 

in de duisternis, de strohalm vinden om de spiraal 

van geweld te doorbreken. De verhalen en de 

liederen van onze traditie, van ons geloof zijn een 

houvast in donkere tijden: hopen tegen beter 

weten in. Rabbijn Soetendorp zei het onlangs zo 

mooi in het dagblad Trouw: Ik hou me met beide 

handen aan het drijfhout van de hoop vast’. 

Betty Smits van Sonsbeek 

Dominicaans klooster Huissen 
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Hoop 
 

Diep in onszelf dragen wij hoop. Is ze niet daar dan is ze nergens.  

Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld 
gebeurt. Je kunt dat aan niemand delegeren. .Hoop is niet voorspellen of 
vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart.  

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat 
het goed gaat of bereidheid om je in te zetten voor wat op succes afstevent.  

Hoop is beslist niet hetzelfde als optimisme. Hoop is het vermogen om ergens 
voor te werken omdat het goed is, niet omdat het kans van slagen heeft.  

Het is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen maar de zekerheid dat iets 
ertoe doet ongeacht de afloop.  

Het is hoop, meer dan wat dan ook, die ons de Kracht geeft om te leven en 
voortdurend nieuwe dingen uit te proberen, zelfs in omstandigheden die 
hopeloos lijken.  

 

Uit: Disturbing the peace, 1986 Tekst Vaclav Havel  

Rabbijn Awraham Soetendorp en jongerenimam Shamier Madhar in het tv-programma Buitenhof 



11 

Kerstmis is verontrustend 

Ik kan me nog heel precies herinneren hoe ik als tiener geïrriteerd naast de 

kerk in mijn toenmalige woonplaats Oss stond. De klokken luidden, het was 

24 december en ik moest me haasten om op tijd in de kerk te zijn, om nog 

ergens een plekje te hebben.  

Want met Kerstmis kwamen ze opeens wel. De mensen. Die anders nooit 

kwamen. Ze wilden gezelligheid en liedjes en traditie. Dat ergerde me. En 

niet alleen omdat ik misschien geen plaats had om te zitten. Ook omdat ik 

de mensen in mijn parochie opeens heel druk bezig zag met alleen maar de 

kerkvieringen. Alsof dat het belangrijkste was, dat het met Kerstmis 

allemaal vlot en gezellig zou verlopen. Alsof de boodschap van het evangelie 

en van Kerstmis alleen maar een lieve pauze is in ons harde bestaan.  

Is geloof geruststellend of verontrustend? Ook als opstandige tiener begreep 

ik het niet zo goed als mensen zeiden dat geloof zo prettig is om troost te 

krijgen. Voor mij was geloof óók verontrustend, en dat is nog steeds zo. Het 

Bijbelse geloof trekt ons de weg op, naar het beloofde land, naar God. En 

niet zelden betekent dat: de woestijn in.  

Maar daar is bij de viering van het kerstfeest in onze streken weinig van te 

merken. Het schandaal van mensen in de marge, die zwanger op reis 

moeten en met een pasgeboren kind moeten vluchten. Het is een schandaal 

van alle tijden, het gebeurt onder onze ogen in Libië, Lampedusa en Ter 

Apel. Het is weggegumd uit het kerststalletje. 

Of wat dacht je van het ongelofelijke dat God daar juist aan het licht komt: 

bij armen, tussen de dieren, verwelkomd door randfiguren (herders) en 

vreemde snuiters (wijzen). Het is nog veel erger: het is niet alleen dat God 

daar aan het licht komt, maar Kerstmis zegt dat God daar mens werd. Dat 

hij of zij in deze mens helemaal deel wilde worden van ons bestaan. 

Hulpeloos. Afhankelijk. Kwetsbaar. Ontwapenend. Een mens die ons leren 

zou dat wij allemaal zulke kinderen zijn, zusters en broeders. 

Je kunt daar een leven lang mee bezig zijn. En dat is je geraden ook. Zo 

gemakkelijk vervallen wij immers in de gedachte dat God iets te maken 

heeft met macht zoals wij dat zien: in geld en bezit en zeggenschap. Zo 

moeilijk is het ons voor te stellen dat God iets te maken heeft met de 

adembenemende diversiteit van de Schepping én met de overmacht van de 

liefde. God houdt van veelvormigheid en van toevertrouwen. Van 

verbinding, blijkbaar. 

Inmiddels ben ik geen opstandige tiener meer, maar een middelbare man, 

pastor in een kerk nota bene. Het opstandige is niet weg, maar natuurlijk 

ben ik milder geworden over de neiging van mensen met Kerstmis bij elkaar 

te komen en in de kerk te willen zingen. Er spreekt, denk ik, een diep 

verlangen uit naar de geruststelling dat diep onder onze drukke en 

rommelige levens we allemaal welkom en gedragen zijn, en deel van een 

groot mysterie. Zelfs als we dat vergeten (en dat gebeurt nogal eens). En 

ook zijn we doorgaans allemaal ontvankelijk voor de ontwapenende werking 

van een kind, die ons in verwondering en verbinding brengt.  

En tegelijk heb ik nog steeds zin om tegen alle mensen die met Kerstmis 

naar de kerk komen te zeggen: God is geruststellend én verontrustend. God 

is liefde – en liefde heeft ons nodig. Heeft jou nodig. Niet nu even, aan het 

einde van het jaar, maar altijd en in jouw lichaam en bloed, en in de 

gemeenschap die wij vormen om recht te doen aan al wat leeft.  

In een tijd van maatschappelijke ongelijkheid, van grote sterfte onder onze 

medeschepselen, van ontwrichtende oorlogen moeten we dat meer dan ooit 

horen: God komt bij ons wonen. En heeft ons nodig.

 
Arjan Broers 

Column 
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Boekbespreking 

Arjan Broers, De beste helft. 

Kunnen we behalve alsmaar 

ouder ook wat wijzer worden? 

Uitgeverij Zilt, 2023, 160 

pagina’s. ISBN 978 94 93198 432  

Van kenniseconomie naar 

wijsheidscultuur 

In een bekende tekst van de filosoof Nietzsche 

verkondigt een uitzinnige op het dorpsplein dat God 

dood is. Hij kijkt de mensen indringend aan: ‘en 

jullie hebben hem gedood’. De mensen snappen 

niet waar hij het over heeft en lopen 

schouderophalend verder. Op de achtergrond 

beieren kerkklokken. Zo’n 140 jaar later is de dood 

van God voor veel mensen een 

vanzelfsprekendheid. Arjan Broers is niet uitzinnig 

maar gevestigd theoloog (en columnist in onze 

periodiek). Hij holt niet over een dorpsplein maar 

schrijft een boek, en kerkklokken beieren steeds 

minder. Toch moest ik aan de klassieke ‘God is 

dood’ tekst denken omdat ook Arjan Broers de 

mensen indringend vraagt of ze zich wel beseffen 

wat de dood van God betekent.  

De beste helft plaatst het leven van de niet meer 

zo jonge mens in een eerlijk en stimulerend 

perspectief. Het boek is in korte tijd aan een derde 

druk toe, en kreeg een aflevering van het 

programma ‘Bid, bedank, bewonder’. We hebben 

een VIP als columnist. Is het boek al die aandacht 

waard? Het antwoord is een volmondig ‘ja’. Arjan 

Broers presenteert kostbare elementen uit de 

theologische traditie in een geestige, niet 

moraliserende stijl, en een duidelijk opbouw. 

Broers opent met een kritiek op onze cultuur, 

waarna hij uitlegt wat ‘wijsheid’ behelst, en tot slot 

praktische uitwerkingen geeft. Heel ordelijk, ieder 

deel beslaat vijftig bladzijden.  

In de moderne cultuur staan groei en 

zelfredzaamheid centraal. Een mens is succesvol 

als hij rijk is, zijn passie kan naleven en zijn droom 

realiseert. Het verhaal dat we delen is een 

economisch verhaal: plan je leven, met vooral oog 

voor het nuttige en efficiënte. Als er iets misgaat 

lossen we dat op. Het is de tijd van de manager, de 

technicus, de analyserende wetenschapper en de 

therapeut. Klinkt prachtig, maar emotioneel is de 

hedendaagse mens ‘puberaal’. Hij wil jong en 

energiek zijn, maar is kritisch op alles, verdrinkt in 

zijn eigen emoties, met allerlei 

stemmingswisselingen. Het denken is korte termijn 

denken in zwart-wit schema’s, met steeds de focus 

op het ik.  

Deze ontwikkelingen staan niet los van 

secularisering, wat voor de auteur meer behelst 

dan ontkerkelijking. We beseffen nog maar 

nauwelijks dat met het verdwijnen van God we 

‘collectief onthand’ zijn in de omgang met 

levensvragen. Het gevaar dreigt dat we ‘spiritueel 

infantiel’ worden. Dat zijn grote woorden, maar het 

boek werkt ze op een toegankelijke manier uit. Als 

alternatief biedt de auteur een mensbeeld dat meer 

past bij latere fases in het leven. Ontwikkelen 

betekent ook falen, loslaten, niet weten, wachten 

en om hulp vragen. ‘Het wonder van jouw leven 

vindt plaats in een fragiel geheel, dat ziek kan 

worden en stuk kan gaan, dat slijt en oud wordt en 

doodgaat.’ Wijsheid is goed omgaan met de 

paradoxen die dat met zich meebrengt: we leven 

onder de voorwaarde dat we sterven; we zijn uniek 

maar dat is ieder van de acht miljard mensen; je 

krijgt een kind om het los te laten; een rouwende 

weduwe verzucht dat ze nooit zo verdrietig was 

geweest als ze niet zo gelukkig was geweest met 

haar geliefde.  

Een goede omgang met kwetsbaarheid is van 

oudsher de taak van religie. Als ware hij een 

protestantse theoloog slaat Arjan Broers de 

geïnstitutionaliseerde religie over en gaat hij direct 

naar de bijbeltekst. Om de zoveel bladzijden krijgt 

de lezer een verrassende en inspirerende 

bijbelinterpretatie mee. De rijke jongeling, die alle 

bezittingen moest opgeven, staat voor het loslaten 

van wat vertrouwd is. De erfzonde staat voor 

krassen op de ziel, die ieder van huis uit heeft 

meegekregen. Het verhaal van Jona stelt de lezer 

de vraag voor welke uitdaging hij staat. 

Wijsheid is niet alleen verhalen interpreteren maar 

ook ‘ja’ zeggen, in tegenstelling tot de puber die 

alleen maar ‘nee’ kan zeggen. ‘Ja’ zeggen is veel 

moeilijker. Het betekent jezelf aan iets verbinden, 

en dat vergroot de kwetsbaarheid voor kritiek en 

de eigen teleurstelling. Bijvoorbeeld, als je ‘ja’ zegt 

tegen het kerkgenootschap, ga je ook met de 

lastige kanten ervan in zee… Maar wat hebben we 

aan commentaren langs de zijlijn als niemand zich 

ergens aan wil toewijden? De pastor Arjan Broers 

ervaart opluchting als hij mensen niet vraagt naar 

wat ze willen bereiken, maar naar wat ze te geven 

hebben.  

Aan het eind van het boek werkt hij het ja zeggen 

uit in de tip om ‘uit te reiken’. Zo adviseert hij de 

lezer om vriendschappen te sluiten over generaties 

heen, en de zin en betekenis van belangrijke 

(overgangs)momenten te vieren. Aandachtige 

aanwezigheid kan in bidden. Ook de grootouder die 

minder om handen heeft en diep beseft dat dit 

moment met het kleinkind voorbijgaand is, de 
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filosoof die orde schept, en de mens met scherpe 

zintuigen vallen eronder. Bij deze mensen is het 

‘moeten presteren’ ver weg. Een heel andere groep 

tips is ‘schaduwwerk’: kijk eens naar talenten die 

nog niet ontwikkeld zijn én de slechte kanten 

waarvoor je (eindelijk) eerlijk uitkomt. Heeft Jezus 

dat niet bedoeld met ‘heb je vijanden lief’?     

In de goede katholieke traditie is het een 

verbindend boek. Het brengt bij elkaar persoonlijke 

ervaringen van de schrijver, klassieke theologische 

denkbeelden en eigentijdse ervaringen. Het boek 

biedt tijdsdiagnose én levensleer, in een treffende 

stijl. Natuurlijk heeft dit boek zwakke kanten. Zo 

presenteert de auteur de eerste en tweede helft 

eerst als een tijdsvolgorde: de meeste mensen 

lopen halverwege van het leven tegen grenzen aan 

van hun levensproject. Maar gaandeweg het boek 

speelt de wisselwerking tussen eerste en tweede 

helft door het hele leven heen. Het is ook niet 

moeilijk om in een boek als dit zaken aan te wijzen 

die met elkaar op gespannen voet staan. Hoe 

verhoudt de meer afstandelijke wijsheid zich tot het 

‘ja’ zeggen? Hoe kunnen in een puberale cultuur 

toch zoveel zingevingselementen oplichten? Stelt 

de auteur niet te hoge eisen aan de mens, zonder 

de sociale omgeving ter sprake te brengen? 

Antwoord op deze vragen kan alleen in een 

doorwrochte studie, waarin het woord 

‘transcendentie’ een rol had moeten spelen. De 

auteur heeft ervoor gekozen zo een boek niet te 

schrijven. Zo ligt er een klein boekje met goed 

toegankelijke wijsheid, waarover de hedendaagse 

lezer zijn schouders niet kan ophalen.

 Marcel Becker 

Een synode die geschiedenis schrijft 

In Rome is in oktober geschiedenis geschreven. 

Dat gebeurde tijdens de eerste 

bisschoppensynode over synodaliteit. Die vond 

plaats in het kader van het synodale proces dat 

paus Franciscus in gang heeft gezet en waarover 

in onze geloofsgemeenschap en ook in dit blad al 

herhaaldelijk is gesproken. 

Dat ‘geschiedenis schrijven’ begon al op de 

vooravond van de synode. Op zaterdag 30 

september vond op het Sint-Pietersplein in Rome 

een oecumenische gebedsdienst voor jongeren en 

jongvolwassenen plaats in de stijl van Taizé, de 

oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk. 

Het was een idee van frère Alois, de huidige prior 

van Taizé, die trouwens binnenkort wordt 

opgevolgd. In onze eigen Dominicuskerk hebben 

we daarop aangesloten met een drukbezochte 

gebedsviering. In het vorige Effatablad hebt u 

daar al over kunnen lezen. In Rome werd paus 

Franciscus bij de viering omringd door kerkleiders 

van allerlei andere kerken en zij gaven samen de 

zegen. Dat was al historisch. Maar onder de 

kerkleiders was ook Anne Burghardt, de eerste 

vrouwelijke secretaris-generaal van de Lutherse 

Wereldfederatie. Een protestantse vrouw die 

samen met de paus de zegen geeft op het Sint-

Pietersplein: het is nooit eerder vertoond. 

Daarna volgde een driedaagse retraite voor de 

synodedeelnemers, geleid door pater Timothy 

Radcliffe, de vroegere algemeen overste van de 

dominicanen. Zijn zes inleidingen, twee voor elke 

dag, zijn prachtige teksten. Ik hoop dat ze nog in 

boekvorm zullen uitkomen, maar u kunt ze nu al 

op internet nalezen dankzij de benedictijnen van 

Egmond, die ze meteen hebben vertaald en ze op 

hun website hebben geplaatst: 

https://www.abdijvanegmond.nl/de-6-

meditaties-van-t-radcliffe/. 

De synode zelf was vol verrassende nieuwe 

elementen. De bisschoppensynode is een vrucht 

van het Tweede Vaticaans Concilie. Zij is ingesteld 

om de collegialiteit in het bestuur van de kerk te 

bevorderen. Gemiddeld om de twee of drie jaar 

komt er een bisschoppensynode rond een bepaald 

thema bij elkaar. Maar tot nu toe hadden alleen 

bisschoppen stemrecht bij de synode. Dat heeft 

paus Franciscus voor de synode over synodaliteit 

veranderd. Voor het eerst mochten ook leken en 

dus ook vrouwen meepraten, en 54 van hen 

hadden ook officieel stemrecht (aan de synode 

namen ook mensen deel zonder stemrecht, vooral 

theologische adviseurs). In totaal waren er 364 

stemgerechtigde deelnemers; een-zevende 

daarvan waren dus leken. Ook dat is een novum. 

Tijdens de synode waren er behoudende 

https://www.abdijvanegmond.nl/de-6-meditaties-van-t-radcliffe/
https://www.abdijvanegmond.nl/de-6-meditaties-van-t-radcliffe/
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bisschoppen en kardinalen die de rechtmatigheid 

van de synode om die reden in twijfel trokken 

(tijdens een bisschoppensynode mogen alleen 

bisschoppen stemmen, was hun argument), maar 

zij kregen van paus Franciscus streng de les 

gelezen: wij hebben het zo met elkaar 

afgesproken en dus is het rechtmatig. Dat is 

synodaliteit.  

Nog een nieuw element: de deelnemers zaten 

tijdens de synode rond ronde tafels (zie de foto op 

de voorpagina van het vorige Effatablad), zonder 

onderscheid naar rang en stand, op gelijke hoogte 

met elkaar, bisschoppen en kardinalen tussen 

leken, kloosterzusters, priesters, pastoraal 

werkers, diakens, vaders en moeders. De paus 

had de kardinalen gevraagd af te zien van het 

dragen van hun eretekens: een toog met rode 

biezen en het rode kalotje, pileolus of solideo 

geheten. Dat hebben ze allemaal gedaan, op één 

na: de conservatieve Duitse kardinaal Gerhard 

Ludwig Müller, die enkele jaren geleden door paus 

Franciscus is ontslagen als prefect van de 

Congregatie voor de Geloofsleer. Hij is bijna twee 

meter lang, dus hij viel wel op als ‘eenzaam 

Roodkapje’ tussen de deelnemers. Dat de paus 

hem toch voor de synode had uitgenodigd, vind ik 

trouwens groots: ook het conservatieve geluid 

mag gehoord worden. De conservatieve flank, die 

nog altijd sterk is in de rooms-katholieke kerk (zie 

de Nederlandse bisschoppenconferentie), kan nu 

niet na afloop gaan klagen: ‘naar ons wordt niet 

geluisterd.’ 

De meest grandioze zet van paus Franciscus vind 

ik zijn besluit om de synode over twee jaar uit te 

smeren. Het thema van de synodaliteit, het samen 

op weg gaan als kerk, is te belangrijk om het in 

één zitting te bespreken. Volgend najaar gaat de 

synode dus nog verder. Wie een beetje van de 

kerkgeschiedenis weet, zal zich herinneren dat 

tussen de eerste zittingsperiode (in 1962) en de 

tweede (in 1963) van het Tweede Vaticaans 

Concilie heel veel is gebeurd. Bij de eerste zitting 

lagen er documenten die door de Romeinse curie 

waren voorbereid. Die werden door de 

deelnemende bisschoppen bijna allemaal van de 

tafel geveegd. In het daarop volgende jaar werd 

er door de bisschoppen wereldwijd druk 

gestudeerd en overlegd en groeide er een nieuwe 

geest, die tijdens de volgende zittingen een 

neerslag kreeg in de zestien documenten van het 

Tweede Vaticaans Concilie. Ik hoop van harte dat 

dit ook nu gaat gebeuren: dat er wereldwijd iets 

gaat gisten en broeien. 

Na afloop van de eerste zitting was er een korte 

boodschap ‘aan het volk van God’ (die was er na 

vrijwel iedere bisschoppensynode) en een 

tussenrapportage van ruim veertig bladzijden. 

Over die laatste is op 28 oktober, de laatste 

zaterdag van de synode, nog tot het begin van de 

avond gestemd. Vrijwel alle paragrafen van de 

tussenbalans werden met meer dan negentig 

procent van de stemmen goedgekeurd. Ook dat is 

bemoedigend: er is breed draagvlak voor de 

vernieuwing van de kerk. Ook gevoelige passages, 

zoals die over seksuele identiteit en 

lichamelijkheid, behaalden nog altijd een ruime 

tachtig procent. In die passages is de afkorting 

LHBTIQ+ (of varianten daarvan) vermeden. Dat 

stelde sommige Nederlandse commentatoren 

teleur. Maar ik ben niet zo van de 

etikettenplakkerij. Ik was vroeger volgens mij een 

heel rustig kind, maar als ik druk geweest was, 

had ik toch liever gehad dat mensen zouden 

zeggen ‘het is wel een druk jongetje’ dan dat ze 

zouden zeggen ‘hij is wel een ADHD-er.’ In het 

tussenrapport is de thematiek van een inclusieve 

kerk, waar mensen van uiteenlopende seksuele 

oriëntaties allemaal welkom zijn, in elk geval 

benoemd, en dat vind ik winst.  

Het tussenrapport bevat geen besluiten, zoals van 

een tussentijdse rapportage te verwachten is. 

Maar de thema’s zijn wel benoemd en bij 

herhaling wordt onderstreept dat de kerk moet 

leren luisteren naar mensen die vroeger niet 

gehoord werden. Er is dus werk aan de winkel: 

gedurende het komende jaar weer op het niveau 

van de geloofsgemeenschappen, de bisdommen 

en de kerkprovincies, en volgend najaar in de 

tweede helft van de bisschoppensynode in Rome. 

Dat zal ‘de beslissende match’ zijn, zoals de 

Vlaamse hulpbisschop Koen Vanhoutte in een 

interview zei. En het synodale proces is ook dan 

nog niet afgerond: het is een leerproces van de 

hele kerk dat ons nog lang zal bezighouden. Ik put 

er veel moed en hoop uit. U ook? 

Peter Nissen
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Effata op missie 

Rubriek over het missionaire werk 

Missie gebeurt op veel manieren. Het is deel van 

al ons vrijwilligerswerk, en het kerkblad staat er 

vol mee. In deze rubriek delen we onze visie en 

zetten we onze concrete missionaire inzet in het 

zonnetje. Bovendien kun je hier lezen over de 

plannen van de werkgroep Missionaire Parochie.  

Waar draait het om? 
In de werkgroep Missionaire Parochie en in de 

Missionaire Vormingscursus hebben we bewust 

stilgestaan bij onze gaven en talenten. Missionair 

zijn – de liefde van God uitstralen en 

communiceren – gaat namelijk het beste als je 

aansluit bij hoe God je geschapen heeft.  

Je kunt dezelfde vragen aan jezelf stellen: 

• Welke bezigheden gaan mij moeiteloos af, 

waar krijg ik energie van? 

• Welke gaven kan ik daarin ontdekken? 

• In welke omgeving of bij welke doelgroep 

voel ik mij het meest thuis? 

Vaak vinden we dat we alle goede dingen moeten 

kunnen of doen. Door je echter te concentreren op 

jouw gaven en de groepen waar jij affiniteit mee 

hebt, mag je ontdekken dat er broeders en 

zusters van je zijn die aanvullende gaven hebben. 

Samen bereik je echt wel iedereen. Je zult ook 

ontdekken dat de inzet op jouw sterke kanten 

ervoor zorgt dat je een veel grotere positieve 

missionaire impact hebt op de mensen, die op 

jouw pad worden gebracht.  

Dus neem de ruimte om te focussen op wat jij te 

geven hebt. Je zult ontdekken dat jouw goede 

kanten van grote betekenis mogen zijn voor 

anderen. Immers, zo heeft God jou geschapen en 

dat deed Zij niet voor niets. 

In het zonnetje: de diaconie 
Veel theologen hebben erop gewezen: dat we een 

drie-ene God hebben, betekent dat gemeenschap 

en relatie fundamenteel zijn voor wie God is. Als 

beelddragers van God is het ook fundamenteel 

voor wie wij zijn. We hebben elkaar nodig. 

Wanneer je leven dreigt vast te lopen of zorgen je 

overweldigen door materiële armoede, kan dat je 

het gevoel geven dat je door je medemensen in 

de steek wordt gelaten. Dat je de zorg van je 

medemensen (en misschien zelfs God) niet waard 

bent. Maar God ziet iedereen. God laat geen 

mensen in de steek. Als mensen mogen we dat 

uitdrukken door solidair te zijn met elkaar. In het 

bijzonder laat de diaconie van onze kerk dit zien. 

Door mensen in materiële en praktische nood te 

helpen, naar hen te luisteren en hen bij te staan. 

Zij stralen uit wie de drie-ene God ten diepste is. 

Een God die zelf ook afdaalde om met beide 

voeten in de modder solidair met ons te zijn. Die 

missie zet de diaconie voort, en wij als 

gemeenschap samen met hen. 

Nieuws vanuit de werkgroep Missionaire 

Parochie 
De Missionaire Vormingscursus kwam voor de 

laatste keer bij elkaar op 14 november. De acht 

deelnemers gaven aan positief terug te kijken op 

de bijeenkomsten. Elke deelnemer wist enkele 

voornemens te noemen waarmee ze verder aan 

de slag wilde om zich missionair meer in te zetten, 

en het missionaire bewustzijn in zichzelf te 

verdiepen. Ook de organisatoren kijken er met 

plezier op terug, en de kans is groot dat deze 

cursus een vervolg gaat krijgen. 

Ondertussen is ook gestart de nieuwe 

geloofsgespreksgroep voor 20-50 jaar. De eerste 

bijeenkomst bracht een gevarieerde groep bij 

elkaar van mensen met verschillende 

achtergronden. Deels leden van onze kerk, deels 

leden met een andere kerkelijke achtergrond, of 

zij die niet lid van een kerk zijn maar wel vol met 

spirituele interesse en ervaring. We hebben samen 

gegeten en een tekst van Juliana van Norwich 

besproken, een belangrijke mystica en theologe 

uit de Middeleeuwen.  

De volgende bijeenkomsten staan gepland op 

10 december en 14 januari, weer van 12:00 tot 

13:00 uur. Opgave kan per keer door deelname 

aan de Whatsappgroep. Stuur daarvoor een appje 

naar pastor Nadia Kroon op 06-20252184.  

Nadia Kroon O.P.  

Beeld van Juliana bij de kathedraal van Norwich 
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Een eerbetoon aan omgekomen 

oorlogsjournalisten in Bayeux

Gaza 
Sinds 7 oktober komen ze dagelijks onze huiskamer binnen, de hartverscheurende beelden van de oorlog 

tussen Israël en Gaza. Ik kan het leed soms niet meer aanzien, maar tegelijkertijd kijk ik met diep respect 

naar al die mannen en vrouwen, die onder erbarmelijke omstandigheden de oorlog in Gaza verslaan: de 

journalisten. Zij willen verslag doen van het Israëlisch geweld in de Gazastrook, maar moeten tegelijkertijd 

met hun gezin vluchten voor bombardementen en op zoek gaan naar eten en drinken. Voor hun werk 

zetten zij hun leven op het spel, te vaak met noodlottige afloop. 

Een van de omgekomen journalisten in Gaza is Salam Mema. Haar lichaam werd enkele dagen na het 

eerste Israëlische bombardement gevonden onder het puin. Salam was voorzitter van het comité voor 

vrouwelijke journalisten in de Palestijnse gebieden en moeder van drie kinderen. Behalve Salam Mema 

kwamen er in oktober nog 36 journalisten om in Gaza, waaronder Mohammed Abu Hatab. Hij werkte voor 

de Palestijnse televisie en verzorgde dagelijks reportages over de oorlog in zijn land. 

Volgens de organisatie ‘Reporters zonder grenzen’ eisen de Israëlische aanvallen een recordaantal 

slachtoffers onder de journalisten. Sinds 1992 zijn er in één regio niet zoveel journalisten binnen één maand 

om het leven gekomen. Ter vergelijking: in de oorlog in Oekraïne zijn in anderhalf jaar tijd zeventien 

journalisten gedood. 

Bayeux 
Ik moet in deze tijd vaak terugdenken aan een vakantie die wij een aantal jaren geleden hebben 

doorgebracht in Normandië. We hadden in Bayeux het Engelse oorlogskerkhof bezocht. Toen we het kerkhof 

verlieten, werd onze aandacht getrokken door een klein, bijna onopvallend park aan de overkant van de 

weg. Memorial Des Reporters, lazen we bij de ingang. Nieuwsgierig liepen we het park in. 

Tot onze verbazing bleek dit ook een herdenkingsmonument te zijn, nu niet van omgekomen militairen 

maar van omgekomen journalisten. We hadden nog nooit van deze herdenkingsplaats gehoord en wisten 

niet van het bestaan. We wandelden over de fraai aangelegde paden in het park. Aan weerszijden stonden 

witte stenen zuilen, met op elke zuil een jaartal. Onder dat jaartal waren de namen gegraveerd van alle 

journalisten en persfotografen die in dat jaar slachtoffer geworden waren van geweld, in de meeste gevallen 

van oorlogsgeweld. Zij waren omgekomen tijdens hun werk. 
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Om te voorkomen dat hun namen vergeten zullen worden, heeft de gemeente Bayeux samen met Reporters 

sans Frontières (verslaggevers zonder grenzen) in 2007 deze herdenkingsplek ingericht. Reporters sans 

Frontières is een internationale vredesorganisatie, die opkomt voor de bescherming van journalisten en de 

verdediging van de persvrijheid. Het hoofdkantoor is gevestigd in Parijs. Bij de inrichting van dit Memorial 

des Reporters is besloten om de officiële telling van de slachtoffers te laten beginnen bij het jaar 1944. 

Tijdens onze wandeling door het park heerste er serene stilte. Dit maakte de aanblik van de namen op de 

zuilen nog beklemmender. We troffen ook namen aan van Nederlanders, zoals die van cameraman Stan 

Storimans die in 2014 om het leven kwam tijdens een Russische raketaanval in Georgië, en van fotograaf 

Jeroen Oerlemans, die in 2016 doodgeschoten werd in Libië door een sluipschutter van IS. We waren 

onthutst door het grote aantal namen. Nooit hadden we erbij stilgestaan dat nieuwsverslaggeving zoveel 

mensenlevens kost, sinds 1944 ruim 2500.   

Elk jaar in oktober wordt een nieuwe zuil onthuld met de namen van de slachtoffers uit het jaar daarvoor. 

De onthulling gaat gepaard met een ceremonie, waarin Reporters sans Frontières stilstaat bij het 

heldhaftige optreden van deze mensen en hun betekenis voor de persvrijheid en de democratie. Want, 

aldus Reporters sans Frontières: ‘Een land zonder journalisten is een land zonder democratie. In een land 

waar de vrijheid van meningsuiting wordt afgenomen, zullen mensen dom en stil als schapen naar de 

slachtbank worden geleid.’ 

Onlangs is de zuil van 2022 onthuld. Deze zuil bevat 67 namen. De zuil van 2021 bevat 53 namen. Op de 

zuil van 2023 zullen volgend jaar ook de namen voorkomen van Salam Mema, Mohammed Abu Hatab en 

van al hun andere collega’s, die gestorven zijn in Gaza, Israël, Oekraine, Rusland en in alle oorlogsgebieden 

waar ook ter wereld. Helaas zal het aantal namen op deze zuil weer het aantal van het voorafgaande jaar 

overtreffen. Hiermee is dit gedenkpark niet alleen een ontroerend en indrukwekkend eerbetoon aan al die 

journalisten, cameramensen en fotografen die met hun leven de hoogste prijs betaalden, maar ook een 

pijnlijke en ontluisterende confrontatie met een wereldgebeuren waarin oorlogen maar blijven doorgaan.  

Betty Smits van Sonsbeek 
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De geboorte van Christus 

(Iconen worden geschreven, dus je kunt ze dus ook lezen) 

Het is alweer een aantal jaren geleden – om precies 

te zijn in 2017 – dat op de voorkant van ons 

parochieblad een kersticoon verscheen. Misschien 

herinnert u zich die icoon nog wel. Zoals op veel 

iconen vinden ook op deze icoon gebeurtenissen 

plaats die qua tijd niet bij elkaar horen. Daarom 

leek het mij goed die kersticoon wat toe te lichten. 

De afbeelding van de geboorte van Christus wordt 

niet alleen vermeld in de evangeliën van Mattheüs 

en Lucas, maar ook in apocriefe verhalen uit het 

proto-evangelie van Jacobus en de pseudo-

Mattheüs. Aanvankelijk werd het kerstfeest gevierd 

op Epifanie of Driekoningen (6 januari), maar in 

354 werd het in Rome verplaatst naar 25 

december, de dag van de winterzonnewende.  

De icoon verenigt meerdere gebeurtenissen die 

met het kerstverhaal samenhangen. Het beeldvlak 

wordt ingedeeld door een steil oprijzend, gekloofd 

rotsmassief, dat hier en daar met struiken is 

begroeid. De rotsen gaan in het centrum van het 

beeld uiteen en geven een grot vrij waarin een 

kribbe met de omwikkelde pasgeborene te zien is. 

Over de rand van de kribbe buigen de os en de ezel 

zich overeenkomstig de voorspelling van de profeet 

Jesaja (‘De os en de ezel kennen beter hun Meester 

dan Israël.’). Voor de grot ligt op een lichtblauw 

kussen de Moeder Gods, gekleed in een zogenaamd 

maphorion (bovenkleed). Zij kijkt naar wat er 

allemaal gebeurt. Linksonder ziet zij Jozef in 

gedachten verzonken. Hij praat met een oude 

herder in een warme winterjas. Vaak wordt deze 

herder ook geïnterpreteerd als de duivel, de 

verzoeker, die Jozefs twijfel aan de maagdelijke 

geboorte probeert te versterken.  

Rechtsonder zijn twee vrouwen bezig het Jezuskind 

te verzorgen. In het proto-evangelie van Jacobus 

worden zij de vroedvrouwen Zelomi en Salome 

genoemd, die Jozef in Bethlehem heeft laten halen. 

De vrouw links giet water uit een kruik in het ronde 

waterbekken. Dit doet qua vorm beslist niet 

toevallig aan een doopvont denken, want het bad 

van het Christuskind na zijn geboorte wordt 

uitgelegd als verwijzing naar de doop. De vrouw 

rechts heeft het kind op haar schoot en steekt haar 

hand uit om te voelen of het water de goede 

temperatuur heeft. 

Rechtsboven verkondigt een engel de geboorte van 

Christus aan een paar herders, terwijl links de drie 

wijzen op hun paarden aan komen rijden. 

Overeenkomstig de westerse traditie worden de 

sterrenwichelaars afgebeeld als koningen. Zij 

worden geleid door de ster van Bethlehem. Ook de 

lofprijzende engelen linksboven concentreren zich 

op deze ster en zien dat hij precies op de juiste 

plaats komt. Zo zijn ook zij getuigen van dit grote 

gebeuren. 

In het Westen is dit het christelijk feest bij uitstek 

geworden. Voor de orthodoxe gelovige is het de 

lang beloofde en vele beloften in zich houdende 

komst van de Verlosser, van wie het Feest der 

Feesten wordt gevierd met Pasen, als de Verlosser 

is neergedaald in de onderwereld om de mens te 

redden. Maar geen verlossing zonder de komst; 

geen redding uit de duisternis zonder het licht. 

Willem Pelser 
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Dank namens de mensen van de straat 

Nu de vrieskou is ingetreden, wordt de situatie voor dak- en thuislozen er niet beter op. Niet 

voor iedereen is er plaats in de nachtopvang, en sommigen blijven ook liefst zo lang mogelijk 

buiten slapen. En hun aantal neemt toe. Ook al beweert de overheid, op basis van een 

gebrekkig telsysteem, het tegendeel, alle instanties die zich inzetten voor dak- en thuislozen, 

zoals het Leger des Heils, het Kansfonds en DAK, het landelijk netwerk voor straat- en 

buurtpastoraat, stellen vast dat er steeds meer daklozen in Nederland zijn. Vooral het aantal 

jongeren neemt toe, bijvoorbeeld mensen die na een conflict door hun ouders uit huis worden 

gezet. 

Daarom is het hartverwarmend dat zoveel bezoekers van onze kerk gedurende drie zondagen 

in oktober en november, op initiatief van de werkgroep diaconie, slaapzakken en dekens mee 

hebben gebracht voor de Nijmeegse daklozen. Ook werden er enkele goede jassen ter 

beschikking gesteld en een heel aantal gebreide sjaals. Op woensdag 15 november hebben Elly 

Voss en ik deze goede gaven overgebracht naar de Titus Brandsmakapel aan de Doddendaal, 

waar de huiskamer voor de thuislozen is van de Stichting Het Kruispunt, het pastoraat voor 

dak- en thuislozen. Het was een volle auto! Die woensdagmiddag was er inloop, zoals elke 

maandag, woensdag en vrijdag, en meteen vond al een slaapzak zijn bestemming!  

Op zondag 3 december heeft de Stichting Het Kruispunt het vijfentwintigjarig bestaan gevierd. 

Zij is opgericht in 1998 om steun en continuïteit te geven aan het werk dat twee paters, Jan 

Eijkman scj en Fons Meijers msc, begonnen waren onder dak- en thuislozen in Nijmegen. 

Misschien een volgende keer meer over dit werk. 

Nu alvast: heel veel dank namens de mensen van de straat!   Peter Nissen 
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Eerlijke, duurzame 

handel en Solidaridad 

In 1988 begon het Max Havelaar Keurmerk te verschijnen in de schappen van 

de Nederlandse supermarkten. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus was daar 

een warm voorstander van. Het is nu 35 jaar later. In het Fair Trade jaarverslag 

2022 wordt de balans opgemaakt. Maar liefst 500 miljoen kleinschalige 

boerengezinnen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië krijgen ondersteuning en 

voorlichting van Solidaridad. 

Ook daar zijn de gevolgen van de klimaatverandering merkbaar. Er zijn langere 

periodes van hitte en droogte, en dan weer van extreme regen, orkanen en 

overstromingen. De bodem en het waterbeheer dienen aangepast te worden. In 

Nijmegen hebben we zo een nevengeul gekregen. Er moeten dus waterbekkens 

en irrigatiesystemen worden aangelegd. Deskundigen van Solidaridad 

begeleiden een dorpsgemeenschap om hierin te voorzien. En dan is er de kwestie 

van de CO2 uitstoot (stikstof), waar ook de Nederlandse boeren mee te maken 

hebben. Ook hier draagt Solidaridad oplossingen aan. 

Ikzelf was in 1992 in Mexico. Ik wilde wel eens zien waar de Fair Trade boeren 

hun koffie verbouwden. Via de reisorganisatie kwam ik bij hen in de buurt, maar 

het was nog twee uur reizen in het binnenland van Oaxaca. We konden 

meereizen met de vrachtwagen die ze via Fair Trade hadden kunnen 

aanschaffen. Zo waren ze niet meer afhankelijk van de tussenhandelaren die 

belachelijk lage prijzen voor de koffiebonen betaalden en zo kregen ze een eerlijk 

inkomen. Hier zag ik hoe Fair Trade het verschil maakte, en sindsdien zet ik mij daarvoor in.  

Via het Fair Trade Label weet u dat een product garant staat voor een leefbaar inkomen, zodat 

basisbehoeften als voeding, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en kleding uit de opbrengst van de 

producten betaald kunnen worden. Er is aandacht voor dat vrouwen en jongeren een baan kunnen vinden 

in de lokale gemeenschap. Zo is Fair Trade een aanzet naar een waardig bestaan en een duurzame 

toekomst. 

Op 03, 10 en 17 december staat er een Solidaridad/Fair Trade verkoopstand in de buurt van de dagkapel 

met producten uit de Wereldwinkel. Maar u kunt ook zelf de winkel in de Lange Hezelstraat 19 bezoeken. 

Op 10 december is de collecte bestemd voor Solidaridad. Of u stort een bijdrage ten name van 

SOLIDARIDAD op rekeningnummer NL 05 TRIO 0212185411. 

Anton van der Meer  
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Afscheid van Lily Beijnes  

Op woensdag 1 november 2023 is tijdens de 

koffiegroep-bijeenkomst in de koffiekamer van de 

parochie officieel afscheid genomen van 

Lily Beijnes. 

Lily wordt door ondergetekende, Monica, namens 

de koffiegroep bedankt voor haar 40 jaar lange 

inzet bij de coördinatie van de koffiegroep als 

penningmeester. In 

1983 heeft zij het 

stokje overgenomen 

van Fiete Rapp. Dit 

roept onmiddellijk 

allerlei herinneringen 

op bij Lily, waarbij ze 

memoreert dat in die 

tijd Gerard Klein 

Schiphorst 

penningmeester van 

de Dominicus was. Hij 

was heel streng met 

betrekking tot de 

uitgaven van de 

koffiegroep. René 

Klaassen merkt op dat 

op dat moment de financiële situatie van de kerk 

abominabel was. Dankzij het goede en strenge 

penningmeesterschap kwam de kerk weer in de 

plus. Om de kosten te drukken heeft Lily toen de 

suggestie gedaan om iedereen 50 cent bijdrage 

voor de koffie te vragen. Dit moest door haar in een 

brief voorgelegd worden aan het kerkberaad. 

In eerste instantie werd er Wereldkoffie 

geschonken, maar die was niet lekker, en Lily heeft 

toen besloten om DE-koffie te gaan schenken. 

Overleg met Gerard Klein Schiphorst heeft ook 

opgeleverd dat het geld wat over was van het 

koffieschenken naar goede doelen zou gaan. Lily 

heeft er altijd over gewaakt dat het speciaal voor 

meisjes en vrouwen bestemd was. 

In de tijd voordat corona uitbrak, organiseerde Lily 

ieder jaar bij haar thuis met Mies een samenkomst 

van de koffiegroep. Daarbij 

zorgde ze voor een 

persoonlijke kaart en kleine 

attentie voor iedereen. 

Tijdens dit gezellige 

samenzijn werden de 

ervaringen bij het 

koffieschenken gedeeld en 

tips uitgewisseld, evenals 

nuttige afspraken gemaakt, 

indien nodig. Helaas heeft 

corona roet in het eten 

gegooid wat betreft deze 

aangename ochtenden bij 

Lily thuis, en hebben we de 

samenkomst verplaatst naar 

de parochie. 

Lily heeft de respectabele leeftijd van 94 jaar 

bereikt en is niet meer fit genoeg om actief deel te 

nemen aan de koffiegroep. Op de achtergrond blijft 

ze uiteraard een heel belangrijk onderdeel van onze 

groep, en we hopen dat ze nog lang met ons komt 

koffiedrinken na de dienst.  

Heel veel dank namens de hele parochie! 

Monica de Kerf-Klessens  
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Effatussentijds 

De werkgroep Kerststal bouwen 

We hebben weer een fraaie Kerststal in de kerk staan, met dank aan Hans Janssen (de ontwerper van de 

stal) Marcel Laguette, Tjeu Verstappen en Douwe Weima. 

Kerstversiering in de kerk 
De bloemengroep heeft haar best gedaan om de kerk in Kerstsfeer te brengen, met mooie creaties. Onze 

waardering voor deze groep, die bestaat uit: Lien Coerwinkel, An Janssen, Lindy de Jong, Marleen 

Verstappen en Agaath Ulrich. Rudie Luiken heeft gezorgd voor de kerstbomen in de kerk en in de dagkapel, 

en regelt via de tijdschakelaar ook de verlichting van de kerstboom buiten. Hartelijk dank Rudie! 

Kersttafel voor buurtbewoners in Nijmegen-Oost 
Op 19 december organiseert onze parochie in samenwerking met Stip-Oost weer de traditionele Kersttafel 

voor buurtbewoners in Nijmegen-Oost. De plaats van samenkomst is eetgelegenheid ’Toos’ aan de Prins 

Hendrikstraat. Vanuit Effata zijn Ab Blom, Joyce Nissen en Jan van der Wal bij de organisatie betrokken. 

Vanuit Stip-Oost zijn dat: Jeroen de Graaf, Rob Hermens en Angie Leysner. Een mooi voorbeeld van kerk 

in de wijk!  

Flyers voedselactie 

Ook dit jaar hebben vele buurtgenoten een flyer in de bus gevonden, waarin aandacht gevraagd wordt voor 

kerstpakketten van onze kerstacties. De flyers zijn verspreid door Ger Gerrits (coördinator) Marcel Becker, 

René Klaassen, Anton van der Meer, Hans Hamers, Joyce Nissen Janssen, An Spierings, Anneke Voss en 

Twan Brouwers. Hartelijk dank. 

Een diamanten huwelijk  
Op 14 november waren onze parochianen Loes en Peter Brink zestig jaar getrouwd. Namens de hele Effata 

gemeenschap van harte gefeliciteerd, en nog veel goede jaren samen. 

Prijs voor Peter Nissen 
Wij feliciteren onze parochiaan Peter Nissen. Onlangs heeft hij de Volzin Waarderingsprijs gekregen. Volzin 

is een tijdschrift dat zich bezighoudt met levensbeschouwing en ziet Peter als een van de belangrijkste 

theologen van Nederland. 

In memoriam mevrouw Toos van Bergen 
Soms gebeurt het, dat we parochianen die in het verleden erg actief geweest zijn voor onze gemeenschap 

uit het oog verliezen. In het geval van Toos zelfs letterlijk door haar maculadegeneratie. Zij heeft heel lang 

gewoond op de Groesbeekseweg. In haar actieve jaren heeft ze, met haar man en kinderen Hans en Eric, 

veel voor onze gemeenschap betekend. Vooral op muzikaal gebied. Toos heeft lang gezongen in het rouw- 

en trouwkoor. Ook bestuurde ze dat koor en riep ze de leden bij elkaar. Ze was voor hen als een vriendin, 

een uitermate aangenaam mens om mee om te gaan. Ze bekommerde zich om het wel en wee van de toen 

best grote groep, met name wanneer er extra zorg verleend moest worden. Van vriendschap tot ziekenzorg.  

Komend nummer  
Het volgend parochieblad verschijnt medio januari. Het zal, zoals ieder jaar, korter zijn dan andere 

nummers. Maar het is niet ultrakort. Voelt u zich vrij copy in te sturen.  
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Duurzaamheid Kerstmis 2023 

Een verheugend bericht op het gebied van 

duurzaamheid voor de Effatalocatie: het bisdom 

heeft eindelijk toestemming gegeven om 

zonnepanelen te plaatsen op het dak van het 

parochiecentrum, en we mogen ook isolatieglas 

zetten in de ramen van het parochiecentrum. Is dat 

geen mooi Kerstbericht?  

 

Zonnepanelen in de vorm van een kruis op het dak 

van de kerk was helaas een te revolutionair idee. 

Maar we zijn zeker een stap verder op het gebied 

van duurzame energie in onze gebouwen. 

En dan moet ik een belofte inlossen, namelijk mijn 

bevindingen delen over mijn bezoek aan het 

symposium ‘Groen Gelovig’ in Veenendaal op 21 

oktober jongstleden. Het was een inspirerende dag 

en het programma was fantastisch! De dag begon 

met een plenaire zitting waarin als eerste het 

scheppingsverhaal uit Genesis met filmbeelden 

werd vertolkt, te zien op een enorm scherm. Ik 

moest meteen denken aan de Paaswake! Misschien 

een idee voor Pasen 2024?  

Daarna volgde een inleiding van Evert-Jan 

Ouweneel, cultuurfilosoof en strategie-directeur bij 

het Leger des Heils. Hij hield een vurig pleidooi over 

hoe je je in een wereld met verschillende crisissen 

(oorlogen, natuurgeweld etc.) staande kunt 

houden. Verlies de moed niet en koester de 

verwondering over het leven en de natuur. Worden 

zaken te ingewikkeld, doe dan wat je kunt met 

ernst en beschikbare middelen was zijn devies. Een 

hoopvol verhaal.  

Na de plenaire bijeenkomst, afgerond met muziek 

door Iris Hond met het strijkkwartet Experience van 

Ludovico Einaudi (www.athenas.nl en 

Youtubefilmpjes), waren er drie rondes waarin je 

aan verschillende tafelgesprekken, college’s en 

proeverijen kon deelnemen. Ik werd een beetje 

overvallen door de vele keuzes. Enkele zal ik 

noemen: ‘Van heilige woede naar actie’ door 

Rozemarijn van ’t Einde; ‘Duurzamer leven dankzij 

minimaliseren’; ‘Hoe verduurzaam ik mijn 

woning?’; ‘Van binnen naar buiten: Gods natuur 

proeven’; ‘Bereken je voetafdruk in Duplo’; 

‘Proeven en praten’- een werkvorm om het gesprek 

over ons voedselsysteem aan te gaan. Er waren 

nog vele sessies meer, geïnspireerd door Bijbelse 

verhalen en creatief vormgegeven. 

Tussen de middag werden we onthaald op een 

biologische lunch met soep, breekbrood, belegde 

broodjes en salades. En dat voor ongeveer 1100 

deelnemers. De organisatie krijgt een grote pluim. 

In de grote zaal presenteerden zich ook allerlei 

‘groene’ en duurzame organisaties in verschillende 

stands, en er was zelfs gedacht aan een 

Stilteruimte om je even terug te trekken. Jammer 

vond ik dat de aanwezigheid van katholieke 

organisaties en de katholieke kerk niet in 

verhouding stond met die van onze protestantse 

broeders en zusters. Alleen de Laudato Si’ Alliantie 

had een stand. 

Dat brengt me op mijn laatste puntje in deze 

kerstuitgave. Op 1 december is het Laudato 

Si’Instituut aan de Radboud Universiteit geopend, 

https://laudato-si.nl/ . Zo’n instituut op steenworp 

afstand van de Dominicuskerk vraagt om contact! 

Een goed voornemen voor 2024. 

Rest me nog u allemaal een gezegend Kerstfeest 

toe te wensen. 

Joyce Nissen 

 

http://www.athenas.nl/
https://laudato-si.nl/
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Stem voor mensen zonder stem 

Inspirerende bijeenkomst over Nobelvredesprijswinnaar pater Pire 

Op 10 december 1958 – 65 jaar geleden dus – ontving de Belgische 

dominicaan Dominique Pire de Nobelprijs voor de Vrede. Dinsdag 

12 december vindt in de dagkapel van onze Dominicuskerk (ingang 

Groenewoudseweg) van 16.00 tot 19.30 uur een inspirerende 

bijeenkomst plaats rond pater Pire, tot nu toe de enige r.-k. priester 

die onderscheiden werd met de Nobelvredesprijs. Onderdeel van de 

bijeenkomst is een lezing over pater Pire door de Nijmeegse 

lekendominicaan Dorry de Beijer. Na de lezing en het gesprek 

daarover bidden we samen de vespers. We sluiten de bijeenkomst 

af met een maaltijd. 

Pater Pire (1910-1969) werd bezield door het verlangen om ‘een 

stem te zijn voor mensen zonder stem’. Zijn leven stond volledig in 

het teken van het streven naar begrip tussen alle volkeren in de 

wereld en het oplossen van armoede. Na de Tweede Wereldoorlog, 

waarin hij actief was in het verzet, zette hij zich met hart en ziel in voor de vele vluchtelingen in 

Europa. Hij wilde niet alleen hun materiële nood lenigen, maar hun ook het gevoel geven gezien 

te worden en van belang te zijn.  

Pire was een promotor van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hij zag dit 

document als een gemeenschappelijke taal voor gelovigen en niet-gelovigen. Tien jaar na de 

aanvaarding van de Universele Verklaring werd hij onderscheiden met de Nobelprijs voor de 

Vrede. Daarna richtte hij onder meer de nog altijd bestaande internationale Vredesuniversiteit 

op, om mensen te scholen in conflictpreventie. 

 

Dorry de Beijer gaat in op de betekenis van Pire’s levenswerk en verbindt 

deze met haar eigen betrokkenheid bij vluchtelingen, momenteel als 

bestuurslid van het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen. 

De organisatie van de bijeenkomst is in handen van ‘Dominicanen024’, 

een samenwerking van Nijmeegse lekendominicanen, dominicanessen en 

de Dominicuskerk. Iedereen is van harte welkom! U kunt zich tot 5 

december aanmelden door een email te sturen aan 

dominicanen024@gmail.com. De entree is vrij, maar een gift wordt op 

prijs gesteld. 

Pastor Hans Hamers en Ineke van Cuijk geven u graag meer informatie. 

Jan van Hooydonk 

mailto:dominicanen024@gmail.com
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Kerstconcert 

De werkgroep Kunst en Religie is blij dat er ook dit 

jaar weer een kerstconcert in de Dominicuskerk zal 

plaatsvinden  

Op zondag 17 december zullen de Nijmeegse 

schola’s Karolus Magnus en Voces Caelestes samen 

in de Dominicuskerk een kerstconcert verzorgen. 

Het programma bestaat uit gregoriaanse gezangen 

uit de advents- en kersttijd. Bezoekers kunnen 

genieten van de schoonheid en rijkdom van het 

eeuwenoude gregoriaans. Beide schola’s ontfermen 

zich over dit culturele erfgoed en streven naar een 

zo authentiek mogelijke uitvoering. 

Een bijzondere plaats dit jaar is ingeruimd voor de O-antifonen. 

Dit zijn de 7 gezangen die in de laatste week voor Kerstmis 

gezongen worden. Ze heten O-antifonen omdat ieder gezang 

met een O begint, als aanroeping van de Messias. 

Vrouwenschola ‘Voces Caelestes’, o.l.v. Hanneke 

van der Grinten, uit Nijmegen is gespecialiseerd in 

het zingen van gregoriaans. Naast het gregoriaans 

verkent het koor nieuwe wegen. Zo telt elk 

programma ten minste één meerstemmig gezang, 

variërend van een nieuwe zetting van een 

gregoriaans gezang tot een geheel nieuwe, speciaal 

voor het koor gemaakte compositie. Voces 

Caelestes verzorgde diverse optredens in binnen- 

en buitenland. Enkele hoogtepunten waren het 

Hieronymus Bosch-concert ‘De profundis ad lucem’ 

(2016) tijdens het Gregoriaans Festival in ’s 

Hertogenbosch, het concert in de Friezenkerk in 

Rome (2017) en het Caecilia-programma in 

samenwerking met Mirjana Petercol (accordeon) in 

Nijmegen en Regensburg. In 2023 verzorgde Voces 

Caelestes in klooster Soeterbeeck bij Ravestein, in 

samenwerking met de Radboud Universiteit, een 

programma met getijden gezangen rond de 

feestdag van Augustinus: van ‘Vesper tot vesper’. 

Het koor heeft twee cd’s gemaakt: ’Domus mea: de 

Cenakelkerk bezongen’ en ‘De aarde zingt’ (2021). 

De ‘Schola Cantorum Karolus Magnus’, o.l.v. Stan 

Hollaardt is in 1988 opgericht. De naam 'Karolus 

Magnus' verwijst zowel naar Karel de Grote, die in 

zijn tijd de uniformiteit in de liturgie en de 

verspreiding van het Gregoriaans in West-Europa 

bevorderde, als naar de Keizer Karelstad Nijmegen 

waar de schola is gevestigd. De schola stelt zich ten 

doel ‘het authentieke Gregoriaans als kostbaar 

immaterieel cultureel en liturgisch erfgoed te 

bewaren, te propageren en te actualiseren’. Zij 

baseert zich daarbij op de verworvenheden van de 

studies van de vroegmiddeleeuwse handschriften 

die vanaf de 19e eeuw door de monniken van 

Solesmes (Frankrijk) ter hand zijn genomen, en zij 

hanteert daarbij de semiologie als uitgangspunt. 

Aan ‘het bewaren, propageren en actualiseren 

(d.w.z. het in onze tijd 

plaatsen) van het 

authentieke gregoriaans’ 

werkt de schola door het 

verzorgen van concerten 

en het in eigen beheer 

uitgeven van zowel cd’s 

als boeken. Er zijn tot 

dusverre 8 cd’s 

uitgebracht en 3 boeken. 

Naast optredens op vele plaatsen in Nederland en 

optredens in uitzendingen van KRO-radio en tv, 

vonden concerten plaats in België (festival van 

Watou 1994), Frankrijk (Dijon 2008, Flavigny sur 

Ozerain 1994, 1999, 2008 en 2009, St. Riquier 

1998) Duitsland (Kleve 1995, 1996 en 2014, 

Kevelaer 1998, Aken 1998 en 2019, Kloster 

Graefenthal 2014 t/m 2019) en Italië (Rome 2002, 

Florence 2005, Ravenna 2005, Verona 2005).  

 

Datum: zondag 17 december  

Tijd:  15.00 uur 

Plaats: Dominicuskerk 

Prof. Molkenboerstraat 7, Nijmegen 

Entree: 15 € reserveren via 

info@vocescaelestes.nl of www.karolus-

magnus.nl 

 

 

Maar voor Effata-leden geldt er een gereduceerd tarief: 10 euro, graag hiervoor aanmelden bij 

joycenissenjanssen@hotmail.com, zonder deze aanmelding geldt het gewone entree bedrag! 

  

mailto:info@vocescaelestes.nl
http://www.karolus-magnus.nl/
http://www.karolus-magnus.nl/
mailto:joycenissenjanssen@hotmail.com
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Glazen huis in Nijmegen 

Dit jaar staat het glazen huis van 3FM Serious 

Request van 17 t/m 24 december op de Markt in 

Nijmegen. Er wordt geld ingezameld voor meer 

onderzoek naar de ziekte ALS. Menno de Boer 

(zendermanager NPO 3FM) formuleert het als 

volgt: “Met 3FM Serious Request willen we 

Nederland verbinden, maar bovenal in beweging 

brengen. ALS is een van de weinige dodelijke 

ziektes. Er is geld nodig voor onderzoek, maar ook 

voor hulpmiddelen om mensen met ALS en hun 

naasten bewegingsvrijheid te geven. Samen met 

heel Nederland maken we ons sterk om die 

patiënten en hun families te helpen en hopelijk het 

onderzoek juist nu dat zetje te geven zodat ALS 

geen dodelijke ziekte meer is. Met het gastvrije 

Nijmegen, de oudste stad van Nederland, hebben 

we een prachtig decor om eind december het 

Glazen Huis te laten schitteren. Prachtige verhalen, 

kom-in-acties, live muziek van de beste artiesten: 

dit wordt een unieke editie, waarbij we hopen dat 

heel Nederland samen met ons in beweging komt 

voor Stichting ALS Nederland.”  

Als parochie H.Stefanus komen we inderdaad in 

actie. Op zondag 17 december zal in iedere locatie 

van de Stefanusparochie gecollecteerd worden voor 

de stichting ALS, zodat we gezamenlijk een mooi 

bedrag kunnen bijdragen. Zo kunnen we als 

geloofsgemeenschap laten zien dat we ons 

betrokken voelen bij het welzijn van mensen. 

3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en 

Wijnand Speelman gaan voor 3FM Serious Request 

het Glazen Huis in, dat dit jaar in Nijmegen staat. 

De dj’s worden traditiegetrouw in de week voor 

kerst opgesloten om zo in actie te komen voor een 

goed doel. De Glazen Huis-dj’s krijgen dit jaar een 

extra uitdaging: zij moeten tijdens de actieweek 

hun mobiele telefoon inleveren en kunnen daarom 

alleen contact met het thuisfront onderhouden via 

de radio of tijdens een bezoek aan het Glazen Huis. 

Dit natuurlijk naast het verbod op eten; de hele 

week teren ze op de welbekende sapjes 

Zie https://www.npo3fm.nl/ 

De Nijmeegse locatie voor 3FM Serious Request 2023 

https://www.npo3fm.nl/
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Overzicht van vieringen en kerst activiteiten  

Di 12 dec 10 – 12 uur kerk open, voor iedereen: buurt, studenten, vrienden 

14 – 16 uur Inspirerend kerstverhaal en nagesprek met thee in de 

huiskamer van de pastorie. Ingang pastorie kerkplein 

Woe 13 dec 14 – 16 uur kerk open, rondleiding voor kinderen 

Do 14 dec 10 – 12 uur kerk open, voor iedereen 

Vrij 15 dec 10 – 12 uur kerk open 

Zo 17 dec 10.30 uur Viering van de 3e zondag van de advent. Voorgangers Jan 

van der Wal en Betty Smits van Sonsbeek. Koor: Stemmen 

van Troost 

15 – 17.30 uur Kerstconcert door de koren Voces Caelestes & Carolus 

Magnus 

Di 19 dec 10 – 12 uur kerk open 

Woe 20 dec 14 – 16 uur kerk open, rondleiding voor kinderen 

14 – 16 uur dagkapel: repetitie van het koor Stemmen van Licht 

 

Do 21 dec 10 – 12 uur kerk open 

Vrij 22 dec 10 – 12 uur kerk open 

Zon 24 dec 10.30 uur Viering van de 4e zondag van de advent. Voorgangers: 

Ineke van Cuijk, Annemie Herinx. Samenzang  

19.00 uur Kerstviering voor kinderen, ouders en grootouders. 

Voorganger René Klaassen. 

21.00 uur Eucharistieviering. Voorgangers: Eduard Kimman S.J. en zr. 

Nadia Kroon O.P. Koor: Schola. 

Ma 25 dec 10.30 uur Viering hoogfeest van Kerstmis. Voorgangers: Sanneke 

Brouwers en Willem Pelser 

Di 26 dec 10.30 – 14 uur 

 

kerk open voor tentoonstelling, kindje wiegen, stalletjes 

kijken, lichtjes aansteken, muziek 

Zon 31 dec 10.30 uur Oudejaarsviering. Voorganger Pieter-Theo Zuurbier en 

Willem Pelser.  

Zon 7 jan 10.30 uur Feest van Driekoningen. Voorgangers: Eduard Kimman S.J. 

en René Klaassen. Koor: Schola. 

Zon 14 jan 10.30 uur Agapèviering. Voorganger: Wim Rigters.  
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Schema catechese activiteiten 

Di 12 dec.  

14.00 – 16.00 uur 

Inspirerende verhalen Huiskamer Effata 

parochiecentrum 

Do 14 dec.  

14.00 – 16.30 uur 

Iconen schilderen Effata Dominicuskerk (ingang 

Heyendaalseweg) 

Vr 15 dec.  

10.00 – 12.00 uur 

Sacred dance Parochiehuis AVP Van 

Slichtenhorststraat 81 

Zo 17 dec. 15.00 uur Kunst en Religie 

‘Kerstconcert’ 

Effata Dominicuskerk 

Zo 17 dec. 

07.45 uur en 08.30 uur 

Wegen met zegen – 

wandeling met 

vertrekceremonie (07.45 u 

met ontbijt en 08.30 u 

zonder ontbijt) 

AVP kerk 

Ma 18 dec. 

16.30 – 17.30 uur 

Bijbelgroep Effata parochiecentrum  

(crearuimte) 

2024   

Zo 7 jan. Afsluiting catechese 

activiteiten in de 

Kerstperiode 

Effata Dominicuskerk 

Do 11 jan. 

14.00 – 16.30 uur 

Iconen schilderen Effata Dominicuskerk (ingang 

Heyendaalseweg) 

Zo 14 jan. 

12.00 uur 

Bezielde film 

‘Frantz’(Duitsland 2016) 

DoRe kerk 

Ma 15 jan. 

16.30 – 17.30 uur 

Bijbelgroep Effata parochiecentrum  

(crearuimte) 

Zo 21 jan. 

07.45u en 08.30 uur 

Wegen met zegen – 

wandeling met 

vertrekceremonie (07.45 u 

met ontbijt en 08.30 u 

zonder ontbijt) 

AVP kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze uitgave is financieel mede mogelijk gemaakt door:  

De Vinotheek www.vinotheek.nl Bloemisterij Het Molentje www.bloemisterijhetmolentje.nl 

Gommers Nijmegen BV www.gommers.nl Klopper & Kramer Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom www.KK.nl 

Janssen Repro www.janssenrepro.nl Hoveniersbedrijf Han Janssen v.o.f. www.hanjanssen,nl 

Reintjes Kaarsen www.reintjes.nl Plus Walraven www.plus.nl 

 

De redactie van het Effata 

Parochieblad wenst u een gezegend 

Kerstfeest en een zalig Nieuwjaar. 

Bewegwijzerbord van de wandelroute 
Wegen met Zegen rondom Nijmegen 

http://www.vinotheek.nl/
http://www.bloemisterijhetmolentje.nl/
http://www.gommers.nl/
http://www.kk.nl/
http://www.janssenrepro.nl/
http://www.plus.nl/
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Effata Dominicuskerk

Prof. Molkenboerstraat 7 

6524 RN Nijmegen 

 024-3 65 60 69 

IBAN NL 29 ABNA 0436 6614 46 

t.n.v. Effataparochie 

  www.effataparochie.nl 

Onderdeel van de Parochie Heilige Stefanus (PHS) 

Berg en Dalseweg 40 
6521 JJ Nijmegen 
info@stefanus.nl 

 www.stefanusparochie.nl 

Het pastorale team van Effata-Dominicus bestaat uit: 
 

 
 

Hans Hamers O.P. pastor 
Werkdagen: ma, di, wo, do. 
 (20 upw) 
Aandachtsgebieden: 
pastoraatsgroep en 
parochieberaad PHS, liturgie, 
missionaire parochie, 
gemeenschapsopbouw, individueel 
pastoraat,  
Tel 06-19573987 
hhamers@stefanus.nl 
 

 

René Klaassen 
Werkdagen: ma, di, andere dagen 
op afspraak  
Aandachtsgebieden: 
pastoraatsgroep PHS, liturgie, 
catechese, missionaire parochie, 
individueel pastoraat, 
bloemsiergroep, 
koffieschenkgroep 
Tel: 06-10510849  
klaassenfr@gmail.com 
 

 

Nadia Kroon O.P. 
Werkdagen: di (8 upw) 
 
Aandachtsgebieden:  
missionaire parochie, jong 
volwassenen, communicatie 
 
 
 
Tel: 06-20252184 
nadiakroon@hotmail.com 
 

   Parochieadministratie 
Prof. Molkenboerstraat 7 

6524 RN Nijmegen. 

024-3656069 

post@effataparochie.nl 
Secretariaat  
dinsdag en woensdag  
van 10.00 tot 12.30 uur 
 

Voor spoedgevallen buiten  

deze uren 
Rudie Luiken 

06-21547952 

 

Voor uitvaarten afspreken 
06-48748727 
 

Ziek? Eenzaam? Behoefte 

aan een gesprek? 
Meld het bij het pastoraat of bij: 

Josje Kruijsen 024-6842267 

Kruijsen-l@kpnplanet.nl 
Willem Pelser 024-3772146 
wpelser@telfort.nl 

  

Redactie Effatablad 
Marcel Becker (eindredactie)  

Hans Hamers 
Elly Heuvel-Versteegen (opmaak) 
Anton van der Meer 
Betty Smits-van Sonsbeek 

Verspreiding parochieblad 

Elly Voss  024–8480938 

 eimvoss@hotmail.com 

Kroniek  
 

Webmaster Ab Blom 

E-mailadres 

 redactie@effataparochie.nl 

  
Kopij volgend nr: 28 december  

volgende aflevering 13 januari 

2024 

Oplage circa 650 exemplaren 

Oproep 

Wilt u informatie over verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden 

doorgeven aan het secretariaat van het parochiecentrum. Als ook 
verandering of wijziging van adres, telefoonnummer en e-mailadres: 
post@effataparochie.nl 

mailto:info@stefanus.nl
mailto:hhamers@stefanus.nl
mailto:klaassenfr@gmail.com
file:///J:/DOMINICUSKERK/1PB%20Pinksteren%202023/nadiakroon@hotmail.com
mailto:wpelser@telfort.nl
mailto:redactie@effataparochie.nl
mailto:post@effataparochie.nl
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