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Voorwoord 

 
Op 22 februari 2024 herdacht de Nijmeegse bevolking dat 

80 jaar eerder de binnenstad verwoest werd door een 

rampzalig ‘verkeerd’ bombardement door Amerikaanse 

bommenwerpers. Zij waren deel van bijna 1000 geallieerde 

bommenwerpers die vanuit Engeland gevlogen waren naar 

Duitsland, maar door het slechte weer teruggeroepen 

werden. De bommenwerpers boven Nijmegen wilden het 

spooremplacement raken en onschadelijk maken, maar de 

bommen kwamen ten oosten van het station neer op de 

oude binnenstad. Veel huizen, winkels, het stadhuis en vier 

kerkgebouwen raakten zwaar beschadigd. Ruim 700 

mensen, waaronder kinderen, kwamen om. Het is een 

goede gewoonte geworden om dat bombardement jaarlijks 

te herdenken. Bij die herdenking was de Canisiuskerk, 

deels verwoest bij dat bombardement, dit jaar het 

middelpunt. Op woensdagavond 21 februari vertrokken 

honderden fakkeldragers vanuit de kerk voor een 

herdenkingswandeling langs de zogenaamde brandgrens, 

die gemarkeerd was met lichtjes. Aan het einde van de 

wandeltocht kwamen de wandelaars op Plein ’44 bijeen 

voor een afsluitende zang. Vier avonden daarna was de 

kerk telkens om 19 uur weer open. Honderden mensen 

kwamen elke avond naar binnen. Keken naar de 

herdenkingsfilm, waren even stil, staken een lichtje aan en 

herdachten de slachtoffers. De Canisius kerk ontving zo 

enige duizenden mensen in vijf dagen.  

Onze kerk als een monument voor de vele slachtoffers van 

de Tweede Wereldoorlog. Vele bezoekers waren zichtbaar 

ontroerd. Wat goed dat onze kerk schuilplaats mocht zijn 

voor zoveel mensen. Zou dit in de toekomst vaker kunnen? 

Dat is de vraag die velen zich stellen. Wat gaan we doen 

met zo’n ruim kerkgebouw in een straat die langzaamaan 

verandert in een uitgaansboulevard? ’s Avonds is de straat 

afgesloten voor rijverkeer en daardoor is de kerk voor wie 

slecht ter been is, moeilijk bereikbaar. Per 14 februari is 

een avond- en nachtafsluiting voor het uitgaansgebied 

tussen Van Welderenstraat, de Eerste en Tweede Walstraat 

en de kop van de Molenstraat afgekondigd.  

Wij zullen dus niet meer kunnen kerken, met parkeren voor 

de deur, in de avonden. In de Goede Week zijn de 

avondvieringen op Witte Donderdag en Paaszaterdag in de 

Kerk Antonius van Padua, Groesbeekseweg, en de kerk 

Effata / St Dominicus, Prof. Molkenboerstraat. Dat is 

jammer, maar onvermijdelijk. Nijmegen is een bruisende 

stad, waar het gemeentebestuur de orde moet handhaven en 

de drugshandel bestrijden.  

Maar de overweldigende belangstelling bij de herdenking 

van het bombardement laat zien dat wij de kerk wel 

kunnen inzetten voor iets andere activiteiten. We zullen 

daarover goed met elkaar moeten praten. Wat kan niet?  

En wat kan juist wel?  

In de Goede Week zijn wij we wel open; op Goede Vrijdag 

is de kerkdienst om 15.00 uur in de middag;  

op Paasmorgen zijn er twee vieringen: om 9.30 uur en de 

Hoogmis om 10.30 uur.  

 

Eduard Kimman, pastoor 

 

Adventsactie 

De adventsactie heeft € 760,-- opgebracht. Wij danken 

iedereen die daaraan heeft bijgedragen van harte. 

 

Vastenactie 
Op 7 april 2014 werd pater Frans van der Lugt S.J. , 

werkzaam met en voor mensen van alle gezindten in 

Homs, Syrië, terwijl hij – ondanks de oorlogssituatie – 

werd vermoord.  

Sindsdien is in onze kerk een gedachtenisruimte ingericht 

waar mensen hun gedachten en gebeden aan hem kunnen 

wijden. 

Iedere veertigdagentijd zamelen wij graag geld in om zijn 

levenswerk te doen voortzetten. Laten wij onze bijdrage 

leveren voor de vluchtelingenkinderen, ongeacht ras of 

geloof, aan wie dank zij een goede school beter onderwijs 

kan worden gegeven met tevens de broodnodige 

psychologische en algemeen menselijke begeleiding. U 

weet het nog, het motto van pater Frans: ‘We gaan door!’ 

U kunt uw gift doneren in de box achterin de kerk in het 

middenpad of overmaken naar de St. Claverbond 

NL85INGB0000828228 met de omschrijving: Vastenactie 

Petrus Canisiuskerk bestemd voor het Frans van der Lugt 

Centre. Hartelijk dank voor uw steun en bijdrage. 

 



Frans Heijmen 40 jaar collectant 
In december 1983 trad Frans, in de voetsporen van zijn 

vader, toe tot het collectanten college van onze Petrus 

Canisius Parochie. Al die tijd al is hij een trouwe collectant 

en vaste kracht in de zaterdaggroep. 

Op zondag 17 december 2023 werd Frans door onze 

pastoor Eduard Kimman SJ gehuldigd in de Luciakapel in 

de beslotenheid van het collectanten college en naaste 

familie. Als dank voor zijn 40 jaar lange trouwe dienst aan 

wat hij zelf wel eens gekscherend “onze tempel” noemde, 

haalde onze pastoor uit zijn binnenzak de pauselijke 

onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice te voorschijn. En 

was het omdat hij zelf daarin niet zo handig is? Hij vroeg 

Frans’ echtgenote  Ria deze onderscheiding bij hem op te 

spelden. 

 

 
 

Hierna overhandigde locatiepenningmeester Rozeta van de 

Plas de parochiespeld aan Frans.  

Tenslotte bracht voorzitter Piet Bisschop namens het 

collectanten college Ria een bloemenhulde en gaf hij Frans 

de traditionele enveloppe met inhoud. Hierna zongen wij 

luidkeels “een lang zal hij nog leven” en hieven wij het 

glas! (PB) 

 

In Memoriam Theo van de Water  
Theo (1949-2024) was de jongste van de zes zonen in het 

bekende Nijmeegse aannemersgezin Van de Water. Na het 

Canisius College en later na de verhuizing naar Hees op 

het Dominicus College studeerde hij een jaar economie aan 

de toenmalige Nederlandse Economische Hogeschool in 

Rotterdam. In zijn tweede jaar verwisselde Theo 

Rotterdam echter voor de HEAO in Arnhem. Theo werd 

bankier, eerst in de Randstad en later bij de Rabobank in 

Nijmegen. Na zijn verhuizing naar de Waalkade werd Theo 

een regelmatige kerkganger in de zaterdagse H. Mis van 

12.15 uur, beter bekend als de ‘boodschappenmis’. Ruim 

vijf jaar geleden vroegen wij Theo om bij ons collectant te 

worden. Hij aarzelde aanvankelijk, maar na een denkpauze 

bewilligde hij en werd hij een trouwe collega.   

 

 
 

Hij vervulde nauwgezet zijn plicht en nam graag deel aan 

de maandelijkse vergaderingen van het collectantencollege. 

Theo’s gezondheid ging langzaam achteruit en na een 

hartoperatie overleed hij op vrijdag 2 februari, bijna 75 jaar 

oud. 

Zijn uitvaart op zaterdag 10 februari in onze kerk vond 

onder grote belangstelling plaats. Op de schouders van zijn 

neven werd hij uitgeleide gedaan en door een erehaag en 

onder groot applaus uitgezwaaid. 

Wij dank Theo voor de vriendschap in de vijf jaren dat hij 

onze collega collectant was. (PB) 

 

Koster gevraagd voor onze kerk in hartje 

Nijmegen 
In 2023 hebben wij in onze kerk, de Petrus Canisiuskerk 

aan de Molenstraat in het centrum van Nijmegen, afscheid 

genomen van drie kosters. Daarom zijn wij dringend op 

zoek naar nieuwe vrijwilligers die deze taak op zich willen 

nemen. 

 

Wat houdt de rol van koster in? 

De kosters houden zich bezig met beheer, toezicht en 

verzorging van het kerkgebouw, de Mariakapel en de 

pastorie. Tevens assisteren zij in de verzorging van de 

dagelijkse vieringen. Daarnaast zijn de kosters ook het 

aanspreekpunt in de uren dat de medewerksters van de 

‘Open Kerk’ niet aanwezig zijn. 

De koster die wij zoeken heeft affiniteit met het 

christendom, belangstelling voor waar het om gaat in de 



kerk en gevoel voor het feit dat hij of zij omgaat met 

voorwerpen die betekenis hebben in de eredienst. 

De koster moet zelfstandig kunnen werken in overleg met 

de collega-kosters en de pastoor. 

De werktijden zijn in overleg met de andere kosters een 

ochtend per week (8.30 – 13.30 uur) en bij toerbeurt op 

zaterdag en zondag. 

Een vrijwilligersvergoeding behoort tot de mogelijkheden. 

Wij vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (de kosten van 

de aanvraag hiervan worden vergoed). 

 

Interesse? 

Neem dan contact op met de coördinator van de kosters, 

mw. Rozeta Sin: per e-mail Info@canisiuskerk.nl , 

telefoonnummer 024-3226840. Of loop gewoon even 

binnen tijdens de openingstijden. 

 

Ook voor de andere kerklocaties in onze parochie zijn wij 

altijd op zoek naar vrijwilligers die liturgische, diaconale, 

administratieve, facilitaire of sociale zaken zouden willen 

vervullen. De kerk is een gemeenschap van en voor 

mensen! 

Zie https://stefanus.nl/activiteiten/als-vrijwilliger-

meehelpen-in-de-parochie voor het contactformulier. 

 

Eerste H. Communie in 2024 
De Eerste H. Communie vindt in onze kerk plaatsvinden 

op zondag 9 juni 2024. 

Aanmelden kan via 024-3226480 of via 

info@canisiuskerk.nl 

 

In memoriam Ans Lansink 1934 – 2024 

Ans werd geboren in Hilversum, waar zij bleef wonen tot 

aan haar eindexamen Gymnasium B. In 1952 verhuisde ze 

naar Utrecht om er scheikunde te gaan studeren. Haar 

latere echtgenoot Ad Lansink deed dezelfde studie, maar 

“de vonk” sloeg pas over in 1957. Toen werd het een hecht 

stel, met een lang doch kinderloos huwelijk. Ze gingen in 

Nijmegen wonen, waar Ad werk vond bij de Radboud 

Universiteit. Ernaast was hij actief in de gemeente 

Nijmegen en landelijk werd hij bekend als lid van de 

Tweede Kamer. Ans werd, onder meer, lerares scheikunde 

aan het Canisius College, en werd ook actief in de politiek 
Ze was lid van de Provinciale Staten van Gelderland van 

1987 tot 1999. In de jaren ’90 gingen zij ‘kerken’ in de 

Canisiuskerk. Ans werd lid van de Open Kerk. Ze was 

jarenlang een of twee keer in de week te vinden in de 

winkel voor religieuze artikelen, achterin de kerk. Ze was 

lid van de Klankbordgroep in de jaren 2012-2013 toen de 

fusie van zeven, later acht, parochies in een nieuwe 

Parochie H. Stefanus werd voorbereid. De Klankbordgroep 

werd na de fusiedatum omgezet in een Parochieberaad, 

Waar Ans ook lid van werd. Ze had geweldige 

‘verbindende’ kwaliteiten. Dat maakte haar geschikt als 

bestuurder: wijs, luisterend oor, verbindend. 
 
 

 
 

Van links naar rechts: Hans Hessing, Eduard Kimman,  

Jos Bakkers, Antoon Quaedvlieg en Ans Lansink, ter 

gelegenheid van het afscheid van oud-leden van het 

locatieteam op 3 mei 2023. 

 

Samen met Ad maakten ze veel vrienden onder de 

kunstenaars, met name beeldhouwers, van Nijmegen en 

Omstreken. Ad publiceerde zijn prachtige boek 

Beeldspraak in 2007. Ans deed veel van het redactiewerk. 

Ook bij het volgende boek Challenging Changes, 2017. 

Ans was ook sportief: hockey, tennis, zwemmen. Maar 

boven al was ze een diepgelovige vrouw, die het leven 

aanvaardde zoals het kwam en niet hunkerde naar een 

voorbij verleden. Op zaterdag 24 februari 2024 hebben we 

in een volle kerk haar leven gevierd. Daarna is ze begraven 

op de H. Landstichting. (EK)  

 

‘Ik besta en leef in relatie tot wie mij gemaakt 

heeft, tot de werkelijkheid die mij overstijgt, tot 

anderen en tot de wereld om mij heen.’  

Uitspraak van Paus Franciscus     
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Kerkelijke Feestdagen 
18 mrt. Mirakel van het H. Sacrament (Amsterdam) 

19 mrt. Hoogfeest van de H. Jozef 

25 mrt. Hoogfeest Aankondiging van de Heer 

             ‘Maria Boodschap’ 

24 mrt. Palmzondag 

28 mrt. Witte Donderdag 

29 mrt. Goede Vrijdag 

30 mrt. Paaszaterdag 

31 mrt. Pasen Verrijzenis van de Heer 

01 apr.  Tweede Paasdag 

07 apr.  Sterfdag pater Frans van der Lugt Homs 

10 apr.  Bernadette Soubirous 

27 apr.  Feestdag Petrus Canisius, kerkleraar 

09 mei  Hemelvaartsdag 

19 mei  Hoogfeest van Pinksteren 

20 mei  Tweede Pinksterdag 

 

Vieringen in de Goede Week en met Pasen 
Op Witte Donderdag en Paaszaterdag zijn er geen 

vieringen in onze kerk.  

Kerkgangers kunnen aansluiten bij vieringen in de 

Antonius van Paduakerk aan de Groesbeekseweg, of  

in de Dominicuskerk aan de prof. Molkenboerstraat 7  

waar pastoor Kimman zal voorgaan. 

Voor andere vieringen in onze parochie H. Stefanus  

kunt u onze website raadplegen. 

 

24 maart Palmzondag 

Vieringen om 9.30 uur en 10.30 uur 

28 maart Witte Donderdag 

in de Dominicuskerk: 

19.00 uur Eucharistieviering 

29 maart Goede Vrijdag 

15.00 uur Kruisweg en Kruisverering; 

met bloemenhulde aan de Piëta 

H. Communie; geen mis om 12.15 uur 

30 maart Paaszaterdag 

geen mis om 12.15 uur 

in de Dominicuskerk: 

21.00 uur Paaswake 

31 maart Pasen 

09.30 uur stille mis 

10.30 uur Hoogmis met AMDG-koor 

1 april Tweede Paasdag 

10.30 uur H. Mis  

      

 

Op Eerste Paasdag zingt het AMDG-koor  

Manuel met solisten de Krönungsmesse van 

Mozart en o.a. het Halleluja van Händel.  

 

 

 

 

Het programma van het AMDG-koor ziet 

er de komende tijd als volgt uit: 

 
      Zondag 31 maart 1e Paasdag 

 M 10 Mozart, Krönungs Messe; 

 P 04 Handel, And the glory of the Lord, P 05 Handel, 

     Halleluja  

 G 39 Tavener, The Lamb, P 02 Gregoriaans, Vidi 

     Aquam; 

     Zondag 7 april 

 M 04 Haydn, J., Missa Brevis in B, Kleine Orgelmesse; 

 G 03 Bach, Jesu meines Herzens Freud, G 06 Britten, 

     Concord, G 39 Tavener, The Lamb; 

    Zondag 21 april 

 M 08 Mozart, Missa in D (K 65); 

 G 14 Giessen, Domine, salvum fac Regem, G 30 

     Duruflé, Notre Père, G 10 Elgar, Avé Verum 

     Zondag 5 mei 

 M 11 Mozart, Spatzen Messe (K 220); 

 G 31a Duruflé, Ubi caritas, G 34 Mendelssohn, Verleih 

     uns Frieden, G 09 Elgar, Avé Maria 

     Zondag 19 mei Eerste Pinksterdag 

 M 09 Mozart, Missa Brevis in D (K 194) 

 G 24 Pärt, Alleluiavers I en II, G 06 Britten, Concord 

     G 31c Duruflé, Tantum ergo 

 

Vanaf 1 mei a.s. zal onze kerk voorlopig op 

maandag gesloten zijn. 

 

Kopij 
Kopij kunt u zenden aan info@canisiuskerk.nl. 

De sluitingstermijn is vrijdag 10 mei 2024. 

 

Colofon 
De Petrus Canisiuskerk wordt bediend door pastoor Eduard 

Kimman S.J. en de paters Joop van Banning S.J., Jan van 

de Poll S.J.. Tevens gaan de paters Charles Ajogi en Jesus 

Manuel Baena regelmatig voor.  
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