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Voorwoord

Nijmegen onderscheidt zich niet alleen door het
organiseren van de Vierdaagse in hartje zomer maar ook
door de hardloopwedstrijd van de Zevenheuvelenloop
in hartje herfst. In de rest van Nederland wordt
Sinterklaas verwelkomd, maar in de Keizer Karelstad is
er aandacht voor snelheid en gezondheid. Hardlopen en
doorlopen horen bij Nijmegen. Romeinse legioenen
kwamen lopend langs de grenzen van het Imperium
overnachten in Nijmegen. En ik denk ook aan onze
eigen Petrus Canisius die jaarlijks duizenden kilometers
liep. Zijn biograaf Brodrick schat het totaal van de
reizen op 100.000 kilometers. Lopend door weer en
wind. Canisius hield niet van stilzitten. Altijd
onderweg: te voet, per paard of met een boot. Vroeger
was een weg vaak een ‘recht op overpad’. Je moest
tussen bomen of tussen het vee door je weg vinden. Je
liep met ondertussen een begroeting links of rechts, een
verzoek om doorgang of gewoon een praatje met een
voorbijganger. Files, verkeersdoden en opstoppingen
waren duizenden jaren onbekend. Het is iets van de
laatste eeuw. Lopen en wandelen is van alle tijden.

Dat lezen we ook in het Oude Testament waar de
profeten rondtrokken om hun boodschap te verspreiden.
Zoals de profeet Jesaja, de profeet van de Adventstijd,
die de geboorte van een kind aankondigde. Een
bijzonder kind dat een ‘wonder van beleid, een
goddelijke held en een vredevorst’ zal zijn. Het is de
geboorte van dat kind dat we ieder jaar opnieuw vieren
met Kerstmis.

Ik wens u toe dat u de vrede die dit kind met zich draagt
in uw hart mag ontmoeten.

Eduard Kimman SJ

Vieringen in de Advents-/Kersttijd
1¢ zondag van de Advent (30 november)
Schola Karolus Magnus

Kerstavond 24 december
19.00 uur Herdertjesmis met Jan van de Poll SJ
23.00 uur Nachtmis met AMDG-koor met 2 solisten

1¢ Kerstdag 25 december
10.30 uur Projectkoor met Denise Jonker

2¢ Kerstdag 26 december
10.30 uur Projectkoor met Denise Jonker

Oudjaar woensdag 31 december
12.15 uur AMDG-koor

Nieuwjaar donderdag 1 januari
10.30 uur Schola Karolus Magnus

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en
een voorspoedig 2026 !

De Schola Cantorum Karolus Magnus zingt de
eenstemmige muziek die eeuwenlang geklonken heeft
in kerken en kloosters: het gregoriaans. Voor deze
middeleeuwse muziek is in de afgelopen decennia een
nieuwe fascinatie ontstaan. De Schola stelt zich ten doel
het authentieke gregoriaans als kostbaar cultureel en
liturgisch erfgoed te behoeden, te propageren en —
door het in deze tijd te plaatsen — te actualiseren.

Schola neemt deel aan de ‘Blijde Incomste’ te Nijmegen


https://www.karolus-magnus.nl/wp-content/uploads/2024/04/foto-2-schola-neemt-deel-aan-Blijde-Incomste-bij-Gebroeders-van-Limburgfestival-nijmegen-2016-scaled.jpg
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Kerstnacht met het A.M.D.G.-koor

Het A.M.D.G-kerkkoor zingt ook dit jaar weer
traditiegetrouw tijdens de Kerstnachtmis in de Petrus
Canisiuskerk om 23.00 uur.

Voorafgaand aan de nachtmis, zijn er al kerstliederen te
horen om alvast in de kerststemming te komen.

Dit jaar staat de Jugendmesse van Joseph Haydn op het
programma. Deze mis dateert uit 1749 toen Haydn pas
achttien jaar oud was. Vandaar dat deze Missa Brevis in
F ook wel Jugendmesse genoemd wordt. Het koor,
aangevuld met enkele gastzangers, zal deze mis
uitvoeren met twee sopraansolisten: Hanna van Rooijen
en Margo van der Borg.

Zoals elk jaar voeren we ook veel kerstliederen uit,
bekende en ook wat minder bekende.

Speciaal noemen we: ‘Cantique de Noé€l’ van Adolphe
Adam met een prachtige sopraansolo vertolkt door
Hanna.

Nieuw is dit jaar het slotkoraal uit de Cantate van J.S.
Bach BWV 133 ‘Ich freue mich in dir’.

Een feestelijk koraal dat Bach speciaal voor de

Nieuw is dit jaar het slotkoraal uit de Cantate van

J.S. Bach BWV 133 ‘Ich freue mich in dir’.

Een feestelijk koraal dat Bach speciaal voor de

kersttijd schreef. De vertaling van de tekst van het
koraal luidt:

Komaan, ik wil me dus

Aan u, Jezus vasthouden,

Ook al zou de wereld

In duizend stukken splijten.

O Jezus, voor u, alleen voor u,
Voor u alleen leef ik,
Vertrouwend op u alleen, op u,
O Jezus, slaap ik in.

U bent van harte welkom!

Als uw woord opengaat — adventsretraite
Advent is een waardevolle tijd van verwachting, hoop
en vernieuwing, maar de weken voor Kerst zijn vaak
ook hectisch. Wat als Advent dit jaar zou beginnen met
stilte en gebed, zodat Advent méér een tijd van licht en
richting kan worden?

Tijdens de digitale adventsretraite “Als uw woord
opengaat” nodigen de jezuieten je uit om dagelijks stil
te staan en de woorden van de Bijbel diep in je hart te
laten doordringen. Als deelnemer ontvang je vanaf
zondag 30 november gratis elke dag een gebedsmail
met een Bijbeltekst en eenvoudige reflectievragen.
Hoeveel tijd je eraan besteedt, bepaal je zelf. De teksten
van dit jaar zijn geschreven door jezuiet Walter
Ceyssens en verkennen hoe Bijbelse woorden licht en
richting kunnen geven in ons dagelijks leven.

Ga jij mee op deze reis? Een retraite kan je verrassen en
uitdagen, en tegelijk innerlijke rust en vertrouwen
schenken. Door trouw te blijven in gebed, kun je
ontdekken hoe God jou iets nieuws wil geven. Schrijf je
nu in op www.adventsretraite.org en laat je e-mailadres
achter. Vorig jaar namen meer dan 20.000 mensen uit
Nederland en Vlaanderen deel.

éél—Luuxﬁ-

Za

www.adventsretraite.org


http://www.adventsretraite.org/
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De profetenschool van Jesaja

In de Heilige Schrift vinden we boeken met historische
vertellingen, voorschriften en geslachtslijsten; er staan
veel gebeden en liederen in; maar we hebben ook
profetieén. Dat zijn vaak emotionele of geémotioneerde
beschouwingen over het doen en laten van vorsten, over
de zorg voor elkaar en over de gepaste aandacht voor de
Eeuwige. Profeten zijn bezielde, enthousiaste mensen.
Ze kunnen niet zwijgen bij onrecht. Ze duiden soms
hun tijdsgewricht en maken duidelijk dat het niet de
Eeuwige is die ontrouw aan het Verbond is, maar de
kinderen van Israél.

Het boek Jesaja is de neerslag van de werkzaamheid
van de profeet Jesaja en zijn school. Profeten zijn geen
wetenschappers, geen theologen. Hun taal is vaak
kinderlijk eenvoudig en hun redeneringen zijn rechttoe
rechtaan. Hartstochtelijke, korte beschouwingen door
mannen die dit niet zelf hebben uitgedacht, maar die dit
weten op grond van orakels en godsspraken. Ze maken
God hoorbaar, tastbaar en leefbaar. Profeten maken zich
druk over onrecht. Als Jesaja dezer dagen door Gaza
zou gelopen hebben, zou hij de jammerklachten
overgenomen hebben.

In een schreeuw om recht, hoort de profeet de Stem van
God. Het is God die jammert.

Waar begint het? Om de achtste eeuw voor Christus.
Koning Uzzia regeert over Juda in de eerste vier
decennia van die eeuw. Hij verslaat de Filistijnen, de
Arabieren en de Ammonieten. Welvaart en veiligheid.
Maar niet voor de kleine man. De koning wordt
opgevolgd door zijn zoon, en die weer door zijn zoon.
Maar het sociale klimaat is veranderd. Samenwerking
met andere koninkrijken, met name Assyrié, roept
weerstand op. Waar blijft het ‘eigene’ van Israél? “In
bekering en berusting ligt uw behoud; in stilte en
vertrouwen is uw kracht gelegen” zegt de profeet (Jes.
30, 15). Maar naar die woorden wordt niet geluisterd.
De ballingschap volgt. En daarna de terugkeer. Heel het
boek Jesaja, geschreven door een school van profeten,
getuigt van dat ‘eigene’ van Israél: het Verbond van de
Eeuwige met Zijn volk.

Het begin (hoofdstukken 1 — 12) van het profetenboek
van Jesaja is geschreven in een sfeer van blijde
verwachting. Geen grootse redeneringen en geen
uitgewerkte schuldvragen, maar een eenvoudig, haast
kinderlijk geloof. Alsof ze bij elkaar horen: Sinterklaas,
Jesaja en Kerstmis. Gedurende de Advent wordt elke
dag gelezen uit dit boek Jesaja. De tragische
gebeurtenissen van ondergang, ballingschap en

terugkeer zullen niet plaats vinden op grond van
rancune, van wraak of van boosheid van de zijde van
God. Het boek Jesaja begint met het verdriet van de
Eeuwige: “Een os herkent zijn meester, een ezel kent
zijn voederbak, maar Isragl mist elk inzicht, mijn volk
leeft in onwetendheid.” (Jes 1, 3). De hemel en de aarde
zijn wonderbaar geschapen, maar iets deugt er niet: de
mens. De mens ‘kent’” God niet.

Dat werd geschreven 27 eeuwen geleden. Is het in onze
tijd anders? Geeft de meerderheid van ons volk niet aan,
dat ze God niet ‘kennen’? Niet willen kennen,
misschien? Godsdienstonderricht en ook filosofie is
erop gericht om het eigen ‘ik’ te leren kennen. Dat doe
je door respect te krijgen voor je opvoeders, voor
degenen die je hebben onderricht en die je wijsheid
hebben bijgebracht. Profeten willen ons ‘kennis’
bijbrengen, maar het is niet nieuwe kennis. Ergens
weten we wel dat God mijn bestaan heeft gewild en dat
ieder van ons mag bijdragen aan het geheel van de
wordende wereld. Het beeld van de os en de ezel kan
ons helpen: dieren die hun eigenaar ‘kennen’. Een hond
of een paard ‘kent’ de eigenaar. Dat ‘kennen’ is
emotioneel, instinctief, onberedeneerd. Ze zijn het beeld
van trouw. Met zo’n eenvoudig beeld begint Jesaja zijn
boek met profetieén.

De profeet probeert zin te geven aan de politieke
spanningen van zijn tijd. De ondergang van Juda, net
als de omringende vazalstaten, en de opname in een
groter rijk wordt door Jesaja niet beschouwd als een
gebrek aan bewapening, een tekort aan militairen of een
falend bondgenootschap, maar de profeet legt de
oorzaak bij het hart van de bewoners: ze willen de
Eeuwige niet meer ‘kennen’.

Dat is geen populaire boodschap. Het is zo veel
gemakkelijker de oorzaak van spanning en onrust te
zoeken bij krachten van buiten in plaats van innerlijke
zwakte en innerlijke onrust. Maar dat is niet wat Jesaja
doet. “Ze hebben Jahwe verlaten, de Heilige van Israél
versmaad, Hem de rug toegekeerd.” (Jes. 1, 4). Gods
gekwetste liefde wordt zo in de beginverzen van het
boek Jesaja beschreven. Gods geduld met de mens en
Gods lankmoedigheid met de Schepping raken op. Het
is een beeld dat op sommige andere plaatsen van de
Schrift ook wordt gebruikt, bijvoorbeeld al bij het
verhaal van de zondvloed en de reddende rol van
Noach. Jesaja confronteert ons met de ontaarding van
mens en schepping. Niet bepaald een prettige
boodschap.
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Toch kent Jesaja ook woorden van hoop en troost. En
ook die moet hij uitspreken. Jesaja voert ons naar
nieuwe bronnen: ‘Was je, reinig je, maak een eind aan
je misdaden, = Ik kan ze niet meer zien =, vermijd alle
kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht, houd
tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta
weduwen bij.” (Jes. 1, 16-17) Als we bij wezen en
weduwen denken aan ontheemden, daklozen en
asielzoekers, dan is Jesaja helemaal bij onze tijd. Lees
Jesaja, vooral de eerste twaalf hoofdstukken. Elke dag
een stukje!

Eduard Kimman SJ
Eucharistievieringen wekelijks
Alle weekdagen:
Eucharistieviering 12.15 uur
Maandag:

kerk open van 09.30 — 13.00 uur
Dinsdag t/m zaterdag:

kerk open van 09.30 — 16.00 uur
Zaterdag:

Biechtgelegenheid na de mis tot 13.15 uur
Zondag:

09.30 uur stille mis

10.30 uur Latijnse Mis met AMDG-koor
op de even zondagen

10.30 uur Nederlandse mis met samenzang
op de oneven zondagen

Contact

U kunt ons dagelijks bereiken van 09.30 — 13.00 uur
024-3226480; info(@canisiuskerk.nl;

voor ziekenbezoek, opgave van misintenties (€12,00)
aanvraag doop, H. Communie, Vormsel, huwelijk
etc., vervoer i.v.m. bezoek zondagsmis,

indien u vrijwillig(st)er wilt worden

of lid van het AMDG-koor.

Onze kerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Meer informatie over onze kerk en de andere kerken
in onze parochie kunt u vinden op de website:
https://stefanus.nl

De Heer heeft mij gezien

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.

Zo komt hij steeds met stille overmacht

en zo neemt hij voor lief mijn onvermogen.
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.

De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven.
Wil met ons spelen, neemt ons als zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap.
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen,
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt.

Zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat.
Zo zult Gij uw beminden overkomen.

Huub Oosterhuis

Met bovenstaand gedicht van Huub Qosterhuis sluit ik
de periode af waarin ik de nieuwsbrief van de Petrus
Canisiuskerk verzorgde. Voor alle positieve reacties die
ik steeds ontving wil ik u hartelijk danken.

Clara de Groen

Herdertjesmis 2024


mailto:info@canisiuskerk.nl
https://stefanus.nl/

