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Voorwoord 
 

De Molenstraat in de tweede helft van oktober. De zon 

schijnt. Bladeren verkleuren. Kinderen hebben 

herfstvakantie. Aan de hand van moeder de stad in om iets 

nieuws te kopen. De Canisiuskerk wordt nu en dan 

bezocht: een kaarsje in de Mariakapel. De donkere, grote 

kerk: de kinderen zijn stil. ’s Middags klinkt klassieke 

kerkmuziek. Er valt een straal gekleurd zonlicht door het 

grote glas-in-betonraam aan de Zuidwestzijde. Die 

techniek is nu ruim een eeuw oud. Tussen blokken 

gekleurd glas is een ijzerbewapening aangebracht en 

daaroverheen beton: glas in beton! Aan de Noordoostzijde 

komt geen zonlicht door de drie ramen, maar dat ene raam 

aan de Zuidwestzijde maakt op een zonnige herfstmiddag 

alles goed. 

Is dit niet het beeld van een mensenleven? Een 

eenvoudige gebeurtenis, zoals de geboorte van een kind of 

een kleinkind, brengt zon, licht, warmte, geluk.  

Maar het omgekeerde is ook waar: het sterven van een 

grootouder of een van de ouders brengt schaduw, rouw, 

verdriet. De novembermaand is de maand dat wij onze 

doden herdenken, de graven of het strooiveld bezoeken, 

het einde der dingen overwegen. Na oktober, de 

wijnmaand, komt november, de slachtmaand.  

Onze voorouders waren meer vertrouwd met de dood dan 

wij. Een gestorvene werd  – tot de dag van de uitvaart – 

dikwijls opgebaard in de woonkamer.  

’s Avonds werd rond de baar gebeden en de familie 

vergezelde op de ochtend van de uitvaart de lijkwagen 

naar de kerk. Traditioneel? Jazeker. Zou dat nog zo 

kunnen? Ik denk dat de huizen van vandaag te warm zijn 

om zo maar twee, drie dagen de gestorvene nog thuis te 

hebben. Maar mooi is het. Onlangs mocht ik het nog 

meemaken. 

Op 1 en 2 november vieren we Allerheiligen en 

Allerzielen. De nadruk mag liggen op “alle”.  

Er zijn er velen geweest die een heilig leven hebben geleid 

en die anderen tot zegen zijn geweest, maar die onbekend 

zijn gebleven en nooit de eer der altaren ontvangen 

hebben. Op 1 november eren wij dus alle heiligen: vooral 

die overledenen wier verdiensten in kleine kring bewaard 

zijn gebleven maar waarvan bijna nooit iemand de naam 

gekend heeft. En de volgende dag, 2 november, vieren we 

nog eens “alle overleden zielen”. Dan bidden we om 

genade voor de gestorvenen die onder ons geleefd hebben 

maar wier leven niet altijd een voorbeeld voor anderen is 

geweest. Het is een diepe, oude christelijke overtuiging 

dat ons gebed de Eeuwige mild zal stemmen en dat de 

Eeuwige daarom ook aan hen een plek in het Koninkrijk 

zal geven. 

…”Nu bidden wij tot allen: voer ons mee; geef ons de 

deemoed en het vrijgeleide 

   Dwars door de wereld onze weg te gaan; geef ons de 

kracht om ongekend te strijden 

    En de genade eens naast u te staan”...(Gabriël Smit) 

 

Pastoor Eduard Kimman sj 

 

 

 
 

 



Over de dood denken 
In onze kortademige cultuur van sociale media  

lezen we dikwijls een paar woorden die de dood van een 

geliefde, van een familielid, van een vriend signaleren. 

Verlies van dierbaren, maar troost vinden in een foto, in 

een citaat, in een herinnering. Een van de mooiste 

kenmerken van een gezinscultuur en van vriendschap: dat 

de overledenen een plek houden in onze gesprekken en dat 

hun foto aanwezig is in onze huiskamer. Daar komt nu de 

signalering op de sociale media bij. Op de sterfdag van 

mijn ouders, mijn beide zussen of mijn broer schrijf ik 

mijn gevoelens en mijn herinnering in de familie-app. 

Familieleden reageren dan. Zo troosten we elkaar.    

De manier waarop we omgaan met de doden, met de 

nabestaanden en met allen die door rampen of door 

geweld dierbaren verloren hebben, is een weerspiegeling 

van de betekenis die we aan ons leven geven. Als we 

schouderophalend voorbijgaan aan de dood of – nog erger 

– koeltjes bij een risicovolle sport, een gevaarlijke 

opdracht of een oorlogshandeling tevoren berekenen 

hoeveel doden er waarschijnlijk zullen vallen, dan 

vergeten we dat iedere mens telt, dat ieder slachtoffer van 

een ramp eigenlijk er een te veel is, en dat wij als mensen 

geschapen zijn voor de vrede en niet voor de oorlog. 

De nabestaanden van oorlogsslachtoffers, van de 

slachtoffers van een ramp, zoals de MH17 in 2014, of de 

nabestaanden van iemand die vermoord is, hebben 

doorgaans veel langer last van de herinneringen en 

worden veel langer geplaagd door verdriet dan het geval is 

bij nabestaanden van een gestorven grootvader, 

grootmoeder, of ouders op leeftijd.  

Wie kent het peilloze verdriet van de nabestaanden van de 

slachtoffers in Zuid-Israël, in de Gaza-strook en in Zuid-

Libanon sinds oktober 2023? Ouders die kinderen 

verloren hebben; mannen of vrouwen die hun partner en 

soms ook kinderen verloren hebben; verliefde jonge 

mensen die hun vriend of vriendin verloren hebben? Ze 

zijn hun hoop kwijt, het licht en de warmte in hun leven.   

Rampen en oorlogen zijn zo tegennatuurlijk. Zo oneerlijk. 

Zo willekeurig. Zo is de wereld niet bedoeld. Zoals 

neergeschreven in een gebed door Huub Oosterhuis: ‘Heer 

God, Gij gunt ons het licht van onze ogen, Gij hebt onze 

geboorte gewild; niet voor het duister hebt Gij ons 

gemaakt, niet voor de dood, maar om te leven naar U 

toe…..’ 

Dit zijn zo maar gedachten rond Allerheiligen en 

Allerzielen. We troosten elkaar en we richten ons tot de 

Eeuwige, die onze enige Hoop is. (EK) 

 

Gedachtenisviering zondag 

3 november 2024 om 10.30 uur  

 
 

Namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar  

zijn overleden en die wij herdenken in onze kerk: 

 

Mw. Aenne Daemen 

Mw. Maria M. Baltussen-Slaghekke 

Mw. Th.H.L. (Dorry) Wanders-van den Hoogen 

Dhr. S.J.M. (Stan) van Herpen 

Mw. J.M.B. (Ans) Lansink-van Dam 

Dhr. S.J.N. (Neville) Peters 

Dhr. Th.M. (Theo) van de Water 

Mw. Annie van Elk-Janssen 

Dhr. A. (Antoon) Quaedvlieg 

Mw. E.C. Termont-de Krijger 

Mw. M.H.C.J. (Mieke) Stockmann-Aldenhuijsen 

Mw. Rosaria Oliveri 

Mw. A.E.J.J. (Nettie) Raijmakers 

Broeder Martinus (Wim) Boere 

Dhr. A.H.M. (Aloys) Bruens 

Mw. C.P. (Canies) Hendricks-Brinkman 

Mw. S.B.M.E. (Josephine) Weerden-Staphorst 

Dhr. Eugène Honée 

 
I.M. Broeder Martinus 1929-2024 
 

 
 

We drinken gewoonlijk koffie op zondag, na de Hoogmis, 

in de Martinuszaal. Hoe komen we aan die naam? Dat is 

een herinnering aan Broeder Martinus FMM: een broeder 

van de congregatie der Broeders van Barmhartigheid van 

Sint-Joannes de Deo. Dat is een vereniging van 

ziekenverplegers, begonnen in 1856 in het dorpje 

Montabaur. In die tijd was ziekenverpleging nog geen 

beroep met een opleiding en met diploma’s. Vrijwilligers 

verzorgden de zieken. Broeder Martinus werd als Wim 

Boere in 1929 in Mijdrecht geboren. Na zijn diensttijd 

sloot hij zich bij deze congregatie van ziekenverplegers 

aan. Kalorama was onder meer een belangrijk 



verzorgingshuis. Martinus werd niet zozeer de man van 

zorg aan het bed, maar wel de zorg voor iedereen: hij reed 

zieken naar het ziekenhuis, hij repareerde alles wat los of 

vast zat, en hij viel in waar dat nodig was. Een leven lang. 

De ziekenzorg in Nederland professionaliseerde in de 

jaren tachtig en negentig. Martinus woonde in Berg en Dal 

en kreeg contact met de Canisiuskerk. Dat resulteerde 

eerst in een verblijf van enige jaren in Chili, waar de 

parochie banden had met enige kindertehuizen.  

Rond zijn 70ste keerde hij terug naar Nijmegen en werkte 

bijna 15 jaar als vrijwilliger in de Canisiuskerk. Toen ging 

hij ‘op rust’ in Nuenen, bij zijn confraters. Ook daar 

maakte hij zich verdienstelijk door het onderhouden van 

de tuin en de begraafplaats. Op 28 april 2024 overleed hij, 

93 jaar oud. Nu resteert nog een lid van de Broeders FMM 

in Nederland. In Montabaur zijn er nog vijf. Bijna 

anderhalve eeuw hebben de broeders zich ingezet in 

Duitsland en Nederland. Nu sterft hun congregatie 

langzaam uit. We houden Martinus in herinnering wegens 

zijn ijver, zijn inzet en zijn geloof. (EK)   

 

 
Op 24 mei 2024 reikte pastoor Kimman als  

plaatsvervanger van de bisschop het H. Vormsel  

uit aan twee vormelingen. 

 

 

 
Op 9 juni 2024 deden Consuela en Luis Miguel 

hun Eerste H. Communie. 
 

Zie, ik maak alles nieuw – adventsretraite 
Advent is een tijd van verwachting, hoop en vernieuwing. 

Wat als je deze bijzondere periode bewust zou starten met 

stilte en gebed? Tijdens de digitale adventsretraite “Zie, ik 

begin iets nieuws!” nodigen de jezuïeten je uit om elke 

dag even stil te staan en de woorden van de Bijbel diep in 

je hart te laten doordringen. 

Als deelnemer van deze gratis digitale retraite ontvang je 

vanaf zondag 1 december dagelijks een gebedsmail. 

Hierin vind je een Bijbeltekst en reflectievragen die je 

helpen open te staan voor wat God tegen jou wil zeggen. 

Deze retraite gaat niet om kennis, maar om bidden met je 

hart. Hoeveel tijd je eraan besteedt, bepaal je zelf. 

Ga jij mee op deze reis? 

Elke retraite is een innerlijke reis met een onbekende 

bestemming. Het kan je verrassen, uitdagen of prikkelen. 

Misschien ervaar je Gods roep om een nieuwe richting in 

te slaan. Door trouw in gebed te blijven, met een open 

geest en een groot hart, kun je innerlijke rust vinden. God 

wacht geduldig op het moment waarop Hij je mag 

verrassen met Zijn genade. 

Schrijf je nu in voor de digitale adventsretraite en ontdek 

hoe God iets nieuws begint in jouw leven. Ga naar 

www.adventsretraite.org en laat je e-mailadres achter. Aan 

deze adventsretraite zullen ruim 20.000 mensen uit 

voornamelijk Nederland en Vlaanderen deelnemen. 

http://www.adventsretraite.org/


 
Kerkelijke feestdagen 
01 dec. Begin van de Advent 

08 dec. Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis 

13 dec. H. Lucia 

25 dec. Hoogfeest Geboorte van Jezus  

26 dec. Feest H. Stefanus, eerste martelaar 

28 dec. Feest H. Onnozele kinderen 

30 dec. Feest van de H. Familie 

31 dec. Oudjaar 

01 jan. Hoogfeest H. Maria, Moeder Gods 

06 jan. Hoogfeest Openbaring des Heren; 

            Driekoningen 

09 jan. Feest Doop van de Heer 

19 t/m 26 jan. Internationale Gebedsweek 

            voor de eenheid van de christenen 

02 feb. Opdracht van Christus in de Tempel 

            (ook bekend als Maria Lichtmis) 

03 feb. H. Blasius 

02 mrt. Carnavalszondag 

05 mrt. Aswoensdag 
 

Wekelijks 
Weekdagen: 
Kerk en receptie open van 9.30 – 16.00 uur 

Op maandag van 9.30 – 13.00 uur 

De Eucharistieviering is om 12.15 uur 

Zaterdag: 

De Eucharistieviering is om 12.15 uur 

Biechtgelegenheid na deze mis tot 13.15 uur 

Zondag: 

09.30 uur stille mis 

10.30 uur Latijnse mis met AMDG-koor 

                (even zondagen) 

10.30 uur Nederlandse mis met samenzang 

                en/of projectkoor 

                (oneven zondagen) 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Oproep 
Wie heeft er zin en tijd om af en toe een paar 

kleine klusjes voor de kerk te doen? 

Aanmelden kan in de kerk of per telefoon/email. 

 

H. Communie in 2025 
De datum voor de H. Communie in 2025 is vastgelegd op 

Sacramentsdag 22 juni 2025.  

Aanmelden kan via onderstaand tel.nr. of 

emailadres. 

 

Contact 
U kunt ons dagelijks bereiken van 9.30 – 13.00 uur. 

Telefoon 024-3226480 of info@canisiuskerk.nl 

 

Colofon 
De Petrus Canisiuskerk wordt bediend door pastoor 

Eduard Kimman sj. en de paters Jan van de Poll sj en Joop 

van Banning sj. 

 

Kopij 
Kopij te zenden aan info@canisiuskerk.nl 

Sluitingsdatum 19 maart 2025. 

 

Kerstmis 2024 

Dinsdag 24 december 
19.00 uur Herdertjesmis  

23.00 uur Nachtmis met AMDG-koor en solisten 

                 Mozart, Missa Brevis in D 

Woensdag 25 december 
10.30 uur Eucharistieviering 

Donderdag 26 december 
10.30 uur Eucharistievering 

Zondag 29 december  

10.30 uur Eucharistieviering met AMDG-koor 

                Schubert, Deutsche Messe 

Dinsdag 31 december 

12.15 uur Eucharistieviering 

Woensdag 1 januari 

10.30 uur Eucharistieviering 

              

Het Bisdom heeft de kosten voor 

een misintentie per 1 januari 

2025 verhoogd. Dit wordt in 

onze kerk 12 euro. 
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